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19 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM DEĞERİ... 
AYDIN ŞENKUT ANGRY BIRDS, FITBIT 
GİBİ TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 
YAPTIĞI İSABETLİ YATIRIMLARLA 
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20 RİSK SERMAYEDARI ARASINDA. 


' YARATICI YIKIM 


230'UN ÜZERİNDE YATIRIM... 84 ÇIKIŞ... 19 MİLYAR 
DOLARLIK İŞLEM DEĞERİ VE MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYİ 
GEÇEN 13 GİRİŞİM... YATIRILAN HER 1 DOLAR BAŞINA 

DOKUZ KAT GETİRİ... GOOGLE'IN İLK ÜRÜN MÜDÜRÜ VE 
63'ÜNCÜ ÇALIŞANI... İSMİNİN ÖNÜNDEKİ BU RAKAM VE 
TANIMLAMALAR, FELİCİS VENTURES'IN KURUCUSU AYDIN 
ŞENKUT'U 10 YIL İÇİNDE ABD'NİN EN SAYGIN 20 YATIRIMCISI 
ARASINA GİRMESİNİ SAĞLADI. AMA ONU ASIL DEĞERLİ 


. di KILAN, RİSK SERMAYESİ ALEMİNİN BİLİNEN BİRÇOK EZBERİNİ 
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| Editör 
| Öngörü | 2018 Görünümü | Bülent Topbaş 


| Gerçek & Yorum | Refahın Anahtarı Neden Göz 
Ardı Ediliyor? | Steve Forbes 


| Yeni Normal | Hedefler Anlamsızlaşırken | 
Ümit Özlale 


TERSYÜZ EDEN STRATEJİSİ... 


FOCUS 


| Ve Üçüncü Dönem 
Yönetim Kurulunda Kadın Programı yeni 50 mentinin 
katılımıyla yola devam ediyor. 


| En Çok Kazanan Ölü Ünlüler 
Ölüm her zaman bir yıldızın kariyerinin sonu anlamına 
gelmiyor. 


| Sergi Matematiği 
Bizzat sanatın tarihini yazan Prof. Kıymet Giray tarafından 
hazırlanan sergi aslında bir yatırım rehberi. 


i Hızlı ve Lüks 
2018'in en yüksek performanslı spor otomobilleri, oyunun 
kurallarını değiştiren SUWları ve sofistike sedanları, ayrıca 
yılın en ölçüsüz ekstraları için bir kılavuz... 


I Fikirler & Düşünceler | Otomotiv İçin Gerçek 
Tehdit | Mehmet Genç 
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GİRİŞİM 


| Et Vizyoneri 
Bir kasap dükkanından 60 yılda, 175 milyon lira cirolu 
et üreticisine dönüşen Hacıince Ailesi, üçüncü kuşağın 
yönetime girmesiyle kırmızı et pazarını alaşağı edecek bir 
oyun başlattı. 


| Çalışma Tarzımız 
WeWork 20 milyar dolar ile ABD'nin Uber ve Airbnb 
haricindeki en değerli yeni şirketi. 


TEKNOLOJİ 


I Telefonda Sessiz Bekleyiş 
Suudi Hariri Ailesi'nin şirketi Oger'in uzantısı Öjer 
Telekom, Türk Telekom'un yüzde 55'ini almıştı. Ancak Türk 
Telekom'dan gelir sağlamasına karşın borcunu ödemedi. 
Şimdi ne olacak? 


İ Net Bakış | İnternet'te İçerik ve Servis 
Çekişmesi | Kanbolat Uz 


| ODTÜ'lü Çöpçüler 
Çöp toplama işini sensörler ve yazılımla akıllı hale getirmek, 
ODTÜ'lü dört gencin iki sene önce kurduğu Evreka'ya 1 
milyon dolar yatırım ve 2,4 milyon lira ciro getirdi -şimdilik... 


I Havada Otonomi 
STM, iki otonom taktik vurucu dron ile bir taktik keşif 
dronunu sürü halinde uçurmak üzere. Bu çok şey demek... 


/ 
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76 | Emeklilik Fon Raporu 
Geçen Bireysel Emeklilik Sistemi yüzde 30 büyüdü ve 80 
milyar lira sınırına dayandı. Bu büyümede kilit rol oynayan 
Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ise tam gaz yola devam 
ediyor. 


90 | Para Bitmedi 
2018 parlak bir yıl olacak. Ancak seçimler, Fed'in daha 
saldırgan olması, jeopolitik riskler gibi zorluklar da var. 


94 | Alternatif Ödeme 
PayU, 2018'de 1 milyar dolar ciroya ulaşacak. 


38 | Petrol Boğaları İş Başında 
Kuzey Denizi'ndeki hayati bir boru hattında meydana gelen 
çatlak petrolü 65 dolara çıkardı. 


(00 | Makro Ekonomi | 2018'e Girerken Dünya ve 
Türkiye Ekonomisi | Burak Saltoğlu 


103 | Gözlüklü Çocuk 
Hummingbird Ventures'ın henüz 30 yaşındaki MIT mezunu 
ortağı Fırat İleri, elindeki 95 milyon dolarlık yeni fonuyla 
Türkiye'deki beş şirketten oluşan portföyünü büyütmeye 
hazırlanıyor. 


104 | Enflasyon Tehdidi 
Beklenen oldu; Fed faiz artırdı ve 2018 için üç faiz 
artırımı öngördü. Ancak vergi indirimleri ekonomiyi 
hareketlendireceği gibi enflasyonist baskı da yaratabilir. 


106 | Uluslararası Ekonomi | 2018: Hızlı Şeritte 
Devam! | Gökhan Kula 


107 | Direkt Temas | Büyüteç | Burçin Mavituna 


LIFE 
110 |Zoom 
114 | Ajanda 


115 İ Başka Bir Dünya 
Avrupa'nın en kuzeyinde “buz ovası” diye tanımlanan 


Laponya bildiğiniz bütün coğrafyalardan ve 
iklimlerden farklı. 


* İRuhun Derinliklerinde 
Antipsikiyatri, bugün alevi sönmüş, usulca tüten bir 
pozisyonda görülse de bu meseleleri tartışmaya açarak 
muhalif bir dönem başlattı. Yönetmenler de otoriteye yönelik 
bu tepkiyi karşılıksız bırakmadı. 


130 | Komşular İyi, Muhit Güzel 
Virgin Gorda Adası'nda plajları ve mini marinasıyla 10 evlik 
özel bir körfez... 


134 | Zirvedeki Lüks 
Alpler'deki lüks dağ otellerine her yıl yenileri ekleniyor. İşte 


en yeni dört adres... 


140 | Bu Fransız Fazlasıyla “Premium” 
DS7 Crossback, PSA Grubu'nun Premium alanına bakış 
açısını gösteriyor. 


144 | Seyir Postası 


146 | Düşünceler 


SORUMSUZLUK BEYANI: Bu dergide yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 


sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu e İ 
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercih 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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BURÇAK GÜVEN 


adınlar Ziweye 
dr Jletiye! 


Dünyada 7,4 milyar insan yaşıyor. Her 102 erkeğe karşılık, 

100 kadın var. Toplam iş gücünde ise her 61 erkeğe karşılık, 39 kadın bulunuyor. Kariyer piramidinde yükselen 

her basamakta giderek daha az kadın görüyoruz. Dünyanın en büyük 200 şirketinin 
yönetim kurulunda 85 erkeğe karşılık yalnızca 15 kadın... 

Peki yönetim kurullarında kadın şart mı? Evet, çünkü kadının varlığı daha yüksek finansal performans, daha yüksek hisse senedi değeri, daha yüksek çalışan ve 
müşteri memnuniyeti, yatırımcılardan daha yüksek güven yani dip toplamda daha 
iyi şirket imajı demek... 

İşte bunun için tüm dünya yönetim kurulunda kadın oranını artırmaya çalışıyor: Bir numara İsveç (yüzde 33,6); beş Avrupa ülkesinde yönetim kurulunda kadın 
kotası var (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç); en hızlı yol kat eden yüzde 29 
ile İngiltere (2017'de yüzde 12 iken 2016'da yüzde 29'a yükseldi). ABD ise Avrupa'ya 
göre daha geride: Bugün oran yüzde 19,9. 

Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de toplam 2 bin 813 yönetim kurulu koltugunun sadece 399'u kadınlara ait (yüzde 14,2); 2 bin 41'ü erkek (yüzde 85,8). Üstelik kadınların büyük bölümü aile mensubu olduğu için bu görevde (yüzde 47,9). 
SPK, yönetim kurullarında yüzde 25 kadın olmasını önerse de son dört yılda oran 
yüzde 11,9ten 14,2'ye anca yükselebildi (2012: yüzde 11,5; 2013: yüzde 11,7; 2014: 
yüzde 11,9; 2015: yüzde 12,9; 2016: yüzde 14,2). 

Gerçekten elimizden gelenin en iyisi bu mu? Daha iyi sonuçlar için altı yıl önce 
“Yönetim Kurulunda Kadın Mentorluk Programı”nı başlattık. 2011 - 2016 arasında 
toplam 88 menti ve 64 mentorla 484 mentorluk görüşmesi gerçekleştirdik. Beş üniversite ve saygın bir eğitim kurumunun akredite ettiği eğitimle 80 yönetici kadın 
yönetim kurulunu üyeliği sertifikasyonu sahibi oldu. 

Sonuç olarak da 43 mentimiz, 110 yeni yönetim kurulu koltuğuna atandı. Bunların yüzde 5,7'si bağımsız yönetim kurulu üyesi, yüzde 3'ü kendi şirketinde ya 
da grubunda yönetim kurulu üyesi, yüzde 26'sı STK ve dernek yönetim kurulu 
üyesi oldu. Terfi eden ya da daha büyük bir görev için iş değiştiren menti oranımız 
ise yüzde 40. 19 Aralık 2017'de, Danışma Kurulu Başkanımız Sayın Suzan Sabancı 
Dinçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanla programımızın üçüncü dönemi 50 
mentor ve menti ile bir kez daha “start” aldı. 

Evet, tüm bu çabalarla bir fark yarattık ama yetmiyor! Ülke ve iş dünyası olarak 
daha çok yolumuz var. Çabalar sürdürülebilir olmalı. Bu sebeple yola artık dernekleşerek devam ediyoruz. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 2017 başında kuruldu. 
Hedeflerimiz ise çok net: Yönetim kuruluna daha çok sayıda kadın adayı hazır hale 
getirerek onları aday gösterecek kurumlar, patronlar, yetenek avcıları, üst düzey 
yöneticilerle biraraya getirmek... Nedenini tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum 
ama yönetim kurullarında daha fazla kadınla da eşitlikçi bir yapı oluşturmak. Bunun faydası ise çok açık: Kadın zirveye çıktıkça, toplum ileriye gidiyor! 

Kadınların kişiliklerini, yeteneklerini, potansiyellerini hapsetmesek, tersine 
kendilerini ifade edebildikleri ortamlarda olsalar neler yapabileceklerini merak etmek istemiyoruz artık. Enerjilerini, onlara dayatılanlarla savaşmaya değil, topluma 
geri vermeye odaklayabilsinler istiyoruz. Kadınlığı nedeniyle dayatılan sınırlamalar olmasaydı tarihte nasıl yer bulacaklarını, neleri değiştirebileceklerini, daha iyi 
bir dünya yaratıp yaratamayacaklarını siz de merak etmiyor musunuz? 


EU Eco-label sert ifikası alabilmek için, kağıt üretimi sürecinde, doğal kaynakların ve kimyasalların kullanımı, enerji tüketimi, hava ve suya karışan emisyonlar ve atık yönetimi 
gibi konulara yönelik katı kriterlerin karşılanması gerekir. Aynı zamanda kağıt, yalnızca, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen geri dönüştürülmüş elyaf ve/ 
veya taze elyaf içermelidir. Bu kağıt, UPM tarafından EU Eco-label reg.nr FI/11/1 sertifikalı olarak üretilmiştir. 
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ÖNGÖRÜ 


BÜLENT TOPBAŞ 


2018 Görünümü 


Bu sene Fed'in faiz artışları gölgesinde başlamıştı ama hem ekonomiler 
hem de piyasalar açısından iyi bir 
şekilde tamamlandı denilebilir. Dünya 
ekonomisi 2017'yi toplamda yüzde 3,6 
civarında bir büyümeyle kapayacak. 
Bunun hisse senedi piyasalarına yansıması da haliyle olumlu oldu. S&P 
endeksi 2008 Krizi'nde indiği 750 
seviyesinden başlayarak sürdürdüğü 
yükselişini, Fed'in faiz artışlarına 
rağmen 2 bin 700 seviyesine taşıdı. 
S&P'nin 2017'deki yüzde 20'lik yükselişinin yaklaşık üçte birinin Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft ve 
Alphabet (Google) gibi beş teknoloji devinden geldiğini de not etmek 
lazım. Bu beş şirket artık endeksin 
yüzde 12'sini oluşturuyor. 2000'deki 
İnternet Balonu'nun aksine teknoloji 
şirketlerinin artık güçlü nakit yaratan 
ve kendini kanıtlamış iş modelleri 
var. Bu da Amerikan ekonomisinin 
dönüşümünü göstermesi bakımından 
bence önemli... 

Euro Bölgesi ise bütün endişelere rağmen yüzde 3 büyümeyi 
başardı. Hem de toparlanma sadece 
Almanya'da değil, çevre ülkelerde de 
oldu. ECB'nin de yavaş yavaş normalleşmeye katkıda bulunacak aşamaya 
gelebileceğini söylemek mümkün. 
Ama bu, büyük ihtimalle 2018'den 
sonra olacak. ECB 2018te de Japon 
Merkez Bankası ile birlikte parasal 
genişlemeye devam edecek. 

Global tasarruflara yön veren aracı 
kurum ve yatırım bankaları raporlarının, global faiz artışı beklentisine 
rağmen 2018'e dair kötümser olmayan 
bir tonu olduğunu görüyorum. Genel 
beklenti 2017'ye göre daha mütevazı 
olmasına rağmen canlanmanın koru- 


nacağı yönünde. Bu konuda önemli 
bir öncü gösterge sayılabilecek satın 
alma yöneticileri endeksleri ülkelerin 
yüzde 90'ında 50 seviyesinin üzerinde. Bu da büyüme ivmesinin korundugunu gösteriyor. Bir diğer öncü gösterge olan emtia ve navlun fiyatları da 
yine büyüme açısından bu beklentiyi 
şimdilik destekliyor. 

Fed yetkilileri 2017 içinde üç kez 
faiz artışı yapacaklarını öngörmüşlerdi ve aralık ayı itibarıyla bunu yerine 
getirerek 2018 için de benzer bir öngörüyü paylaştı. Ekonomik aktivite 
ve istihdam rakamları bu kadar güçlüyken Fed'in yine bebek adımlarıyla 
programına devam etmesi aslında 
biraz iyimser senaryo gibi görünüyor 
ama piyasa halen Fed'in dile getirdiği 
bu üç faiz artışını bile fiyatlamadı. 
Bunun nedeni de enflasyonun zayıf 
görünümde olması. 

Enflasyonun durumu, ezberbozan 
ve biraz da belirsizlik yaratan bir 
durum aslında. Fed üyeleri arasında 
Neel Kashkari gibi enflasyon düşerken “neden faiz artırıyoruz” diye 
sorgulayanlar da var. Yellen de, yılın 
ve kendisinin son basın toplantısında, 
enflasyonun neden zayıf kaldığını 
kendilerinin de hala anlayamadığını 
bir kez daha itiraf etti. Şubat 2018 
itibarıyla Yellem'in yerini alacak 
Powelhın da benzer rotayı izleyerek 
faiz artışlarının devamıyla birlikte 
Fed'in bilançosunu 4,5 trilyon dolarlık 
büyüklükten 2021 sonunda 3 trilyon 
dolara küçültmesi bekleniyor. Üstelik 
tüm bu operasyonu piyasayı bozmadan yapması gerekecek. Bu senaryo- 
nun olabilmesinin en büyük dayanağı 
olan ve şimdilik bir muamma gibi 
duran zayıf enflasyon rakamlarını, pi- 


yasa bu yüzden yakından gözleyecek. 

NYSE borsasında hisseler yaklaşık 
18 fiyat/kazanç çarpanı gibi yüksek 
seviyelerde. Vergi reformu tamamlandıktan sonra piyasa coşkusunu yitirse 
de, hisse getirilerinin yine bononun 
üstünde kalarak 2018i bu seneye göre 
küçük olsa da pozitif bir yükselişle 
kapaması mümkün olabilir. 

Faiz artışlarına rağmen gelişmekte 
olan ülkelere yönelik algı geçen seneki gibi kötü değil. Global ekonomik 
çarklar döndüğü sürece gelişmekte 
olan ülke ekonomileri daha hızlı yol 
alıyor. Başta Rusya ve Brezilya gibi 
emtia üreticisi ülkeler için beklentiler 
daha da olumlu. Çin'de ihracat odaklı 
büyümenin yerini iç pazar odaklı 
normalleşmeye başlayan bir büyüme 
alıyor. Çin'in büyüme ivmesi yavaşlasa da, daha dengeli bir yapıya doğru 
ilerliyor. Hanehalkı borç büyümesi 
ve konut fiyatlarındaki dengesizlikler 
konusunda korkuların geçen seneye 
göre biraz daha azaldığını görüyoruz. 
Hindistan ise sessiz sedasız ve istikrarlı biçimde yoluna devam ediyor. 

Peki Türkiye? Türkiye ne yazık ki 
gelişmekte olan ülke piyasalarının 
kırılgan ve zayıf halkası olarak görülmeye devam ediyor. Her ne kadar 
şimdilik risk iştahı ve beklentiler iyi 
olsa da, global ekonomilerin ince bir 
buz tabakası üzerinde yol aldığını ve 
iyi senaryoda bile 2018'de global faiz 
hadlerinin ve risk primlerinin bir 
miktar daha artacağını göz önünde 
bulundurmakta fayda var. Kaldı ki 
uzun zamana yayılacak ve piyasa ritmini bozmayacak yumuşak faiz artışı 
senaryosu için de ciddi riskler söz 
konusu. Emtia ve metal fiyatlarındaki 
yükselişler ve güçlü istihdamın ücretlere yapacağı baskı özellikle gelişmiş 
ekonomilerde bir türlü canlanmayan 
enflasyonu uyandırabilir. Ozaman 
da faizlerin çok yavaş arttığı global 
pembe tablo birden çirkinleşiverir. 
Global piyasalarda varlık fiyatları 
zaten tarihsel ortalamaların üstünde. 
Bu fiyatlamanın tek dayanağı da faizlerin düşük olması. Eğer bu senaryo 
sorgulanırsa piyasalarda ve global fon 
hareketlerinde dramatik bozulmalar 
olur ki bundan da sermaye hareketlerine çok bağımlı yapısı itibarıyla Türk 
ekonomisi olumsuz etkilenir. 

Böyle bir şok gelmezse Türkiye'nin 
büyüme görünümü 2018 için de şim- 


dilik olumlu. Seçimlerin arifesinde 
Hazine'yi zorlayarak mali genişleme 
politikaları ile büyümeye devam edilecek. Yani başka bir ifadeyle siyasi bir 
tercih neticesinde gelecek dönemlerin 
potansiyelinden bu seneye büyüme 
aktarılacak. Bu, 2018 ekonomik aktivitesi açısından olumlu ama enflasyon, faiz ve bütçe disiplini açısından 
olumsuz olur. Geçen sene büyüme; 
vergi teşvikleri ve Kredi Garanti Fonu 
ile gelmişti. Bu sene ise yine KGF ve 
yüklü KDV iadeleri ile ekonomi canlı 
tutulacak. Neyseki dış talep koşulları 
da şimdilik büyümenin yanında gibi... 
Ekonomideki büyüme, şirketler 


için artan karlar demek. Türk hisse 
senedi piyasası ve özellikle bankacılık hisseleri bu seneki iyi performansarağmen gelişmekte olan ülke değerlemelerine göre hala ucuz. TL ise 
reel efektif kur açısından neredeyse 
2003 seviyesinde. Hatta gelişmekte 
olan ülkeler ligine bakıldığında TL 
çok daha ucuzladı. Yine de TL değer 
kaybının enflasyona geçmeye devam 
etmesi, Merkez Bankası'nın var olan 
yumuşak duruşu, artan global faizler 
ve artan risk primleri gibi unsurlar 
nedeniyle TUnin reel olarak değer 
kazanamadığı bir yıl daha olması 
muhtemel gözüküyor. 


155 yıllık Abide: Darüşşafaka 


Ç 4 7 Teyar güzel şeyler de 
oluyor” diyebileceğimiz 
kurumlardan biridir Darüşşafaka. Hem de tam 155 yıldır. 155 

yıl önce Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed 

Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Paşa ve Ali Naki Efendi 

gibi ilerici beş Osmanlı aydın ve devlet 
adamı tarafından kuruldu. 
Darüşşafaka'nın kuruluşunda nasıl 
bir motivasyon olduğunu anlayabilmek için İlber Ortaylı'nın “En Uzun 

Yüzyıl” dediği 19'uncu yüzyıl ruhunu 

biraz hatırlamak gerekiyor. 19'uncu 

yüzyıl; askeri ve ekonomik yenilgilerin Osmanlıyı bir dizi alanda kendini 
yenileme ihtiyacında hissettirdiği 
çalkantılı bir dönemdi. Tanzimat ve 
sonrasında Meşrutiyet dönemi bu 
yoğun arayışın ve dinamizmin sonucudur. Değişim dinamizmi özellikle 
eğitim alanında kendine büyük yer 
buldu. Rüştiyeler, askeri okullar ve 
misyon okullarının sayısı hızla arttı. 

Osmanlı'da Batı ile açılmaya başlayan farkı kapatmak amacıyla birçok 

okul kuruldu ve bu okullarda iyi 
eğitim alanlar devlet yönetiminde, 
basında, bilimde ve sanatta etkin 
oldular. Değişim konusundaki bu 
irade, hanedan üyeleri dahil genelde 
bütün devlet yönetimince de paylaşılmaktaydı. Darüşşafaka'nın eski 
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binasının olduğu Fatih'teki arsanın 
Sultan Abdüllaziz'in bağışı olması da 
döneme hakim bu iradeyi anlatması 
bakımından önemli. 

Darüşşafaka'yı bu dönemde açılan 
diğer yeni okullardan farklı kılan 
ise bağışla kaynak yaratıp yetim 
ve yoksul Türk-İslam çocuklarını 
karşılıksız okutan bir yapıda olmasıdır. İmparatorluk bünyesindeki ilk 
millileşme uyanışının ve Cumhuriyet ile sonuçlanacak çağdaşlaşma 
dinamiğinin ilk nüvelerinden biri 
de diyebiliriz Darüşşafaka için. Darüşşafaka da aynı Cumhuriyet gibi 
Osmanlı-Türk modernleşmesinin bir 
sonucudur. Darüşşafaka'da gönüllü 
ders veren Namık Kemal, Ahmet 
Mithat Efendi, Selim Sırrı (Tarcan), 
Yahya Kemal (Beyatlı), Yusuf Akçura, 
Ressam Hoca Ali Rıza gibi isimlerin 
olması bile Darüşşafaka'nın tarihteki 
oturduğu yeri ve önemini göstermesi 
bakımından yeterli. 

Kurulduktan hemen sonra 93 Harbinde Kafkas göçmenlerine ev sahipliği yapar. Çanakkale Muharebesi'nde 
bütün öğrenci ve eğitimcilerini kaybeder. İstanbul'un işgalini yaşar. Kurtuluş Savaşı'nın zor ve yokluk yıllarını 
görür. Darüşşafaka bütün bunlara 
rağmen Türk Milleti'nin yüce gönüllülüğünün bir eseri olarak olanağı 


olmayan çocuklara eğitimde fırsat 
eşitliği sağlayarak onların hayatlarını 
değiştirmeye kesintisiz devam eder. 
Eğitimde fırsat eşitliği, milli ve çağdaş eğitim, kurulduğundan bu yana 
Darüşşafaka'nın değişmez yapı taşlarını oluşturur. 

Darüşşafaka bugün Maslak'taki 
modern kampüsünde Adana, Van, 
Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kırklareli, Manisa, Konya gibi Türkiye'nin 
dört bir yanındaki yoksul ailelerden 
gelen bin kadar çocuğu çağdaş, özgüvenli, topluma ve çevreye karşı 
sorumlu başarılı insanlar olarak yetiştirmeye devam ediyor. 

Türkiye'de böyle uzun soluklu kurumlar çok az. Darüşşafaka bunu hem 
de sadece bağışlara dayanarak başarmış. Darüşşafaka'nın bir özelliği de bir 
sivil toplum kuruluş olmasına rağmen 
beş senedir kendini kurumsal yönetim 
derecelendirmesine tabi tutması ve 
puanını 95'e yükseltmesi. Bu kadar 
yüksek nota halka açık şirketler bile 
sahip değil. Bu kadar uzun soluklu 
olmasında yaptığı hayırlı iş kadar bu 
iyi niyetli yönetiminin payı da olmuş 
olmalı. Bu haliyle Darüşşafaka şirketler için iyi bir örnek ve aynı zamanda 
iyi bir sosyal sorumluluk projesi orta- 
&1 olmayı da hak ediyor. 

Nice 155 yıllara Darüşşafaka! © 
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öys5T12.2017 tarihine kadar geçerlidir.Fiyatlara KDVve ÖİV dahildir. RedF berİntermet Kamps nyasılle Müşteriler, Vodafone Netfiberaltyapısı üzerinden MetroEt bey larak 
ile Vödâlone Net omurgasının erişim noktalarına (PoP) bağlanarak Fiber İnternet Hizmeti'nden faydala de eklerdir. Kampanya kapsamında Müşteriler Fiber internet Hizmetin 
ş&in Met o Ethernet | nternet Paketleri'nder birini seçerek teshhüt süresince şeçtikieri paket | çin belirlen indirimli aylık bedel üzerinden faturalandınılır. Kampanya kapsam mis 


yere lan tüm İntemet paketlerine Cisco SF3500 24-Port switch cihazı ile SFP #$rt dahildir ve aylık olarak 23 çil olarak Müşteriler'e faturalandırılır. Kampanya taahhütnamesinin imza 
tarihinden itibaren 30 60 iş günü içerisinde Vodafone Net tarafından internet Hizmeti kurulumlarının tamamlanması öngörülmektedir. 60 (alterış) iş gününü aşan durumlarda 
Müşte siler in Kampanya kapsamındaki lik faturaları iptal edilecektir”60 günlük kurulum süresi; Kampanya taahhütnamesi imza tarihinden itibaten gerçekleştirdecek fiber hat tesisi, 
switch ve İstenilen durumlarda Router veya FireWali cihaz kuyulumlarının tamamlanacağı tarih arasındaki dönemi kapsamaktadır. Taahhüt süresi dolmadan taahhütnamenin iptal 
edümesi durumunda karpanya kapsamında iptal tarihle kadar geçen süre böyunca yapıları indirimler, aylık cihaz bedellerinin ödenmemiş kâlan tutarlar, alınmayan fiber bat 
kurulum bedelleri ve diğer fayda bedellerinin tahsil edilmemiş tutarları toplamı faturatandırılır. Detaylı bilgi için yarinahazirim.com 
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GERÇEK & YORUM 


STEVE FORBES 


Refahın Anahtarı 
Neden Göz Ardı Ediliyor? 


şte size unutulmayacak bir 
kitap: “Gold: The Final Standard” (Altın: Nihai Standart). 
Nathan Lewis bu ve önceki 
iki kitabıyla tarihin en müthiş 
ve en doğru düşünen ekonomi yazarlarından olduğunu ispatlayarak 
Friedrich von Hayek, Ludwig von 
Mises, Henry Hazlitt gibilerinden 
oluşan bir avuç insanın arasına katıldı. Lewis para konusunu günümüzün 
diğer bütün gözlemcilerinden daha 
iyi anlıyor ve ekonomi politikalarını 
pençesine almış zararlı efsaneleri 
birbiri ardına yerle yeksan ediyor. 

Büyük bir ekonomik patlamanın 
anahtarı (düşük vergi rejiminin yanısıra) istikrarlı para birimleridir. Sağlam para olmadan 2008-2009 benzeri tehlikeli ve gereksiz başka krizler 
ve bunu izleyen aksak toparlanmalarla karşı karşıya kalacağız -bunlar 
liberal demokrasilerimizin meşruiyetini yavaş yavaş yiyip bitiriyor. 

Doğru para politikası neden bu 
kadar önemli? Lewis'in belirttiği gibi 
modern bir ekonomi nihayetinde 
“bütün dünyadan malları, hizmetleri, 
emeği ve sermayeyi biraraya getirme- 
den pek bir şey üretilemeyen devasa 
bir işbirliği ağıdır. İşbirliği ağı para 
kullanımıyla, fiyatlar, faiz oranları, 
karlar ve zararlar vasıtasıyla iletilen 
veriyle organize edilir. Bu görünürde 
basit veri parçaları tüm ekonomik 
faaliyeti yönlendirir.” 

İstikrarsız para birimleri bilgisayarınızda virüsler gibidir -bahsettiğimiz veri parçalarını bozar. Bunun 
sonucunda ortaya yıkıcı köpükler 
çıkar, 2008-2009 Krizinden önceki 
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konut çılgınlığı gibi. Günlük hayatta 
sabit ağırlıklar ve ölçülere olan temel 
ihtiyacı herkes anlar: Bir galondaki 
sıvı miktarı, bir kilogramdaki gram 
sayısı, bir saatteki dakika sayısı. Bu 
miktarlar inip çıkmaz; sabittir. 

Bir şeyin ağırlığını ölçmek için 
tartı kullandığımız gibi malların ve 
hizmetlerin değerini ölçmek için 
de para kullanırız. Eğer ölçü aleti- 
nin kendisi istikrarsız hale gelirse 
ekonominin sorunsuz işleyişi alt üst 
olur, aynen bir saatteki dakika sayısı 
sürekli değişseydi hayatımızın alt üst 
olacağı gibi. 

İstikrarlı bir para birimi elde etmenin en iyi yolu nedir? Para birimini 
altına bağlamak. Elbette altın ile kesin bir ölçüm elde etmeyeceğiz ama 
Lewis'in kitabında ortaya koyduğu 
gibi altın 5 bin yıldır asli parasal degerini her şeyden daha iyi korudu. 
Gümüş de 1800'lerin ortalarına kadar 
aynı şeyi yaptı ama çeşitli nedenlerden ötürü altının değerine paralel 
gitmekten kesin bir biçimde ayrıldı; 
dünyanın çoğu önde gelen ülkesinin 
sadece altın standardı kullanmaya 
başlamasının nedeni de buydu. 

Günümüzde altının dalgalanan 
fiyatı, sarı metalin gerçek değerinden 
ziyade muhtelif para birimlerinin 
dalgalanan değerini yansıtıyor. Lewis 
etkin bir para politikasıyla ilgili hurafelerin ve altın standardına ilişkin 
devasa yanlış anlamaların tümünü 
ayıklıyor. Paranızı sabit bir ağırlıkla 
altına çıpalarsınız. O kadar. 

Lewis çok eski zamanlardan beri 
istikrarlı para taraftarlarıyla muhtelif 
nedenlerden ötürü paranın değeriyle 


oynamak isteyenler arasında yaşanan 
rekabetin tarihini de anlatıyor. Neyse 
ki Adam Smith ve diğerleri, refah 
yaratmak için paranın değeriyle oynamanın yanısıra sınırötesi ticareti 
sınırlandırmak benzeri fikirlerin 
tümünün saçmalığını ortaya koydu. 

Lewis ayrıca ekonomistlere bugün 
de ayak bağı olmaya devam eden 
devasa at gözlüklerini inceliyor. Bu 
uzmanlar dünyayı FFP -fiyatlar, faiz 
oranları ve para- penceresinden görüyor. Ekonomik olayların nedenlerini analiz ederken nedense vergiler, 
mevzuat ve kültür gibi kritik faktörler dikkatlerinden kaçıyor. Gerçeğe 
karşı bu körlük, günümüzde birçok 
ülkenin ekonomiyi hareketlendirmek 
için merkez bankasına bel bağlamış 
olmasının da nedeni. 

ABD, 1980'lerde ve 9O'ların büyük 
bölümünde yarı-makul bir para politikası izledi. Bu durum, Reagan'ın vergi 
indirimleri ve Soğuk Savaş'ı kazandıran politikalarıyla birleşince ABD ve 
dünyada bir ekonomik patlama yaşanmasını sağladı. Maalesef ekonomistler 
ve devlet görevlilerinin sağlam dolar 
gerekliliğini göz ardı etmesiyle ABD, 
2000'lerin başlarında ucuz doların 
cezbedici çağrısına teslim oldu. 2008- 
2009 sonrasında Fed bu suçu her 
türlü yıkıcı ve tahrif edici eylemle 
birleştirdi ve bu da ABD'yi aşağılık bir 
ekonomik performansla geçen 10 yıla 
mahkum etti. 

ABD'de ve her yerde politika yapıcılar, merkez bankalarının bize sonsuz 
refah sağlayabileceği hatasına düşüyor. Bu kitabı okurlarsa bu hastalıktan 
ilelebet kurtulabilirler. © 
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YENİ NORMAL 


ÜMİT ÖZLALE 


Hedefler Anlamsızlaşırken 


u ülkede değişmez kuraldır: Bir hedefin önemi 

ne kadar fazla vurgulanıyorsa ya o hedeften 

uzaklaşıldığı için günah 
çıkarmayla karışık üste çıkma gayreti 
vardır, ya da o hedefin içi boşaltılıyordur. “Hukukun üstünlüğü”, “eğitimin önemi” ilk aklıma gelenler... 
Son dönemde devamlı duyduğumuz 
“yerli ve milli ekonomi” ile “fiyat 
istikrarı” hedeflerine de bu gözle 
bakıyorum. Bu yazıda bu iki hedefi 
birbiriyle ilişkilendirerek anlatmak 
istiyorum. 

“Yerli ve milli ekonomi” hakkında 
bir örnekle başlayayım. Bugün 1000 
dolar değerinde Türk markası bir 
LCD televizyon aldığınızda bunun 
yüzde 80'inden fazlasını ithalat faturası olarak yurtdışına ödüyorsunuz. 
Nerdeyse her sanayi strateji belgesinde yer alan “yüksek katma değerli 
üretim” hedefinden uzaklaşan bir 
üretim yapısına sahibiz. 

Türkiye'de “1.000 dolarlık katmadeğer sağlamak için sektörlerin 
yaptığı ithalatın” zaman içindeki 
gelişimine baktığımızda ihracatımız 
açısından büyük önem taşıyan ve 
yakın zamanda “babayiğitlerin” de 
gireceği makine ve otomotiv sektöründe 1.000 dolarlık katmadeğer için 
sektörün yaptığı ithalat, 2002'de 572 
dolarken artık 975 dolar seviyesine 
gelmiş. Üstelik ve maalesef, ithalat 
bağımlılığı sektörün teknoloji yoğunluğu ile beraber daha da artmış. Hal 
böyle olunca da “yerli ve milli ekonomi” hedefinin tam tersi bir duruma 
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doğru daha büyük bir makroekonomik kırılganlıkla gidiyoruz. 

Bu argümanı katmadeğerle sınırlandırmayıp biraz daha açmakta 
fayda var: Bugün makro bazda temel 
sorunları listeleyecek olursak problemlerden birinin “fiyat istikrarını” 
bozan yüksek enflasyon olduğu konusunda tahminen herkes hemfikirdir. Bu sorunların temelinde de hedeflediğimiz ama her geçen gün daha 
fazla uzaklaştığımız “yerli ve milli bir 
ekonomi” olamamamız yatıyor. Bir 
başka ifadeyle mevcut üretim yapısı 
sadece ülkede yaratılan katmadeğeri 
sınırlandırmakla kalmayıp önlem 
alınması zor bir enflasyon problemini 
de beraberinde getiriyor. 

TUnin döviz kuru sepetine karşı 
yüzde 10'luk bir değer kaybının yılsonu enflasyonuna tek başına maliyeti yaklaşık 1,5 puan. Yakın döneme 
kadar küresel ekonomik konjonktürün gelişmekte olan ülkelerin lehine 
işlediği ve faizlerin bir daha hiç olmayacağı kadar düşük seyrettiği bir 
ortamda bu üretim yapısı enflasyon 
üzerinde fazla bir baskı unsuru oluşturmuyordu. 

Diğer bir problem olan yüksek 
cari açık da faizlerin düşük olmadığı 
bir ortamda az bir maliyetle finanse 
edilebiliyordu. Bunun sonucu olarak 
siyaseten her zaman zahmetli olan 
“yapısal reformlar” ertelenebiliyordu. 
Artık bu “dolce vita” yılları geride kaldı. Kesin olan şu ki dünya ekonomisinin normalleşme belirtileri gösterdiği 
bu dönemde, mevcut üretim yapısıyla 
artık faizleri istemeseniz de ve maale- 


sef cazip tutmak zorundasınız. 

Yukarıdaki tartışma bizi aynı zamanda Merkez Bankası'nın son dönemdeki faiz kararlarına getiriyor. 
Mevcut üretim yapısında, dünyadaki 
faizler ve gelişmekte olan ülkelerin 
para birimleri üzerindeki baskı artmaya başlamışken para politikası 
eğer fiyat istikrarını hedefliyorsa 
ister istemez “sıkı” olmak zorunda. 
Bu yapı, Merkez Bankası'nın politika yapma kabiliyetini kısıtladığı gibi 
enflasyonun sadece para politikası 
tarafından çözülebilecek bir sorun 
olmanın ötesine geçtiğini de gösteriyor. Bunları söylemekle beraber 
Merkez Bankası'nın mevcut para 
politikasının sıkı olduğuna ve bu 
önlemlerle fiyat istikrarını sağlayacağına kendisinin de inandığını 
sanmıyorum. 

Ama yazının başında belirttiğim 
gibi bu ülkede hedeften ne kadar 
uzaklaşılıyorsa o hedef çok önemliymiş ve gerekli önlemler alınıyormuş 
gibi bir hava yaratılıyor. Bizim merkez bankamız da bu kültürün dışında maalesef kal(a)mıyor. İki Para 
Politikası Kurulu toplantısı arasında 
tüketici enflasyonu yüzde 11,>den 
11,98'e, çekirdek enflasyon yüzde 
10,98'den 12,08'e, orta vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 798'den 
8,47'ye yükselirken ve aynı hafta 
alınan FED kararları ortadayken 
Merkez Bankası'nın para politikasını “daha da sıkılaştırıyorum” deyip 
sadece geç likidite penceresini 50 
baz puan artırmasını ben başka türlü 
açıklayamıyorum. © 


PROF. ÜMİT ÖZLALE, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI. 


KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TAŞIMAK 


Malkın 
Bankası 


80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden 
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz, 
her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz. 


Çünkü Halk ister, Halkbank yapar! 


4 
Fİ 


IHALKBANK 


halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Halkbank Dialog | 


/ YÖNETİM 
».) KURULUNDA 


VE ÜÇÜNCÜ 
DÖNEM 


YÖNETİM KURULUNDA KADIN 
PROGRAMI YENİ 50 MENTİNİN 


KATILIMIYLA YOLA DEVAM EDİYOR. 
ERSUN ERDİNÇ 
9 Aralık Salı akşamı... İş dünyasından genç 


kadın yöneticiler yağışa ve yorucu İstanbul trafiğine karşın kararlılıkla vardıkları Esma Sultan 
Yalısı'nın büyük salonunu doldurmaya başlıyor. 
Farklı sektörlerdeki şirketlerden gelen üst düzey 
yönetici kadınların ortak bir noktası var: Heyecan! Neredeyse her birinin kalp atışlarını duymak 
mümkün zira biraz sonra bu salonda, 18 ay boyunca 
kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak 
Yönetim Kurulunda Kadın Programı'nda (YKK) yol 
göstericiliklerini, mentorluklarını yapacak isimleri öğrenecekler —i o isimler, iş dünyasının birbirinden yetenekli 
ve deneyimli patronları/üst düzey yöneticileri... Tabii 
içlerinde biraz daha sakin görünenler de var; onlar ilk 
ve ikinci dönem mentileri. Onların ise yönetim kurulu 
üyeliği için hazırlık yapan ve yetkinlik kazanan kadın 
kitlesinin, kendi deyimleriyle “kızkardeşlerin” hızla artmasından kaynaklanan ayrı bir sevinçleri var. 
YKK Programı, kadın yöneticileri yönetim kurulu 
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© Kızkardeşler birarada... Üçüncü dönemle 
birlikte menti sayısı 128'e, mentor sayısı 
65'e yükseldi. YYKD Danışma Kurulu 
Başkanı Suzan Sabancı Dinçer mentilerin 
47'sinin büyük şirketlerin yönetim 
kurullarında görev aldıklarını açıkladı. 


üyeliğine hazırlayan bir sertifika programı. Türkiye'de 
yönetim kurullarında kadın temsil oranının artırılması 
çabasını desteklemek üzere bu role “hazır” kadın yönetici 
havuzunun genişletilmesi amacıyla 2012 yılında Mentor 
Danışmanlık Yönetici Ortağı Hande Yaşargil ve Forbes 
Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven tarafından başlatıldı. 

Türkiye'de yönetim kurullarında kadın oranı son 
beş yılda yüzde 11,5'ten ancak yüzde 14,2'ye gelebilmiş 
durumda; bugün BİST şirketlerinin yüzde 40'ında kadın yönetim kurulu üyesi yok. Kuşkusuz kadın yönetim 
kurulu üyesi sayısının azlığı sadece Türkiye'nin sorunu 
değil. Dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe 39 
kadın karşılık geliyor yalnızca. Şirket yönetiminde yukarıya çıktıkça bu oran hızla düşüyor. Dünyanın en büyük 
200 şirketinin yönetim kurulunda kadın/erkek üye oranı 
15'e 85. 

Üçüncü dönemin 2012'de başlayan birinci ve 
2014'te yola çıkan ikinci dönemlerden farkı artık YKK 


Programı'nın arkasında Ocak 2017'de kurulan YKK 
Derneği'nin (YKKD) bulunması. Dernek bir yandan 
YKK Sertifika ve Mentorluk Programı ile donanımlı ve 
yetkin kadın aday havuzunu geliştirirken diğer yandan 
programı tamamlayan adayların yönetim kurullarına 
atanabilmeleri için çalışıyor. YKKD Danışma Kurulu 
başkanlığını Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer yürütüyor. Danışma Kurulu'nda Murat Ülker, Muzaffer Akpınar, Ümit 
Boyner, Tayfun Bayazıt, Agah Uğur, Ümran Beba, Rose 
Marie Bravo, Gülden Türktan, Müge Yalçın, Nilüfer 
Bulut, Yılmaz Argüden, Deniz Ülke Arıboğan ve Murat 
Yeşildere yer alıyor. 

İki dönemin sonunda 88 menti ve 64 mentorun bulunduğunu açıklayan YKKD Danışma Kurulu Başkanı 
Suzan Sabancı Dinçer mentilerin yüzde 47'sinin büyük 
şirketlerin yönetim kurullarında görev aldıklarına dikkat 
çekiyor. Dinçer bu sayının artması için özellikle üçüncü 
dönemde daha da fazla çalışacaklarının altını çiziyor. 


Gecenin ikinci konuşmasını yapan Forbes Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven kadınların yeryüzün- 
deki tarihinin karanlıktan aydınlığa ilerleyen düz bir çizgi 
izlemediğini, daima büyük mücadeleler verildiğini vurguluyor. Anadolu'da tarım toplumunun hemen öncesinde 
kadın ile erkeğin her açıdan eşit olduğunu hatırlatan 
Güven, tarım toplumuna geçişle birlikte kadının statüsünün kötüleştiğine, ekonomiye katılımlarının azaldığına, 
eğitim ve mesleklerden men edilerek güç noktalarından, 
kamusal alandan uzaklaştırıldıklarına dikkat çekiyor. 
Tarımsal üretim fazlasının servet birikimine neden olarak 
paranın silaha, orduya, askeri güce yönelmesini sağladıgını, bunun da kadını giderek daha görünmez kıldığını 
hatırlatıyor. 

Güven, sözü mentilerin mentorlarıyla eşleşeceği bu 
mekana adını veren, yaşamı burada geçen Esma Sultan'a 
getirerek mentilerle arasında bir bağ kuruyor: “Osmanlı 
İmparatorluğu'nda adı saltanat için geçen tek kadının 
evindeyiz bu akşam: Erkek kardeşi 11. Mahmud'un *sen 
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YÖNETİM 


YYKD Danışma Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yönetim 
kurulunda daha çok kadın için daha da çok çalışacaklarını söylüyor. 


KURUL 


KADIN 


Hande Yaşargil: “Gelecekte ihtiyacımız, teknolojik donanımı olan, 
etik kararlar alabilen vicdanlı liderler.” 


erkek olsaydın asla taht yüzü göremezdim” dediği bir 
kadın Esma Sultan. Biz de, iki yıl aradan sonra Osmanlı 
Hanedanı'nın belki de Hürrem Sultan'dan sonraki en 
güçlü kadınına yine konuk olduk. Esma Sultan, kendisine dayatılan sınırlamalara başkaldıran bir kadın olarak 
yaşadı. Ona yuva olmuş bu yapı tüm zarafetiyle bizi 
ağırlarken Esma Sultan'ın dirayetli ruhu da bir yerlerden 
gülümsüyor sanki.” Kadınların kişiliklerini, yeteneklerini, 
potansiyellerini onlara dayatılanlarla savaşmaya değil, 
topluma geri vermeye yöneltebilmelerini istediklerini 
belirten Güven bu amaçla altı yıl önce, şirketlerin karar 
mekanizmalarına bir müdahaleye karar verdiklerini hatırlatarak “Bu hedeflerle çıktığımız yolda, bugün üçüncü 
dönemimizle karşınızdayız. Ve geçmişten aldığımız ders- 


lerle artık aklımız bugünde, gözümüz ise gelecekte” diyor. 
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Burçak Güven: “Kadınların potansiyellerini onlara dayatılanla 
savaşmak yerine topluma gere vermeye yöneltebilmelerini istiyoruz.” 

Dijitalleşme, yapay zeka, endüstri 4.0, VUCA 
World'ün (istikrarsız, kesinlik içermeyen, karmaşık ve 
belirsiz bir dünya) gelecek adına bu yıl en çok konuşulan 
başlıklar olduğuna dikkat çeken Mentor Danışmanlık 
Yönetici Ortağı Hande Yaşargil ise yapay zeka ile yeni 
dönem iş gücünün bir kısmının cinsiyetsiz olacağını bir 
yandan da cinsiyet rollerinin de kodlanabilir olması halinde ne olacağının belirsiz olduğunu hatırlatıyor. 

Yaşargil belirsiz, değişken ve karmaşık dünyada 
Türkiye'yi, kurumları, insanları, eğitimi, sağlığı, tüketimi 
ve üretimi yönetecek lider profilinin nasıl olması gerektigini ararken yapay çözüm olmayacağını düşünüyor. Refahı ya da sefaleti belirleyecek olan en büyük kriterlerden 
birinin “hala nasıl liderlerle yönetileceğimiz” olduğunu 
vurgulayan Yaşargil vurucu bir soruyu da biçimlendiriyor: “Biliyoruz ki gelecekte ihtiyacımız, teknolojik donanımı olan, etik kararlar alabilen vicdanlı liderler. En çok 
ihtiyaç duyduğumuz bu özelliği toplumun sadece yarısın- 
da aramak ve oradan temin etmek geleceğimiz için derin 
bir hata olmaz mı?” Yanıt olarak da çözümün çeşitlilik 
olduğunu belirtiyor. Bu çeşitlilik cinsiyetle sınırlı değil 
ama cinsiyetten başlıyor. Bu büyük bir vizyon ve proje, 
uzun ve zorlu bir yol ama kaçınılmaz. Bu noktaya daha 
erken varan toplumlar kurumlarını, insanlarını, geleceklerini koruma ve kurtarma konusunda çok daha önde 
olacaklar, bu gemiyi kaçıranlar ise belirsiz ve karmaşık 
okyanusun dalgalarıyla boğuşarak geçirecekler ömürlerini. Yaşargil sözlerini şöyle tamamlıyor: “Biz ateşlediğimiz 
bu değişimin geldiği yerden gururluyuz, motiveyiz, başladığımız günden çok daha güçlüyüz.” 


MENTOR 


Ahmet Bozer 


Ahmet Dördüncü 
Ali Kantur 


Ali Ülker 


Arzuhan Doğan Yalçındağ 
Ayşegül İldeniz 

Burhan Karaçam 

Canan Ercan Çelik 


Cansen Başaran Symes 


Cem Kozlu 
Cengiz Solakoğlu 
Colman Deegan 


Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan 


Erdal Aksoy 

Ersin Pamuksüzer 
Esin Güral Argat 
Evguenia Stoichkova 
Faik Açıkalın 


Fevzi Bozer 


Fuat Tosyalı 

- Füsun Akkal Bozok 
Hakan Binbaşgil 

- Hamdi Akın 
İzzet Garih 
Kaan Terzioğlu 

- Lale Saral Develioğlu 
Levent Çakıroğlu 
Leyla Alaton 
Mahmut Ünlü 

- Mehmet Ali Berkman 
Mehmet Kutman 
Mehmet Sönmez 
Mehmet Tütüncü 

- Murat Alsan 
Murat Özyeğin 
Mustafa Çamlıca 
Mustafa Seçkin 
Ömer Aras 

- Reha Yolalan 
Selçuk Yorgancıoğlu 


Selen Kocabaş 


Sevdil Yıldırım 
Seymur Tarı 
Suzan Sabancı Dinçer 


Şevket Başev 
Tayfun Bayazıt 
Ümran Beba 


Yağmur Şatana 


- Dr. Yılmaz Argüden 
Zeynep Erkunt Armağan 


YENİ MENTİLER VE MENTORLARI 


ŞİRKET/UNVAN 


Growth Colony LLC Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Coca-Cola 
International Eski Başkanı 


© Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı 
i ITC Yönetim Kurulu Başkanı 


' Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 


Doğan Tv Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


Silver Spring Network COO 


BK Değer Kazandırma Yönetim Kurulu Başkanı 


: Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 


Allianz Sigorta Allianz Sigorta Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu 


: Başkanı 
Coca-Cola Eurasia Group Consultant 


CS Danışmanlık Kurucu 


- Vodafone Ülke Başkanı 


İÜ ve Oxford University CRIC Öğretim Üyesi, Denizbank Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi 


Aksoy Holding Kurucu Başkan Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı 


The Lifeco Kurucu Başkanı 


> Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili 


Coca- Cola Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya İş Birimi Başkanı 


Yapı Kredi Bankası Murahhas Üye ve CEO 


Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili, Denetim Komitesi ve 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 


Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 


— Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 


Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


Turkcell CEO 
Yıldız Holding/Pladis Global Pazarlama Başkanı 
Koç Holding CEO 


| Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı 


Ünlü & Co. CEO 


- Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi 


Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 


HSBC Yönetim Kurulu Üyesi 


Ülker CEO 


| KPMG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
: Mustafa Çamlıca Danışmanlık Hizmetleri ve Tarım İşletmeleri Kurucusu 


Unilever Yönetim Kurulu Üyesi 


İ ONB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO 


Tekfen Holding Kurumsal İşler Başkan Yardımcısı 


İ Abraaj Group Partner 


Akiş GYO & Multinet Up Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mentoro 
Platform Kurucu Ortağı 


- TAV Havalimanları, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Denizli Cam 
» Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Turkven Genel Müdürü 


| Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye YKKD Danışma 
- Kurulu Başkanı 


 3Seas Capital Partners Yönetim Kurulu Başkanı 
> Bayazıt Yönetim Danışmanlık Kurucusu 


Pepsico Int. İnsan Kaynakları Başkanı 


İ Doğan Şirketler Grubu Holding İcra Kurulu Başkanı, CEO Yönetim 
: Kurulu Üyesi 


Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 
- Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı 


ATANAN MENTİ 


Berna Akyüz 


— Simay Alsan 


Saadet Akgün 
Füsun Kuran 


Seda İkizler 


- Nagihan Şengül Karpuz 
- Özgür Tokgöz Altun 


Fatma Hoşgöz 

Yasemin Merih Alparslan 
Dilek Çilingir 

Özlem Kaynak 

Verda Duysak 


Gülay Çuğu Bal 
Ebru Firuzbay Taşçı 


- Hilal Kosif 


Melek Pulatkonak 
Betül Çorbacıoğlu 
Burcu Bıçakçı 
Melike Kara 

Başak Kural 

Gülbin Uzuner Bekit 
Ebru Özgen 


- Alsev Utku 
- Banu Köker 
- Kasia Ozgen 


İlkay Demirdağ 
Eda Uluca 


- Seda Mızraklı 


Alize Dinçkök 
Aysun Zaman 
Mutlu Erturan 


Canan Bademlioğlu 


Gökşen Töre Sancak 


- Yasemin Yücel Karasu 


Ayşe Güçlü Onur 
Tülin Mede Esmer 
Benay Bitirici 
Ayşem Ertopuz 


: Hande Şenova 


Ela Çubukcu 


Didem Özensel 


Ceylan Güzekin Yatı 


“Nazlı Özek 


Dilşad Tek 
Ekin Altıntaş 


- Sezin Ünlüdoğan 


Burcu Civelek Yüce 
Hande Genç 


Meltem Bakiler Şahin 
Yasemin Tosyalı 


ŞİRKET 
Yıldız Holding Pladis 


Borusan Holding 
Akgün Grup 


Brooks Brothers & 
Edwards 


Yapı Kredi Bankası 
Yıldız Holding 
Hürriyet 

Beylikdüzü Belediyesi 


Doğan TV Holding 


Ernst & Young Türkiye 
Omega Pharma 
Yıldız Holding - Ülker 


Yıldız Holding 


BNP Paribas Cardif 
Kosifler Oto 

TurkishWIN ve BinYaprak 
Mercedes Benz Türk 
Egon Zehnder 


Turkcell 


LOGO E-Business 
Akfen Holding 
Coca-Cola İçecek 
Fibabanka 

Ünlü & Co 

Anadolu Efes 
GYİAD 

Microsoft 

Krea M.I.C.E. 

Akkök Grubu 
Migros 

Hepsiburada 
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 
Ford Otosan 

Mobil Türk 

Egon Zehnder 
Mercedes Benz Türk 
Koçtaş Yapı Marketleri 
Turkcell 

KPMG Türkiye 
Brightstar 


Mercedes Benz Türk 


Global Turizm 
Organizasyon 


Matset 
Unilever 


PWC Turkiye 

Güven Varlık Yönetim 
Akbank 

SAP Türkiye 


Vodafone Türkiye 
Tosyalı Demir Çelik Sanayi 
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KADIN 


GECEDEN GÖRÜNTÜLER 


I9 ARALIK SALI AKŞAMI 
TANIŞMALARIYI 


B 


ENTOR VE MENTİLERİN EŞLEŞMELERİ ÖĞRENİP BİRBİRLERİYLE 


BER 18 AYLIK YOLCULUKLARI DA BAŞLAMIŞ OLDU. 


İÜ ve Oxford University CRIC Öğretim Üyesi, Denizbank Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan (solda) ve Yıldız 


Holding Grup CFO'su Gülay Çuğu Bal. 
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| Bakiler Şahin. 


Arge 
Danışmanlık 
YKB Dr. Yılmaz 
Argüden 
(solda) ve 
Vodafone 
Türkiye Chief 
Enterprise 
Business Unit 
Officer Meltem 


Turkven Genel Müdürü Seymur Tarı (solda) ve Matset Genel Müdür 
Yardımcısı Nazlı Özek. 


YÖNETİM 
KURULUND/ 
KADIN 


Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan (solda) ve Tosyalı 
Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Tosyalı. 
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9 YAULLUONR 


YATAK 
KAL 5 


Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Özyeğin (solda) ve Egon Zehnder Partner 
Management Consultant Ayşe Güçlü Onur. 


Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Fevzi Bozer (solda) ve Turkcell Ödeme ve Kızkardeşlerden bir grup: Pınar Mavituna, Selen Kocabaş, Hande Ocak Başev, Arzu Aslan 
E-Para Hizmetler Genel Müdürü Melike Kara. Kesimer, Barış Karakullukçu, Sitare Sezgin, Gülfem Çakmakçı. 
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Aksoy Holding Kurucu Başkanı, Turcas Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu (sağda) ve Allianz Sigorta Hayat ve Emeklilik YKB Cansen 


Petrol YKB Erdal Aksoy (solda), BNP Anadolu Efes Pazarlama Direktörü Kasia Başaran Symes (solda) ve Doğan TV Holding İK 
Paribas Cardif GMY Ebru Firuzbay Taşçı. Özgen. Yönetimi Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan. 
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ŞÖHRETLER 


Listemiz, 15 Ekim 2016 ile 15 
Ekim 2017 tarihleri arasında, 
ajans, menajer ve avukat 


giderleri düşülmeden önceki 


vergi öncesi geliri ölçüyor. 
aZdlldhı Kaynaklar: Nielsen SoundScan; 
IMDB; Polistar Pro; ünlülerin 
mirasları hakkında uzmanlarla 
Ölü Ünlüler Oo 


Ölüm her zaman bir yıldızın 
kariyerinin sonu anlamına 
gelmiyor. Yıllık listemize giren 
müteveffa zenginler hala Las 
Vegas'ta kalabalıkları kendine 
çekmeyi, moda markalarının 
yüzü olmayı, Salesforce'dan 
parfüme kadar her şeyin 
reklamına çıkmayı başarıyor. 


2. ARNOLD PALMER 
NET SERVETİ: 40 MİLYON $ 
SPORCU 
ÖLÜM TARİHİ: 25 EYLÜL 2016 
YAŞI: 87 
ÖLÜM NEDENİ: KALP HASTALIĞI 
Efsanevi golfçünün ölümünden bir yıl sonra 
400'den fazla mağaza hala Asya'da Palmer marklı 
ürünler satıyor; şirket Taylan ve Vietnam gibi 
yeni pazarlara girme hazırlıkları içinde. Arizona 
Beverages yılda 500 milyon kutu Arnold Palmer 
içecekleri satıyor; Mastercard ve Rolex hala 
kendisini pazarlama faaliyetlerinde kullanıyor. 


1. MICHAEL JACKSON 

NET SERVETİ: 75 MİLYON $ 

MÜZİSYEN ; 

ÖLÜM TARİHİ: 25 HAZİRAN 2009 

YAŞI: 50 

ÖLÜM NEDENİ: AŞIR! DOZ/CİNAYET 

Popun Kralı, Las Vegas'taki Cirgue du Soleil 
gösterisi, EMI'ın yayın kataloğundaki hissesi ve 
müziğe olan ilginin devam etmesi sayesinde öbür 
dünyada da tahtını koruyor. 


— 
9.JOHN LENNON 
NET SERVETİ: 12 MİLYON $ 
0 MÜZİSYEN 
8. THEODOR ÖLÜM TARİHİ: 8 ARALIK 1980 
“DR. SEUSS” GEISEL ii lr 0 
NET SERVETİ: 16 MİLYON $ e 
YAZAR Bütün bu karı hayal edin: Lennon -hem Fab 
ÖLÜM TARİHİ: 24 EYLÜL 1991 Four ile birlikte geçirdiği günlerde hem de kendi 
pe YAŞI: 87 başına olduğu dönemde yazdığı- çok sayıda hit 
ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL SEBEPLER şarkıdan para kazanmayı sürdürüyor. Bu arada 
Bakın nerelere gidiyor: Geçen yıl sadece ABD'de Las Vegas'taki Beatles temalı Cirgue du Soleil 
5 milyondan fazla Seuss kitabı satıldı. gösterisinden de çekler geliyor. 
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4. ELVIS PRESLEY 


NET SERVETİ: 35 MİLYON $ 
© — MÜZİSYEN, OYUNCU 
ÖLÜM TARİHİ: 76 AĞUSTOS 1977 
be YAŞI: 42 e 
ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ 
Mart ayında Graceland 1982'de açıldığından bu 
yana ilk genişleme planını açıkladı -şarkıcının 
Tennessee'deki evinin tam karşısında Elvis Presley'in 
Memphis'i adında 16 hektarlık bir eğlence kompleksi 
inşa edilecek. Graceland'de kısa bir süre önce bir otel 
de açıldı: Guest House at Graceland. 


3.CHARLES SCHULZ 
NET SERVETİ: 38 MİLYON $ 
ÇİZER 
ÖLÜM TARİHİ: 72 SUBAT 2000 
YAŞI: 77 
ÖLÜM NEDENİ: KALINBAĞIRSAK KANSERİ 


Metlife, Snoopy ve Charlie Brown ile geçirdiği 30 yılın 
ardından bu yıl reklam kampanyalarında Peanuts 
kadrosunu kullanmaktan vazgeçti. Yine de Schulz'un 
mirası, sigorta şirketiyle 2019'a kadar sona ermeyecek 
anlaşmadan milyonlarca dolar kazanmaya devam ediyor. 


6.TOM PETTY 
NET SERVETİ: 20 MİLYON $ 
MÜZİSYEN 
ÖLÜM TARİHİ: 2 EKİM 2017 
2 YAŞI: 66 
ÖLÜM NEDENİ: KALP DURMASI 
Heartbreakers'ın solisti turne gücünün 
zirvesindeyken hayata veda etti. Geçen yılki turne 
gelirinin çok yüksek olduğu tahmin ediliyor -grubun 
gecelik hasılatı 1 milyon doların üzerindeydi. Ayrıca 
ölümünden sonra şarkılarının daha sık çalınması 
sanatçının gelirlerinde artışa neden oldu. 


10. ALBERT EINSTEIN 
NET SERVETİ: 10 MİLYON $ 
BİLİM İNSANI 

ÖLÜM TARİHI: 78 NİSAN 1955 
YAŞI: 76 

ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL SEBEPLER 


Salesforce'un yapay zeka 
hizmetine ünlü fizikçinin adı 
verildi. Bilimci, ayrıca yurt odası 
posterlerinden İsrailli teknoloji 
şirketi Fourier Systems'ın 
tasarladığı tabletlere kadar 
birçok ürüne adını ve sevimliliğini 
ödünç veriyor. 


A / 


5.BOB MARLEY 
NET SERVETİ: 23 MİLYON $ 
MÜZİSYEN 
ÖLÜM TARİHİ: 77 MAYIS 1981 
YAŞI: 36 
ÖLÜM NEDENİ: 


Gelecekteki Artış: 325 milyon dolar 
finansmanla yapım şirketi Amblin Partners'ı 
yeniden kurdu; Jack Ma'nın Alibaba Pictures”! 
ile ortak film yapımı için anlaşma imzaladı. 


12. ELIZABETH 4 


TAYLOR 
NET SERVETİ: 8 MİLYON $ 
OYUNCU 

13. BETTIE PAGE 

NET SERVETİ: 7,5 MİLYON $ 

MODEL 


ÖLÜM TARİHİ: 23 MART 2011 

YAŞI: 79 
ÖLÜM NEDENİ: KALP YETMEZLİĞİ 

ÖLÜM TARİHİ: // ARALIK 2008 

YAŞI: 85 

ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL 


White Diamonds gibi çok satan 
parfümler ve OVC mücevher 
koleksiyonu Liz'in kazançlarını 

SEBEPLER 

Pinup efsanesinin klasik tarzı, 

giysilerde, iç çamaşırlarda, 


ayakta tutuyor. 
çantalarda ve hatta 
gelinliklerde takdirle anılıyor. 


” 7.PRINCE 
NET SERVETİ: 18 MİLYON $ 
MÜZİSYEN, OYUNCU 
ÖLÜM TARİHİ: 27 NİSAN 2016 
YAŞI: 57. 
ÖLÜM NEDENİ: AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU 
Yeni bir kitap anlaşması Prince'in 
ölüm sonrası gelirlerini yukarı çekti. 
Bu yılın başlarında Universal ile olan 
31 milyon dolarlık albüm sözleşmesi 
iptal edilmeseydi söz konusu rakam 
daha da yüksek olabilirdi. 


N 


vi 
y 


11. DAVID BOWIE 
NET SERVETİ: 9,5 MİLYON $ 
MÜZİSYEN, OYUNCU 
ÖLÜM TARİHİ: 70 OCAK 2016 
YAŞI: 69 
ÖLÜM NEDENİ: KANSER 


İnce Beyaz Dük her zamankinden 
de popüler. Ölümünden kısa bir süre 
sonra piyasaya sürülen son albümü 1,9 
milyon adet sattı. 
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EDİTÖR: ZACK O'MALLEY GREENBURG & NATALIE ROBEHMED; 


KATKIDA BULUNAN: KURT BADENHAUSEN 


İLÜSTRASYON: PABLO LOBATO 


Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi 
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi 
Prof. Kıymet Giray 
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FOCUS 


SANAT EKONOMİSİ 


SERGİ MATEMATİĞİ 


Adı sanat tarihine geçen bir sanatçının eserine sahip olmak sanatsever için büyük haz, 
yatırımcı için potansiyel yüksek kar marjı demek. Bizzat sanatın tarihini yazan 
Prof. Kıymet Giray tarafından hazırlanan sergi ise aslında bir yatırım rehberi. 
HANDAN BAYINDIR 


ir sanat eserini satın alıp onu izleme 
hazzının yanına, yatırım değeri de 
eklemek isteyenler, Sanat Tarihi Profesörü Kıymet Giray'ın küratörlüğünü yaptığı “Türk Modernizmi, Seçkiler, İstanbul” sergisini muhakkak 
görmeli. İstanbul'da açılan onlarca 
güzel sergiden birini gezer gibi değil 
ama... Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın; bu serginin matematiğinde, o meşhur “Kimi almalı?” sorusunun cevabı 
var. Prof. Kıymet Giray, eserlerin satış etiketi taşımadığı 
sergisine pragmatist yaklaşılmasına itiraz etmiyor, “İsteyen istediği gibi okur sergiyi” diyor ve ekliyor: “1990'lara 
kadar sanat ortamı vardı fakat sanat piyasası yoktu. O 
tarihlerden sonra açılan galeriler, müzayede şirketleri, 
fuarlar tam olarak bir sanat piyasasını yarattı. İyi de oldu, 
doğrusu buydu. Sonuçta herkes kendi kulvarında” Cumhuriyet sonrası modern Türk resminin duayeni sayılan 
sanat tarihçisine göre piyasanın çarklarını, piyasa kuralları çevirir. Ne var ki o çarkın uzun vadede kar üretmesi 
için söz konusu 'emtia'nın sanat tarihinde kendine yer 
bulması şart. (Sanatseverler için buna “sanatçının kalıcılığı” diyebiliriz.) Evet sanat tarihi piyasaya kural koymuyor 
ancak çarkın dişlilerini sanat tarihi oluşturuyor. İşte bu 
sergi, yazılan Türk Modernizmi Resim Sanatı Tarihi kitabının küçük bir ön gösterimi niteliğinde. Prof. Giray'ın 
, kaleme aldığı kitap, 2018 içinde yayımlanacak. Bu kitaptan hareketle hazırlanacak sergilerin sayısı da dört veya 
beşe tamamlanacak. 25 Ocak'a kadar görülebilecek ve 
heykeli de kapsayan “Türk Modernizmi, Seçkiler, İstanbul” sergisinde yaşayan sanatçıların 1950'den itibaren 
soyut ekspresyonizmle başlayan yolculuğu, figüratif ekspresyonizme oradan toplumsal gerçekçilik, sosyal gerçek- 


çilik, yeni nesnelcilik, foto gerçekçilik ve post modernizm 
ile optik sanata kadar gidiyor. Türk resminde kendine yer 
bulan bu sanat hareketlerini Prof. Giray'ın seçkisinde bir 
arada ve kendi içinde bağımsız bölümler halinde izlemek, 
resim koleksiyonu yapmaya “yeni başlayanlar? için satınalma kararı öncesi piyasa araştırması sayılır aynı zamanda. 
Veya “resimli konsantre sanat tarihi” diyelim... 

Prof. Giray, “Türk Modernizmi hakkında düşünmeye 
başladığımda yazmaya da başladım. Benim için metni 
yazarken sergi de kendiliğinden oluşmuştu. Resimleri toplayıp sonra “hangisini nereye asalım” kararı değil 
bu sergi” diyor. Sanat piyasasının içindeki küratörlerle 
sanat ortamının içindeki küratörlerin aynı olmadığını 
belirterek şöyle devam ediyor Giray: “Piyasadaki küratör, 
sanatçıdan para alarak veya sponsorluk bularak bir iş gerçekleştiriyor ve satışından da kar alıyor. Bu çok normal 
bir şey. Diğer yandan gerçek bir sanat ortamının, bilinçli 
bir sanat tarihçisinin yaptığı sergi karşısında, sanat piyasası hazırlanabilir. Zira biz dolaylı olarak piyasaya etki 
ediyoruz. Böyle bir sergi de kuşkusuz piyasayı domine 
edecektir.” 

Tam da bu nedenle Beşiktaş Çağdaş'ın geniş salonuna 
yayılmış 29 sanatçının toplam 73 eseri arasında gelişigüzel dolaşmak, bu sergiden fayda sağlamak isteyen izleyici 
için doğru bir “okuma” olmayabilir. Öyleyse küratörün 
zihnindeki gibi okumalı... Zira bu sergi ve yakında çıkacak sanat tarihi kitabı, piyasa çarkını çeviren dişliler arasında yerini alacak. 

Beşiktaş Çağdaş'ın ikinci katındaki koridorundan salona girdiğinizde alanın dört hole ayrıldığını göreceksiniz. Soldan ikinci hole yönelin. Yolun sonunda karşınıza 
Adnan Çoker çıkacak. FORBES Sanat Raporu'na göre -ki 
dergimizin şubat sayısında 2017 sonuçları yayımlanacak- 
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SANAT EKONOMİSİ 


Türk Modernizmi, 
Seçkiler, İstanbul 
Sergisi, 

Prof. Kıymet Giray'ın 
bu yıl içinde 
yayımlanacak sanat 
tarihi kitabının ön 
gösterimi niteliğinde. 
Beşiktaş Çağdaş'taki 
sergi 25 Ocak'a kadar 
görülebilir. 


DEVRİM ERBİL 


> 


EA gi vg 
il e te 


2016 yılında müzayedelerde az sayıda eserle 
(yedi adet) 606 bin lira ciroya sahip bu imza- 
nın, serginin başlangıç noktası sayılmasının 
tesadüf olmadığını artık biliyoruz. Peki neden Çoker ile başlıyoruz? Resimler nasıl bir 
mantıkla sıralanmış? Bu ayak izlerini takip 
ettiğimizde nereye ulaşacağız? Bu soruların 
cevapları, serginin kurgusunu ve bu kurguya 
hizmet eden dizilimi 
yaratan Prof. Kıymet 


rihli. Diyoruz ki “bunlar Paris'te sergilendi, 
beğenildi”. Öyle ki Fransızların yazdığı sanat 
tarihi kitaplarında yerini aldı Bitran. 

Mithat Şen: Bu duvarı soyuta ayırdık. Çok 
dinamik bir sanatçı. Moleküler dokuların 
bir araya gelmesinden oluşan soyut ekspresyonlar yapıyor bize. Embriyolar... Bireyler 
olarak düşünün, aynı kümelenmelerden biri 
çıkıyor... 

Neşe Erdok: Bitran'ın 1960'lı yıllarının 
karşısında yer alıyor. Erdok'un resmi de bize 
1960 diyor. O dönem Neşet Günal ekolü var. 
Dünyada 1968 olayları... Komünist dünyada 
toplumsal gerçekçi resim, diğer ülkelerde 
sosyal gerçekçi resmi var. Türkiye'de bunun 
en önemli adı Neşet Günal. Onun öğrencisi 
Neşe Erdok. Akademide bir yol çiziyor ve o 
yol hala gidiyor. 

Güngör Taner: Adnan Çoker'in karşısında, 
birinci derecede onun sanatını takip eden ve 
farklı bir renk ve form ekspresyonları yaratan 
Güngör Taner var. Çoker ekolünü soyut çizgide sürdüren ve öyle devam devam eden bir 
resimdir Güngör Taner resmi. Bunun için o 
devam ediyor duvarda. 

Alaettin Aksoy: Figüratif ekspresyonisttir. 
Kararlı bu konuda. Çok vurucu ama çok özeldir. Bir sanatçının özgür ve özgün kimliğini 
ortaya koyan resimler yapıyor. Çok uzun soluklu çalışmalar. Teknik 
olarak Rönesans'a gön- 


Giray'da: 
Adnan Çoker: Modern Türk resminin 


“Sanat tarihçileri dolaylı 
olarak piyasaya etki 


dermeler yapan işçilikler, 
anormal boya dokuları, 
zengin leke dengeleri. 


başlangıcı olarak 1950 ediyor, bu kaçınılmaz. Yani plastik sanatlar içintarihi kabul ediliyor. N ' N de bir resimde var olması 
Fakat bence bu tarih, Ali Böyle bir sergi de gereken en ince detayları 
Avni Çelebi'nin “Maskeli kuşkusuz piyasayı kullanıyor. Ve bunu ken- 


Balo” resmini yaptığı 
tarih -1928. Geçen haf- 


domine edecektir.” 


disiyle ilgili bağ kurduğu 
konularla anlatıyor. 


talarda 90'ıncı doğum 
günü kutlanan Adnan 
Çoker, Akademi'de Ali Avni Çelebi ve Zeki 
Kocamemi'nin öğrencisi oldu. Burada 1928'e 
bir gönderme yaptım. Çoker resmine gelince; 
en azaltılmış formlarda, geometriyle rengin, 
özellikle dokunun çok iyi belirlendiği bir 
ortamda soyut bir anlatım ortaya koyuyor. 
Nesnel değerlerden tamamen arındırılmış, 


mimari değerlerle zenginleştirilmiş bir resim. 


Albert Bitran: Paris ekolü döneminde 
(1950'ler) orada olan Türk ressamlardan 
biriydi. Sergideki resimleri 1956 ve 1960 ta- 
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Mustafa Ata: Sergideki yeri Adnan Çoker ile 
dirsek temasında zira onun öğrencisi. Onun 
çizgisinde giden ama bunu figüratif soyutlarla ortaya koyan, renkçi. Giderek çizgisel 
dokusu azalan resimlere yöneldi. 

Mehmet Güleryüz: Doğrudan doğruya 
sert toplumsal gerçekleri, evrensel gerçekleri 
sorgulayan gerçek bir figüratif ekspresyonist. Alaettin Aksoy ile Mehmet Güleryüz 
aynı doğrultuda gidiyor. Aksoy daha düşsel, 
romantik gerçeklikle uğraşırken Güleryüz, 
insanı bir anda sarsan gerçeklerle uğraşıyor. 


Devrim Erbil: Bedri Rahmi Eyüboğlu geleneksel kaynakları format olarak bir araya 
getirerek milli sanat yaptı. Devrim Erbil'de 
bu tutum değiştiği için Devrim Erbil hala 
Devrim Erbil ve evrensel. Dikkatle baktığınızda doğrudan doğruya, dinamik bir soyut 
görürsünüz. Monokromdur hemen hepsi. Ve 
bu monokrom içinde uyarıcı renkler sadece 
o dinamizmi, hareketi belirler, renkler gözünüzün önünden akar. Buradaki o vibratik 
soyutu, durdurulamayan kayma etkisini, kıpırdama etkisini sürdüren böylece de zamanı 
sorgulayan bir resim dili var. Bu resim dili 
bazen kuşlarla oluyor, dalgalarla bazen de 
İstanbul'la oluyor. Çok çekici bir kent İstanbul. Tarihimizi, tarihimizin içindeki anıtları 
anlatıyor ve özellikle tarihi yarımadayı anlatıyor. Devrim Erbil o soyutunun arka planına 
bunu yerleştiriyor. Ön planda soyut devam 
ediyor. Bugüne kadar yaptığı, herhalde 5 bin 
resim olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok 
çalışkan. Erken saatlerde işe başlayıp matematiksel düzen içinde çalışan biri. 

Şenol Yorozlu: Özlemişiz Yorozlu'yu... 
1980'lerde ödüller aldığı zamanlarda da 
toplumda aksayan yapaylıkları eleştiriyordu. 
Figüratif ekspresyonun tuvale yansıyan en 
güzel görünümleri ortaya çıktı Yorozlu'da. 
Çünkü yalan karşısında, yalan yaşam, çarpık 
ilişkiler, maddiyata dayalı ilişkiler, bu ilişkiler 
içinde sahte bir dünyanın varlığını kanıtladı 
resminde. Hiçbir şey gerçek değildi. Çok iyi 
yeteneği ve tekniği var. 

Bedri Baykam: Tabii ki beklenen bir şey; 
yeni nesnelci Bedri Baykam'ın Yorozlu'nun 
karşısında olması gerekirdi. Başka bir yere 
gidemezdi. Çünkü Türk resminde ortaya 
çıkmaya başlayan nesnel gerçekçilikte Yoruzlu Avrupa resmini kaynak alırken Yorozlu'da, 
Bedri Baykam'da ABD'den kaynak alınmaktaydı. ABD sanatındaki yeni nesnelciliğin 
toplumu eleştiren, bunlarla ilgili notlar alan, 
bunları figüratif olarak da ortaya koyan son 
derece keskin eleştiriler ve formlarla bezeyen 
bir resim yapmaya başladı. Ve Hollywood 
filmleri nedeniyle bize daha yakın geldi. O 
da zaten Hollywood filmleri kökeninden çıkarak sanatın içine girdi. Her türlü eleştiriyi, 
vermek istediği mesajı, kavramı doğrudan 
doğruya resmin içinden size gönderen ve 
bunu büyük cesaretle yapan sanatçıdır Bedri 
Baykam. Hayatı da yeni nesnelci zaten. Onu 
da şov yaparak yaşar, resminde de öyle. Her 


RESİMLİ KONSANTRE SANAT TARİHİ 


Beşiktaş Çağdaş'taki sergide 1950'den itibaren Türk resmindeki sanat 
hareketlerine ve onların Prof. Kıymet Giray tarafından seçilmiş örneklerini 
bulacaksınız. Modern Türk resmine kolay ve hızlı bir giriş yapmak için sergiyi 
aşağıda yer alan ve Prof. Giray'ın kurgusundaki sırayla izlemek en iyisi. Türk 
Modernizmi, Seçkiler, İstanbul satışlı bir sergi değil. Fakat yaşayan ressamları 
kapsaması alım yapmayı planlayan için bir avantaj sayılır. 


Ahmet Şahin'in 
kurtuğu Portakal 
Çiçeği Sanat 
Kolonisi bu 
serginin hayata 
geçmesini 
sağladı. 


57 


RESİMLER 
.Adnan Çoker, 
Ibert Bitran, 
ayfun Erdoğmuş 


.Tomur Atakök 
Elvan Alpay 
üsamettin Koçan 


23-24-25-26-27 Şenol Yorozlu 
Alaettin Aksoy 


56 55 54 


sw RESİM 


ike HEYKEL 


Mustafa Ata 
... Mehmet Güleryüz 
Güngör Taner 
34-35-36... Devrim Erbil 
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SANAT EKONOMİSİ 


MEHMET GÜLERYÜZ 


BEDRİ BAYKAM 


a 


SALİH COŞKUN 


b.) 


şeyi göze batacak şekilde sunuyor ve sunduğu gerçekler aslında sizin bir gün önce 
unutup geçtiğiniz, hayatta hep var olandır ve 
yakın tarihtir. 

Ergin İnan: İkisinin arasında geçişte durma noktası. Ergin İnan'la Bedri Baykam arasında az yaş farkı var -8 yaş kadar. Ergin İnan 
buradaki iki resminden biri, onun renklerle 
fantastik bir dünya hayal edip soyut ekpresyon yarattığı dönem. Baykam ve Yorozlu'ya 
daha yakın bir dönem. Diğer resmi doğrudan 
doğruya korlar ve böcekler... “Kafka okumak” diyor böceklerle anlatıyor. “Mesnevi 
okumak” diyor bunu yine benzer formlarla 
anlatıyor. Sonuç olarak Ergin İnan fantastik 
bir dünyanın içindeki realiteyi arıyor. Bu 
fantastik dünya onun okumalarıyla gelişen ve 
Avrupa'da geçirdiği eğitim süreciyle örtüşen 
bir yapıya dönüşüyor. Biraz daha Devrim 
Erbil'e yakın gibi duruyor ama hiç yakın değil. Çünkü Erbil'in altında evrensel bir soyut 
sanat, İnan'ın altında bugünün okumaları var. 

Tomur Atakök: O da yeni nesnelcilerden 
Ve bugünün noktasını koyuyor. Buradaki resminde bize “kadın bir ilahtır” diyor. Kadının 
üzerinden okunan tarih, Hale Asaf'tan Tan- 
su Çiller'e kadar gidiyor yapıtın üzerindeki 
portrelerle. Malzeme olarak seçtiği alüminyum yansımanın içinde siz de o tarihsel sürecin parçası, siz de bir ilah oluyorsunuz. 

Elvan Alpay: Buraya kadar olan bölümde 
tamamen toplamsal realiteler, bunlara karşı 
gelenler ve bunu gözümüze sokmak isteyen 
sanatçıların bulunduğu bir bölümdeyiz. Burada ise Elvan Alpay yapaylığa dikkati çekiyor ve diyor ki, “Yeşili yutan dev inşaatları, 
balkonsuz binalarıyla artık gelişen dünyada 
sizin yaşam alanınız yok, bir bahçeniz yok. 
Oysa insan doğaya ait. İşte size yapay bahçeleriniz. Kuşlar, çiçekler yapay. Bunlar da 
olmasa bağlanacağınız bir şey yok.” O kadar 
coşkulu bir bahçe yaratıyor ki size, kendinizin orada var olduğunuzu düşünüyorsunuz 
ama çok yapay bir bahçede olmayan canlılarla birliktesiniz... Fransız gerçekçilerinin 
ortaya çıkmasına sebep de bu. Sanayi Devrimi başladıktan sonra manzara resmi ortaya 
çıkar. Elvan Alpay'a hemen yanında Hüsamettin Koçan eşlik ediyor, olmayan canlılar 
ve düşsel çiçekleriyle. 

Tülin Onat: Yapay bahçelerin karşısında 
iki tane yapay evren gösterisiyle Tülin Onat 
buraya çok yakıştı. Galaksiler, evren... Onlar 
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sadece çizgi, renk ve güzel görünümlerden 
ibaret. Renklerin içinde saklı olan şeyleri izin 
verdiği kadar görüyorsunuz. 

Salih Coşkun: Bu bölümün onsuz olacağını 
hiç düşünmüyorum. Türkiye'de ilk kez sergileniyor Salih Coşkun. Sanat ortamıyla yakın 
teması olmayanlara çok yabancı bir isim oysa 
Saint Germen Parkı'ndaki heykelleriyle, Fransız sanat tarihçilerinin seçtiği 101 isim arasında yer almasıyla gözden kaçırılmaması gereken bir isim. Dünyanın her yerinde sergi açan 
heykeltraşımız. Doğal malzemeyle çok önemli 
figüratif ekspresyonlar yapıyor. Konusu insan, 
kadın ve erkek. Söylemek istediği kadın erkek 
ilişkileri üzerine; sevgi, karşı duruş, kopukluklar, birbirleriyle ve dünyayla bağlarını görebiliyoruz onun soyut ekspresyonlarında. Hepsi 
çıplak ama hiçbiri çıplak değil. Bu doğrudan 
doğruya Salih Coşkun'un başarısı. 

Yusuf Taktak: Simgelerden çıkıp soyut 
formlar yaratmak... Sultanahmet, bisiklet gibi 
simgeler onun imzası niteliğinde. Bize güncel 
estetik duyarlılığı sunuyor. 

Nur Koçak: 1960'ların sonlarından yapıtlarla burada Nur Koçak. O tarihlerde Paris'te 
ve foto gerçekçi resmi benimsiyor. Doğrudan 
fotoğraf çekip bunları titiz kişiliği ile tuval 
üzerine aktarıyor. Gözlemci olarak şehirleri 
odağına alıyor, caddeleri ve dükkanları. Özellikle çamaşırcı dükkanlarını. Onların herkese 
açık vitrinlerini tuvallerine taşıyor. İnsanın 
her gün gördüğü ama şaşırmadığı bir vitrini, 
Koçak sergi salonuna taşıdığında şaşırtıyor. 
İki şekilde şaşırıyoruz. Birincisi vitrinin cazibeli çamaşırlarla dolu olması ve onlarla salonda burun buruna gelmek şaşırtıyor. İkincisi etiketine kadar ayrıntıyla çalışılmış olması. 
Foto realizm nedir çok iyi anlatıyor. 

Kemal Önsoy: Nur Koçak'ın ışıltılı vitrinlerinden, Önsoy'un Beyoğlu'nda eski han 
duvarlarındaki çatlaklarda bulduğu yaşam 
kesitlerini aktardığı resimlere geçiş manidar tabii.. Resminde görünüm olarak ortaya 
bazen ağaçlar çıkıyor, bazen damarlar ama 
Kemal Önsoy'un anlatmak istediği doğrudan 
doğruya ateş ve mağma. Dünya. Gezegenler- 
de böyle değil mi ve sonunda kararıyorlar. İlk 
yapıldıkları ihtişamdan sonra bugün harabe- 
ye dönmüş hanlar gibi. 

Hüsamettin Koçan: Hemen onun yanında 
artık hayatının büyük kısmını Baksı'da yaşayan Hüsamettin Koçan var. Akademik kariyerini yapıp, doğduğu yere döndü. Orada hiç 


bilinmeyen bir köyde, bir müze yaptı. İnanılmaz bir mimari doku koydu ortaya. Şaşırtıcı 
bir yoksulluğun üzerinde zengin bir sanat 
müzesi çıktı. Oraya verdiği emekle beraber 
resimlerinde Anadolu'ya dönüş oldu. Fakat 
bu dönüş, çok evrensel bir dille oldu. Geometrik tetikleyici noktaların arasında formlar 
belirmeye başladı. Bize o serüveni, modernist 
bir çizgide anlattı. Baksı'da da onu yaratmaya 
çalışıyor. Geleneks el formları modernizme 
taşıyan bir çizgide gençlerin yaptığı halılarla 
bir aydınlanma hareketi yaratıyor orda. 

İrfan Önürmen: Tülün katmanlarının arasındaki boyaların üst üste gelmesinden oluşan bir resim dili yarattı. Çok zor. Bunu son 
sergisinde betonlarla da denemeye başladı. 
Malzemede sınır tanımadan figüratif formlar 
ortaya koymaya başladı ve çok modernist bir 
çizgiye oturdu. ABD, İngiltere, İtalya'da sergiler açıyor; iyi takip ediliyor. Ve bizim de sanatımızın en modernist belki post modernist 
sanatçılarımızdan biri olarak karşımıza çıktı. 
Buradaki iki kadın portresi, çalışan kadınların kimlik sorunlarının 


kazımış. Üçüncüsünde de yine çocuk işçiler 
var. Ortadaki oyuğa ayna yerleştirilmiş. Çocuk işçilerin dramına bakarken aynada kendinizle yüzleşiyorsunuz. Ailenin çocuklarını 
işe “atmaları” ve bizim de onları işçi olarak 
kabul etmemizin sorgusu bu karşılaşma anı. 

Ahmet Oran: Almanya'da parlayıp Türk 
sanat ortamına giren bir sanatçı. Daha önce 
yeni formların üst üste gelerek yarattığı 
görsel yanılsamaları ortaya koyan resimler 
yapıyordu. Son dönemde büyük tuvallerde, 
devamlılık gösteren formların arka arkaya 
lekeler olarak gözde farklı yanılsamalar ve 
derinlikli planlar yaratıyor. Bu şekilde zaman-mekan kavramını sorguluyor. 

Ekrem Yalçındağ: Oran'ın hemen yanında 
yer alan Ekrem Yalçındağ'ın renk ve formların tekrarıyla yarattığı bir hareketi ortaya 
çıkaran resmi gene Almanya'ya bağlanıyor. 
Alt yapısı Alman ressam ve kuramcı Josef 
Albers'in felsefesinde ortaya çıkan optik sanat akımının Türkiye'deki öncülerinden. 

Tayfun Erdoğdu: Aynı açıdan baktığı- 


göstergesi niteliğinde. 
Bubi: Serginin bu 
kısmında modernizm- 
den postmodernizme 
geçiş doğrultusunda 
ilerliyoruz. Dikkat ederseniz farklı malzemelerle benzer sanatçıların 


Sanat piyasasının uzun 
vadede kar üretmesi için 
söz konusu 'emtia'nın 
sanat tarihinde kendine 
yer bulması şart. 


mızda ileride Tayfun 
Erdoğdu'yu görüyoruz. 
Ve o da bunu yapıyor. 
Tuvalde yazı, çiçek belki böcek gibi bir şeyler 
görüyoruz. Eskitilmiş 
bir kağıdın üzerinde 
belleklere kazınmış, eski 
anıların var olduğu bir 


yan yana gelmesi söz 

konusu. Bunların arasında BUBİ dikkat 
çekiyor. Kafesleri kullanarak Osmanlı kültürüne göndermeler yapıyor. Gizlilik ve bu 
gizliliğin içinde olumlu ve olumsuz olgular. 
Arkasında her şey yapabilirsiniz veya sokağa 
karışamazsınız -kafes sizi dışarıya kapatır. 
Bu ikilemleri ortaya koyuyor Bubi. Kendi 
malzeme ve teknikleriyle Osmanlı'nın hayatına dair, form tekrarları ile neredeyse bir 
“op art” yapıyor. 

Meriç Hızal: Üçüncü hole, Bubi'nin önüne 
yerleştirilen üç mermer heykelle her şeyin 
geometrik ağlardan oluştuğunu görüyoruz. 
Bubi nasıl kafeslerle bakıyorsa Hızal da 
siyah mermer üzerine geometrik formlarla 
toplumsal gerçekçiliğe bakıyor. Daha çağdaşa doğru ilerleyen bir bölüm sunuyor burası. 
Çocuk işçiler, onların iş kazaları yazıyla yazılmış. İkinci heykelde gazetelerde yer alan 
çocuk gelinlerin isimlerini tek tek tarihe 


şeylerden söz ediyoruz 
resme bakınca. Aslında optik sanatın “tetiklenen göz, uyarılan göz” kavramı söz konusu 
yine. 

Osman Dinç: Çok ince bir işçilikle kendi 
formlarını yaratıyor. Dinç camın akışkan 
olduğunu söylüyor, bunun için de çeşmeler 
yapıyor. Sergideki heykelinde cam bir yüzey, 
altında imbiği ve aşağıda akmış cam parçası. 
Dinç'in savına göre yüz yıl sonra o cam aşagıya boşalacak. İkinci heykelde dairesel ikiz 
bir form, içinde kırmızı leke var. Bu bir çift 
göz bakma-görememe kavramına gönderme 
yapıyor ve o göz bulunduğu yerden sergiye 
bakıyor. 

Koray Ariş: Aynı formun tekrarında oluşan 
ve kinetik hareketini sürdüren heykeller... 

Bülent Çınar: kendisi de genç bir sanatçı 
olan Bülent Çınar heykellerinde tek tip akademisyen yetiştirilmesinden çocuk gelinlere 
kadar gençliğin ve çağın dramını anlatıyor. © 


KEMAL ÖNSOY 


ELVAN ALPAY 
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Setur İ Seyşeller'de ufak bir tekneden kendinizi 
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mavi dünyada derinlere inip, birbirinden farklı renklerde 
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Yaratıcı Yıkım 


230'un üzerinde yatırım... 84 çıkış... 19 milyar dolarlık işlem değeri ve milyar dolar 
değerlemeyi geçen 13 girişim... Yatırılan her 1 dolar başına dokuz kat getiri... 
Google'ın ilk ürün müdürü ve 63'üncü çalışanı... İsminin önündeki bu rakam ve 
tanımlamalar, Felicis Ventures'ın kurucusu Aydın Şenkut'un 11 yıl içinde ABD'nin 
en etkin 20 yatırımcısı arasına girmesini sağladı. Ama onu asıl değerli kılan, risk 
sermayesi aleminin bilinen birçok ezberini tersyüz eden stratejisi... 
EYYÜP KARAGÜLLÜ 


ydın Şenkut, 2005 yılının nisan ayında 
Google'dan sabbatical için ayrıldığında 
“zengin bir adamdı. Google'ın “ilk ürün 
müdürü” ve “63'üncü çalışanı” gibi Silikon 
Vadisi'nde yarı tanrı muamelesi görmesine 
yetecek unvanlarına ek olarak elindeki hisse opsiyonlarının değeri 50 milyon dolardan fazlaydı. Önce, İstanbul'da 
yaşayan ve son dört yılda pek vakit ayıramadığı anne 
ve babasıyla bir Avrupa turuna çıktı. Ardından Palo 
Alto yakınlarındaki ABD'nin en varlıklı kentlerinden 
Atherton'dan birkaç milyon dolar değerinde bir ev ile 
Lamborghini satın aldı. 

Henüz 36 yaşındaydı ve her şey çok güzel gidiyordu. 
Üstelik bu molada gelecekte yapmak istediği işe de karar 
vermişti. Ona göre finans eğitimini ve Google tecrübesini 
harmanlayacağı ideal iş, İnternet yatırımcılığıydı. Yaz 
başında Google kanalıyla tanıdığı risk sermayesi şirketlerinin kapısını çaldı. Ama özgeçmişinde Boston Üniversitesi, Wharton School ile Silicon Graphics ve tabii ki 
Google yazmasına rağmen kimse ona iş vermedi. Yaptığı 
onca görüşmede aldığı cevap aynıydı: “Yatırımcılık deneyimine sahip olmadığı ve mühendislikten gelmediği için 
işe uygun değil.” 

“Bu, hayatımda en sık duyduğum cümledir” diyor 
Aydın Şenkut, evinin çalışma odasında kahvesini yudumlarken “Aynı zamanda hayatımın da hikayesi. İlginçtir ki 


başvurduğum her işe uygun olmadığım söylendi. İnsanlar özgeçmişime bakarak yeterli olmadığımı düşündü. Bu 
da benim itici gücüm oldu. İstediğimi elde etmek için hiç 
vazgeçmedim, şartları sonuna kadar zorladım ve bugün 
bulunduğum yerdeyim.” 

Bugün bulunduğu yer? 48 yaşındaki Aydın Şenkut, 
risk sermayesi şirketlerinden gelen ve “en büyük şanslarımdan” dediği bu reddedişlerinin akabinde ekimde, istifasını verdi, aralıkta da Felicis Ventures”ı kurarak melek 
yatırımcılığa başladı. Ve aradan geçen LI yılın sonunda 
Silikon Vadisi'nin en saygın 20 yatırımcısı arasında gösteriliyor. Adı Tim Draper, Jeff Clavier, Mark Suster ve Dave 
McClure gibi Silikon Vadisi'nin süperstarlarıyla yan yana 
anılıyor. Business Week onu 2012'de “ABD'de yılın melek 
yatırımcısı” seçti. FORBES ABD'nin en başarılı risk sermayesi yatırımcılarını sıraladığı “Midas List”te 2019'ten 
beri aralıksız olarak yer alıyor -2017 listesinde 5Vinciydi. 
Stanford'da gittiği bir eğitimde Şenkut ile tanışan 500 
İstanbul ortağı Enis Hulli, “Saygı anlamında ekosistemde 
kesinlikle en tepede” diyor Şenkut için ve hemen ekliyor: 
“Ama bu saygının kaynağı Google değil, yatırımcı kimliği. 
Birinci portföy yatırımlarının aşırı başarılı olması çok ses 
getirdi. Bir de görece az yatırım yaptı. Yani 50 yatırım 
yapıp içinden biri başarılı olmadı. Nokta atışlarla birden 
çok hikaye çıkardı.” 

Gerçekten de öyle... Arda Kutsabın tanımıyla “fazla 
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fonun toplam büyüklüğü. 5 hal 
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438 milyon $ 
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akıllı ve son derece mütevazı” Şenkut'un son 
10 yılda yaptığı 230'un üzerindeki yatırımdan 
dördü halka arz edildi, 80'i ise aralarında 
Apple, Microsoft, Google, Facebook, Cisco, 
Intel, Amazon, General Motors, Wal- Mart, 
Unilever, Monsanto gibi devlerin de bulunduğu şirketlere satıldı. Bu 84 işlemin toplam 
değeri ise 19 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Daha çarpıcı olan aynı dönemde yatırım 
yaptığı girişimlerden tam 13 “unicorn” diye 
tabir edilen milyar dolar değerlemenin üzerinde şirket doğdu. Zaten portföyü yıldızlar 
geçidi gibi... Angry Birds oyunuyla tanınan 
Rovio, Shopify, Fitbit, Meraki, Twitch, Adyen, 
Credit Karma... 

Bu portföyün getirisi de isminin çevresindeki halenin artmasını sağlıyor. Bugüne 
kadar kurduğu ve toplam hacmi 438 milyon 
doları bulan beş fonu tam dokuz kat getiri 
sağladı. Yani risk sermayesi işindeki genel 
geçer hesapla Felicis yatırımcılarına toplam 
2,7 milyar dolar kazandırdı. Aydın Şenkut ve 
Felicis ise bu rakamdan takriben toplam 550 
milyon dolar kazanç elde etti (risk sermayesi 
fonları genellikle getiri üzerinden yüzde 20 
yönetim gideri alır ama Şenkut bu rakamları 
onaylamadı). “Bu kazanç daha da artabilir” 
diyor FORBES ABD ve aynı zamanda Midas 
List editörü Alexander Konrad, “Çünkü yatırımcısı olduğu Adyen ve Credit Karma çok 
yüksek değerlemeye ulaşmış durumda.” 

Ama tüm bu parlak rakamların ötesinde 
Şenkut'a gösterilen “saygının” temel nedeni 
uyguladığı strateji ve getirdiği yeniliklerle 
risk sermayesi aleminin temel ezberlerini yıkması. Bir risk sermayedarı olarak işe 
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başladığı dönemde (2010) ABD'deki fonlar 
sadece Silikon Vadisi odaklıyken Şenkut, 
Finlandiya, Kanada ve ABD'nin farklı eyaletlerinde girişim kovalıyordu ki Shopify, Rovio 
ve Adyen (bkz. Airbnb'yi Iskalamak) büyük 
hikayelerini de ABD dışında buldu. Şu anda 
13 ülkede yatırımı var ve 37 milletten kurucuyla çalışıyor. “İnsanlar dışarından bakınca 
her istediğimiz yatırıma kolayca girdiğimizi 
sanıyor. Bugün en hızlı büyüyen şirketimiz 
Avustralya'da, en değerlisi Hollanda'da, en 
büyük IPO'muz Kanada'da. Ama nihayetinde 
bu ülkelerde fonumuz yok. Bunu yapabilmemizin tek nedeni, girişim nerede olursa olsun 
bizzat gitmek, kendimizi beğendirebilmek ve 
yardımcı olabilmek.” 

Bu coğrafi yayılmayı sağlayansa çeşitlilik... 
Şenkut, Felicis'in ekibini kurarken farklı 
milletlerden ve özgeçmişlerden erkek ve kadınların (15 kişilik ekibin dokuzu) olmasına 
özel bir önem verdi. “Çeşitlilik reklam değil, 
bir firmanın DNA'sının temelindeki şeylerden 
olmalı” diyor ve devam ediyor: “Sık kullandığım bir espri vardır, “Türk bir risk sermayedarı Jamaikalı kızak takımına benziyor” 
diye... Bu işe başlamadan önce tanıdığım risk 
sermayedarlarının çoğu benzer geçmişlere 
sahipti. Ama erken aşama yatırımlarda çok 
fazla rakamsal veri olmadığı için insanların 
sezgisi daha önemli. Farklı perspektiflere 
ihtiyacınız var. Dolayısıyla yatırımcının stili 
ve çevresinin farklı olması kritik bir avantaj 
haline geliyor.” Ardından hemen ekliyor: “Girişimler tek tip insanlardan oluşmaz. Bizim 
de onlar gibi farklı kültürlerden oluşan bir 
yapımız var.” 

Diğer farklılıksa “kurucu dostu” (founder friendly) stratejisi. Bu kavram bugün 
artık temel kural ama 2010'da kimse itibar 
etmiyordu. O günlerde risk sermayedarları, 
girişimin neredeyse tüm süreçlerine müdahil 
olmaya çalışıyor ve günlük operasyonlarına 
bile karışıyorlardı. Şenkut bunu hiçbir zaman 
yapmadı. “Bir kurucuya asla “hayır demeyeceğiz' dediğimizde insanlar bunun sadece 
bir numara olduğunu düşündü” diyor, “Ama 
çok önemli olduğu ortaya çıktı.” Ardından 
hemen ekliyor: “Yatırımda olay, nihayetinde 
para kazanmak. Ama bir yatırımcının, şirketi 
kurucudan daha iyi bilmesi mümkün değil. 
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Dolayısıyla önemli olan her şeye yardımcı 
olmak değil, kritik zamanlarda bu yardımı 
verebilmek...” 

Şenkut'un yatırım stratejisi de ana akımın 
dışında. 500 İstanbul ortağı Enis Hulli'nin 
“çok hoşuma gitmişti” dediği bu stratejiye 
göre Felicis, henüz pazarı oluşmamış yeni 
bir teknolojiye inanıyorsa birden çok yatırım 
yapıp küçük küçük tohumlar ekiyor. İçlerin- 
den biri iyi gittiğinde ise daha fazla yatırım 
yapıp büyütüyor. Bu stratejinin ikinci ayağındaysa mevcut pazarı bozan yeni bir oyuncu 
çıktığında daha büyük bir parayla giriyor ve 
piyasa ortalamasının daha az bir hisseye razı 
olarak giriyor. Hulli, “Birinde pazarın büyüyeceği varsayımına yatırım yapıyor, diğerinde 
ise şirketin...” diye özetliyor. 

Diğer taraftan Felicis, ABD özelinde çoğu 
risk sermayesi fırmasından farklı bir dalga 
boyunda faaliyet gösteriyor -erken aşamalara 
göre daha büyük ama köklü geçmişe sahip 
fonlara göre daha küçük... Bu yapı, Şenkut'un 
büyük ve kalabalık organizasyonları sevmeyen tarzına da çok oturuyor. Son 200 milyon 


AIRBNB”Yİ ISKALAMAK 


Aydın Şenkut'un ofisindeki duvarda Airbnb'nin kurucusu Brian Chesky'ın “emin 
misin?” yazan e-postası basılmış halde asılı duruyor. “Evet, kaçırdım” diyor, “2 
milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yapma şansım oldu.” Uber için de 
benzer bir hikayesi var. Ama hayıflanmakla hiç vakit kaybetmemiş. “Eğer bu 
iki şirket de büyüyecekse neye ihtiyaçları olacağını düşündüm ve uluslararası 
bir ödeme sistemine gerek olduğunu fark edip Morgan Stanley'e gittim” 

diye hatırlıyor. Banka ABD'de bu hizmeti veren şirketin ABD dışındaki tüm 
operasyonu Adyen isimli bir şirketin 
üstlendiğini aktarmış. Felicisi'in 
2015'de 90 milyar dolarlık para 
transferini yöneten ve 2,3 milyar 
dolar değerlemeyi gören (2015 
sonrası veri yok) Adyen yatırımı 

da böyle başlamış. Şenkut tam 2,5 
sene Hollandalı ödeme sistemleri 
şirketini takip etmiş. “CEO ile tanışıp 
Hollanda'da yemek masasına 
oturana kadar iki buçuk sene geçti” 
diyor ve ekliyor: “En büyük ve en 
pahalı anlaşmalarımdan biridir 
Adyen. Ama bir başarısızlıktan 
başarı çıkardım.” 


Adyen, onu 2,5 milyar dolar 
değere ulaştıran yatırım 
sonrası FORBES'a haber 
olmuştu. 
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dolarlık hariç, Şenkut diğer dört fonunda 
120 milyon doları geçmedi (son fon da 120 
milyon dolar seviyesinde olacaktı ama eski 
Google çalışanı Wesley Chan'ın katılmasıyla 
arttı). FORBES Editörü Alexander Konrad, 
200 milyon dolarlık fon kurulduğunda (2016) 
yazdığı bir makalede “Felicis daha büyük 
fonlara giden bir yolda en ufak bir duraklama işareti vermeksizin ilerliyor. Ortaklar 
Şenkut, Chan, Renata Çuintini ve Sundeep 
Peechu'nun istediği takdirde çok daha büyük 
fonlar yaratabilecek getirilere sahip olduğunu” yazmıştı. Ama Şenkut, milyar dolarlık 
rakiplerinden daha büyük hikayeler çıkaran 
bu modeli bozmak istemiyor. Seneye yatırımcı turuna çıkacakları altıncı fonlarının 

da 200 milyon dolar seviyesinde olacağını 
söylüyor. “Çünkü” diyor, “Daha dinamik ve 
ufak olmamız avantaj sağlıyor. Daha küçük 
hisse alımıyla başarı ve yüksek getiri ihtimali 
artıyor. Daha büyük fonlarda çok sık görüldüğü üzere “büyük çıkış” baskısını da ortadan 
kaldırıyor.” 

1969, İstanbul doğumlu Şenkut hayata 
birçoklarına göre avantajlı başladı ama birçok 
şeyi de zor yoldan elde etmek durumunda 
kaldı. Girişimci bir anne babanın tek çocuğu. 
Robert Koleji mezunu babası tekstil işiyle uğraşırken Üsküdar Amerikan mezunu annesi 
halihazırda faal insan kaynakları şirketi Kare 
Danışmanlık'ın kurucusu. Gayrettepe'de 
büyüdüğünü ve “gururlu” bir Alman Lisesi 
mezunu olduğunu anlatıyor. 13 yaşında kod 
yazmayı öğrendi ama lise sonrası aklında 
ailesinin de yönlendirmesiyle bankacılık veya 
finans okumak vardı. “Bir de” diyor “Evimize 
Time ve Business Week gelirdi. O dergilerde 
anlatılan CEO veya kurucuların hikayelerin- 
den etkilenmiştim. Ben de onlar gibi hikayelerimin anlatılmasını istiyordum.” Bu etki 
altında ODTÜ İktisat”ı kazandı. Ama gitmedi. 
“Kaynağını hatırlamıyorum ama sekiz yaşından beri en büyük rüyam” dediği “değişik 
ülkeleri görmek, başka insanlarla ve kültürlerle tanışmak” gayesiyle ailesini de ikna edip 
1988'de ABD'ye, Boston Üniversitesi'ne gitti. 
Burada iş idaresi ve finans okudu. 

Onur derecesiyle üniversite bittiğinde çok 
fazla seçeneğe sahipti. Babası, tekstil işini 
devam ettirmesini bekliyordu; aile çevresi 
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fonunda yatırım yaptığı 
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sayesinde de çok güzel iş fırsatları vardı; 
Unilever'den teklif almıştı. Ama Şenkut en 
zoru seçti. Üniversitenin ikinci ve üçüncü 
senesinin yaz tatillerinde staj yaptığı İsviçreli 
ilaç şirketi Roche, Fas operasyonuna CFO 
olarak katılmasını teklif etmişti. 23 yaşındaydı ve bu maceraya balıklama atladı. Bunun 
nedenini “insan kendi hikayesini yazmak 
istiyor” diye açıklıyor. “Bir de” diye ekliyor: 
“O yaştan beri ne yapacaksam, bunu dünya 
çapında yapma hayali vardı.” 

Ancak Fas macerası beklediğinden zor 
oldu. İlk işiydi, tecrübesizdi, Arapça bilmiyordu üstelik Fransız müdür şüpheyle 
yaklaşıyor, Faslılar kabullenemiyordu. “Ama 
iyi ki yapmışım, insan zorluklarla büyüyor” 
diye andığı bu işte, bir 
buçuk sene kaldıktan 


Üniversite bünyesindeki MA (sosyal bilimler) programına başvurdu. Fas deneyimi işe 
yaramıştı, “üçüncü dilim” dediği Fransızca 
sayesinde (program üç dil istiyordu) sınavı 
kazandı ve en genç öğrenci olarak 25 yaşında 
Brezilya ve Portekiz odaklı Uluslararası İlişkiler eğitimi almaya hak kazandı. Bu program 
sayesinde bir sene Brezilya'da yaşadı ve Portekizce öğrendi. 

Okul bittiğinde Jurassic Park'ın grafiklerini yapan Silicon Graphics'te (SGN) iş geliştirme müdürü olarak işe başladı. Ne şirketin 
bulunduğu sektör ne de mevcut eğitimi ilk 
bakışta Şenkut'a pek “uygun” görünmüyor. 
Zaten SGI hikayesi, onun “hayatımın hikayesi” dediği reddedilişlerin ilkiydi. Wharton'daki ilk senesinin sonunda 
staj yapmak üzere şirket 


sonra İsviçre'deki 
ekibe katılması için 
geri çağırıldı. Ama 
normalde terfi sayılabilecek bu davet onu 
pek memnun etmedi. 


şirket ve ben, okyanus- 


“Google'ın 11 farklı dilde 
açılması işini altı ayda 
hayata geçirdim. Ertesi 
gün Larıy (Page), 'hiç 
“Roche çok büyük bir fena değil, şimdi bir ayda 


seçmesi gerekiyordu. Okulun 
bitmesine iki ay kala Business 
Week'in kapağında SGP'yı 
görmüştü. “Hani bazen oluyor 
ya” diyor, “Bir ışık yanar. O 
kapağı görünce “bu şirkette 
olmalıyım? diye düşündüm. 
Geleceğin bilgisayar sistem- 


ta küçük balık olmak 100 dile ulaşmanı leri ve teknoloji olacağını, bir 
istemedim” diye ge- istiyoruz'dedi.” şekilde bu ekosisteme girmem 
rekçelendiriyor bunun gerektiğini hissetim.” Ama 
nedenini... başvurmasına rağmen SGI, 


Tekrar ABD'ye dönmeliydi. Üstelik Fas 
deneyimi hayata bakış açısını da değiştirmişti. Matematik ve finans konusunda uzmanlaşmıştı ama Excel'de rakamları düzenlemek, 
onların raporlarını hazırlamak artık ilgisini 
çekmiyordu. Çocukluk hayali olan farklı 
kültürleri ve insanları tanımak bu şekilde 
mümkün olmayacaktı. Bir şekilde pazarlama 
öğrenmeliydi. Yine de işe devam etti, bir taraftan da İsviçre'de bir sene boyunca MBA 
sınavlarına hazırlandı ve Pensilvanya 
Üniversitesi bünyesindeki The Wharton School'un MBA 
programını (pazarlama) kazandı. Ama bu 
son okul olacaktı, o 
nedenle sadece MBA 
yapmak istemedi. 
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Şenkut'u değerlendirme listesine bile almadı. 
Tek teklif, Minneapolis'teki donmuş hamburger yapan bir şirketten gelmişti. “Bir şekilde 
yolunu bulacağım ve SGPya katılacağım” 
diye aklına koyduğunu anlatıyor. “Kampüse 
gelen şirketin müdürünü saatlerce bekledim ve “beni çağırıncaya kadar kapınızdan 
ayrılmayacağım” diye tehdit ettim” diyor. Bu 
tehdit işe yaradı ama iş görüşmesine gittiğinde mühendis olmadığı gerekçesiyle kabul 
edilmedi. Yine de pes etmedi. Saatlerce bekleyip şirketin üç bölüm başkanıyla görüşmeyi 
başardı. Nihayet teklif almıştı. Şenkut, “Sıfır 
deneyimle ve yüzde 0,00Vlik olasılığı tersine 
çevirmeyi başardım” diye hatırlıyor o günü. 
Ertesi sene, okul bittikten sonra SGPya 
geri döndü ve Temmuz 1996'dan itibaren üç 
buçuk sene çalıştı. Bu yılları “çok zor” diye 
tarif ediyor zira SGI o dönemde finansal 
açıdan sıkıntıya düşmüş ve işten çıkarmalar 
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yaptığı 230 girişim içinde 
milyar dolar değerlemeye 
ulaşanların sayısı. ©. 


sürekli hale gelmişti. Son olarak ürün müdürlüğünü üstlendiği SGPdan Aralık 1999'da 
Google'a geçmek üzere ayrıldı. Neden Google? Bu soru bugün için anlamsız olabilir 
ama 1999'da gayet makuldü. Arama motoru 
geliştirme fikri, başarı ihtimali düşük bir iş 
gibi görünüyordu, hemen her İnternet girişimi gibi... Üstelik Google sadece bir yıllık 
bir şirketti... Zaten o günlerde SGP'daki en 
yakın arkadaşı (Google'ın dokuzuncu çalışanı 
Georges Harik) aracılığıyla teklif aldığında 
anne ve babası hariç çevresindeki herkes, işi 
kabul etmemesini söylemişti. “Google dışında 
üç teklif daha vardı” diye hatırlıyor Şenkut o 
günleri, “ve en kötüsü de Google'ınkiydi.” 
Şirket, çalışma izni konusunda destek vermiyordu; en düşük maaşı önermişti ve herşeyin ötesinde risk çok fazlaydı. “Fakat görüşme yaptığım bu dört şirket arasında Google 
çok farklıydı. Larry ve Sergey ile konuşunca 
etkileniyordunuz. Evli değildim, çocuğum 


AYKIRI FİKİRLER ÜNİVERSİTESİ 


Aydın Şenkut ve eşi Sonia Arrison, Kaliforniya merkezli düşünce kuruluşu 
Singularity Üniversitesi'nin (SU) kurucuları arasında yer alıyor. Şenkut, 
kurumun destekçileri arasında yer aldıklarını ama asıl kahramanın eşi olduğunu 
söylüyor. Zaten teknoloji ve toplum alanında dört kitabı bulanan ve ABD'nin 
çok satan yazarları arasında yer alan Sonia Arrison Şenkut, Singularity 
Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde yer alıyor. 2008'de kurulan Singularity 
Üniversitesi temelde bir üniversite değil. Daha çok üst düzey yöneticilere 

ve liderlere yönelik bir eğitim programı. İçeriğini ise yeni fikir ve teknolojiler 
oluşuyor. Kurum, insanlığın geleceğinde rol oynayabilecek ancak henüz 
başlangıç seviyesinde olduğu için yeterli sermayeyi bulması zor olan fikirler ve 
teknolojilerle ilgili devletlerin ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinde farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor. “Örneğin” diyor 
Şenkut, “Büyük bir şirketsiniz ve 
önümüzdeki 20 senede nasıl bir yolda 
ilerlemeniz, hangi alanlara yatırım 
yapmanız gerektiğini belirlemek 
istiyorsunuz. İşte SU size en yeni, 
gelecekte rol oynayacak, global etki 
yaratacak teknolojileri bir eğitim 
programı şeklinde öğretiyor. Böylece 
yeni fikirleri öğreniyor ve dönüp 
şirketinizde ya da ülkenizde neler 
yapabileceğinizi kurguluyorsunuz.” 
Aynı zamanda bu etkiyi yaratacak 
teknoloji ve fikirler üzerinde çalışan 
girişimlerle yatırımcıları da buluşturan 
SU'nun müşterileri arasında Katar, 
BAE gibi devletlerin yanısıra birçok 
uluslararası şirket de bulunuyor. 
Türkiye'den de müşterileri var. 


sdü, 


Arrison Şe İ ; i 
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yoktu. “Hayatımda bir risk alacaksam, o buydu diye düşündüm. Çok şanslıymışım tabii...” 
Ama Google'a geçmesi üç ay sürdü. Çalışma 
izni alamıyordu bir taraftan da Google'dan 
sürekli acele etmesini söyleyen ya da Amerikalı bir kızla evlenmesini salık veren 
e-postalar alıyordu. “O kadar korkuyordum 
ki tekliflerini geri çekecekler diye. Hala kabusuma girer o günler” diyor. 

Aydın Şenkut, üç aylık bir bekleyişin 
ardından Google'ın 63'üncü çalışanı (bu 
üç aylık gecikme olmasa 33'üncü çalışan 
olacaktı) ve ilk ürün müdürü olarak işe 
başladı (Facebook'un dört numarası Taner 
Halıcıoğlu'ndan sonra Türkler arasındaki en yüksek mertebe). Google o günlerde 
sadece mühendislerden oluşan bir şirketti, 
Şenkut'un tek avantajıysa beş dil bilmesiydi. 
Zaten işi de Google'ı farklı dillere çevrilmesi 
oldu. İlk senesinde Google 11 farklı dilde 
açılması operasyonu üstlendi. “Bunu altı ayda 
gerçekleştirdim” diye hatırlıyor Şenkut, “Ertesi gün Larry, “hiç fena değil, şimdi bir ayda 
100 dile ulaşmanı istiyoruz? dedi. Kişinin 
sınırları zorlayacak şeyler talep ediyorlardı. 
Ve bunun nasıl olacağını sorduğunuzda ise 
“yeteri kadar zekisin bunu çözebilirsin diyorlardı. Mevcut düşünce sistemiyle o hedefleri 
gerçekleştirmenize imkan yoktu. Dolayısıyla 
bakış açımızı değiştirmek zorundaydık. Hiçbir işimde bu kadar çok meydan okumayla 
karşılaşmamıştım. Fakat zor olmasına rağmen de çok eğlenceliydi çünkü bir kez yapınca inanmaya başlıyorsunuz.” 

Google'ı 100 dile açma hedefi aslında çocukluk rüyasının da gerçekleşmesi demekti. 
Zira Google'ın ABD dışında ofisi yoktu ve 
arama motoru başka dillere açılacaksa iş bağlantıları kurmak için dünyayı dolaşması gerekecekti. “Rüya gibiydi. 40 ülkeye gittim” diye 
anlatıyor, “Bir ülkeye gidiyor ve Google'ın ilk 
operasyonunu başlatıyordum. Bana en çok 
gurur veren insanların şaşkınlıklarıydı. Hem 
Google'dan geliyordum hem de Google'ı bir 
Türk temsil ediyordu.” 

Yaklaşık altı yılın ardından Şenkut, kısmen 
İsviçre, Roche'daki gibi hissetmeye başladı. 
Google tüm zamanın beraber geçtiği bir nevi 
aileyi andıran 100 kişilik bir şirketten 3 bin 
kişilik dev bir operasyona dönüşmüştü. Bir 
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yaptığı girişimler arasında 100 


SÜPER YATIRIMCILAR 


36 


Felicis Ventures'ın yatırım 


milyon dolar değerlemenin 
üzerini görenlerin sayısı. 


sürü ara yönetici pozisyonu, daha detaylı 
raporlama süreçleri nedeniyle artık Google'ı 
kendini geliştirebileceği bir yer olarak görmüyordu. O günkü hissiyatını şöyle anlatıyor: 
“İçimdeki ses; başarıyı yakaladın, Larry ve 
Sergey de cömert davrandı, fırsat verdi ama 
sonuçta Google, Larry ve Sergey'in şirketi. 
Kalırsan bir daha hiç bırakamayacağın bir 
noktaya gelecek” diyordu.” 

Google'dan başka bir şirketin ona birşeyler 
katabileceğinden emin değildi. Anne ve babasının da girişimci olması nedeniyle kendisinin de sıfırdan bir şirket kurması gerektiği 
fikrine iyice kapılmıştı. Yaşı (35) itibarıyla da 
bir iş kuracaksa çok büyük enerji gerektireceğinden tam zamanı olduğunu düşünüyordu. 
Ama sıfırdan bir girişim kuracağı ne iyi bir 
fikri ne de yol arkadaşları... 

Bu kafa karışıklığı içinde Nisan 2005'te 
altı aylık uzun bir tatile çıktı. Ailesiyle vakit geçirdi, ev ve otomobil aldı; yaz başında 
yapacağı işle ilgili netleşmişti. Google halka 


TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 


Aydın Şenkut'un en çok karşılaştığı sorulardan biri, “Türkiye'ye yatırım yapmayı 
düşünüp düşünmediği”, Şenkut şimdiye kadar Türkiye'de sadece bir yatırım 
yaptı. Eylül 2013'te Team Europe ve Point Nine Capital ile birlikte mobil 
reklam ağı Mobilike'a ortak oldu. Şirket 2015'te mobil reklam platformu Opera 
Mediaworks'e satıldı. Şenkut da böylece yatırımdan çıkmış oldu. Türkiye'ye 
baktığını ama büyüyen işlerin pek ilgisini çekmediğini söylüyor. “Logo Yazılım 
gibi enteresan şirketler çıkıyor. Ama iki sene öncesine kadar girişimlerin 

çoğu ya e-ticaret ya da oyun üzerineydi. Bunlar stratejimize uymuyor” 

diyor. Diğer taraftan Türk girişimlerinin dünya çapında bir liderlik potansiyeli 
üretemediklerini düşünüyor. Mevcut büyük çıkışların bile ülke içinde kaldığını 
söylüyor. “Girişim tek bir ülkede başarılı oluyorsa, ülke risklerine çok açık 

hale geliyor” diyor ve ekliyor: “Stratejimiz böyle olduğu için bir fırsat gelmedi 
şimdiye kadar ama gözümüz ve kalbimiz açık.” 
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açıldıktan (2004) sonra çok güzel bir sermaye elde etmişti (kendi ifadesiyle işe girdiğin- 
de elde ettiği hisse opsiyonlarının değeri 100 
milyon doların altında ama 50 milyon doların 
üzerindeydi). Yani parası vardı. Google da 
ona “şirket nasıl geliştirilir, ürün pazara nasıl 
sunulabilir” konusunda eşsiz bir tecrübe sağlamıştı. Ve tabii ki tüm eğitim hayatı finans 
üzerineydi. “Çok açıktı aslında” diyor aradan 
geçen zamana bakarak “Üstelik o dönemde 
yüksek profilli yatırımcı da yoktu. Yani melek 
yatırımcılığa başlamak için en doğru dönemmiş” Şimdi öyle görünebilir ama Şenkut o 
günlerde kendisine baktığında, gördüğü sadece yetersizlikti: “Google dışında insan tanımıyorum. Kurucuların hissiyatlarını ve nasıl 
yatırım yapıldığını bilmiyorum”. 

O nedenle tecrübe kazanabileceği bir risk 
sermayesi şirketinde birkaç sene çalışmayı 
düşündü. Henüz tatili devam ederken Google 
aracılığıyla tanıdığı risk sermayesi şirketlerine iş başvurusunda bulundu. Ve istisnasız 
hepsinden red aldı. “Haksızlar diyemem 
çünkü o zamanlarda benim gibi bir profile 
alışık değillerdi. VC yapmamışım, mühendis 
değilim, Türkiye'den geliyorum. Kafalarında 
ne kadar formül varsa hiçbirine uymuyorum” 
diyor, “Yapamayacağımı söylediler. Bu da benim itici gücüm oldu. Aksini düşünüyordum 
ve yapabileceğimi ispat etmek istedim.” 

Aydın Şenkut, “Google'dan ayrılmış isimler 
arasındaki ilk melek yatırımcı” unvanıyla, Latince “şanslı” anlamına gelen Felicis'i Aralık 
2009'te kurdu. İlk yatırımını da Ocak 2006'da 
50 bin dolarla Shazam benzeri ses ve insan 
sesini ayırma uygulaması Soundhound'a 
yaptı (hala portföyündeki şirket ocakta 75 
milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı ve değerlemesi milyar dolara yaklaştı). Şenkut'un 
kariyerinde 2006-2010 arası “melek yatırımcı” olarak anıldığı ilk dönemi temsil ediyor. 
Tek başına çalıştığı ve dört yıl içinde toplam 
80 girişime servetinden 4,5 milyon dolar aktardığı bu dönemde 100 milyon dolara satılan 
Mint ile 2012'de Cisco'ya 1,2 milyar dolara 
satılan Meraki gibi hitler çıkarmayı başardı. 
600 milyon dolarlık 12 çıkış gerçekleştirdi. 
Toplam kazancı ise yatırdığı paranın yaklaşık 
dokuz katı oldu. Yani 4,5 milyon dolara 40 
milyon dolar getiri sağladı. 
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arzdaki piyasa değeri ” 


başarılı çıkışı Fitbit'in halka 


4,1 milyar $ 


Felicis Ventures'in en 


FELICIS ÖZELLİKLE İKİ 
KATEGORİYE AYIRDIĞI 
ALANLARA YATIRIM 
YAPIYOR. BUNLARDAN 
İLKİ, TÜKETİCİ İNTERNET'İ 
VE KURUMLARA YÖNELİK 
ÇÖZÜMLER. BU BAŞLIĞIN 
ALTINDAKİ KAPSAMSA 
DAHA DAR: FİNTEK, 
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ 
VE YAPAY ZEKANI 
İYİLEŞTİRDİĞİ ÇÖZÜMLER. 
ODAĞIN DİĞER YARISINI 
İSE “ÖNCÜLER” 
DEDİKLERİ PAZAR 
HENÜZ OLUŞMAMIŞ 
TEKNOLOJİLER 
OLUŞTURUYOR. 
AYDIN ŞENKUT, BU 
GRUBUN BAKTERİLERİ 
PROGRAMLAYAN GINKGO 
BIOWORKS GİBİ UÇTAKİ 
TEKNOLOJİLERLE 
UĞRAŞAN GİRİŞİMLERDEN 
OLUŞTUĞUNU SÖYLÜYOR. 


ABD, Boston'daki 
Ginkgo Bioworks'ün 
kurucu ekibi. 


Tecrübesizliğine rağmen bu başarıyı biraz 
deneme yanılmaya biraz da 2008 Krizi'nin 
etkisiyle piyasada oluşan boşluğa bağlıyor. 
Bir diğer şansını, girişim kurma maliyetleri- 
nin bulut gibi teknolojilerle nispeten düşmesi 
sayesinde melek seviyesindeki yatırımların 
daha anlamlı hale gelmesi olarak gösteriyor. 
Asıl odağının ise “isim yapmak” olduğunu 
anlatıyor. “Kurucular niye sizinle çalışacak? 
Eğer iyi şirketlerin yatırımcısıysanız, kabul 
edilmeniz kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu noktaya gelebilmek lazım” diyor. 

Bunun için de piyasadaki genel yatırımcı davranışının tersine hareket etmiş. O 
günlerde yatırım şirketlerinin hem düşük 
değerlemeden yüzde 20-25 pay hem de 
lokasyon olarak yakınlık istediklerini anlatıyor. “Önemli olan potansiyeli bulmaktı. 
Hisse payım düşük, değerleme dolayısıyla 
vereceğim para yüksek olabilirdi; Silikon 
Vadisi'nde olmak zorunda değildi, nihayetinde Google'dan tecrübeliydim” diyor ve 
ekliyor: “Bir de herkesin ihtiyacına hitap 
eden uygulamaları seçtim, mevcut çözümlere iyi bir alternatif olup olmayacağına 
odaklandım. Pazar da büyükse yeteri kadar 
potansiyeli olduğunu düşündüm.” 

Bu stratejisinin en belirgin örneklerinden 
biri, YouTube. Melek yatırımcılığa başladığı 
dönemde popüler olan Youtube'un yaratacağı 
dalgayı fark etmiş ama benzeri bir uygulama yerine video işinden para kazandıracak 
çözümler sunan girişimlere yönelmiş. “Çok 
değerleneceklerini düşünerek üç tane video 
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reklam hizmeti veren girişime yatırım yaptım” diyor. Hakikaten de öyle oldu. Bu şirketlerden Brightroll'u 640 milyon dolara Yahoo, 
Scanscout'u 65 milyon dolara Tremor Media 
satın aldı. Üçüncü şirket Yume ise 312 milyon 
dolar değerle halka arz edildi. 

Tüm bunlara ek olarak “anti fragile” (kırılgan olmayan) adını verdiği ve hala izinden 
ayrılmadığı bir strateji uygulamış. Buna göre 
çok fazla ve birbiriyle korelasyonu olmayan 
yatırımlar yapmış. “Pazarda ne olursa olsun 
portföydeki şirketlerinden bazıları etkilenmeden yoluna devam edebilir diye bu stratejiyi uyguladım. Bunun çok katkısı oldu” diyor. 

Bu kendini sınama dönemi 2010 başında 
Aydın Şenkut'u artık başka bir evreye geçmeye yani fon kurmaya zorluyordu. Zaten 
portföyü de, melek yatırımcılık kategorisi- 
nin ötesine nitelik ve nicelik olarak geçmişti. 
12 de çıkışı vardı. Bu haliyle “sınırlı ortak” 
denilen üniversite fonlarının, bireysel yatırımcıların parasını çekip çekemeyeceğini 
görmek istediğini anlatıyor. “Melek yatırımcıyken sermayem Google'dan gelen paraydı. 
Risk alıyordum elbette ama o paraya giderse 
hayatımda değişen birşey olmayacaktı” 
diyor, “Ama yatırım yaptığım girişimlerin 
kurucuları hayatlarını ortaya koyuyor. Ben 
de aynı şeyi hissetmek istedim. Ve gerçekten 
başkasının parasını yönetmenin ne kadar 
zor olduğunu gördüm.” 

Ama asıl zorluğu parayı bulurken yaşadı. 
“Hayatının hikayesi” bir kez daha iş başındaydı. Altı ay boyunca kapısını çaldığı tam 
40 yatırımcıdan “hayır” cevabı aldı. Ancak 
henüz bir yıl önce kurulan ve değişik üniversitelerin parasını yöneten bir fonların fonun- 
dan ilk olumlu yanıtı alabildi. Piyasadaki en 
küçük fonların bile 100 milyon doları varken 
“Felicis TI” adı verdiği fonunu 10 yatırımcı ve 
41 milyon dolarlık taahhütle kapatabilmişti. 
40 “hayır” cevabına rağmen nasıl devam 
edebildiğini ise şöyle anlatıyor: “Başarılı yatırımcılar ya da girişimciler ile başarısız olanlar arasında aslında kabiliyet olarak çok fark 
olduğunu zannetmiyorum. Bence fark, zorluk olduğunda durmamak ve devam etmek... 
İnsanlar, tecrübeniz yok, yapamazsınız ve 
çokça hayır” diyebilir. Bunları duyduğunuz- 
da üzgün olmak yerine o enerjiyi alıp belki 
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piyasa değeri. 


1,27 milyar $ 
Felicis Ventures'in en 
başarılı ikinci çıkışı 
Shopify'ın halka arzdaki 


AYDIN ŞENKUT'UN EN 
BÜYÜK HOBİSİ PİLOTLUK. 
TEK PERVANELİ UÇAKLARI 
KULLANABİLİYOR. İKİNCİ 
KEYFİ İSE ESKİ KİTAP 
KOLEKSYİONCULUĞU. 
OSMANLI İMPARATORLU- 
ĞU'NDAKİ HAYATI ANLA- 
TAN FARKLI ÜLKELERDE 
BASILMIŞ KİTAPLARI TOP- 
LUYOR. KOLEKSİYONUNDA 
1600'LERDE BASILMIŞ 
KİTAPLAR OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR. 


hikayemizi daha iyi anlatabiliriz, stratejiyi 
yeniden revize edebiliriz” gibi kendinize 
bakmalı, ilerlemeye devam etmeli ve teslim 
olmamalısınız.” 

Bu, hayatının olduğu kadar şirketi Felicis'in 
de mottosu. Angry Birds oyunuyla bilinen 
Rovio yatırımı da bunun en iyi örneklerinden. 
Rovio, 2010 sonrası dönemin ilk yatırımlarından. Aydın Şenkut'un popülerliğinde de büyük 
etkisi var. 2010'da Rovio'nun Angry Birds'ü, 
App Store'da bir numaralı oyundu ve dünyayı 
kasıp kavurmanın arifesindeydi. Dolayısıyla 
yatırımcıların da radarındaydı. Rovio'nın kurucularıyla bir konferansta tanıştığını hatırlayan Şenkut, “20 yatırımcı ilgileniyordu” diyor. 
Ama Mart 2017deki 42 milyon dolarlık tura 
Atomico ve Accel Partners ile Felicis de dahil 
olmayı başardı. 

Normal koşullarda hiç milyar dolarlık 
girişim çıkarmamış, kendisi bir girişim 
sayılabilecek, tanınmamış üstelik sadece 
41 milyon dolarlık fonu olan bir yatırımcı, 
Rovio gibi bir şirkete hele de bu kadar popülerken asla giremez. Şenkut, “Sihir de bu” 
diyor, “Dünyanın en iyi sporcuları, hiçbir 
zaman normalde yapabilecekleri kadarını 
yapıp bırakmıyor. Ben de fonu sadece imkan dahilindeki yatırımlara yöneltseydim, 
hiçbir yere gidemezdik.” Peki Rovio'yu nasıl ikna edebildi? Tam dokuz ay uğraşmış. 
Silikon Vadisi'nde, Londra'da görüşmüşler, 
Helsinki'de iki kez ziyaret etmiş Rovio'yu... 
“Normalde yatırımcılar çok büyük güce 
sahip oldukları için 
Rovio gibi bir şirketin kendilerine gelip 
neden para istediğini 
anlatmasını bekliyor” 
diyor, “Ben bunu 
tersine çevirdim, 
Finlandiya'ya gittim, 
onları yerlerinde 
ziyaret ettim, nasıl 
katkı sağlayacağımı 
anlattım vs...” Bugüne 
kadarki ikinci en büyük çıkışı olan 10 milyar dolarlık Kanadalı 
Shopify'ın da benzer 
bir hikayesi var. Yedi 
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tanışma e-postasının sonunda gelen “tamam” yanıtı üzerine ertesi sabah Ottowa'ya 
gittiğini anlatıyor. 

2017'de ilk fonun yatırımlarından Fitbit 
(en yüksek değerlemeli çıkışı), Shopify, 
Rovio'nun halka arz edilmesiyle artık 
Şenkut'un repütasyonu, Felicis'in algısı 
tamamen değişmişti. Melek yatırımcılık da 
bitmiş, kendi ifadesiyle üniversiteye geçip 
risk sermayedarı olmuştu. Artık tek kişi de 
değildi (ekip şu anda dördü yatırımcı ortak 
olmak üzere 15 kişi -son olarak Ocak 2015'te 
eski Google çalışanı Wesley Chan ortak olarak katıldı). 2012'de 71 milyon dolarlık ikinci 
fon “Felicis 111”, 2014”te 120 milyon dolarlık 
“Felicis TV” ve nihayetinde 2016'da 200 milyon dolarlık “Felicis V” fonları geldi. Halihazırda yarısını harcadıkları bu fonu seneye 
kapatacaklar. 

Silikon Vadisi?nde iki tür yatırımcı tipi 
vardır. İlki çok göz önünde olanlar. Bir de 
hiçbir yerde görünmeyen, adı bile duyulmamış ama büyük yatırımları olanlar. Aydın 
Şenkut, şirketi Felicis gibi bu iki tipolojinin 
tam arasında duruyor. Medyatik olmakla 
zerre kadar ilgilenmiyor, sosyal medyayı 
çok sınırlı kullanıyor ama olabildiğince etkinliklere katılıp deneyimlerini aktarmaya 
çalışıyor. Arda Kutsal'ın söylediği gibi “inanmadığı bir şeyle asla ilgilenmiyor” 

Yatırımcılığı da çocukluk hayalini yani 
dünyayı görme ve farklı insanları tanımasına 
imkan verdiği için tutkuyla seviyor. Sabahın 
sekizinde FORBES ile yaptığı üçüncü telefon görüşmesinde Felicis Win yeni bir yatırımını tamamlamakla meşguldü. Heyecanın 
hiç azalmadığını söylüyor ve sabahın bu 
saatindeki temposundan gayet mutlu. “Şanslıyım” diyor, “Başarılı olmak, para yapmak 
güzel elbette. Ama bence bir insanı hayatta 
en memnun edecek şey; uğraştığı her neyse 
onu gerçekten iyi yapabildiğini, o işte kabiliyeti olduğunu bilmek... Bu benim için belli 
ki yatırımcılık... Bu da beni mutlu ediyor. 
Daha güzel birşey olamaz. Para kazanmasam 
bile devam ederim.” Bu ihtimal dahilinde 
değil. Çünkü portföyündeki sadece iki şirket, Adyen ve Credit Karma'nın 2015 rakamlarıyla bile toplam piyasa değeri 5,5 milyar 
doların üzerinde... © 
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Hızlı ve 


2018'in en yüksek performanslı spor otomobilleri, oyunun 
kurallarını değiştiren SUVW'ları ve sofistike sedanları, ayrıca yılın 
en ölçüsüz ekstraları için bir kılavuz... 


ürücüsüz otomobiller, sürüş keyfini sona erdirene dek otomobil üreticileri tutkulu 

sürücülere 2018 için performansa dayalı ve dikkat çekici teknolojilere sahip modeller ve ötesini sunuyor. Son spor araçlarda 500, 600 ve hatta 800'e yakın beygir 

gücüne sahip motorlar kullanılıyor; en ateşli sportif arazi araçlarının (SUV) bazıları 

saatte 100 kilometre hıza 4 saniye gibi sürelerde ulaşıyor. Yeni sofistike şasi kontrol 
sistemleri, sürücülerin tek bir tuşa dokunarak aracın sürüş ve yol tutuş yeteneklerini agresiften rahata kadar değişen bir aralıkta ayarlamasına imkan tanıyor. Ayrıca sunulan güvenlik ve 
kolaylık özelliklerinde de büyük yenilikler göze çarpıyor. 2018'de piyasaya çıkacak en gözde 
lüks otomobillere ve crossover SUWlere göz attık. Bu araçların önümüzdeki aylarda size hem 
övünme hakkı hem de en seçkin park yerini kazandıracağı kesin. 
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MERCEDES-BENZ AMGGTR 


SPOR OTOMOBİLLER 
VE EĞZOTIKLER 


KASLI VE GÜZEL 
MERCEDES-BENZ 
AMGGTR 

Mercedes'in dinamik tasarlanmış spor araçlarına yeni ve 
birinci sınıf AMG GT R Coupe ile performans aşısı yapılıyor. Hafif yapıdan daha da 
fazla faydalanan ve aerodinamik dış zenginleştirmeleriyle 
dikkat çeken otomobilin uzun 
kaputunun altında el yapımı 
577 beygir gücünde çift turboşarjlı bir V8 motoru bulunuyor. Esas itibarıyla trafiğe 
çıkabilen bir yarış otomobili 
olan GTR, saatte 100 kilometre hıza sadece 3,5 saniyede 


ulaşıyor; ayrıca saatte 319 
kilometre gibi suç sayılabilecek bir azami hıza sahip. 


VİRAJLARIN ÖNÜNDE 
AUDİ TT RS 

Audi 2018'de yuvarlak hatlı 
TT spor coupe'lerinin şimdiye kadarki en hızlı üretim 
versiyonunu piyasaya sürüyor. Turboşarjlı, beş silindirli 
motoru en üstün TT'yi 3,6 
saniyede saatte 100 kilometre 
hıza taşıyor; arka lastik ağırlıklı dört çeker sürüş sistemi 


ve manyetik süspansiyon da 
aracın dengeli bir şekilde 
virajların üstesinden gelmesini sağlıyor. İçeride de sürücü 
Audi'nin yenilikçi, ayarlanabilir, geniş ekranlı elektronik 
araç paneli Sanal Kokpit'in 
tam anlamıyla hakimi... 


GÜÇTEN YANA İNATÇI 
LAMBORGHINI HURACAN 
PERFORMANTE 

Yeni Performante, Lamborghini Huracan'ın zaten hayret 
verici olan yeteneklerini 640 


beygir gücündeki yeniden 
akort edilmiş bir V10 motorla 
daha da zenginleştiriyor. Araç 
ağırlığını minimumda tutmak 
için yapımında yoğun bir şekilde alüminyum ve karbonfiber 
kullanılan sert açılı ve dört çekerli Huracan Performante'nin 
saatte 100 kilometre hıza ulaşması 3 saniyeden az sürüyor. 
Yeni aktif aerodinamik sistem 
“Ala”, öndeki hava valflerini 

ve arkadaki rüzgarlıkları ayarlayarak virajlarda bastırma 
kuvvetini artırıyor ya da aracın 
azami hızını yukarı çekiyor. 
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SPORTİF ARAZİ 
ARAÇLARI 


ŞIK VE YÜKSEK 
PERFORMANSLI 
RANGE ROVER VELAR 


Otomobil kuzeni Evogue'tan 


daha büyük olan beş koltuklu 
yeni Velar kuzeninkine benzer bir tarza sahip. Üç farklı 
motor seçeneği bulunuyor: 
Enerjik dört silindirli ve alenen agresif V6 ayrıca yakıttan 
yana tutumlu turbodizel. 


52 | FORBES100. YIL | OCAK, 2018 


Dört çeker standart; ayrıca 
aracın bir dizi çekiş artırma 
teknolojisiyle desteklenmesi 
mümkün. Velar'ın yegane 
özelliği yakışıklılığı değil; V6 
motoruyla 2 bin 500 kiloya 
kadar ağırlıkları çekebilen 


araç, döner bir düğmeyle 
kontrol edilen Advanced Tow 
Assist (Gelişmiş Çekiş Yardımı) fonksiyonu sayesinde 
römork bağlamayı da kolaylaştırıyor. 


HAVALI KEDİ 

JAGUAR E-PACE 

Jaguar 2018'de F-Pace 
SUV'ye daha küçük ama en 
az onun kadar enerjik bir 
alternatif getiriyor: Yuvarlak 
hatlı, kompakt E-Pace. Dört 
silindirli turbo motor seçenekleri 246 ve 296 beygir güç 
üretiyor. 

Dört çeker standart; 296 
beygir gücündeki modele 
Jaguar'ın Aktif Güç Aktarma 
Teknolojisi eklenebiliyor; 
bu da daha hızlı bir yol tutuş 


VENEDİKLİ SOYLU 

ALFA ROMEO STELVIO 
İtalya'daki en yüksek dağ geçidinin adını taşıyan maceracı 
Stelvio, Alfa Romeo'nun ilk 
crossover SUV/si. 

Daha uzun ve daha geniş 
olmakla birlikte temelini 
oluşturan atletik Giulia sedanla benzerliği bulunan 
Stelvio, 280 beygir gücünde 
turbolu ve dört silindirli 
kıvrak bir motorla ya da en 
üst Ouadrifoglio modelinde 
Ferrari tabanlı çift turbolu 
pazzo (çılgın) bir V6 motorla 
satılıyor. 


için arka aks torkunun yüzde O süspansiyon sistemleri de 


100'ünü lastiklerden birine bulunuyor; bunlar sürücünün 

yönlendirebiliyor. Seçenek- daha pasif ya da daha agresif 

ler arasında Uyarlanabilir bir işleyiş arasında seçim yap- 

ve Ayarlanabilir Dinamik masına imkan tanıyor. 
FERRARI 70 YAŞINDA Adını İtalyan Rivierası'ndaki bir balıkçı köyünden alan pitoresk 
Efsane spor araç üreticisi Ferrari yıldönümünü bir çift sanat eseriyle Portofino, Ferrari'nin 2018 kadrosunda California'nın yerini alıyor. 
kutluyor: Portofino ve 812 Superfast. Dört mevsimlik eğlence için açılır kapanır bir tavanla gelen yuvarlak 
Şirketin kurucusu ve isim babası Enzo Ferrari, otomotiv kariyerine hatlı Portofino'nun fiyatı 225 bin dolardan başlıyor. 592 beygir 
1929'da amatör yarış otomobili sürücülerinin sponsoru olarak başladı. 10 gücündeki turboşarijlı V8 motoru sayesinde saatte 100 kilometre hıza 
yıl içinde Alfa Romeo'nun yarış departmanının başına geçmişti. 1939'da 3,5 saniyede ulaşan Portofino size yeterince hızlı gelmedi mi? 335 
Ferrari ilk yarış otomobilini, Tipo 815'i üretmek için işinden ayrıldı ve bin dolara satılan yere yakın Ferrari 812 Superfast coupe, mütevazı 
şahlanan at logosunu taşıyan ilk yol aracı V12 motorlu 125 S'i 1947'de adını adrenalin yüklü 2,9 saniyede sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 
imal etti. Günümüzde Ferrari, Formula 1 yarışlarının en başarılı markalı çıkan 789 beygirlik V12 ile destekliyor. Ve bunu turboşarijsız ya da 
arasında yer alıyor ve kuruluşunun 70'inci yılını iki yeni modelle kutluyor. süperşarisız yapıyor. 


FERRARI 812 SUPERFAST 
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PORSGHE PANAMERA SPORT TURISMO 


SEDANLAR 


ŞARJIN LİDERİ 

TESLA MODEL 3 

Tamamen elektrikli Tesla 
Model Sin daha küçük ve 
daha ucuz alternatifi 2018'de 
piyasaya çıkıyor ve batarya 
paketine bağlı olarak tek şarjla 355-500 kilometre mesafe 
vaat ediyor. Düzenli, beş koltuklu iç mekanında ön tarafta 
geniş tablet büyüklüğünde 
bir ekran yer alıyor; araç 
ayrıca Tesla'nın yarı otonom 
sürüş yeteneklerine sahip 
“Otopilot” sistemini barındırıyor. İki motorlu, dört 
çekerli versiyonu 2018'in 
ilerleyen günlerinde piyasaya 
çıkacak. Fakat önceden depozito yatırmadıysanız, teslimat 
için 12 ile 18 ay beklemeniz 
gerekecek. 

Temel Özellikler: Elektrikli motor, bir vitesli şanzıman, tek şarjla 
355 kilometre. 

Fiyatı: 55 bin dolar. 


AMİRAL GEMİSİNİ 
YÜKSELTMEK 

LEXUS LS 

Lexus'un geniş ve sorumlu 
LS sedanının yeniden tasarlanan versiyonu, daha uzun, 
daha alçak, daha geniş, daha 
hafif; ayrıca daha eğlenceli 
bir sürüş deneyimi sunacak 
şekilde üretildi. Çift turboşarjlı V6, V8 benzeri 415 
beygirlik güç üretiyor ve 


m, 


600 NM gibi yüksek bir torka sahip. Aracın daha canlı 
F-Sport ve elektrikli V6 güç 
aktarımına sahip hibrid versiyonu da satışa sunuluyor. 
Yeni “Sezgisel Yaya Tespit” 
sistemi, aracın önüne çıkan 
bir insana çarpmamak için 
otomatik fren yapıp direksiyonu kırabiliyor. 

Temel Özellikler: 3,5 litrelik 415 
beygir gücünde turboşarilı V6 
motor; on vitesli otomatik şanzıman. 

Fiyatı: 78 bin dolar (tahmini). 


OTOYOL KAHRAMANI 


: Cadillac 2018'de yeni “Süper Seyir” sistemiyle 
: CT6 sedanına yarı otonom sürüş özellikleri 

i getiriyor. Sistem, gelişkin LIDAR-taramalı 

: haritalandırma sayesinde iyi işaretlenmiş çok 

i şeritli otoyollarda el ve ayak kullanmadan 

: sürüşe imkan tanıdığı gibi otomatik şerit 

E ortalama, otomatik fren ve gaz fonksiyonlarını 
: daiçeriyor. Ama direksiyon başında uyumak 
yok: Sistem, elektrikli bir gözle, acilen 

: direksiyona geçmesi gerekebilir diye sürücünün 
yolu izleyip izlemediğini takip ediyor, zorunlu 
E durumlarda bir dizi sesli ve görsel uyarıda 


bulunuyor. 


54 | FORBES100. YIL | OCAK, 2018 


BEKLENEN PANAMERA 
PORSCHE PANAMERA 
SPORT TURISMO 

Eskiden olsa sapkınlık addedilirdi ama Porsche 2018'de 
Panamera'nın yeni bir station 
wagon versiyonunu piyasaya 
sürüyor. Dört çekerli Panamera Sport Turismo dört güç 
aktarım seçeneğiyle birlikte 
geliyor -gazlı/elektrikli fişli 
hibridin kombine gücü 462 
beygir. Ayrıca arka koltuklar 
katlandığında araç bin 300 


AÇIK MEKANLARA 
DOĞRU 


2018'de BMW'nin araçlarında 
“Parkmobile” uygulaması 
bulunacak; bu sürücülerin 
ABD ve Kanada'nın 

250 kentinde park yeri 
ayırtmasına ve ödeme 
yapmasına imkan tanıyan bir 
hizmet. Sokak üzerinde park 
alanı tespit edebilen hizmet 
sayesinde havaalanlarında 
ve etkinliklerde park 

yeri ayırtabiliyorsunuz. 
Kullanıcılara GPS 
koordinatlarına göre bir 

dizi seçenek sunuluyor ve 
park zamanını önceden 
belirleyebildiğiniz gibi 
“ParkNow” akıllı telefon 
uygulaması sayesinde 

park sürenizi uzaktan 
uzatabiliyorsunuz. 


litrelik yük hacmine sahip 
oluyor. 

Temel Özellikler: 3,0 litrelik 330 
beygir gücünde turboşarilı V6, 
2,9 litrelik 440 beygir gücünde 
çift turbolu V6, hibrid 2,9 litrelik 
462 beygir gücünde çift turbolu 
ya da 4,0 litrelik 550 beygir 
gücünde çift turbolu V8, sekiz 
vitesli çift kavramalı otomatik 
şanzıman. 

Fiyatı: 96 bin 200 dolar. 


> GÜBRETAS 


Doğu Anadolu'daki başağın sarısında, 
İç Anadolu'daki elmanın kırmızısında, 
Akdeniz'deki pamuğun beyazında, 
Borsa İstanbul'un turkuazında... 


BU TOPRAĞIN 
RENKLERİNDE 
İZ VARIZ 


Tarımda verimliliği arttırmak amacıyla 6 Kasım 1952'de 
sektörün ilk şirketi olarak kurulan Gübre Fabrikaları T.A.Ş., 
aynı zamanda 3 Ocak 1986'da Borsa'nın faaliyete başladığı 
günden itibaren işlem gören şirketlerden biri olarak 
66 yıldır Türkiye'nin tarım ve finans sektörleri için katma 
değer üreterek büyümeye devam ediyor. 
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uşkusuz elektrikli 

araçlar yükselişte... 

Bunların başını da 

Tesla çekiyor. Biliyorsunuz, yakın zamanda 
Tesla'nın CEO'su Elon Musk ülkemize de gelerek birtakım temaslarda 
bulundu. Ülkemizde de yerli araç 
üretimi yatırımlarının elektrikli 
otomobillere odaklanması yönünde 
görüşler var. 
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Her ne kadar elektrikli otomobil 
geleneksel içten yanmalı motorlar- 
dan farklı bir teknoloji olduğu için 
dominant otomobil üreticileri için 
bir tehdit oluştursa da, elektrikli 
otomobillerin endüstri yapısını değiştirip değiştirmeyeceği meçhul. 
Çünkü teknolojisi farklı olsa bile 
başarılı bir otomobil üreticisi olmak 
için bundan çok daha fazlasına, 
başka yetkinliklere gerek var. Gele- 


Elon Musk'un Tesla'sının 
yeni modelleri büyük 
sükse yaratıyor ama satış 
sonrası hizmetlerin zayıflığı 
nedeniyle şu günlerde 
şirketin başı bir hayli 
ağrıyor. 


neksel otomobil üreticileri ise bir 
yandan elektrikli araç ve akü teknolojisine yatırım yaparken öte yandan 
da bu diğer yetkinlikleri bünyelerin- 
de barındırıyor. 

Stratejik yönetim alanının duayenlerinden David Teece bu tür 
yetkinliklere tamamlayıcı varlıklar 
adını koymuş ve aşağı yukarı 30 yıl 
önce yayınlanan “Profiting from 
Technological Innovation” adlı ünlü 
makalesinde bunların önemine vurgu yaparak bir firmanın teknolojik 
yeniliklerden kar etmek için bu tür 
tamamlayıcı yetkinliklere de ihtiyaç 
duyacağını, tek başına teknolojik 
yeniliğin kar getirmeyeceğini belirtmiştir. İşte Tesla'nın bu tür yetkinliklerini de geliştirmesi gerekiyor. 

Peki nedir bu yetkinlikler? Bunları sırasıyla üretim, dağıtım, pazarlama, finansman ve satış sonrası servis 
olarak özetleyebiliriz. Örneğin dağıtım ağı... Sırf burada bile Tesla'nın 
başı ağrıyor çünkü ABD'de otomobillerin dağıtımında bayilerin çok 
önemli bir rolü var ve Tesla kendi 
bayi ağını kurmak zorunda kalabilir 
(Tesla bunu ikame etmek için doğrudan dağıtım yapmak istiyor ancak 


bu planın başarılı olup olmayacağı 
belirsiz). 

Bağımsız dağıtıcıların doğrudan 
satışa karşı yasal yollara başvurma 
ihtimali de cabası. Otomobillerin 
pazarlaması için pazarlama ve satış 
yetkinliklerinin geliştirilmesi de 
gerekiyor. Bunun yanısıra otomobilleri alınır hale getirebilmek için 
Tesla'nın (kendi başına ya da ortaklıklarla) finansman seçenekleri sunması ve bu alanda da yetkinliklerini 
geliştirmeli. 

Elektrikli otomobillerin pahalı olduğu düşünülürse finansman 
daha da önemli hale geliyor. Nitekim ABD'deki tüm büyük otomobil 
şirketleri geçen yüzyılın başlarında 
finansman bölümlerini de kurdu ve 
otomobilin yaygınlaşmasını sağladı. 
Hatta krizden önce bazı firmalar 
otomobil üretiminden kazandıklarından (ya da kaybettiklerinden) 
daha fazlasını otomobil finansmanından kazanıyordu. Servis ve yedek 
parça temin yetkinliklerinden ise 
bahsetmedim bile. Servis için 2-3 ay 
sonraya randevu verilmesi nedeniyle 
Tesla müşterileri arasında şimdiden 
homurdanmalar baş gösterdiği söylenenler arasında. Tüm bu nedenlerden ötürü elektrikliler geleneksel 
otomobil üreticileri için çok büyük 
bir tehdit oluşturmayabilir. 

Ancak bana göre otomobil üreticilerini bekleyen daha ciddi başka 
bir tehlike var: Yazılım. Daha belirgin olmak gerekirse Google ve diğer 
yazılımcılar ile onların geliştirdikleri otonom sürüş bilgisayarları. 
Neden bunları otomobil üreticileri 
için bir tehdit olarak gördüğüme 
gelince... 

Çünkü yazılım hem otomobil üreticilerinin yetkinliklerinin dışında, 
hem de bu yazılımlar bana bilgisayar 
endüstrisinin evrimini hatırlatıyor. 
Birincisi, otomobil üreticileri adı üstünde “üretici”, Yazılım ise bambaşka bir yetkinlikler kümesi. Otomobil 
firmalarının bu yetkinlikleri geliştirmesi veya satın alması ise çok güç. 
Zira otonom sürüş yazılımlarının 


arkasında makine öğrenimi, yapay 
zeka gibi çok ciddi yetkinlikler yatıyor. Otomobil şirketlerinin bunları 
geliştirmesi çok güç. Kaldı ki karşılarındaki şirketler bu işe çok ciddi 
kaynak ayırıyor. Bu yüzden yazılım 
firmalarının otomobil üreticilerine 
ciddi bir tehdit oluşturma potansiyeli var. Yazılım önemini artırdıkça 
otomobil şirketleri pastayı bu şirketlerle paylaşmak zorunda kalacak. 

İkincisi, yazılımın otomotivdeki 
yükselişi bana bilgisayar endüstrisinin ve cep telefonlarının evrimini 
hatırlatıyor. Bilgisayar endüstrisinde 
de hem donanım hem de yazılım 
katma değer yaratıyor, ancak aslan 
payı yazılıma gidiyor. Robert Cringely, kişisel bilgisayar endüstrisinin 
gelişimini anlattığı “Triumph of the 
Nerds” adlı belgeselinde kısmen 
IBM'in seçimleri sonucunda kişisel bilgisayarların nasıl sıradan bir 
ürün haline geldiğini ve Microsoft 
ile mtehin nasıl endüstrinin en karlı 
halkaları haline geldiğini çok güzel 
anlatır. 

Keza, cep telefonlarında da eskiden donanım (tasarım, ürün özellikleri) önemliyken iOS ve Google 
Android işletim sistemleriyle yazılum daha önemli hale geldi. Özellikle 
Android cihazlarda tüm telefonlar 
aynı işletim sistemi kullandığından 
ve ağırlık uygulamalara geçtiğinden, 
başka üreticiler her ne kadar kendilerini farklılaştırmaya çalışsalar da 
ürünler arası farklılaşma azaldı. 

Cihaz üreticilerinin en büyük 
korkusu diğer cihazlardan farklı olamamak. Zaten Nokia da Android'in 
kölesi olmamak için kendi yazılımında ısrar etti. Ancak Nokia'nın 
kendi işletim sistemi Symbian, 
Apple'ın hem tasarım hem de yazılım yenilikleri ve ekosistemi ile 
başedemeyince Nokia hızla düşüşe 
geçti. Nitekim 2017'de başa gelen 
Stephen Elop da, Symbian işletim 
sisteminin yavaş ve uygulama geliştirmeye elverişli olmadığını vurgulamıştı. Zaten sonrasında Nokia, 
Windows Mobile'e geçti ancak bu 


YRD. DOÇ. MEHMET GENÇ, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM, 
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜM BAŞKANI 


çok geç kalmış bir hamleydi. 

Elbette otomobilleri basit bir 
donanım olarak görmek olayı çok 
basite indirgemek olur. Her otomobil birbirinden birçok noktada 
ayrılıyor (tasarım, sürüş, vs.). Ancak 
yazılımın otomotivde katma değerden giderek daha fazla pay aldığı, 
otomobillerimizin giderek önem 
kazanan bir parçası olduğu da yadsınamaz. 10-20 yıl önceki araçlarla 
bugünküleri karşılaştırmak sanırım 
bunu görmek için yeterli. Yazılımın 
katma değerden daha çok pay alması ise otomobil şirketlerinin daha az 
pay alması anlamına geliyor. 

Şöyle bir itiraz gelebilir: Yazılım 
ve otomobiller birbirini tamamlayan 
ürünler değil mi? Neden rekabet 
etsinler? Elbette yazılım ve donanım birbirini tamamlayan ürünler 
olduğu için daha gelişmiş yazılımlar 
(örneğin kendi kendine park eden 
araçlar) otomobile olan talebi de 
artıracaktır; tıpkı geçmişte yeni yazılımların bilgisayarlara, uygulamaların da akıllı telefonlara olan talebi 
artırdığı gibi. Ancak burada önemli 
olan değer yaratılması ve o değerin 
bölüşülmesini birbirinden ayırmak... 
Tamamlayıcı ürünleri üretenler deger yaratırken birbirleriyle ortaklık 
ederler; ancak iş yaratılan değeri 
bölüşmeye geldi mi rekabet ederler. 
Geçmişte yaşanan örnekler yazılımın bu bölüşümden aslan payını 
aldığı ve donanım üreticilerinin 
payını azalttığını gösteriyor. Bu 
üreticiler de yazılım yetkinliklerine 
sahip olmadıkları ya da bu yetkinlikleri ekosisteme dönüştüremedikleri 
için sıradan birer firma haline geldi. 
Otomobil firmalarının da bu yetkinliklere sahip olmaması onları düşündürüyor olsa gerek. 

Kısacası otomobil firmalarının 
birçok yetkinliği var ve bu yetkinlikler otomobil üretmek ve satmak 
için mutlaka gerekli. Yani gelecekte 
de otomobil firmaları burada olacak. 
Ancak gerçek tehdit elektrikli otomobillerden çok yazılım firmaların- 
dan gelebilir. © 
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Bir kasap dükkanından 60 yılda, 175 milyon lira cirolu et üreticisine 
dönüşen Hacıince Ailesi, üçüncü kuşağın yönetime girmesiyle 
kırmızı et pazarını alaşağı edecek bir oyun başlattı. 

BİROL BİÇER 


acıince Şirketler Grubu'nun Konya, 
Meram Kaşınhanı Köyü'nde 2016'da faaliyete geçen yeni entegre et tesisi hem 
bir otomobil fabrikasını hem de yüksek 
güvenlikli bir bilim laboratuvarını andırıyor. İçeriye özel çizme, önlük, bone ve maskelerle el ve 
ayaklar dezenfekte edilerek girilebiliyor. 41 milyon dolara 
Alman Banss teknolojisiyle inşa edilen tesiste hayvanların girişi, temizlenmesi, kesimi, derilerinin yüzülmesi, 
karkasa ve parçalara ayrılması, işlenmesi, şoklanması ve 
paketlenmesi gibi tüm aşamalar tek bir bant üzerinde 
el değmeden yapılıyor. 75 bin metrekarelik bu tesisin 
Türkiye'de kırmızı et sektöründe yeni bir devri temsil 
ettiğine inanıyor şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hacıince, “Hiçbir şüphem yok ki Türkiye'de et, 10 yıl 
içinde büyük ölçüde ambalajda satılacak ve markalı olacak” diyor ve ekliyor: “Konya fabrikamız da bu geleceğe 
yönelik hazırlığımız..” 

Aslında bu yatırım 42 yaşındaki Ahmet Hacıince için 
de yeni bir devri temsil ediyor. Henüz ilkokulda babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Hacıince, “Kasaplıktan besiciliğe ve sanayiciliğe kırmızı et sektörünün 
tüm aşamalarından geçtim” diyor, “Hayalim hep bu işte 
bir marka olmaktı. Onu da bu yatırımla başaracağız.” Bu 
hayalinin temeli ise delikanlılık dönemlerinde dil öğrenmek için gittiği İngiltere'de başta çalıştığı fast food mağazaları olmak üzere ete nasıl katma değer kazandırıldığını 
gördüğü ve bundan çok etkilendiği günlere dayanıyor. 
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2008'de uçakla Angus cinsi inek ithalatıyla adını duyuran, daha sonra çikolata kutusunda et satan ilk firma olan 
Hacıince Şirketler Grubu, aslında 60 yıldır kırmızı et sektörünün içinde. Üretimden dağıtıma et sektörünün tüm 
sürecinde yer alan Türkiye'deki tek şirket olma unvanını 
da taşıyan Hacıince Şirketler Grubu'nun mazisi, dedeleri 
Hacı Ahmet Bey'in 1950'lerde Alanya'da kurduğu kasap 
dükkanına uzanıyor. İkinci kuşağın 1992'de Akdeniz'in ilk 
entegre et tesisi “Al-Et”i kurmasıyla üretime giren Hacıince Ailesi, 1994'te Alanya'da 2 bin büyükbaş kapasiteli 
bir çiftlikle yetiştiriciliğe de adım attı. Bu yatırım onlara 
Burger King başta olmak üzere bazı fast food zincirleri- 
nin hamburger köfteleri ile işlenmiş şarküteri üretiminin 
kapısını açtı. 2004te Antalya, Serik'te 5 bin büyükbaş 
kapasiteli, 2005'te ise Konya, Beyşehir'de 2,5 milyon metrekarelik üçüncü çiftlik yatırımı geldi. Hacıince Ailesi, 40 
yıl önce 26 danayla başladıkları besicilikte bugün 27 bin 
büyükbaş kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük besi gruplarından birine dönüşmüş durumda. 2016'da 123 milyon lira 
ciro üreten şirket, 2017'yi ise 175 milyon lirayla kapatmayı 
öngörüyor. Beklentileri, Konya'daki tesisin tam kapasite 
devreye girmesi, Hacıince markalı et satışları ve Mc Donalds ile yapılan işbirliğinden sonra 2018'de 220 milyon 
lira ciroyu yakalamak... 

Bu planda Mc Donalds işbirliği kritik bir rol üstleniyor. 
Ahmet Hacıince, fast food zincirinin tedarikçi listesine 
girebilmek için büyük mücadele vermiş. Şirketle Hong 
Kong'da pazarlık masasına oturduğunu ardından ABD, 
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Denver'daki üretim tesisini ziyaret ettiğini 
ve bu tesisin planlarından yola çıkarak Mc 
Donalds'ın sıkı şartları altında Konya'daki 
fabrikayı helal kesim üzerine kurguladıklarını anlatıyor. Buna rağmen ilk etapta sadece 
tek tırlık hamburger köftesi siparişi koparabilmiş. Hacıince, “Bu tesisi kurarken son 
derece gözü kara bir kumar oynadım. Zira 
ayda 1 kamyon köfte için açmaya değmezdi 
aslında. “AAlmıyoruz? deselerdi her şey boşa 
gidebilirdi” diyor. 

Şu anda ayda 300 ton köfte verdikleri bu 
işbirliği, iç pazara markalı ve ambalajlı et 
sunma hayalini gerçekleştirmenin de kapısını 
açtı. Aslında Hacıince Ailesi, “Al-Et, Resto 
Grilla ve DİM” markalarıyla taze ve dondurulmuş et, şarküteri ile hazır gıda grubunda 
marketlerle çalışıyorlardı. Ama geleneksel 
usullerde yürüyen çiğ et alanında bunu denememişlerdi. İşte McDonald's anlaşması onlara bunu gerçekleştirme cesaretini verdi. Şu 
anda “Hacıince” markasıyla Metro, Carrefour 
Gourmet, Migros ve son olarak Şok marketlerinde ürünleri satılıyor -aylık 585 ton civarında et satışı gerçekleştiriyorlar. 

Aslında kırmızı etin ambalajlı olarak marketlerde satılması çok yeni bir şey değil. Ancak mevcut durumda market raflarındaki bu 
ürünler çoğunlukla kıyma, kuşbaşı ve hazır 
köfte ile sınırlı. Torku, Namet, Maret, Pınar 
gibi büyük üreticiler de faaliyetlerini 2 milyar 
dolar hacimli şarküteri pazarında yoğunlaştı- 


Ahmet Hacıince'nin Mc Donalds ile anlaşması ve ikna etmesi kolay olmamış. 


Uzun bir girişim sürecinden sonra nihayet ABD'ye sözleşme için gittiğinde Mc 
Donalds CEO'su ile görüşme ayarlanmış. O görüşmeyi şöyle anlatıyor Hacıince: 
“Görüşme için 1 ay uğraştık ve bize ancak 15 dakika ayırdı. 'Mc Donalds kısa ve 
orta vadeli plan yapmaz; 100 yıllık plan yapar” dedi ve bana sadece bir soru 
sordu: 'Senden sonra bu işi kim sürdürecek” Ben de "çocuklarım yapacak” 
dedim.” Bu görüşme tamamlanıp, ilkesel anlaşmaya varılmış ancak iş burada 
kalmamış. Birkaç hafta sonra Mc Donalds'tan arandığını ve çocuklar için 

çocuk pedagogundan randevu alındığının bildirildiğini anlatıyor Hacıince: “ Bu 
işle görevli iki pedagog hoca ile görüştük, Daha sonra iki oğlum ve ailemizi 
tanımak üzere Alanya'ya geldiler, görüştüler ve ABD Mc Donalds'a sunmak 
üzere dönerek bir rapor hazırladılar.” Sonrasını işe şöyle özetliyor Hacıince: 
“Raporu bana göstermediler. Bir rol model belirlediler; bu rol model çocukların 
dedesiydi. Çocukların çiftliğe gitmesi, işe alışması için önerilerde bulundular. 
Hatta çocuklar çiftliğe alışsın diye onlara bir midilli alıp, çiftlikte bakmaya bile 
başladım. Midilliye binmeye gittikçe çiftliğe alışmaya, oradaki hayvanları ve 
işleyişi görmeye başladılar. 
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rıyor. “Diğer et firmalarıyla rakip sayılmayız. 
Zira aynı ürünü satmıyoruz” diyen Ahmet 
Hacıince'nin şirketinin ürün yelpazesiyse bir 
kasabın sunduğu tüm hizmet ve et çeşitlerini 
(hepsi dana etinden olmak kaydıyla pirzola- 
dan kıymaya, kebaptan kuşbaşına kadar) kapsıyor. Ahmet Hacıince, koruyucu kullanılmayan, etin içinde olgunlaşmasını sağlayan ve 
29 gün kullanma süresine sahip ambalajlarda 
sunulan et ürünlerinin yakın gelecekte et 
piyasasını kökünden değiştireceğinden emin 
görünüyor. “Ambalajlı ette hesap sorma hakkınız var. Elinizdeki ambalajda hayvanla ve 
etle ilgili çiftlikten sofraya kadar tüm bilgiler 
var” diyor ve ekliyor: “Kasaptan alınan ette 
ise böyle bir imkan yok.” 

Bu kuşkusuz avantaj ama kırılması maliyetli alışkanlıklar var. Türkiye'de et genellikle 
kasaptan alınıyor özellikle kıyma ve kuşbaşı 
hariç diğer çeşitler... Hacıince, bu alışkanlığı 
paketlere yerleştirecekleri pişirme kitapçıkları ve tariflerle kırmayı planlıyor. Diğer taraftan et fiyatları ve üretimindeki istikrarsızlık 
ile market raflarında yer bulmak için ödenen 
ekstra primlerin yükselttiği maliyetler var. 
Ama Ahmet Hacıince bunları pek dert etmiyor. Zincirin tüm halkalarını kendilerinin 
yönetmesini, modelin işlerliğinin en büyük 
garantisi olarak görüyor. Şirket üç çiftliğinde yetiştirdiği besilik büyükbaş hayvanları, 
kendi tesislerinde işleyerek doğrudan kendi 
dağıtım ağıyla piyasaya sürüyor. İki yıldır et 
piyasasının önemli STK'larından UKON'un 
başkanlığını yürüten Ahmet Hacıince özellikle et üretimi ve ithalatının istikrarsız gittiği bir ortamda işlerinin sürdürülebilirliği 
konusunda en büyük güvencelerinin kendi 
hayvanlarını yetiştirmek olduğuna vurgu yapıyor: “Bu ailenin asıl varlığı, besicilik. Yani 
doğuran bir materyali, damızlık bir yapısı, 
sürdürülebilir bir sürüsü var. Şu anda ihtiyacımızın yüzde 45'ini sağlayabiliyoruz.” 

Bu modeli maliyet ve sürdürülebilirlik açısından besleyen diğer bir unsursa Hacıince 
Ailesi'nin, çiftliklerde maliyetleri yükselten 
yem hayvancılığı yerine mera besiciliği yapması, Örneğin Konya, Beyşehir'de 2,5 milyon 
metrekare alanda kurulu büyük baş çiftliklerinin yanında 20 bin dönümlük bir mera 
arazisi bulunuyor. Bu çiftlikte Angus, Fransız 


175 milyon £ 


Hacıince'nin bir önceki yıla 
göre yüzde 40 artması 
planlanan 2017 cirosu. 


HACIİNCE ““— 


Limuzin, Şarole, Holstein, Simental ve Kars'a 
ait Zavot türü verimi yüksek ırkları yılın büyük bir bölümünde açık havada ve mera alanında yetiştiriyorlar. Hacıince, “Bir hayvan 
hazır yem ve otla günlük 10 liraya doyuyor. 
Mera besiciliğiyle besleme maliyetini hayvan 
başına üçte bir oranda düşürüyoruz” diyor. 

Türkiye'de 1970'de 21,7 milyon hektar olan 
mera alanları, bugün 10,8 milyon hektara inmiş durumda. Bu da hayvancılığın en büyük 
sorunlarından biri. Zira kırmızı et, süt ya da 
kümes hayvanlarında yem harcaması, üretim 
maliyetinin yüzde 65'ine kadar çıkabiliyor. 
Dolayısıyla çiftlikte yada merada sürekli açık 
alanda duran ve serbest dolaşan hayvanlar 
aynı zamanda bakım ve personel masrafları- 
nın da azalmasını sağlıyor. Ahmet Hacıince, 
çiftlikte üretilen gübreyi mera otlarını verimli kılmak için kullandıklarını ve bir defa 
ekilen mera otunun yedi yıl boyunca doğal 
yem ihtiyacını karşıladığını anlatıyor. “Çiftliklerimizdeki hayvanların merada dolaşma 
süresi yılda 250 günün altına düşmüyor. Üç 
ya da dört aylıktan itibaren en kötü kış şartlarıdışında hayvanlarımız yılın geri kalanında 
hep merada dolaşır” diyor. Mera dışında hayvanlarının ihtiyacı olan yem ve otları da yine 
kendi tarım arazilerinde buğday, arpa, yulaf, 
mısır gibi tahıl ürünleri ekimi ve hasadıyla 
karşılıyorlar. 

Hacıince'nin bir diğer maliyet düşürücü 
formülü ise hayvan ithalatı yerine çok daha 
az masraflı yerli ırkları, et verimi yüksek 
cinslerle melezlemek. Yani yerli ırkları taşıyıcı anne olarak kullanıp baskın yabancı ırklarla tohumluyorlar ve birkaç nesil sonra yüzde 
100 et ya da süt ırkı hayvan elde ediyorlar. Bu 
şekilde melezlenen inekler her nesilde yüzde 
50 ıslah olarak dördüncü nesilde tam bir etçi 
ırk oluşturuyor. Türkiye'de et sorununun 
ancak mera ve aile yetiştiriciliğine geçmekle 
çözüleceğini savunan Ahmet Hacıince, “Yerli 
ırkları yabancı et ve süt ırklarıyla melezlemeyle başladık ve bu yolda hayli mesafe katettik. Bence Türkiye'nin kırmızı et sorunun- 
dan çıkış yolu bu modeldir” diyor. 

Kırmızı et, büyüyen bir iş -2017'de bir 
önceki yıla göre yüzde 2'nin üzerinde artışla 
1 milyon 173 bin ton olarak gerçekleşti. Kişi 
başı yıllık et tüketimi de 14 kiloya çıkmış 


durumda ve birkaç yıl içinde bu rakamın 17 
kiloya ulaşacağı hesaplanıyor. Tarım uzmanı 
Ali Ekber Yıldırım da net olarak ölçülemeyen 
kırmızı et pazarının büyüklüğünün 2020'de 
yüzde 13 artışla 39 milyar lira çıkacağı öngörüyor. Dolayısıyla kırmızı ete yatırım mutlaka 
tatminkar bir geri dönüş vaat ediyor. Tabii 
ancak maliyetleri kontrol altında tutabilirseniz. Hacıince Ailesi de tüm zinciri yöneterek 
bunu başarmış görünüyor. Ama et ürünleri 
pazarında büyük rakiplerinin yanında hala 
orta ölçek oyuncusu konumundalar. Bu yakın 
bir gelecekte değişebilir, tabii üçüncü kuşağın aldığı riskin başarısına bağlı olarak... 


LÜKS ET 


Beyşehir'deki çiftliğinde 
Angus, Fransız Limuzin, 
Şarole, Holstein, Simental 
ve Zavot gibi et ve süt 
verimi yüksek cinsleri 
melezleyerek ıslah 

eden Ahmet Hacıince 
yetiştirdiği Şarole cinsi 
için “Ben de bunlara 
hayranım” diyor. 


Hacıince'nin hazır ambalajlı etteki büyüme stratejisinin ilk adımını ulusal 
marketler üzerinden piyasaya yayılmak oluşturuyor. Sonraki aşamada bu 

işi kasaplara yaymayı hedefliyor. “İlk bakışta ters gibi görünse de aslında 
uzun vadede kasaplar üzerinden de satabiliriz” diyor ve hatırlatıyor: 
“Hatırlarsınız kasaplar önceleri ambalajlı tavuk satmıyordu.” Kasaplarınsa 
markalı eti benimseyebilecekleri yönündeki inancını da maliyetler olarak 
açıklıyor: “Ambalajlı, markalı, hazır etin onları eleman ve emek zahmetinden 
kurtardığını ve karı gördüklerinde kasaplar da satacaktır. Üstelik kalite ve 


standart konusunda da istikrar yakalayacaklar.” 


Ahmet Hacıince'nin bir diğer projesi 


ise lüks et üretimine girmek... İleride 
kolesterolüz et üretmeyi hedeflediklerini 
anlatan Hacıince, dünyada kilosu 400 
dolara varan Kobe eti için sığır melezlemeye 
başlamış bile. Şimdiye kadar 200 hayvan 
melezlemişler. Ancak bu işin ticarileşmesi 
için en az iki yıl beklemesi gerekiyor çünkü 
melezlediği Kobe sığırları henüz küçük... 
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WeWork'ün kurucuları 
Adam Neumann (solda), 
Miguel McKelvey. 
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YENİ İŞLER 


WeWork 20 milyar dolar ile ABD'nin Uber ve Airbnb haricindeki en değerli yeni şirketi. 
Bahse konu olan şey şu: Şirket sadece ortak çalışma mekanları inşa etmek yerine 
herkesin ofis deneyimini değiştirecek. 


eWWork'ün coşkulu kurucusu 
ve genel müdürü 
Adam Neumann, 
New York'ün 
Chelsea semtindeki ofisinde ileri geri 
yürüyordu. Japonya'nın en zengin 
insanı ve dünyanın en büyük yatırımcılarından banka patronu Masayoshi 
Son, 38 yaşındaki eski İsrail donanma 
subayına ortak çalışma alanındaki 
yenilikleriyle tanınan şirketin merkezinde dört başı mamur bir gezinti için 
iki saat içinde kendisini arayacağını 
söylemişti. Ve bir buçuk saat gecikmişti. “Masa geldi, saatine baktı ve 
bana “Üzgünüm sadece 12 dakikam 
var” dedi” diye anlatıyor sonrasını 
Neumann çatlak bir sesle. Ve Son tamı 
tamına 12 dakika ortalığı gezdikten 
sonra gitmesi gerektiğini söyledi. Ama 
Neumann'a otomobilinde kendine 
katılmasını önerdi. Neumann, sunumunu yapabilmek için bu teklifi kabul 
etti ve 20 milyar dolarlık bir gezintiye 
dönüşecek bir yolculuğa çıktı. 

Son, Neumannm'a sunumunu bir 
kenara bırakmasını söyledi, iPad'ini 
çıkardı ve bir yatırımın ana hatlarını 
çizmeye başladı. “O büyüklükte bir 


şirket için değerlemenin çok yüksek 
olduğunu ve rahatlıkla başka birinin 
bunu kopyalayabileceğini düşünüyordum” diyor Son FORBES'a, “Ama 
kimse kopyalayamadı. Bu, üzerine 
konuşması kolay ama uygulanması 
zor bir fikirdi -Adam söylediği şeyi 
yapabildiğini ispatladı” 

Yolculuk sona erdiğinde Son, 
iPad'de çizdiği taslağın üzerine adını 
yazdı, imzasını attı ve yanına bir çizgi 
çekerek kalemi Neumann'a uzattı. 
“Bugün bile düşündüğümde tüylerim 
diken diken oluyor” diyor Neumann 
ve bunu ispatlamak için uzun kolunu 


gösteriyor. “Yarım saat sonra bana 

şu e-postayı attı” diyen Neumann 
iPhone'undan dijital bir peçete sözleşmesinin fotoğrafını buluyor -küresel 
bir ortaklığı düzenleyen karmakarışık 
çizgiler; Masa'nın büyük harflerle ve 
kırmızı renkteki imzasının yanında 
Neumann'ın çiziktirdiği mavi renkli 
imzası bulunuyor. 

Otomobilin arka koltuğunda imzalanan ön protokol, avukatların 
elinden iki parçalı bir anlaşma olarak 
çıktı: Banka, WeWork'e doğrudan 3 
milyar dolar yatırım yapacaktı (1,3 
milyar doları mevcut çalışan hisseleri için alım teklifi, 1,7 milyar doları 
da yeni hisse senedi olarak). Ayrıca 
14 milyar dolar daha WeWork'ün 
Asya'da büyümesi için üç yeni kuruluş -WeWork Japan, WeWork Pacific, 
WeWork China- arasında bölüştürülecekti. Neumanı'ın ekibi ofisler inşa 
edip yönetecekti; Softbank da yerel 
ilişkileri idare edecekti. Değerleme: 
20 milyar dolar. Gayrimenkul, ağırlama ve teknoloji sektörlerine yayılmış 
bir şekilde faaliyet gösteren WeWork 
artık otel işletmecisi Hilton Worldwide ile aynı değere sahipti; ticari 
gayrimenkul devi Boston Properties 
ve sosyal medya sansasyonu Snap'ten 
de daha değerliydi. 

“Adam'a WeWork'ün geniş bir 
satış gücü olmadan ya da büyük bir 
pazarlama harcaması yapmadan organik bir şekilde büyümesinden gurur 
duymamasını söyledim” diyor Son, 
“Orijinal planını on kat büyüt. Böyle 
düşünürsen değerleme ucuz”. Peki ne 
kadar ucuz? “Değeri birkaç yüz milyar 
doları bulabilir.” 

Bu açıklama Son'ın şirkete neden 
20 milyar dolar değer biçtiğini anlamaya çalıştığınızda bir anlam ifade 
ediyor -ABD'nin yeni kurulmuş şirketleri arasında sadece Uber ve Airbnb 
bu rakamın üzerine çıkabiliyor (dijital 
istihbarat şirketi Panaltir, WeWork 
ile benzer bir değere sahip). Sonuçta 
bu tek bir ofise sahip olmayan bir ofis 
şirketi... Uber ve Airbnb gibi WeWork 
de temelde aracılık yapıyor -başkalarından toptan fiyatına mekan kiralıyor 


ve sağladığı şık tasarım, esnek kira 
şartları ve İnternet, resepsiyon, posta 
odası ve temizlik gibi dahili hizmetler 
karşılığında ek ücret alıyor. 
WeWork'ün katmadeğeri, ofis 
kültürü -hem de muazzam bir ölçekte. 2010'da New York'ta bir mekanla 
yola çıkan şirketin bugün dünyanın 
dört bir yanındaki 52 kentte 163 yeri 
bulunuyor -bu, 2015 sonundan bu 
yana üçe katlanan bir rakam. Şirketin 
2 bin 900'ü aşkın çalışanı, 1 milyon 
metrekareye yakın bir alanı yönetiyor. 
Şirketin 150 bin üyesi arasında ortak 
alanı kullanmak için ayda 220 dolar 
ödeyen de var, 50 kişilik bir ofis için 
22 bin dolar ödeme yapan da. “Kimse 
bir ortak çalışma alanı şirketine 20 
milyar dolar yatırım yapmaz. Böyle 
bir şey yok” diyor Neumann, “Değerlememiz ve bugünkü büyüklüğümüz 


gelir çarpanından ziyade enerjimiz ve 
maneviyatımıza dayanıyor.” 

Bu kesinlikle doğru -şirket 2017'de 
tahmini 1,3 milyar dolar gelir elde 
etme yolunda ilerliyor (faaliyet karı 
yüzde 30 civarında), bu da şirkete 
daha nakit akış çarpanı olarak elde 
ettiğinden daha yüksek bir fiyat-satış 
oranı sağlıyor. Ama bu “enerji ve maneviyat” primi nasıl ölçerseniz ölçün 
yüksek görünüyor. Sonun 20 milyar 
dolarlık değerlemesi üye başına 133 
bin 333 dolar anlamına geliyor -her 
üye şirkete yılda ortalama 8 bin dolar 
gelir sağlıyor. Bu değerleme rakamına göre şirketin yönetimindeki her 
bir metrekarenin fiyatı 20 bin dolar. 
Oysa Austin gibi bir teknoloji üssün- 
de A sınıf gayrimenkulün metrekaresi 3 bin 500 dolar. 

Son çıkagelmeden önce bile Benchmark, Fidelity, Goldman Sachs ve 
JPMorgan gibi kuruluşlar WeWork'e 


1,55 milyar dolar yatırım yapmıştı, 
geleneksel ölçüm teknikleriiin şizxetin bozguncu modelini yansıtmadığı 
fikrine dayanarak. Berchimarle'tatı 
Bruce Dunlevie, “Canlı ve eğlenceli 
bir ortam yaratıp burayı is yeri deneyimine enerji kazandır: a heyecanlı 
insanlarla dolduruyorlar” diyor. 
JPMorgan Genel Müdürü Jamie Dimon da WeWork'ü bir yaşam tarzı 
olarak nitelendiriyor: “Gayrimenkul 
sektöründeki herhangi bir şeyden 
farklı, hibrid bir ağırlama ve teknoloji 
şirketi yarattılar.” 

Ama yeni kurulmuş şirketlere 
hizmet vermek sizi bir yere kadar 
götürür. Yatırımcıların -özellikle 
Son'un- WeWork'e yönelmesinin sebebi, şirketin hemen hemen herkesin 
ofis deneyimini değiştirebilecek olması. Son birkaç yılda GM, GE, Samsung, 
Salesforce, Bank of America ve Bacardi gibi şirketlerle anlaşan WeWork, bu 
yılın başında da bir binanın tamamını 
IBM”e tahsis etti ve şu anda büyük şirketler, WeWork'ün aylık satış gelirinin 
yüzde 30'unu üretiyor. 

Neumann ve McKelvey dünyanın 
karşı uçlarında büyümüş ama çocuklukları kısa sürmüş ve topluluk kültürü içinde geçmiş. Neumann İsrail'de 
iki doktorun çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş; anne ve babası o küçükken boşanmış. 22 yaşına gelene kadar 13 farklı yerde yaşamış; buna Indianapolis'te 
geçen iki yıl ve annesinin doktorluk 
yaptığı Kibbutz'da kaldığı kısa süre de 
dahil. Ağır bir şekilde disleksik olan 
Neumann üçüncü sınıfa kadar okuma 
yazma öğrenememiş ama yine de İsrail donanmasının elit subay programına girme hakkını kazanmış. Terhis 
olduktan sonra profesyonel modellik 
yapan, eski bir Miss Teen İsrail olan 
kızkardeşi Adi ile birlikte yaşamak 
için New York'a gitmiş. 

Bu arada McKelvey, Eugene, 
Oregon'da paradan çok ülkülere değer veren aktivist bekar annelerden 
oluşan bir kolektifte büyümüş. Sık 
sık değiştirdikleri evlerinin kapısının 
önüne federal gıda yardımları bırakılırmış. McKelvey, aile Volvosu'nda 
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otomobilin tabanındaki pas deliklerinden aşağı küçük plastik toplar 
bırakır ve bunların aracın arkasında 
zıplamasını seyredermiş. King's Table 
büfesine yaptıkları yıllık yolculuklara bayılan McKelvey, “Alabildiğin 
kadarını almak için mücadele etmek 
yerine istediğin kadar yiyebilmek bir 
imtiyazdı” diyor, bedava kahve, bira ve 
atıştırmalıkla dolup taşan bir merkezi 
incelerken. “Midem bulanana kadar 
kaselerce soft dondurma yerdim” diye 
de ekliyor. Yetenekli bir öğrenci olan 
McKelvey, 2.0lük boyuyla Colorado 
College'da basketbol oynamış, sonra 
da Oregon Üniversitesi'ne transfer 
olmuş. Burada üniversite liginde oynamanın yanısıra mimari alanında sıkı 
bir eğitim almış. 

Ortak bir arkadaşları vasıtasıyla 
New York'ta tanışan ikili, geçmişleri 
ve rekabetçi doğaları nedeniyle kısa 
sürede dost olmuş. Kısa süre 
önce bebek giysisi şirketi Egg 
Baby'yi kuran (firmanın en 
çok satılan ürünü Krawler adı 
verilen dizlikli pantolonlardı) 
Neumann, mekanının bir kısmını başkalarına kiralıyordu. 
McKelvey de mimarlık yapıyordu (American Apparel gibi 
müşterilere mağaza tasarımları hazırlıyordu). Neumann bölümlere ayırabilecekleri ucuz bir yer kiralayıp burayı 
ofıs olarak daha pahalıya kiraya verme 
planıyla çıkageldi. 

Neumann evsahibi Joshua 
Guttman”ı Brooklyn'de kendisine 
bir kat kiralamaya ikna etti ve Green 
Desk'i kurdu -çevre dostu bir ortak 
çalışma mekanı. Çok tutuldu. Neumann ve McKelvey Manhattan'da 
büyümenin yollarını aramaya başladı. 
Buna karşılık Guttman, Brooklyn'deki binalarında boş yerleri doldurmak 
istiyordu. İkili, hisselerini Guttman'a 
3 milyon dolara sattı ve kazancını 
Manhattan'da bir ortak çalışma projesine yatırdı. Gayrimenkul kültürle 
buluşuyordu. Bütün bunlar 2010'da 
oldu; yedi yıl sonra ikilinin We- 
Workteki hisselerinin toplam değeri 
4,3 milyar dolar. 
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WeWork'ün genel merkezinin 
kalbinde, şirketin 163 mekanının 
Google Map üzerinde gösterildiği 60 
inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor. WeWork'ün tescilli yazılımı 
hippileri çağrıştıran özel sosu veriye 
dönüştürüyor. Parmağınızla ekrana 
tıkladığınızda karşınıza inşaat, teslimat ve bakımla ilgili güncellemeler 
geliyor. Parmağınızı ekran üzerinde 
kaydırarak hareket ettirdiğinizde 
potansiyel yeni semtleri, buralardaki 
toplu taşıma hizmetlerinin, kahve 
dükkanlarının, spor salonlarının 
ve olgunlaşmış bir yerleşime işaret 
eden yakındaki perakende markaların listesiyle birlikte görüyorsunuz. 
“Alüminyum ve cam satın almak, su 
tesisatının, havalandırmanın, Wi-F'ın 
çalıştığından emin olmak zorundalar” 
diyor Benchmark'tan Dunlevie, “Hassas bir iş.” 


WeWork, bütün bu pislikle başa 
çıkmak için karmaşık bir teknolojik ve 
lojistik sistem kurdu ve eylül ayında 
10 yeni yer açtı; 201'e dek genellikle 
bir yılın tamamında açtığından fazla. 
Bazı açılardan WeWork gayrimenkul 
yöneticisinden ziyade bir havayolu 
şirketine benziyor -bir taraftan maksimum sayıda koltuğu sığıştırmaya 
çalışırken diğer taraftan da kimsenin 
ekonomi sınıfında uçmaktan nefret 
etmemesi için yeterli kolaylık ve avantajları sağlıyor. Tek bir fazladan masa, 
on yıllık bir süre içinde 80 bin dolarlık 
satış anlamına gelebilir. Ama standart 
mekanıyla bir Boeing 777'nin aksine 
her projenin kendine has boyutları 
ve zorlukları var. WeWork eski gümrük, bira fabrikalarını, ambarları ve 
Şanghay'da eski bir afyon fabrikasını 
dönüştürdü. 

WeWork, tek bir çivi bile çakma- 


dan önce her milimetreyi en iyi şekilde değerlendirmek için mekanı 3B 
tarayıcılar kullanarak ölçüyor ve her 
katın tasarımını kolaylaştırmak için 
sanal gerçeklik modelleri oluşturuyor. 
Ortak mekan, masalar ve konferans 
odaları arasında doğru dengeyi bulmak için ısı haritalandırması teknolojisi trafiği ve kullanımı takip ediyor. 
“Evsahipleri sadece alüminyum 
satıyor. Biz iPhone yapıyoruz” diyor 
şirketin büyüme yöneticisi ve çılgın 
bilimcisi Dave Fano. 

Ölçek, fiyat avantajları yarattığı gibi 
WeWork'ü eşsiz bir uzmanlıkla donattı. 2010'dan bu yana Neumann”ın 
ekibi, 4 bin 350 ton alüminyum çerçeve monte etti, 11 milyon metrekare 
cam duvar taktı, 820 bin metrekare 
meşe zemin döşedi ve 12 bin telefon 
kulübesi yerleştirdi. WeWork her şeyi 
kendisi yapıyor: Mekan arama, sözleşme, iç tasarım. WeWork, taktığı 
kilometrelerce cam duvarı sabitlemek için kullandığı binlerce 
kirişi bile kendisi üretiyor. Bu yıl 
şirketin artan teknoloji verimliliği ve muazzam satın alma gücü, 
yeni masa ekleme maliyetini 
yüzde 45 düşürerek 8 bin 550 
dolara çekti. 

Bir şirketin personel sayısı yedi 
yılda iki kişiden 2 binin üzerine çıkınca beliren insani sorunlarla karşılaştırınca işin inşaat tarafını halletmek 
kolay gibi görünüyor. Başka büyüme 
sancıları da yaşandı: Temizlik işçileri 
sendikasıyla 2015'teki kavga, 2016'da 
tahminlerin aşağı çekildiğini gösteren 
belgelerin basına sızması, aynı yıl şirketin çalışanlarının yüzde 7'sinin işten 
çıkarılması gibi. Şirket, aşırı çalıştırıldıkları ve ücretlerinin eksik ödendiği 
iddiasıyla eski çalışanları tarafından 
mahkemeye verildi. Kısmen bu sorunlara yanıt olarak McKelvey kısa 
süre önce “kültür yöneticisi” görevini 
üstlendi -kültürün temel ürünü olduğunu iddia eden bir şirket için kulağa 
fazlasıyla ironik bir unvan. 

Neumann da, kendi payına, maço, 
askeri bir tarzın yerine daha profesyonel bir tutumu benimsemiş. “Korkuyla 


La Fayette, Pa 


“Genel merkezimizin New York'ta olmasının tek nedeni başlangıçta burada olmamız, bir Amerikan 


şirketi olmamız değil” diyor Neumann. 


motive etmenin etkili olmadığını farkına vardı. Korkunun olumlu bir şey 
olduğunu düşünürdü” diyor McKelvey, “Adam, artık insanlara onurlu ve 
saygılı muamele etmenin, onlara pozitif enerji vermenin çok daha iyi bir yol 
olduğunu biliyor ve bunu yapmakta 
da inanılmaz becerikli.” 

Bu değişimi sorduğumuzda Neumann bir anlığına masanın yüzeyini 
seyre dalıyor. Sonrasında da “Kaç 
kuruluş bir muhabire bunu söyleyen 
bir kurucuyla rahat edebilir ki? Benim 
açımdan sorun yok -işte bu bahsettiğimiz türden bir kültür” diyor. 

Neumann değişimi eşi Rebekah'ya 
borçlu olduğunu söylüyor. Work'ün 
ilk marka yöneticisi olarak çalışan 
Rebekkah, kocasını bir ay ofiste izledikten sonra bu kusura dikkat çekmiş. 
Neumann eleştiriyi ciddiye almış: 
“Manevi rehberimle buluştum ve bir 
terapiste gittim. Pozitif bir yerden 
yaklaştığım takdirde herkesin kendini 


daha iyi hissedeceğini, benim daha 
mutlu olacağımı, ama en önemlisi şirketin daha iyi işleyeceğini fark ettim.” 

Son'un nihayetinde 4 milyar dolarlık bir çekin altına imza atmasını 
sağlayan 12 dakikalık tur sırasında 
Neumann'ın sadece bir mekanı gösterecek zamanı oldu: WeWork'ün 
yarı yarıya Apple Store, yarı yarıya 
Home Depot olan ar&ge merkezini. 
Kapılara, lambalara, aparatlara, kilitlere kablolarla dizüstü bilgisayarlar, 
dokunmatik ekranlar ve iPhone'lar 
bağlanmış. Test edilen bir masa var 
-kimlik kartınızı geçirdiğinizde, 
otomobillerin sürücü koltuğu gibi 
önceden kaydedilmiş ayarlara yüksekliği değişiyor. Yanındaki prototip 
telefon kulübesinde ışık ve sıcaklık 
kullanıcının tercihlerine göre ayarlanabiliyor. Raf maliyeti 3 bin dolar olan 
anahtarsız giriş sisteminin yerini ucuz 
bir Raspberry Pi bilgisayarıyla çalışan 
400 dolarlık versiyonu almış. 


WeWork her ofisi 
her kullanıcıya uyarlanabilen dev bir bağlantılı aygıta dönüştürmeyi 
planlıyor. WeWork'ün 
yönetim kurulunda yer 
alan Softbank Başkan 
Yardımcısı Ron Fisher 
açısından, bu teknolojik 
sıçrama yatırımın temel 
itici gücüydü çünkü bu, 
WeWork'ün büyük bir 
verimlilikle yüzlerce 
mekanı kapsayacak 
şekilde ölçek büyütmesine ve milyonlarca 
üyeye hizmet götürmesine imkan tanıyor. Neumann'a göre 
teknolojiye dayalı bu 
verimlilik kendi başına 
bir ürün haline gelecek, 
WeOS gibi birşey. Bu da 
ortak çalışmayla bağlantısı olmayan şirketler 
için bile WeWork'ü 
vazgeçilmez kılacak. 
WeWork bu şirketlerin 
ofislerini tasarlayabilecek, inşa edebilecek ve yönetebilecek. WeWork'ün teknolojik birikimini kiralaması; topluluk oluşturmak 
ve mekanın sorunsuz işlemesini sağlamak için WeWork yöneticilerinin 
çalıştırılması gibi yollarla ek gelir de 
elde edilebilir. 

Hem WeOS'un hem de süregiden 
küresel genişlemenin üstesinden 
gelmek için WeWork'ün Neumann'ın 
“trilyon dolarlık soru” olarak adlandırdığı meseleyi çözmesi gerekiyor 
-McDonald's büyüklüğünde bir ölçeğe ulaşıldığında her WeWork mekanının otantikliği ve zanaatkarlığı nasıl 
korunacak? “Moral ve ilham vermesi 
için tüm mekana -her odaya, sandalyeye, masaya- özen göstermemiz 
gerekiyor” diyor McKelvey ve ekliyor: 
“Ekip üyelerini mekanı yönetecek 
ve topluluğu teşvik edecek şekilde 
eğitmemiz gerekiyor. Bütün bunları 
yaparsak insanlara ilham veren bu 
pozitif enerjiyi üretiyoruz.” © 
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TELEKOMÜNİKASYON 


Telefonda 
Sessiz 
Bekleyiş 


Suudi Hariri Ailesi'nin şirketi Oger'in 
uzantısı Öjer Telekom, Türk Telekom'un 
yüzde 55'ini almıştı. Ancak Türk 
Telekom'dan gelir sağlamasına karşın 
borcunu ödemedi. Şimdi ne olacak? 
ERSUN ERDİNÇ 


ugünlerde Dr. Paul Doany'yi şimdiye dek 

hiç olmadığı kadar sıklıkla görmeye başladı 

kamuoyu. Türk Telekom'un ve bağlı şirketlerinin büyük bir kararlılıkla çalıştığını ve pek 

çok yeni ürün geliştirdiğini, gelecekte de bu 
faaliyetlerin artarak süreceğini söyleyen Dr. Doany bir dizi 
yeniliği müjdeliyor. 

Bunlardan biri Android ve TOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilecek “Tambu” adlı “milli” klavye. Türk 
Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz uygulama, Türkçe 
odaklı klavyesi ve Türkiye'ye özgü hareketli görsel malzemeler, çıkartmalar, arka plan ve temalar, öğrenen bir klavye 
ve çeviri yeteneği, atasözleri, konum paylaşma, konuşmayı 
yazıya çevirme ve kişisel sözlük gibi birçok özellik içeriyor. İnce belli bardaktan çay isteyenler, “gelirken simit al” 
diyenler, telaşını “eteklerim zil çalıyor” diyerek aktarmayı 
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Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, “Bu sektör başarısızlık 
hikayeleriyle doludur. Zor şartlar altında şirketleri karlı hale getirebilmek 
için yatırımların nereye gideceğini bilmek önemli” diyor. 


9 


dileyenler, “hık demiş burnundan düşmüş”, “eyvallah” 
diyenler birçok ikonu barındıran uygulama kullanıcıları 
epeyce eğlendirirken şirkete paha biçilmez bir kullanıcı 
bilgisi sağlayacak kuşkusuz. 

Tambu, 40'tan fazla mobil uygulama ve 200'den fazla 
katma değer servisiyle tüketiciye ulaşmanın araçlarından 
sadece biri. Bir yandan Görsel IVR ve Hesap Yönetimi 
gibi online kanallar yoluyla geliştirilmiş müşteri servisleri; satış tarafında sanal kanallara yönelik çeşitlendirmeler 
ve kolay, hızlı güvenli online ödeme düzenlemeleri... 
Akıllı şehir çözümleri çerçevesinde Kars, Karaman ve 
Antalya'da dijital trafik düzenleme ve enerji tasarrufuna 
yönelik bir dizi çözüm... Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve Baylan Su Sayaçları ile birlikte düşük 
enerji tüketen Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-1oT) 
altyapısıyla Bursa'daki binaların su sayaçlarının BUSKİ 


merkezinden okunup faturalandırılması... 

Bitmedi: Türk Telekom bir yandan da kurumsal risk 
sermayesi ile çeşitli girişimlere yatırım yapacak. Türk Telekom şu sıralarda aralarında sağlık ve enerjinin bulunduğu 
alanlarda beş girişimle görüşüyor. Bu şirketlere, finansal 
ihtiyaçlarına göre iki üç yıla yayılan 5-10 milyon lira aktaracak, girişimlerden de yüzde 25-35 arasında hisse alacak. 

Saydığımız kalemler aslında Dr. Doany'nin beş yıllık 
planının unsurlarından bir bölümüne karşılık geliyor. Dr. 
Doany, “Ama bunların hepsinin maliyet etkin bir şekilde 
yapılması gerek” diyor ve devam ediyor: “Bunu, borcu artırmadan yapmanın bir yolunu bulmalıyız. Beş yıllık planın 
en önemli özelliği bu...” 

Plan güzel görünse de Dr. Doany'nin ferah bir biçimde 
çalıştığını söylemek kolay olmasa gerek. Türk Telekom 
CEO'su, 2005-2011'den sonra şirketteki ikinci döneminin 
ilk yılını yakın zamanda bitirdi. “Bu şirkete geri dönme 
sebebim tamamen hissedarlar ile yönetim arasında bir 
izolasyon sağlayıp şirketin operasyonlarına devam edebilmesini sağlamak” diyen Dr. Doany'nin işi neden zor? 

Şirketin geçmişine bir göz atalım: Bilindiği üzere Türk 
Telekom 2005 yılında özelleştirildi ve hisselerinin yüzde 
55'i Lübnanlı Hariri Ailesi ile Suudi sermayesi ortaklığındaki Oger Grubu'na, Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) 
üzerinden satıldı (bugün itibarıyla kalan paylar yüzde 25 
Hazine, yüzde 15 halka açık ve yüzde 5 Varlık Fonu'nda). 
OTAŞ ihalede 6 milyar 550 milyon dolar teklif vermişti ve 
1,3 milyar peşinat ödedi. Kalanı LİBOR*2,5 faizle beş taksitte ödeyecek olan OTAŞ, peşin ödemede yüzde 5 indirim 


TÜRK TELEKOM MÜLKİYET YAPISI 


Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra yüzde 55 ile en büyük hissedarı 
Suudi Arabistan-Lübnan kökenli Hariri Ailesi'ne ait Ojer Telekomünikasyon AŞ 
oldu. OTAŞ'ta OTL üzerinden Saudi Telecom'un da dolaylı hissesi bulunuyor. 


Hariri Ailesi 


olanağını kullanmamışken taksit ödemesinden sonra kalan 
borcunu bir kerede kapatma yoluna gitti. Bu tutumla ilgili 
olarak TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın “Türk 
Telekom Özelleştirme Raporu”, “Neden OTAŞ peşin ödemede yüzde 5 indirimden yararlanmayıp sonradan kalan 
borcu peşin kapattı?” sorusunu soruyor ve yanıtı veriyor: 
Türk Telekom hisselerini rehin verip kredi bulmak... Nitekim öyle de oldu. OTAŞ Mart 2007'de Türk Telekom'daki 
tüm hisselerini ipotek ederek 3,5 milyar dolar tutarında 
kredi aldı ve özelleştirme borcunun kalanı olan 4 milyar 
doları aşkın ödemeyi bir seferde yaptı. 31 Aralık 2008 
tarihi itibarıyla OTAŞ'ın sahip olduğu şirket hisselerinin 
yüzde 55'i üzerinde Citicorp Trustee Company Limited'in 
rehni bulunuyordu (2006'da bu oran yüzde 19,8'di). 
Buraya kadar olanlara “finans tekniği” diyebiliriz. Ancak OTAŞ, 10 yıl boyunca kredi borcunu kapatmadı ve hisseler rehin kaldı. Şirket 22 Mayıs 2013 tarihinde; mevcut 
borçların refinansmanı ve vade uzatımı yoluyla temettü 
ödemesine devam etmek üzere 4 milyar 478 milyon dolar 
ve 211 milyon 970 bin euro kredi kullandığını ve yine Türk 
Telekom'da sahip olduğu yüzde 55lik hisselerin tamamını 
teminat olarak rehin verdiğini açıkladı. Böylece OTAŞ'ın 
Türk Telekom özelleştirmesi için aldığını açıkladığı 3,5 
milyar dolarlık kredi, 
2013'te 4,5 milyar doları 
aşan bir borca dönüştü. Bu 
kez daha büyük bir borcun 
karşılığında Türk Telekom 
hisseleri rehin kaldı. 
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OTAŞ, alacaklılar listesini Kamu Aydınlatma Platformu'na şöyle bildirdi: “Kredi 
anlaşmasında Akbank, BNP Paribas Fortis, 
Citi, Deutsche Bank, London Branch, J.P, 
Morgan Limited ve Türkiye Garanti Bankası 
Yetkili Lider Düzenleyici ve Koordinatör, 
BNP Paribas Dökümantasyon Temsilcisi, Citibank International PLC Kredi Temsilcisi ve 
Citicorp Trustee Company Limited Teminat 
Temsilcisi olarak görev almıştır” Kredinin 
kullanım amacı da “mevcut borçların refinansmanı ve vadesinin uzatılması ve bu yolla 
hissedarlara temettü ödenmesi” biçiminde 
gösterildi. Eylül 2016'dan sonra OTAŞ'ın 
kredi taksitlerini ödeyemez duruma geldiği 
kamuoyuna yansıdı. 

Sonuçta OTAŞ bankalara borcunu büyüttü 
ve ödemedi. Ancak Türk Telekom'dan temettü 
aldı. Ulaştırma eski bakanlarından Enis Öksüz 
burada el değiştiren parayı şöyle hesaplıyor: 
“11,9 milyar dolar tespit edilerek devredilen 
Tük Telekom'un bugünkü piyasa değeri 6,4 
milyar, Oger'in payının değeri ise 3,5 milyar 
dolar dolayında. Türk Telekom Oger'e geçtiğinden bu yana 11,4 milyar dolar temettü 
dağıtılmış (2016 yılında 724,3 milyon lira zarar 
ettiği için temettü dağıtımı da yapmadı). Bu- 


OGER GRUBU KİMİN? 


Oger Grubu'nun sahibi, eski Lübnan başbakanlarından Refik Hariri'nin 1970 
doğumlu oğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri. Georgetown Üniversitesi'nde 
işletme öğrenimi gören Hariri, 1996'da babasının Suudi Arabistan merkezli 
kurduğu ve tamamı Hariri ailesine ait olan Oger grubununun başına geçti ve 
inşaat, telekomünikasyon, medya faaliyetlerinde grubun satışlarını 3,15 milyar 
dolara çıkardı. Hayatını Paris ve Riyad arasında sürdürüyor. Forbes 2017 Dünya 
Milyarderler Listesi'nde, önceki yıla göre 2 milyon dolar artırmış olduğu 1,2 
milyar dolarlık serveti ile 1846'ncı 
sırada yer alıyor. Hariri, Suudi 
Arabistan baz alındığında ülkesinin 
yedinci büyük zengini, Lübnan'ın 
ise en zengini. 

Siyaset hayatı ise iş hayatı kadar 
başarılı sayılmaz. Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad'a muhalefet 
eden Hariri'yi Suriye Hükümeti, 
rakiplerini finanse etmekle 
suçluyor. Kasım başında Riyad'da 
ev hapsine alınan Başbakan Hariri 
önce istifasını açıklamış, Lübnan 
Cumhurbaşkanı Michel Avn ile 
görüştükten sonra kasım sonunda 
istifayı askıya almıştı. Muhalefetteki 
partilerle uzlaşmasının ardından 
5 Aralık itibarıyla da, Suudi 
Arabistan'da ilan ettiği istifasını 
resmen geri çekti. Şimdi başbakan. 


Saad Hariri 
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nun 6,3 milyar dolarını Oger almış... Bu demektir ki özelleştirme için verdiği parayı geri 
almış!” Ya da OTAŞ'in 1,3 milyar dolar verip 
6,3 milyar dolar geri alarak net 5 milyar doları 
Türk Telekom üzerinden aldığını, bankalar 
grubuna da bir o kadar “borçlandığını” söylemek mümkün. Ancak açıklığa kavuşturulması 
gereken başka noktalar da var: 21 yıllık imtiyaz 
sözleşmesi Türk Telekom altyapısının kullanılmasını kapsıyor ama imtiyazın doğası gereği bu bir mülkiyet devri değil. Oysa 30 milyon 
kilometreye ulaşan bakır kablo altyapısının 
fiberle değiştirilmesi ve hurda olarak satıldığına ilişkin iddialar kamuoyunda yer almıştı 
(buradaki bakır değeri 23 ila 65 milyon dolar 
olarak tahmin ediliyor). 

Peki şimdi ne olacak? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
şöyle diyor: “Kabul edelim ki OTAŞ borcunu 
ödemeden Türkiye'den çıkmak istedi. Türk 
Telekom hisselerini alıp gitme şansı yok. 
Hisselerin değeri OTAŞ'ın borcunu karşılayabilecek durumda. Bütün bunlara rağmen 
ilave bir sıkıntı olursa tahkim mahkemelerine 
gidilebilir. OTAŞ, banka ve uluslararası finans 
kuruluşları dahil onların kendi aralarındaki 
problemlerinin çözümüne yönelik bir süreçtir, bu iş hiçbir şekilde Türk Telekom'u etkilemeyecektir.” 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Bu noktada 
şimdi Türk Telekom'u Hazine alırsa bu devletin hayrına olmaz. İnovasyon ve teknolojinin 
bu kadar bağımlı olduğu bir altyapıyı şimdi 
alıp yeniden devlete bağlamak mümkün değil 
ve doğru da değildir. Çözülmesini, bir an önce 
sahibinin belli olmasını arzu ediyoruz. Uzun 
vadeli plan yapmak için Türk Telekom'un 
ortaklık yapısının netleşmesi gerekiyor” diyor. 

EMO raporunda yapılan bir hesaplama- 
ya göre şu anda satış yapılması halinde alıcı 
olacak şirket ya da şirketler grubunun Türk 
Telekom'un yüzde 59lik hissesine dokuz yıl 
artı iki buçuk ay için ödeme yapacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yarıdan daha az bir imtiyaz 
süresini kaldığı için hisselerin değerinin 2,8 
milyar dolara denk geleceği ortaya çıkıyor. 

Sonuçta borç için rehin bırakılan Türk 
Telekom'un hisselerinin satılması, borcun 
Türk Telekom'a kaldığı anlamına geliyor. Dr. 
Doany beş yıllık planı için var gücüyle çalışıyor ve “Türk Telekom'u alan mutlu olacak” 
diyor... © 
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NET BAKIŞ 


KANBOLAT UZ 


İnternet'te İçerik 
ve Servis Çekişmesi 


BD, İnternet teknolojisinin yaratıldığı ülke 

olarak hala bu sistemin 

anahtarını elinde tutuyor. Bu ülkede yapılan 
yasal düzenlemeler de İnternet'in 
geleceğini şekillendirmekte kritik 
öneme sahip. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 
göreve getirdiği Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Ajit Pai, bir 
kez daha arı kovanına çomak soktu. 
Aslında Pai'nin yaptığı yasal değişiklik ilk bakışta son derece makul gibi 
görünüyor. Pai, ABD Hükümeti'nin, 
2015 yılında İnternet'i düzenlemek 
için Başkan Obama döneminde yürürlüğe koyduğu bir kuralı kaldırdı. 
Bu değişikliğin taraftarları, yasal 
düzenlemelerle İnternet'e müdahale etmemenin iyi bir şey olduğunu 
savunuyor. Ancak söz konusu düzenlemenin amacı “Net Neutrality” 
yani ağ tarafsızlığını güvence altına 
almak olunca, çok büyük bir gürültü 
koptu. Yani geçen ay Federal İletişim 
Komisyonu, ağ tarafsızlığı düzenlemesini yürürlükten kaldırınca çok 
büyük bir tartışma başladı. Başkan 
Trump'un partisi Cumhuriyetçilerin 
temsilcileri ağ tarafsızlığı düzenlemesini kaldırma yönünde oy kullanırken Demokrat Partili azınlık üyelerin olumsuz oyları yetersiz kaldı. 

İnternet altyapısını oluşturan 
ağların, taşıdığı tüm verilere eşit 
muamele yapması demek olan ağ 
tarafsızlığı yada Net Neutrality kavramı, uzun zamandır içerik ile servis 
sağlayıcılar arasında bir çekişme 


konusu oluşturuyor. İnternet servis 
sağlayıcılar, uzun zamandır gelirlerini artırmak için yeni yöntemler 
peşinde. Bunun için de bazı verileri, 
ek bedel ödemek kaydıyla daha hızlı 
ağlar üzerinden taşımanın planlarını 
yapıyorlar. Bu bedeli ödeyen, içerik 
sağlayıcı Web siteleri olabileceği gibi 
son kullanıcı da olabilir. 

Daha 2012 yılında ABD'nin en 
büyük servis sağlayıcılarından olan 
AT&T, Apple'ın görüntülü görüşme 
uygulaması Facetime'”ı, GSM şebekesi 
üzerinde bloke ederek büyük bir tartışma başlatmıştı. Facetime gibi yoğun 


ABD BAŞKANI'NIN 
AĞ TARAFSIZLIĞI 
DÜZENLEMESİNİ 
KALDIRMASI, İNTERNET 
SEKTÖRÜNDEKİ DENGELERİ 
EPEYCE DEĞİŞTİRECEK GİBİ 
GÖRÜNÜYOR. 


veri iletimi gerçekleştiren uygulamaları kullananların daha yüksek fiyatlı 
tarifelere geçmesi gerekiyordu. 2015 
yılında Net Neutrality ihlali yapmak 
yasaklandı. O zamandan beri İnternet 
üzerinden iletilen tüm verilere eşit 
muamele yapmak yasal bir zorunluluktu. Şimdi Trump Hükümeti, 
ABD'de bu yasal zorunluluğu ortadan 
kaldırdı. Değişikliğin aleyhinde olanlar, bunun özgür ve açık İnternet'in 
ölümü anlamına geldiğini savunuyor. 
Peki şimdi ne olacak? Netflix, Youtube gibi video akışı ile yoğun veri 


KANBOLAT UZ, AN MAKİNE İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞİRKETİ'NDE 
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trafiği yaratan şirketler başta olmak 
üzere içerik sağlayıcılar, veri taşımacılığı yapan servis sağlayıcılara 
(ISS) ödeme yapmak zorunda kalacak. ISS'lere ödeme yapmayan içerik 
sağlayıcılar, düşük hızlı ağlara mahkum olacakları için büyük kayıplar 
yaşayacak ve belki de yok olacaklar. 
Hızlı hatlar üzerinden verilerinin 
taşınması için ödeme yapacak güce 
sahip olan büyük şirketler bu bedeli 
ödemeye razı olurken daha küçük 
içerik sağlayıcılar, yeni kurulacak 
girişim şirketleri böyle bir şansa sahip olamayacağı için ayakta kalma 
ihtimalleri azalacak. Servis sağlayıcı 
şirketler, orta büyüklükte içerik sağlayıcı şirketleri satın alıp veri hızını 
kontrol etme avantajlarını bu yeni 
satın aldıkları şirketler lehine kullanacak. Yani bu yeni düzende büyük 
bir tekelleşme furyası yaşanacak. 

Peki bu yeni dönemin ülkemize 
yansıması nasıl olur. Aslında ülkemizde ağ tarafsızlığını güvence altına 
alan bir düzenleme bulunmuyor. 
Özellikle GSM operatörleri, “kotanızdan yemeden müzik dinleyin, fılm 
izleyin” gibi anonslarla kendi müzik ya da video servislerine avantaj 
sağlayacak kampanyalar düzenliyor. 
Bundan sonra ne tür düzenlemelere gidecekleri, abonelerinin daha 
fazla bedel ödemesini sağlayacak ne 
tür uygulamalar geliştirecekleri, bu 
servis sağlayıcıların pazarlama departmanlarının yaratıcılığına kalmış 
durumda. Ama sonuç olarak bedel 
ödemek zorunda kalacak olan, biz 
son kullanıcılar olacağız. © 
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Çöp toplama işini sens 
getirmek, ODTÜ'lü dört 
Evreka'ya 1 milyon dolar 

getirdi -Şşi 


Evreka'nın 
ortaklarından 
Mehmet Pancaroğlu 
yazılımdan sorumlu. 
Saha yönetimi ve 
donanım ise Mert 
Barutçu'ya ait. 
Berkay Akçora vefat 
etmeden önce satışla 
ilgileniyormuş. Şimdi 
bu birime de yatırım, 
iş ortaklıkları ve 
yurtdışı pazarlamaylâ 
birlikte Umutcan 
Duman bakıyor. 
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ve yazılımla akıllı hale 
iki sene önce kurduğu 


ve 2,4 milyon lira ciro 
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BELCE ÖRÜ 
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kipte çöp konteynırına 
Ç Ç girmeyen yoktur. Bu işi 
hakkıyla yapmak için 
kirlenmekten korkmamanız gerekir” diyor 


Umutcan Duman sabah beşte çöp kamyonu 
şoförüyle yaptıkları yolculuktan bir karenin 
olduğu son Instagram paylaşımına atıfta bulunarak... Çöp toplama hizmetini akıllı hale 
getiren Evraka'nın 26 yaşındaki kurucu ortağı 
ve CEO'su, ODTÜ Endüstri Mühendisliği 
mezunu. Şirketin diğer kurucu ortakları Mert 
Barutçu (26), Mehmet Pancaroğlu (29) ve bu 
yıl ekim ayında ölümcül bir virüs nedeniyle 
hayatını kaybeden Berkay Akçora da (27) 
ODTÜ'nün farklı mühendislik bölümlerinden. 
Zaten 13 kişilik kadronun yüzde 60'ı mühendislerden oluşuyor. 

Bu mühendisler ekibinin iki sene önce kurduğu Evreka 2,4 milyon liralık cirosuyla son 
dönemin yıldız girişimlerinden. Bugüne kadar 
I milyon dolar yatırım alan şirket, çöp konteynırlarına taktığı doluluk ölçüm sensörlerinden 
gelen verileri işleyerek atık toplama fırmaları 
ve belediyeler için en uygun rotayı belirliyor. 
Böylece konteynır ziyaretlerinde yüzde 35, 
günlük kat edilen mesafede yüzde 25, çöp 
toplama maliyetlerinde ve karbondioksit salınımında yüzde 55'e varan azalma sağlıyorlar. 
Bu hizmet karşılığında sensör başına 12 dolar 
alıyorlar. Şu anda 220'si yurtdışında olmak 
üzere sahada toplam 4 bin 400 sensörleri var. 
Umutcan Duman bu yılın başında bu rakamın 
780 olduğunu söylüyor. Yurtiçinde İstanbul 
(Beşiktaş, Tuzla, Başakşehir), Bolu, Nevşehir, 
Ordu (Altınorda), Sakarya (Pamukova), Konya 
(Selçuklu), Ankara (Çankaya), Bilecik belediyeleri Evraka'nın müşteri portföyünde yer 
alıyor. Yurtdışında ise İsviçre'nin Lozan kentinde, cam atığı toplayıcısı Strid ve Dubai'deki 
Silicon Oasis bölgesinde BlueStream firmasıyla çalışıyorlar. “2018 sonunda 20 bin sensöre 
ulaşmayı hedefliyoruz” diyor Duman, “Bu 
rakamın da yüzde 35'inin (7 bin) yurtdışında 
olmasını istiyoruz.” 

Bu hedefe giden yolda kritik dönemeç 
Şişecam ile yapmayı umdukları anlaşma. 
Türkiye'de toplamda 18 bin yeşil beyaz şişe 
toplama kumbarası olan Şişecam ile altı farklı 
kentte bin sensörlük bir proje gerçekleştirmek için görüşüyorlar. Şirket ile bir sene 
önce ilk teması kurmuşlar. Birkaç ay önce de 
Tekirdağ'da pilot bir proje yapmışlar. “Olumlu 


sonuç aldık” diyor Duman, “Bir sorun çıkmadığı takdirde 2018'in ilk çeyreğinde projeyi 
uygulamaya koyacağımızı tahmin ediyorum.” 
Evreka fikrinin mazisi, Duman'ın Ağustos 
20(te European Students of Industrial Engineering and Management (ESTTEM) toplulugunun Macaristan, İtalya ve Fransa'da gerçekleşen üç haftalık “Summer Entrepreneurship 
Training” (SET) kampına dayanıyor. Duman, 
katılımcıların küresel bir probleme çözüm 
üretmek için birlikte proje ürettikleri bu 
kampta, atık yönetimi sorununun çok ilgisini 
çektiğini hatırlıyor. Türkiye'ye döndüğünde 
aklında şekillenmeye başlayan Evreka fikrini, 
ODTÜ elektrik elektronik bölümünde okuyan 
arkadaşı Berkay Akçora'ya anlatmış. “İkimizin 
de bireysel girişimleri (Staj.up ve Multify.co) 
iyi gitmiyordu. Biraraya gelmeyi ve sıfırdan 
yeni bir girişim başlatmayı önerdim” diyor. 
Atık yönetimini akıllı hale getirme fikrinin işe yaracağına inanmasının nedeni ise 
Türkiye'de her yıl 4,2 milyar liranın sadece 
çöp toplamak için harcanması ve sürecin 
hala geleneksel yöntemlerle yapılması. “Atık 
yönetimi çok bakir bir alan ve küçük bir 
yenilikle fark yaratmanız mümkün” diyor. 
Akçora'nın da ikna olmasıyla çalışmalara 
başlamışlar. Ekibe bir hafta sonra savunma 
şirketi Milsoft'ta çalışan makine mühendisi Mert Barutçu, bir ay sonra da endüstri 
mühendisliği bölümünde asistanlık yapan 
Mehmet Pancaroğlu katılmış. Pancaroğlu'na, 
Abu Dabi havayolu şirketi Etihad'dan iş teklifi 
geldiğini, Pancaroğlu'nun ise “kendi şirketimi kuruyorum” diyerek bu teklifi reddettiğini anlatıyor Duman, “Fakat öncesinde Abu 
Dabi'de bir hafta tatil yapmayı ihmal etmedi” O BÜYÜMESİNDE DE AKTİF 
diye de ekliyor. Ekibin biraraya gelmesinin LI li e 
ardından KOSGEB'in ar-ge ve inovasyon des- O AÇILMA SÜRECİNDE 
tek program kapsamında Ocak 2015'te ODTÜ ( KURUCULARLA BİRLİKTE 
Teknopark'ta Evreka'yı kurmuşlar. e a; 
FİNANSAL DANIŞ 
Fikirlerine ilk inanan ve yola çıkabilmele- YAPTIĞI BELEDİYELERLE 
rini sağlayan “Aydın Abi” diye bahsettikleri 
Aydın Öztunalı, Asıl işi rekabet danışmanlığı 
olan ODTÜ işletme mezunu Öztunalı, Evreka 
ekibiyle “speak2buddy.org” isimli dil öğrenme 
sitesinin yapımı için bir arkadaşının tavsiyesi 
üzerine tanışmış. “Onlar yatırımcı arıyorlardı, 
ben de yatırım yapacağım bir girişim” diye 
hatırlıyor, “Ekibe çok inandım öncelikle. Tabii 
fikir de iyiydi. Zira akıllı atık toplama sistemi 
iki yıl önce Türkiye için yeni bir teknolojiydi. 
Gerçi hala rakibi yok ama nihayetinde risk 


AYDIN ÖZTUNALI, 

EVREKA'YA İLK İNANAN 
YATIRIMCI OLMANI 
YANISIRA ŞİRKETİ 


BAĞLANTI KURMALARINI 
SAĞLAMIŞ. 
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alarak çok erken aşamada şirkete hissedar 
oldum” Risk ile kastı ise o tarihte Evreka'nın 
çözümünün test aşamasında bile olmaması. 
Yine de Öztunalı, Ekim 2015'te 70 bin dolar 
karşılığında şirkete yüzde 15 ortak oldu (bu 
oran Evreka'nın aldığı ikinci yatırımla yüzde 
Ive çekildi). 

Evreka bu yatırımdan bir yıl sonra Şubat 
2016'da, AB destekli “cleantech” hızlandırıcı 
programı INCENSe'e Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek şirket oldu. Program kapsamında 
hem mentörlük desteği hem de 145 bin euro 
hibe aldılar. Ocak 2017'de ise Sankonline, 

500 Startups, Efe Endüstri'nin kurucusu ve 
CEO'su Filip Minasyan, Nexus Ventures'dan 
oluşan bir yatırımcı grubundan yüzde 20 hisse 
karşılığında 740 bin dolar yatırım aldı. Efe Endüstri aynı zamanda iş ortakları. “Tüm müşterilerimizi Evreka'ya açıyoruz ve ürettiğimiz 
konteynırların içine Evreka'nın sensörlerini 


SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? 


Evreka saha ekibi, konteynırlara “Evrekacore” ismi verilen dayanıklılık testinden 
geçmiş, sıcaklığa duyarlı sensörleri çalınma ihtimaline karşı kaynak yapıyor. 
Atık maddelerin koyteynır içinde kapladıkları alanın belirlenebilmesi için bu 
sensörlerden belli aralıklarla ses dalgası bırakılıyor. Böylece konteynırların 
doluluk oranıyla ilgili veri sisteme aktarılıyor. Microsoft bulut çözümü 
üzerinden alınan veriler, rota optimizasyon yazılımı tarafından işlenerek 
şoförlerin takip etmesi gereken en uygun güzergahı belirliyor. Şoförler de 
ekibin verdiği Vodafone SIM kartı takılı Samsung marka tabletlere şifrelerini 
girerek rotaları üzerinde bulunan konteynırları boşaltıyor. Duman bu işlemi 
şoförler için bir oyun haline getirmeye çalıştıklarını, boşalan konteynırların 
sistemde küçülen turuncu bir balon gibi göründüğünü anlatıyor. 

Müşteriler istedikleri doluluk oranını kendileri belirleyebiliyor. Fakat 
uygulamanın öngörüleri kullanıcıları yönlendiriyor. Örneğin yüzde 50'nin 
altında doluluğa sahip bir konteynırın ertesi gün dolacağını tahmin eden 
yazılım, o konteynırı günün rotasına ekleyebiliyor. Yöneticiler de aynı sistem 
üzerinden aracın nerede, ne kadar bekleme yaptığını, hangi konteynırın 
boşaltıldığını görebiliyor. Üstelik şoförlerle ilgili haftalık ya da aylık verimlilik 
raporlarına da ulaşabiliyor. 

Evreka'nın çözümünde sesli bildirim özelliği de bulunuyor. Bu sayede, şoförler 
Evreka sistemine tek tuşla sesli mesaj bırakarak rotalarında karşılaştıkları 
sorunlarla ilgili yöneticilerine bilgi verebiliyor. Örneğin çöp konteynırının önüne 
park edilmiş bir araç ya da araç arızasını hemen iletebiliyorlar. 

Evreka'daki bir başka özellikse 
farklı bölgelerde çalışanların 
motivasyonunu artıracak 
yarışmalar düzenlemek. 
Duman, “Beşiktaş'taki şoförle 
Nevşehir'dekinin sistemde 
topladıkları puanlarla tatlı bir 
rekabete girmelerini istiyoruz” 
diyor. 
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takarak ürünü paket halinde satıyoruz” diyor 
Filip Minasyan ve ekliyor: “Böylece rakiplerimizden ayrışan bir çözüm sunuyoruz, Evreka 
da gelir kaynaklarını artırma imkanı buluyor” 

Kuşkusuz Evreka'ya bu yatırımların kapısını açan, ilk müşterileri Hexagon Grubu ile 
Kıraça Holding'in ortak iştiraki Biosun. Kasım 
2015'te İzmir, Ödemiş'te büyük konteynırlara 
yerleştirdikleri beş sensörle yaptıkları pilot 
projeyi beğenen Biosun, ardından Sakarya, 
Pamukova'da daha çok sayıdaki küçük konteynırlar işini vermiş. Umutcan Duman, bu 
işbirliğinin çok önemli bir referans olduğunu 
söylüyor. “Beş ay önce bu sektördeki en büyük 
rakibimiz Finlandiya merkezli Enova ile görüşmüşler. Eğer Enova bu işi alsaydı, Türkiye 
pazarına girecekti” diyor. Efe Endüstri CEO'su 
Filip Minasyan da Evreka yatırımına karar 
vermeden önce Enova ile iletişime geçmiş ve 
Türkiye pazarına girmemelerinin nedenini 
öğrenmek istemiş. Minasyan, yabancı bir şirketin Türkiye'de GPS ya da Radio-Freguency 
Identification (RFID) üzerinden bilgi paylaşımı yapabilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'ndan alması gereken bazı sertifikalar olduğunu anlatıyor. “Yerel bir şebeke yerine yurtdışındaki bir operatörün SIM kartını 
Türkiye'de kullanmaları ve bu veri transferi 
nedeniyle müşterilerinden daha fazla ücret 
talep etmeleri de yerel bir şirketle rekabet 
etmelerini zorlaştıracaktı” diyor. 

Hexagon'un ortaklarından Emir Nahum 
da Enova ile çalışmamalarının birkaç nedeni 
olduğunu söylüyor. İlki, Enova'nın yurtdışındaki teknolojiyi Türkiye'de aynen uygulamaya 
çalışması. “Türkiye'de atık farklı yönetiliyor. 
Yurtdışında ise kaynağında 10 çeşide ayırılıyor ve devasa çöp konteynırlarında son hali 
veriliyor. Dolayısıyla ekipmanlar da ona göre 
kurgulanıyor” diyor. 

Zaten Enevo ile Evreka'nın teknolojileri 
benzer olmasına karşın aralarındaki en büyük 
fark, sensör büyüklüğü ve konteynıra yerleştirilme şekli. Evreka'nın avantajı Türkiye'deki 
süreci iyi analiz etmeleri. Bu sayede sensörün 
boyutunu küçültmeleri ve konteynıra takılma 
şeklini değiştirerek çalınma ihtimaline karşı 
önlem almaları. “Buna karşın Enevo, sensörler 
için yüksek fiyat talep ediyor” diyor Emir Nahum ve ekliyor: “Herhangi bir şey olduğunda 


1,6 milyon 

50 kişiye bir konteynır 
düşen Türkiye'de sensör 
takılabilecek toplam 
konteynır sayısı. 


ürünün yurtdışından gelmesi uzun sürüyor. 
Çalındığında ise maliyeti kullanıcıya yüklüyorlar.” Biosun ve Evreka işbirliği hala devam 
ediyor. Geçen sene 100 sensörle sürdürdükleri 
çalışmalarını bu yıl iki katına çıkartmışlar. 

Bu avantajlarına rağmen ilk saha deneyimleri maceralı olmuş. Biosun ile yaptıkları 
anlaşma neticesinde Mert Barutçu ve Berkay 
Akçora, sensörleri Ödemiş'teki konteynırlara taktıktan sonra geri dönmek üzere yola 
çıkmışlar. Ancak Afyon'a vardıklarında sensörlerden biri veri göndermemeye başlamış. 
Ankara'ya döndüklerinde ise sensörlerin 
hiçbirinin çalışmadığını fark etmişler. Duman, o günü şöyle anlatıyor: “Ne yapacağımız 
konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Bir saat 
aramızda konuştuktan sonra Berkay, “İzmir'e 
dönüyorum? dedi. Uzun yoldan geldiği için 
dinlenmesini istedik ama bizi dinlemedi ve 
gitti.” Barutçu, sensördeki sorunu çözene 
kadar Akçora saat başı konteynırların doluluk 
oranlarıyla ilgili gözlemini ekibe iletmiş. Onlar 
da bu bilgiyi sanki veri sensörden geliyormuş gibi sisteme girmişler. Birkaç gün sonra 
Barutçu'nun sorunu çözmesiyle Berkay Akçora Ankara'ya dönmüş. Duman, “Hiçbir zaman 
bahane üretmedik” diyor ve ekliyor: “Hep bir 
şeyleri oldurma derdindeyiz.” 

Evreka şimdilik neredeyse rakipsiz. Aslında 
Evreka'dan yaklaşık altı ay önce yine ODTÜ 
Teknokent'te kurulan “Onlab”, akıllı atık toplama sistemleri işinin Türkiye'deki ilk örneği 
sayılabilir. Ancak Başarsoft ile yazılım tarafında anlaşması olan yedi çalışanlı Onlab'ın tek 
odağı akıllı atık toplama değil. Şirketin her ikisi de 33 yaşında olan kurucu ortakları, ODTÜ 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirdikten sonra İTÜ Elektrik Mühendisliği'nde yüksek lisans yapan Çağan Çırpan ile Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 
İTÜ Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans 
mezunu Ahmet Yörükoğlu. Çırpan, Konya 
Selçuklu Belediyesi ile bir yıllık anlaşmaları- 
nın 2017'de sona erdiğini söylüyor (Şu anda bu 
belediyede Evreka faaliyet gösteriyor). Firma 
ismi vermeden “Hindistan, Suudi Arabistan ve 
Brezilya'ya sensör satışlarımız oldu” diyor ve 
ekliyor: “ABD, Slovakya, Dubai ve Nijerya'da 
ise ürünlerimiz test aşamasında.” 

Akıllı atık yönetimi işinde kritik unsur sen- 


sörden ziyade yazılım ve kurgulanan sistemin 
işlerliği... Girişimin yatırımcılarından 500 
İstanbul'un ortağı Enis Hulli, bu açıdan başka 
bir firmanın Evreka'nın pazardaki konumunu sarsmasının düşük bir ihtimal olduğunu 
düşünüyor. “Müşteri bağlılığının çok yüksek 
olduğu ve en az bir yıllık kontratla dönen bir 
alanda iş yapıyorlar. Üstelik Türkiye'de neredeyse rakipleri yok” diyor. Fakat Evreka için 
asıl başarı kriterinin dünya pazarları olduğunu 
vurguluyor. 

Aslında Evreka, kuruluşunda bir ayağını 
yurtdışına atma fırsatı yakaladı. Henüz Ekim 
2015'te, İsviçre'de düzenlenen “Seedstars” 
yarışmasının Türkiye ayağında 16 girişim 
arasından birinci seçildiler ve Şubat 2016'da 
İsviçre'de gerçekleşen büyük finale katılmaya 
hak kazandılar. Yarışmayı kazanamadılar ama 
bu vesileyle İsviçre Vaud Kantonu Ekonomi 
Dairesi Başkanı Cem Koçer ile tanıştılar. Ardından Koçer'in davetiyle ülkeye bir ziyaret 
daha yaptılar ve potansiyel müşterilerle görüştüler. Şu anda 70 sensörle hizmet sundukları 
Lozan'da cam atığı toplayan Strid firmasının 
yetkilileriyle de bu şekilde tanıştılar. Yurtdışındaki diğer müşterileri Bluestream ile 
altı ay önce 150 sensörle başlayan işbirlikleri 
ise devam ediyor. Bluestream'ın yöneticilerinden Nishan Suvarna, Ortadoğu ve Kuzey 


Afrika'daki akıllı atık yönetiminin ciddi bir EVREKA'DAN ÖNCE 


büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyor. UMUTCAN DUMAN'IN 
Evreka'nın da bu potansiyeli değerlendirebi- ML 
n 7 5 ÖĞRENCİLERİNİN İŞ 


lecek yetenekte olduğunu söylüyor. “Ürünleri O HAYATINI TECRÜBE 
gerçekten yenilikçi ve ileride muazzam bir ETMESİNE YONELİK 
büyüme yakalayabilirler” diyor. ağ) alm 
MM ye e STAJ.UP, BERKAY 
Evreka'nın önündeki yol şimdilik açık ve AKÇORA'NIN DA 
engelsiz görünüyor. Kurucuların uzun vade- MEKANLARIN NE KADAR 
deki hayali “güzel bir çıkış”. Umutcan Duman al e 
çeşni e © GÖSTEREN VEBU 
“Büyük, hantal bir yapının parçası olmak yeri- O ANLAMDA MÜŞTERİLERİ 


PAYLAŞIM YAPMAYA 
TEŞVİK EDEN MULTIFY 
İSMİNDE BİR GİRİŞİMİ 
VARMIŞ. İKİ İŞ DE YEDİ- 
SEKİZ AYLIK BİR SÜRENİN 
SONU 
2014'TE SONLANMIŞ. 


ne girişimci ruhumuzu kaybetmeden sıfırdan 
bir iş yaratıp hızlıca büyütüp satmak istiyoruz” 
diyor. Alıcılar? Aynı işi yapan yabancı oyuncular, potansiyel iş ortaklar veya müşteriler 

ile akıllı şehir platformlarına yatırım yapan 
telekomünikasyon şirketleri... “Bu seçenekleri 
olası kılmak için emin adımlarla ama koşarak 
yol almak gerekiyor” diyor Duman ve ekliyor: 
“Şirketler satılmaz, satın alınır dolayısıyla ya iştah kabartmanız ya da can sıkmanız lazım.” Bu 
ikisini de şimdilik başarmış görünüyorlar. © 
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STM Genel Müdürü Davut Yılmaz 


Havada Otonomi 


STM, iki otonom taktik vurucu dron ile bir taktik 
keşif dronunu sürü halinde uçurmak üzere. Bu çok 
şey demek... ERSUN ERDİNÇ 


avunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. yada STM, 1997'de 
Turgut Özalb'ın isteğiyle Sezai Türkeş Fevzi Akkaya (STFA) ortaklığı 
ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
(SSM) bünyesinde kurulmuş özel bir şirket. STM'nin yüzde 34'ü Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı'na, yüzde 31,9u HAVELSAN”a, 
yüzde 34'ü Savronik'e ait. 2 milyar liraya yaklaşan cirosuyla bugün şirketler için kurumsal 
siber güvenlik sistemlerinden Milli Gemi 
Projesi'ne (MİLGEM), uydulara, robotlara 
kadar birçok alanda üretim yapıyor, stratejik 
danışmanlık veriyor. 
STM şu sıralarda dronlarıyla gündemde. Mayısta Uluslararası Savunma Fuarı 
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IDEF17'de ilk defa kamuoyuna 
tanıttığı ve milli olanaklarla 
geliştirmiş olduğu üç ayrı dronu 
var: Otonom taktik vurucu sabit 
kanatlı dron “Alpagu”, otonom 
döner kanatlı vurucu dron 
“Kargu” ve otonom döner kanatlı keşif dronu “Togan”. Bunlardan Alpagu'nun seri üretimi 
ekim ayında başladı. 

Bu üretim aynı zamanda 
STM'nin son yıllarda öne çıkan yaklaşımının da bir örneği. 
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “Eğer yapay zeka, görüntü işleme gibi 
konulardaki kabiliyetleri biraraya toplayıp bu 
konuda, mesela bir framework yani bir temel 
ürün geliştirebilirseniz, nihai ürün olarak 
robot, dron ya da insansız bir sistem geliştirmeniz çok daha kolaylaşır. Bu aşamada 
yapmaya çalıştığımız şey, kendimize özgü bir 
temel ürün oluşturmak. Bu süreç tamamlandığında denizaltıdan uyduya kadar pek çok 
alanda yeni ve inovatif STM ürünleri göreceğiz” diyor. Alpagu asimetrik harp ve terörle 
mücadele operasyonları için tasarlanmış. Adı 
eski Türkçe'de “tek başına düşmana saldıran 
yiğit” anlamına geliyor. Otonom veya manuel 
olarak kullanılabilen Alpagu'nun, Togan ve 
Kargu'dan farkı, sabit kanatlı olması ve bir 
fırlatıcıdan hareket etmesi. Hafıf ve kompakt 
bir yapıya sahip olan Alpagu'yu tek kişi 45 
saniyede kullanıma hazır hale getirebiliyor. 
İlk bakışta bir model uçağa benzeyen Alpagu 
üzerindeki patlayıcıyı hedefe götürmek anlamına gelen kamikaze görevinin yanısıra, keşif 
ve gözetleme de yapabiliyor. Alpagu'nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla 
değiştirilebiliyor, bu da farklı görevler açısın- 


FOTOĞRAFLAR: STM 


dan esneklik anlamına geliyor. 

“Dağ başındaki gözlem kulesi” ve “Atmaca” anlamlarına gelen Kargu ise hareketli 
hedeflere yönelik kamikaze yeteneğiyle öne 
çıkıyor. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler 
için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa bir sürede göreve 
hazır hale getirilerek tali zararları en aza 
indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. 
Bir uçak gibi hareket eden Alpagu'dan farklı 
olarak döner kanatlı Kargu ulaşılması zor 
yeryüzü bölgeleri yada meskun mahalde 
daha hassas manevra potansiyeline sahip. 

Yapay zeka algoritmalarının yoğun kullanılmasıyla tespit, teşhis, sınıflandırma ve 
takip yapabilen Togan (Doğan anlamına geliyor), 30 kat optik yakınlaştırma özelliğiyle 
keşif ve gözetleme için geliştirildi. Togan 
uçuş görevini otonom olarak yürütürken 
sabit veya hareketli tehditleri belirleyip sınıflandırabiliyor. Togan'ın “sürü zekası”nın 
ilk milli örneğini teşkil etmek üzere Kargu 
ve Alpagu ile birlikte çoklu drone harekatı 
yapacak şekilde kullanılacak. STM dronları- 
nın vaadi olan sürü halinde hareket, dünyada 
İHA'lar alanındaki önemli sıçrama noktalarından birini oluşturuyor. Otonom ve toplu 
harekatla yani birçok İHA'nın bağımsız ve 
birbirleriyle eşgüdüm halinde görev yapmasıyla sürü unsurlarından birinin saptadığı 
bilgi anında diğer üyelerle paylaşılıyor; üyelerin yetenekleri sanki tek bir hava aracıymışçasına birleştirilebiliyor; anlık taktikler 
belirlenip uygulanabiliyor. Bu tür araçlarda 
otonomi, kumanda birimi ile İHA arasındaki 
iletişimin kesilmesi yada müdahale görmesi 
gibi durumlara karşı bir önlem özelliğini de 
taşıyor. Sürü üyesinin öğrendiği bir davranış 
diğerlerince paylaşılarak sürü davranışına 
dönüştürülebiliyor. Sürü üyelerinden kayıplar olması halinde bile kalanlarla görevler 
tamamlanabiliyor. 

Yakın dönemde Irak ve Suriye'deki çatışmalarda kullanılan el yapımı patlayıcılarla 
donatılmış dronlar, ekonominin görünmez 


Alpagu 


elinin askeri alandaki ileri teknoloji ürünlerinin gideceği yolu belirlemesinin de bir örne- 
8i. Söz konusu bölgelerde, harcıalem bir ürün 
olan sıradan dronların, el bombaları veya el 
yapımı patlayıcılarla donatılarak ucuz ve çok 
etkili silahlara dönüştürülebildikleri görüldü. 
Bu çalışmayla STM tehditlere aynı ürün maliyetiyle yanıt verirken üstüne yapay zekanın 
çıktılarını eklemiş olacak. 

Davut, Yılmaz Milgem korveti, Hürkuş 
eğitim uçağı, Anka ve Baykar İHA'ları, Altay 
tankı gibi platformları hatırlatarak “Bugün 
savunma sanayinde özellikle dikkat çeken 
unsurlara baktığımız zaman, en öne çıkan 
parametrelerin platform seviyesindeki gelişmeler olduğunu görüyoruz” diyor. Bu tür 
platformlar, Türkiye'nin geçmiş yıllarda 
parasını verdiği halde alamadığı ya da bir 
şekilde almış olsa bile çok aşırı fiyatlar ödediği ürünlerle aynı sınıfta. Diğer yandan bu 
platformları tasarlayıp üretebilmek, bir ülke 
için ekonomik anlamda olduğu kadar hem 
yazılım hem de donanım gücü olmak anlamında son derece önemli. Dolayısıyla Yılmaz, 
bu platformların her birinin savunma sanayi 
için bir dönüm noktası, ülke stratejisi için de 
oyun değiştirici bir araç olduğunun rahatlıkla 
söylenebileceğini belirtiyor. 

Savaşların artık uçak-uçak gibi platformlar 
arasında değil, platformlar ve ağlar arasında 
olduğuna dikkat çeken Yılmaz gelecekte ise 
ağlar arasında savaş olacağını dolayısıyla 
hem sivilden askeri alana aktarılabilecek 
teknolojik trendleri hem de geleceğin harekat ortamına dair gelişmeleri dikkatle izleyip 
sektörün ana stratejisine bunları bir aksiyon 
olarak eklemek gerektiğine işaret ediyor. 
“Böylelikle ar-ge ve kalifiye insan kaynağıyla 
ortaya çıkan ürünler zaten dünyayla rekabetçi olabilecek, katmadeğeri yüksek vasıflara 
sahip olacağından ihracat, işin daha kolay 
kısmı olacak” diyor. Bu doğrultuda iş stratejilerini yeniden kurgulayan şirket siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, otonom sistemler, 
küçük uydular gibi alanlara yoğunlaşıyor. © 


ASKERİ HAVACILI 
SERTİFİKASYONU 
KONUSUNDA 
TÜRKİYE'DEKİ TEK FİRMA 


OLAN STM KASIM AYINDA 


HAVACILIK EMNİ 
AJANSI'NIN (EASA) 
ORGANİ 
ONAYI'NI (DOA) ALDI. 
EASA DOA YETKİSİYLE 
STM HER TÜRLÜ SİVİL 
UÇAĞIN KABİN İÇİ, UÇUŞ, 
YAPISAL VE ÇEVRESEL 
LERİNE AİT BELLİ 
SEVİYELERDE YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİKLERİ 
ULUSLARARASI HAVACILIK 
STANDARTLARINA 
GÖRE DENETLEYİP 
ONAY VEREBİLECEK. 
AYRICA KOKPİT VE 
YOLCU BÖLÜMLERİNDE 
İYİLEŞTİRME, YENİLEME, 
EK SİSTEMLER TAKILMASI 
GİBİ HER TÜRLÜ UÇAK İÇİ 
DEĞİŞİKLİK KONUSUNDA 
HEM TÜRK FİRMALARA 
HEM DE ULUSLARARASI 
ŞİRKETLERE HİZMET 
VEREBİLECEK. 
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BU YIL BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLIYOR. 
EMEKLİLİK FONLARINDA YAPILAN DÜZENLEMEYLE 
ARTIK EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ EN AZ ÜÇ PORTFÖY 
YÖNETİM ŞİRKETİYLE ÇALIŞMAK ZORUNDA. İHALELER 
YAPILDI, EĞER DÜZENLEMEYE BİR ERTELEME 
GELMEZSE SONUÇLAR BU AY AÇIKLANACAK. GEÇEN YIL 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YÜZDE 30 BÜYÜDÜ VE 70 
MİLYAR LİRA SINIRINA DAYANDI. BU BÜYÜMEDE KİLİT 
ROL OYNAYAN OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ (OKS) 
İSE TAM GAZ YOLA DEVAM EDİYOR. OKS'NİN FARKLI 
STRATEJİLERE SAHİP FONLARI DA YILBAŞI İTİBARIYLA 
KURULDU. YENİ KATILIMLARLA BİRLİKTE 2019'DE 
BESİN YÜZDE 40'A VARAN BİR BÜYÜME GÖSTERMESİ 


HEDEFLENİYOR. 
ADİL UÇAR 
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Doping Etkisi 


eçen yıl başlayan Otomatik 
Katılım Sistemi, yaşanan beklenmedik çıkışlara rağmen 
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 
(BES), ihtiyacı olan doping 
etkisini sağladı. OKS ile 
2017'de yaklaşık 6,5 milyon 
çalışanın BES'e dahil edilmesi 
planlanmıştı. Ne var ki sistemden çıkışlar yüzde 50'ye 
varan oranlarda gerçekleşince OKS'nin BES üzerinde beklenen “uçurucu' etkisi yerini itici güç'e bıraktı. Beklentiler 
belki karşılanmadı ancak 3,4 milyon OKS katılımcısının 1,6 
milyar liralık katkı payı BES'e yeni kan vermeyi başardı. 
Cayma hakkının bu kadar yüksek olmasının başlıca sebeplerinden birisi, geçen yıl OKS'ye tabi olanların büyük 
çoğunluğunun zaten BES içinde yer almaları olarak gösteriliyor. 2017'de 1000 ve üzeri ile 250'ye kadar çalışan sahibi 
olan şirketler tabi tutulmuştu. Bu yıl geri kalan bütün şirketler belirli bir sırada OKS'ye dahil edilecek. Bu nedenle 
hem katılımcı sayısının hem de fon büyüklüğünün geçen 
yıla oranla daha yüksek olması bekleniyor. Öyle ki BES ve 
OKS'nin 2018'de yüzde 40'ın üzerinde büyüme göstereceği 
beklentisi şirketlere hakim. 

OKS'nin 3,4 milyon katılımcısına karşılık BES'te şu 
anda 6,9 milyon katılımcı, 66,4 milyon liralık da portföy 
büyüklüğü bulunuyor. Borsanın müthiş bir performans 
sergilediği aynı zamanda dolar kurunun da hatırı sayılır 
artış sağladığı, faizlerin de yükseldiği bu ortamda doğal 
olarak BES fonları da iyi bir yılı geride bıraktı. Fonların 
performansları üzerine sürdürülen tartışmalar malum, 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de sık sık dile 
getirdiği performans memnuniyetsizliğine karşılık düzenleyici kurumlar geçen yıl harekete geçti. Hazine'nin ilk 
kez Aralık 2016'da açıkladığı daha sonra da Şubat 2017'de 
revize ettiği karar şöyle: “Bir şirket tarafından; 4632 sayılı 
Kanun kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonu net 
varlık değeri toplamının yüzde kırktan fazlası, 01/01/2018 
tarihinden itibaren aynı portföy yönetim şirketi tarafından 
yönetilemez.” (Revize edilen kısım “yüzde 40” ifadesi, ilk 
hali “yüzde 30”du.) 

İşte geçen yılın ikinci yarısından itibaren emeklilik ve 


portföy yönetim şirketleri çok çetin görüşmeler gerçekleştirdi. Nasıl geçirmesin, yaklaşık 40 milyar liralık emeklilik 
fonu şubat ayına kadar el değiştirecek. Normalde 2018 
başında gerçekleşmesi gereken bu değişim şirketlerin erteleme haklarını kullanmalarıyla birlikte şubat ayına ötelendi. Açıkçası sektörde hala bir erteleme beklentisi yok değil 
ancak düzenleyici otoritelerden de bakanlardan da şu ana 
kadar bu konuyla ilgili herhangi bir ses çıkmadı. 
Değişikliğin temelinde fonların performanslarının 
iyileşmesi yatıyor. Halihazırdaki yapıda portföy yönetim 
şirketlerinin emeklilik fon pazarında rekabet yaşanmadığı için getirilerin düşük olduğu savunuluyor. Yeni sistem 
sayesinde fonların kurucusu olan emeklilik şirketleri fonların yönetimi için performansını beğendiği şirketi seçebilme özgürlüğüne sahip olacak. Elbette şu anda açıklanan 
bir anlaşma yok. Bir erteleme gelmediği takdirde son güne 
kadar da kimin hangi şirketle anlaştığına dair bir açıklama 
yapılması beklenmiyor. Ancak sektörde çalışanlara göre 
sonuçlar pek de performansa göre çıkmayacak gibi... Söylentiler daha önce aracı kurum sektörünün işlem komisyonlarında taban uygulamasının kaldırılmasıyla yaşadığı 
yıkıcı rekabetin, portföy yönetim sektöründe de yaşandığı 
yönünde. Pastaya biraz daha yakından bakalım. Öncelikle 
emeklilik şirketleriyle portföy yönetim şirketlerinin fonlardan kesilen komisyonları paylaşım oranı, şu anda ortalama yüzde 89'a yüzde 11 civarında olduğunu belirtelim. 
EGM'nin 2016 raporundan aldığımız verilere göre BES kuruluşundan 2016'ya kadar geçen 13 yılda kümülatif katılımcılardan 6,5 milyar lira kesinti yapıldığı görülüyor. Bunun 
yüzde 60'ı yani 3,9 milyar lirası fon işletim gideri (FIG), 
kalan 2,6 milyar lirası ise giriş aidatı, erken çıkma cezası 
gibi kesintilerden oluşuyor. 3,9 milyar liralık FIG'den portföy yönetim şirketlerinin payına ortalama 750 milyon lira 
düşmüş (portföy yönetim şirketlerinin ortalama yüzde 15 
aldığı düşünülürse). 2016'ya tek başına bakıldığında 780 
milyon liralık FIG'den portföy yönetim şirketleri 86 milyon 
lira almış görünüyor (son iki yılda portföy yönetim şirketlerinin FIG'den aldığı oran yüzde 1Ve geriledi). İşte geçen 
altı ay boyunca emeklilik şirketleri ile portföy yönetim 
şirketleri bu yüzde 17lik oran üzerinden pazarlık yaptı. Ve 
aynı aracı kurumlar sektöründe yaşandığı gibi “fiyat rekabetinin devreye girdiği yönünde söylentiler dolaşıyor. 
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Bu gelişme performanslar üzerinde ister istemez etkili 
olacak. Çok basit bir şekilde, emeklilik şirketi FİG'den aldığı payı korur ancak yeni portföy yönetim şirketinin alacağı 
daha az FİG payını komisyon oranından düşerse fonun 
getirisi otomatik olarak artabilir. Bu denklemde zarar görecek olan portföy yönetim şirketi oluyor. 

Asıl zaman geçtikçe ön plana çıkacak konu fonların 
yöneticileri olan şirketlerdeki finansal zayıflamanın uzun 
vadede sektörde yaratacağı insan kaynağı sorunu olacak. 
Portföy yönetim şirketleri halihazırda 110 milyon lira civarında kar ediyor. Gerçekleşen fiyat kırmalar, fon değişiklikleri ile birlikte bu karın 2018'de 60 milyon liraya ineceği 
tahmin ediliyor. 

Bütün bu gelişmeler detay gibi görünse de son toplamda BES fonlarının varlıklarını yöneten şirketler değişecek. 
BES katılımcılarının şubat ayında sahip oldukları fonları 
hangi kurumların yönettiğine bakması ve gerekiyorsa degişiklikler için hazırlanması gerekiyor. 

2018 şirketler açısından hareketin devam edeceği yıl 
olacak zira bir yandan OKS genişleyerek devam ederken, 

1 Ocak 2018 itibariyle yeni OKS fonları da kurulacak. Yeni 
OKS fonları önemli zira BES fonlarından daha farklı bir 
yapıya sahip. BES'te performansın üç sorumlusu var: Katılımcı, emeklilik şirketi ve portföy yöneticisi. Katılımcı 
sorumlu çünkü yılda altı kez sahip olduğu fon değişikliği 


Alim Telci 


HALK PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


e OKS sektöre çok iyi bir hareketlilik getirdi. Sistem net aktif değer 
anlamında çok hızlı büyüyor. Ancak OKS'de karlılık çok düşük. Şu 
anda başlangıç fonlarındaki operasyonel maliyet çok yüksek. 


e Emeklilik fonlarında 2018 büyüme beklentisi yüzde 30 civarında. 
Yani toplam büyüklüğün yaklaşık 60 milyar liradan 80 milyar lira 
civarına yükselmesini bekliyoruz. 


e 2018'de ne portföy yönetim ne de emeklilik şirketlerinin mutlu 
olacağını düşünüyorum. Ve yıl sonunda ciddi bir hareketlilik 
olacak çünkü yılbaşında yöneticisi değişen fonlar yeniden yönetici 
değiştirecek. Biz mutlu değiliz çünkü sektörel bazda gelirlerimiz 
düşecek. Çünkü rekabet performansa değil “fiyata” geldi. 


e Bunarağmen sektörde büyük bir değişiklik olacağını 
düşünmüyorum. Fonlar ilk 10 şirket arasında paylaştırılacak gibi 
görünüyor. Büyük şirketler biraz fon kaybeder, orta ölçekliler ise 
büyür. 


hakkı bu sorumluluğu üzerine yüklüyor. Emeklilik şirketi 
sorumlu çünkü fonlar ya da planları doğru katılımcı profiline satması gerekiyor. Ve elbette fon yöneticisi sorumlu... 
BESteki kötü performans sorunu temelde katılımcıların 
finansal okuryazarlık seviyesinin düşüklüğü nedeniyle gerekli fon değişikliklerini gerçekleştirilmemesi, şirketlerin 


2017'DE PORTFÖYLER YÜZDE 24 BÜYÜYEREK 66,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI 


KATILIMCI SAYISI 


Emeklilik Şirketi 12/31/16 12/15/17 Değişim (90) 


Aegon Emeklilik ve Hayat 42.866 41106 


Allianz Hayat ve Emeklilik 118.986 109.584 


Allianz Yaşam ve Emeklilik 727.311 774.342 


Anadolu Hayat Emeklilik 1120.505 1147.604 


876.325 885.01 


Axa Hayat ve Emeklilik SEAZİY 35.176 


klilik ve Hayat 130.323 110.997 


BNP Paribas Cardif Emeklilik 187.381 184.037 


Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 123.274 107.287 


Fiba Emeklilik ve Hayat 38.737 42.469 


Garanti Emeklilik ve Hayat 1130.878 1196.407 


Groupama Emeklilik 62155 56.577 


Halk Hayat ve Emeklilik 445.042 498.829 


Katılım Emeklilik ve Hayat 162.071 196.601 
Metlife Emeklilik ve Hayat 
NN Hayat ve Emeklilik 


Vakıf Emeklilik 


180.020 188.576 


268.958 267.045 


465.474 489124 


Ziraat Hayat ve Emeklilik 513.502 579.169 


6.909.941 | 


Sektör Toplamı 
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FON TUTARI (BİN TL) EMEKLİ SAYISI 


12/31/16 | Dediğim 


12/31/16 12/15/17 Değişim (9) 12/15/17 0) 


139.225.309 145.173.577 


1.818.1121.272  2.204.744.004 
7.324.059.477 o 9173.904.620 
9.881.760.929 oo 12.301.317.206 
10.435.946.950 — 13.072.227.644 


208.460.074 294.559.045 


339.060.158 319.476.185 


1.532.102.920 1.813.130.585 


563.626.355 648.549.197 


246.252.650 453.025.942 


8.357.808.199  10.076.812.678 
802.652.057 860.678.353 
1.931.763.255 o 2.636.786.426 
526.120.427 805.642.855 
1.012.507.285 1.291.516.894 
2.066134.837 o 2.474.664.610 
4.227.915.466 Oo 5.086.912.057 
2.815.508.999 


66.474.630.877 


1.995.874.098 


53.409.391.715 24,46 44.350 | 63.223 


bu değişiklik alternatifleri ile ilgili uyarıları yapamamasına 
(emeklilik şirketleri yatırım danışmanı olamıyor), yüksek 
FİG rakamlarına bağlı olarak değişiyor. OKS'de ise durum 
farklı. Yeni kurulan fonlar “risk bütçeli” olarak adlandırılıyor ve “standart sapma” SPK tarafından belirleniyor. Yani 
fonun ne kadar para kaybedebileceği baştan belirleniyor, 
fon yöneticisi de buna göre pozisyon alıyor. Daha da önemlisi bu fonların alokasyonlarını portföy yönetim şirketleri 
yapıyor. BES'te emeklilik şirketinin sattığı planların içinde 
yer alan fon portföyü, OKS'de katılımcının risk analizi yapıldıktan sonra portföy yöneticisi tarafından fonun içinde 
kurgulanıyor. Böylece sıkı takip ya da finansal okuryazarlık 
sorunları ortadan kalkıyor. Piyasaları takip işini portföy 
yöneticisi otomatik olarak gerçekleştiriyor. 

OKS, yeni katılımlar, fon performansları, portföy yöneticisi değişiklikleri derken hem emeklilik şirketleri hem 
de portföy yöneticileri cephesinde hareketli ve rekabetin 
kıran kırana yaşanacağı bir yıl göreceğiz. Katılımcılar açısından ise her zamankinden daha fazla “emeklilik fonlarınw sahip çıkmaları gerektiği bir yıl olacak. BES ile OKS'nin 
uzun vadeli ve emeklilik döneminde yardımcı gelir yaratmak üzerine kurgulanan sistemler olduğunu unutmamıı. 
2018 piyasaları da hareketli olacak. Bütün gelişmeleri takip 
etmek imkansız ancak fonlarınıza göstereceğiniz ilginin 
getirinize çok hızlı yansıyacağını da bilmeniz gerekiyor. (© 


Tevfik Eraslan 


İŞ PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


e Emeklilik şirketlerinin portföylerinin sadece yüzde 40'ını tek bir 
portföy yönetim şirketine verilmesi kararının altında yatan sebep fon 
performansların artacağına yönelik beklenti. Kişisel olarak emeklilik 
şirketinin kurucusu olduğu fonların varlık büyüklüğüne göre farklı 
şirketlere verileyor olmasının otomatik olarak fonların performans 
artışını beraberinde getireceğini düşünmüyorum. Bu sadece farklı 
şirketlerin fonları yönetmesini sağlar. 


e Doğrudan performans odaklı bir düzenleme daha faydalı olabilirdi. 
Emeklilik şirketlerinin performansları yıllık bazda takip ederek 
karşılaştırma ölçütlerinin altında kalan emeklilik fonlarının portföy 
yöneticisinin değiştirilmek zorunda bırakılması daha iyi sonuçlar 
verebilirdi. Biz hazırlıklarımızı elbette yeni düzenlemeye göre yaptık. 
Şu anda hiçbir ihale açıklanmadığı için beklemedeyiz. 


e BES'te performansı katılımcı, emeklilik şirketi ve fon yöneticisi 
belirliyor. Bu faktörlerden her biri ne kadar dikkatli olursa fonlardan 
oluşturulan emeklilik planının performansı da o kadar tatmin edici 
olur. OKS fonlarında ise farklı bir yapı var ve yatırımcı risk profiline 
uygun fon ile eşleştiği zaman geri kalan işi portföy yöneticileri 
yapıyor. 


e Aslında bu yıl Türkiye için belirsizliğin yılıydı. Ancak buna rağmen 
finansal piyasalar son derece iyi tepkiler verdi ve doğal olarak 
emeklilik fonlarının da performansları beklenenin üzerine çıktı. 2018 
nispeten belirsizliklerin daha da ortadan kalktığı bir yıl olacak. 


OKS Nasıl İşliyor? 


s1 Ocak 2018'de, mahalli idareler ve KİT'ler, 1 Temmuz 
2018'da 1-50 arası çalışanı olan özel işletmeler ve son olarak 
1Ocak 2019'da ise 5-9 çalışanı olan özel işletmeler sisteme 
dahil olacak. Böylece 14 milyonun üstünde çalışan sisteme 
girmiş olacak. 


e İşverenler çalışanların maaşlarının yüzde 3'ünü emeklilik 
sistemine yatıracak. En küçük katılımcı, aylık 50 lira yani yıllık 
600 lira ile asgari ücretli olacak ve en yüksek katılımcı ise, 
aylık 321 lira ile 5 bin lira maaşlı çalışanlar olacak. 


e Otomatik katılıma giriş zorunlu ama çıkış serbest. İlk 2 ay 
içinde istediğiniz zaman çıkmakta serbestsiniz. Diyelim ki 
maaşınızdan ilk kesinti 1 Şubat'ta yapıldı, isterseniz 2 Şubat'ta 
sistemden çıkabilirsiniz. Sisteme girdiğinizden itibaren 

yüzde 25'lik devlet katkısına hak kazanacaksınız. İlk iki ay 
içinde çıkarsanız, sadece maaşınızdan kesilen tutar, size iade 
edilecek. Yüzde 25'lik devlet katkısını ise alamayacaksınız. 


e İkinci aydan sonra yüzde 25'lik devlet katkısına ek olarak 
bin liralık devlet katkısı daha alacaksınız. İkinci aydan sonra 
da ister birinci yıl, ister üçüncü yıl, isterseniz de beşinci yılda 
sistemden ayrılabilirsiniz. Çıkışta sisteme yatırdığınız paralar 
ile bunlara sağlanan getiriyi alabileceksiniz. Devletin sizin 
adınıza yaptığı katkıyı hak etmeniz bazı sürelere bağlı. Hem 
yüzde 25'lik hem de bin liralık devlet katkısının tamamını 
alabilmeniz için 56 yaşında emekli olmanız gerekiyor. 


Alp Keler 


AK PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


e BES finansal piyasaların önemli bir oyuncusu konumunda. Gelecek 
yıl OKS'nin de etkisiyle büyüklüğün 60 milyar liradan 80 milyar liraya 
çıkması bekleniyor. Piyasalar açısından önemi giderek artıyor. Bu 
nedenle emeklilik şirketlerinin portföylerinin sadece yüzde 40'ını 

tek bir emeklilik şirketine verecek olması büyük değişiklikleri de 
getirecek. 


e Yaklaşık 40 milyar liranın yönetimi el değiştirecek. Bu büyük 
bir değişim ve operasyonel açıdan çeşitli komplikasyonlarla 
karşılaşabiliriz. Son beş aydır bu konuda mesai harcanıyor. Bu gibi 
değişiklikleri dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdığımızda geçiş 
sürelerinin çok daha uzun tutulduğunu görüyoruz. Bizde nasıl 
olacağını hep beraber gözlemleyeceğiz. 


e Halihazırdaki sistemde emeklilik şirketi ve portföy yönetimi 
şirketinin aldığı ücretin Fon İşletim Gideri altında beraber görülmesi 
bence önemli bir sorun. Bunu ayrıştırabilirsek hem şeffaflık hem de 
fon performansları açısından daha doğru yorumlar yapabiliriz. 


e OKS ile BES ayrı iki sistem. Yatırımcılar için BES'te fon türleri 
seçimi ön plana çıkarken OKS'de fon stratejileri belirleyici olacak. 
Yeni kurulan OKS fonları sektöre dinamizm getirdi. BU yıl hem fon 
yöneticilerinin değişmesi hem de yeni OKS fonları sektöre 
hareketlilik getirdi. 
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Strateji Rehberi 


Emeklilik planına dahil olmanız yeterli değil 


Otomatik Katılım nedeniyle sisteme üye olduysanız ve 

“iki ay sonra çıkacağım” diyorsanız, bir kere daha düşünün. Evet belki günün ihtiyaçları bütçenizi zorlayabilir 

ancak Otomatik Katılım ile birlikte verilen 1000 liralık 
katkı ve yüzde 25 devlet katkısı bugüne kadar hiçbir ülkede 
verilmedi. Üstelik emekli olduğunuzda da toplam birikiminizin 
üzerine yüzde 5 bonus alacaksınız. Açıkçası kağıdı kalemi alıp 
sıkı bir hesaba girmek ve bu avantajları kaçırmamak için biraz 
zaman harcamaya değer. 


Emeklilik fonlarındaki temel yatırım prensibi “uzun 
vade'ye dayanıyor. Eğer (işsizlik gibi durumlar haricinde) sistemde üç - dört yıl kalarak getirilerden 
yararlanmak amacıyla bu fonlara yatırım yapmayı 
düşünüyorsanız zarar etme olasılığınız yüksek. Üç yıldan önce 
sistemden çıkan devlet katkısından yararlanamıyor. Sonrası 
için de kademeler var. Üstelik erken çıkışlarda anapara üzerinden 'ceza' kesintileri de yapılıyor. Yani baştaki getiri hesabı 
şaşabilir. Bu yüzden BES'i ve fonlarını “emeklilik yatırımı” olarak 
bütçenizin içine almanız gerekiyor. Birikimleriniz için asıl yatırım aracınız olarak BES'i kullanmak, getiri beklentilerinize zarar 
verebilir. BES'in en az 10 yıl süreyle ve en az 56 yaşına kadar 
içerde kaldığınızda maksimum karı ve vaat edilen ek destek 
olan devlet katkısını veren bir sistem olduğunu unutmayın. 
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. Küçük değişikliklerle getirinizi artırabilirsiniz. 


BES'e girdiniz ya da girmeye karar verdiniz... Stratejinizi oluşturmadan önce bir gerçeği kabul etmeniz gerekiyor: Hangi fonlara yatırım yapacağınızı araştırmak 
için zaman harcayacaksınız. Doğru olmayan fona ya 
da yanlış anlaşılmış bir fona yatırım yaparsanız beklentileriniz 
dahilinde olmayan kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğiniz 
için bilgisayar ya da telefon başında biraz vakit geçirmeyi göze 
almanız gerekiyor. 


Elbette hayatta beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu tür olaylarla karşılaşıldığında ilk 

tepkiniz “emeklilik fonlarını bozdurmak' olmamalı. 

Emeklilik yatırımınız kesintiye uğrayabilir ve bu tür 
durumlar için yatırımı dondurma gibi seçenekler mevcut. 
Emeklilik sistemine yatırıdığınız parayı unutun ve kötü zamanlar için farklı bir birikim çeşidini gündeme alın. Tatsız sürprizler 
nedeniyle emeklilik priminizi bütçenizin sınırlarını zorlamayacak şekilde belirlememeye özen gösterin. 


Emeklilik şirketinizin size sunduğu emeklilik planını 
mutlaka inceleyin. Çeşitli isimler altında satılan bu 
“planlar” fon sepetlerinden oluşur. Planınız içindeki 
fonları inceleyin, performanslarına bakın ve daha da 
önemlisi fonun portföyündeki enstrümanlara göz atın. Şirke- 


tinizle riskinize uymayan fonları portföyünüzden çıkartmak/ 
değiştirmek için görüşün. 


En az 10 yıl sonra ve 56 yaşında emekli olunacağı 

gerçeği üzerine kurulacak fon seçim stratejileri elbette çok çeşitli. Strateji oluştururken kişinin risk algısı, 

sisteme koyduğu para ve bunun karşılığında nasıl bir 
getiri/maaş beklentisi olduğu önemli. Bunları bir an önce belirleyin! 


Emeklilik şirketi ve fon sepetindeki fonları seçerken 

ilk adım elbette performans. Performansı etkileyen üç 

faktör bulunuyor: Portföy yöneticisinin becerisi, piyasa 

dinamikleri ve komisyon oranları. Yöneticinin başarısı, 
yatırım yaptığınız fonun kıstas getirisiyle görülebiliyor. Kıstasları yüzde 75 BİST 30 endeksi ve yüzde 25 mevduat olan bir 
fonun performansı yılsonunda (ya 
da belirli bir tarih aralığında) bu iki 
yatırım aracının getirileriyle karşılaştırılıyor. Getiri bu kıstasın altındaysa 
başarısız, üzerindeyse başarılı olarak 
kabul ediliyor. Emeklilik fonu almadan 
önce mutlaka fonların kıstas getirilerini öğrenmeniz gerekiyor ki aldığınız 
riskin ne olduğunu (başka bir deyişle 
fonun nasıl bir riski olduğunu) bilin. Bu noktada devreye kesintiler / 
komisyonlar giriyor. Portföy yöneticisi kıstasa göre başarılı olsa da fon 
yönetim ve işletim gideri kesintileri 
getiriyi tırpanlıyor. Yönetici, kıstas ile 
aynı oranda getiri sağlasa da kesinti 
sonrasındaki getiri kıstasın altına düşebiliyor. Komisyon oranları 2012'de yüzde 2 ile sınırlandırıldı. Daha düşük komisyon 
alan fonlar sıralamalarda da daha üst basamaklara çıkabiliyor. 
Komisyon oranlarını ve getiriyi karşılaştırmadan fona yatırım 
yapmayın. Üçüncü faktör olan piyasa dinamiklerinin etkisi 
göreceli mesela hazine tahvillerinin, faiz yükselişi nedeniyle 
güncel fiyatlamalarda zarar ettirdiği bir dönemde fondan 
çıkacaksanız bu zararı fiilen yaşayacaksınız. Emeklilik fonları 
aldıkları tahvilleri vadesine kadar tuttukları için faizlerin iniş 
çıkışı aslında zarar yazılmıyor. Burada da temel prensip olan 
“uzun vadeli yatırımcı” perspektifiyle gelişmelere takip etmeniz 
gerekiyor. Hemen her fonun (bazı esnek fonlar doğası itibarıyla 
kıstas belirlemiyor) getiri kıstası bulunuyor. 


Beklenti hesaplarını yaparken en çok dikkat etmeniz 
gereken nokta 'enflasyor”. İnternet sitelerinde yapılan 
hesaplamaların çoğunda enflasyon hesaba katılmıyor. 
Sözgelimi 10 yılın sonunda yatırımlarınızın karşılığın- 


da portföyünüzün 100 bin lira olacağı öngörülebilir. Ne var 
ki enflasyon düzeltmesi yapıldığında bu rakamın düşeceğini 
unutmayın. 


Katılımcının risk algısı elbette stratejilerin bel kemiğini oluşturuyor. Zaten emeklilik şirketleri ve portföy 
yönetim şirketleri, katılımcıları risk algısını ölçmeden 
sisteme dahil etmiyor. Ayrıca yeni oluşturulan standart 
fonlar da oldukça muhafazakar. Risk algınızı tespit ettikten 
sonra fonlarınızı seçerek bir sepet oluşturmanız ve yıllar içinde 
bu sepetteki fonların ağırlıklarını değiştirmeniz en sağlıklı yöntem. Mevzuat katılımcıya yılda altı kere fon değişikliği yapabilme hakkı tanıyor. Stratejinizi oluştururken aklınızda tutmanız 
gereken en önemli konu, yatırımın uzun vadeli yapıldığı olmalı. 
Eğer İnternet başında günlük dalgalanmaları yakalamak için 
uğraşırsanız zarar etme olasılığınız yüksek. Bırakın bu işi -özellikle esnek ve karma fonlar aracılığıyla- fon yöneticisi yapsın. 
Sizin yapmanız gereken yaş/risk/ 
beklenti ve sistemdeki birikim 
miktarınıza göre iki-üç yılda bir 
portföy dağılımını değiştirmeniz. 


Gelişmiş ülkelerde katılımcıların 

ne kadar risk 

alması gerektiği 
(100 - yaş) kuralı ile ifade ediliyor. 
25 yaşındaysanız (100 - 25 - 75) 
portföyünüzün yüzde 75'i hisse 
senedi (riskli ve getiriye açık) fonlarından oluşabilir, 45 yaşındaysanız portföyünüzün yüzde 55'i riskli 
fonlardan oluşabilir gibi... Ancak Türkiye gibi gelişen bir ülkede 
bu kuralı tavsiye etmek biraz riskli. Zira piyasalar yeterli derinliğe sahip olmadığı için dalgalanma çok yüksek olabiliyor. Bu 
dalgalanma hızlı yaşandığı için hem iyi fırsatların kaçırılmasına 
hem de büyük zararlara neden olabiliyor. (Burada da fırsatı 
yakalamanın sizin işiniz olmadığını unutmayın. Fon sepetinize 
konsantre olun.) Bu yüzden Türkiye için formülü (80 - yaş) 
şeklinde değiştirebiliriz. Bu şekilde koruma faktörünü artırarak 
oluşturulabilecek stratejilerde özellikle borsa riskini sınırlayabilirsiniz. Üstelik emeklilik fonları sadece riskli-risksiz diye 
sınıflanmıyor. Hemen her risk seviyesinde fon bulmak mümkün. 
Yani sepet oluştururken “biraz borsa, biraz mevduat, biraz 
bono' olsun derseniz bile bu içerikte fonlar mevcut. Yapmanız 
gereken emeklilik şirketinizin size sağladığı fonların karşılaştırma ölçütlerine bakmak. Kamu Aydınlatma Platformu herkese 
açık ve İnternet'teki “www.kap.gov.tr” adresine girip fonların iç 
tüzüklerine tıklarsanız karşılaştırma ölçütlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu sayede hangi fonda ne kadar riskli varlık olduğunu görebilir, buna göre karar alabilirsiniz. 
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B 2 5 1İ ireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve 


Otomatik Katılım Sistemi (OKS) 
2018'de daha önce hiç olmadığı 


Performansı e KA 


sonunda hedef 14 milyon katılımcı 


Emeklilik yatırım fonlarının beş yıllık rakamına ulaşmak. Sistemde şu anda 6,5 milyon 
> 5 BES ve 3,4 milyon OKS katılımcısı bulunuyor. 

performansları daha önce olmadığı kadar Daha önce yatırım veya emeklilik fonu ile aşi- 

iyi. Kuşkusuz bunda dayanak varlıkların na olmayan kitleler artık “emeklilik? planlarıyla 


(borsa, döviz, faiz, kira sertifikaları...) 2018'de O ilgilenmek durumunda. BES sistemi daha çok 


: sey v planların içine seçilen fonların toplam perforbeklenenden daha yüksek getiriler sağlaması enisi ile alakalı iken OR Gide buyul Mayata bağa 


önemli rol oynadı. fon çeşitleri, varlık dağılımı sorununu çözüyor. 


HİSSE FONLARI Getiriler 1000 TL 


(4) Kaç TL Oldu? | 


Büyüklük | 


FON ADI İ (Min. TL) i 2013 2014 i i i 
Aegon E. H. Hisse EYF 25, 110,60 26,52 12,73 0,40 34,21 9,56 1.463 
Allianz H.E. Hisse EYF 281,0 115,03 32,02 10,93 12,66 50,77 13,90 1.697 
Allianz Y. E. Hisse EYF 381,4 -9,69 26,93 14,39 3,09 48,55 12,90 .649 
Anadolu H.E. Büyüme A. Hisse Beyaz EYF 93,9 -13,31 31,92 -11,04 12,41 50,76 1415 724 
Anadolu H.E. Büyüme A. Hisse EYF 601,7 12,87 28,12 13,14 0,05 45,43 1,52 .552 
Avivasa E. H. Hisse EYF 1.047,55 12,57 25,39 14,02 0,79 41,89 10,30 .482 
ii E. H. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse 790 1176 25,42 13,25 1,90 41,98 10,86 525 
Axa H.E. Hisse EYF 38,4 -1,95 28,97 | 12,05 0,65 43,52 1,83 .586 
Bnp Paribas Cardif E. Hisse EYF 159,4 -5,73 28,72 14,82 14,64 38,20 12,20 .637 
Cigna Finans E. H. Birinci Hisse EYF 75,4 -6,91 34,97 1410 17,08 58,09 17,83 .998 | 
Fiba E. H. Oyak Portföy Hisse EYF 30,8 -1110 27,86 -6,73 6,39 40,1 11,30 .580 
Garanti E. H. Hisse EYF 261,3 10,91 28,68 110,60 13,01 44,31 2,90 1.671 
Garanti E. H. Sürdürülebilirlik Hisse EYF 127,9 -775 27,22 -9,72 13,20 4213 3,02 705 
Groupama E. Hisse EYF | 65,6 -9,70 25,44 | 14,35 11,35 42,20 0,99 .536 
Halk H.E. Hisse EYF 81,6 -11,28 2915 15,09 9,16 35,60 9,51 1.440 
Metlife E. H. Hisse EYF 71,7 12,18 24,67 151 9,52 38,18 9,02 407 
Nn H.E. Hisse EYF 137,4 -7,40 26,13 11,71 9,07 343 0,04 1.508 
Vakıf E. H. Hisse EYF 243,8 1415 25,92 417,63 8,87 | 39,88 8,58 .356 
Ziraat H.E. Hisse EYF 144,5 12,77 26,54 16,86 1,71 46,26 0,97 499 
| KATILIM KATKIFONLARI | KATKI FONLARI 
alam H. E. Gruplara Yönelik Büyüme A. Hisse 681 11,94 30,32 1176 12,08 4785 1331 1678 
Avivasa E. H. Hisse Grup EYF * 96,7 -11,08 2714 13,62 12,48 | 47,50 12,49 1.620 
Garanti E. H. Hisse Grup EYF * 65,0 -7,49 29,47 -8,86 15,39 45,47 14,80 1.832 
Groupama E. Hisse Grup EYF * 13 -9,58 | 26,18 -16,08 12,77 | 41,89 11,03 1.532 
Halk H. E. Katılım Hisse EYF 4,71 - 18,87 1,31 10,79 30,62 14,74 1.698 
m ee dö 
Katılım E. H. Katılım Hisse EYF 70,13 - 2,24 T7 23,07 1216 1.399 
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Ancak 6,5 milyon BES'li (ve bu sayı her geçen gün artıyor) emeklilik planlarıyla baş başa. Bu nedenle fonların uzun vadeli performansları seçim yapabilmek için 
önemli bir kriter. 

Bu yıl FORBES FON Raporu'nda getiri birinciliklerine 
yer vermiyoruz çünkü -eğer bir erteleme gelmezse- şubat ayı itibariyle emeklilik fonlarının yüzde 60'ının fon 
yöneticisi değişecek. Şu ana kadar kimin hangi fonu yöneteceğine dair bir açıklama yapılmış değil. Hatta birçok 
portföy yönetim şirketi bile henüz hangi fonu yöneteceğini bilmiyor. Beş yıllık performansa göre seçeceğimiz 
“birinciler” şubat itibariyle aynı fonları yönetmeyecek. Bu 
karmaşa ve belirsizlik nedeniyle sadece fon bazında beş 


KAMU DIŞ BORÇLANMA FONLARI 


Büyüklük 
İ (Min.TL) 


FON ADI 2013 


Allianz H. E. Birinci Kamu D.Brç. Ar. EYF 3178 4,62 
Allianz H. E. İkinci Kamu D.Brç. Ar. EYF 105,2 8,94 
Allianz Y. E. Birinci Kamu D.Brç. Ar. EYF 1.333,1 2,61 
Allianz Y. E. İkinci Kamu D.Brç. Ar. EYF 120,5 9,26 
ei H. E. Gelir Amaçlı Birinci Kamu D.Brç. 875,9 487 
EE H.E. Gelir Amaçlı İkinci Kamu D.Brç. 3643 835 
Avivasa E. H. Kamu D. Brç. Ar. EYF 1.0572 1218 
Avivasa E. H. Uzun Vadeli Kamu D. Brç. Ar. EYF 893,4 3,33 
Axa H. E. Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 5235 8,69 
li Paribas Cardif E. Birinci Kamu D. Brç. Ar. 2237 533 
Bnp Paribas Cardif E. 2. Kamu D. Brç. Ar. EYF Tİ 9,34 
Fiba E. H. Kamu D. Brç. Ar. EYF 20,0 13,17 
Fiba E. H. Oyak Portföy Kamu D. Brç. Ar. EYF 22,0 20,70 
Garanti E. H. Kamu D. Brç. Ar. EYF 507,0 3,32 
Groupama E. Kamu D. Brç. Ar. EYF 141,3 10,95 
Halk H. E. Kamu D. Brç. Ar. EYF 238,0 8,99 
Metlife E. H. Kamu D. Brç. Ar. EYF 89,3 8,66 
Vakıf E. H. Kamu D. Brç. Ar. EYF 491,6 7,66 
Ziraat H. E. Kamu D. Brç. Ar. EYF 102,9 8,95 


yıllık getirileri ve fonun uzun vadeli performansını okuyucularımıza hazırladık. Önümüzdeki yıl geçiş dönemi 
tamamlanacağı ve belirsizlikler ortadan kalkacağı için 
“birinciler” yeniden sahnede olacak. 

Buna karşılık tablolarımızda katılımcılar için son 
derece önemli olacak iki yenilik getirdik. İlki fonların 
büyüklüklerini de yansıtmamız. Bu sayede fon performansı ile ilgili yeni fikirler de oluşturulabilir. İkinci 
yenilik ise “grup? fonlarını ayrıca ele almak oldu. Bunun 
sebebi ise grup fonlarının yapıları itibariyle komisyon 
ücretleri aynı türdeki fonlara göre daha düşük olduğu 
için getiride yukarıda çıkmaları ve daha önemlisi isteyen herkesin bu fonları satın alamaması. 


e Yıllık Ortalama 
: Getiriler 1000 TL 
(0) 


Kaç TL Oldu? | 


20155 20,70 16,52 16,59 16,20 2102 
3,48 12,49 14,66 24,36 14,79 1.974 
26,42 21,94 17,32 16,42 16,94 2.160 
3,58 11,69 15,41 25,14 15,02 1.993 
2217 20,76 17,90 17,36 16,61 2141 
2,56 12,82 16,00 25,48 15,04 1.993 
14,09 17,56 16,96 20,35 16,23 2118 
15,15 18,19 17,75 21,35 1715 2.204 
5:52 18,14 17,27 21,44 15,81 2.076 
20,33 21,85 15,39 18,31 16,24 2.108 
16,08 18,74 15,42 20,00 5,92 2.087 
12,57 24,84 22,35 12,70 1712 2193 
9) 10,32 15,87 24,40 3,94 1.889 
25,11 20,62 16,67 18,75 16,89 2.160 
14,31 17,71 UYALI 20,94 16,20 2114 
15,67 17,03 16,31 20,60 5,72 2.070 
İY 18,85 5:57 18,32 15,03 2.009 
18,85 17,61 16,24 16,03 5,28 2.030 
7,16 17,75 18,56 16,99 14,00 1.918 


| GRUPFONLARI | İİ FONLARI 


Allianz H. E. Kamu D. Brç. Ar. Grup EYF * 12,3 5,05 
Allianz Y. E. İkinci Esnek Grup EYF * 70,0 1,65 
Anadolu H. E. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı 
Karma Brç. Ar. EYF * G7) 10,55 
Garanti E. H. Kamu D.Brç. Ar. Grup EYF * 172,5 4,41 
Groupama E. Kamu D. Brç. Ar. Grup EYF * 5,4 10,85 
KISALTMALAR: GA: Gelir Amaçlı. BA: Büyüme Amaçlı. BRÇ: Borçlanma. 
çları. GRUP. YÖN: Gruplara Yönelik. YÜK. ÜLK: Yükselen Ülkeler. 
et İç Borçlanma Senetleri, KBA:Kamu Borçlanma Araçları. 


25,30 21,50 1710 16,75 1714 2186 
28,04 22,32 21,72 16,67 18,08 2.261 
15,07 18,52 15,74 19,96 15,93 2.089 
25,01 2110 17,22 19,07 17,36 2.206 
14,42 18,96 18,37 22,01 16,92 2179 
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TARİHLERİ ARASINDAKİ DÖNEMİ KAPSAMAKTADIR. 
HACİMLER İSE 20.12.2017 TARİHLİDİR. 
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Yıllık Ortalama 
: Getiriler 
(€0) 


1000 TL : 
Kaç TL Oldu? 


KAMU İÇ BORÇLANMA FONLARI 


: Büyüklük | 

FON ADI İ (Min. TL) 2013 i İ i 5 YILLIK 

Allianz H. E. Brç. Ar. EYF 590,4 -0,77 12,92 1.295 
Allianz Y. E. Brç. Ar. EYF 1199,3 0,21 14,65 O, 8,12 5,78 5,78 1.316 
Anadolu H. E. Hsbc Portföy Brç. Ar. EYF 350,6 0,28 | 12,76 1,88 7,93 | 5,30 5,63 .309 
Anadolu H. E. Uzun Vadeli Brç. Ar. EYF 2.604,6 -0,94 12,92 0,88 737 5,88 5,22 .283 
Avivasa E. H. Brç. Ar. EYF 3.082,8 0,76 13,68 1,58 8,35 6,08 6,09 1.337 
Avivasa E. H. Uzun Vadeli Brç. Ar. EYF 218,7 0,64 13,80 1,53 8,31 6,25 6, .338 
Bnp Paribas Cardif E. Kamu Brç. Ar. EYF 580,8 -1,61 EZ 0,78 8,12 5,84 4,97 .268 
Cigna Finans E. H. Kamu Brç. Ar. EYF 301,2 -5,32 14,35 122 7,25 6,29 4,76 .249 
Fiba E. H. Brç. Ar. EYF 67,4 -0,51 15,70 1,46 771 581 6,05 .332 
Garanti E. H. Kamu Brç. Ar. EYF 1.899,6 -1,49 13,85 1,36 8,91 6,06 5,74 1.313 
Garanti E. H. Uzun Vadeli Kamu Brç. Ar. EYF 28, -1,77 12,96 1,47 7,84 4,32 4,96 .267 
Groupama E. Brç. Ar. EYF 314,2 0,59 13,91 1,40 8,22 6,35 6,09 .337 
Nn H. E. Kamu Brç. Ar. EYF 375,4 0,56 10,52 6,08 9,20 7,02 6,68 .378 
Ziraat H. E. Kamu Brç. Ar. EYF 6491 -1,58 13,81 0,44 7,85 5,75 5,26 .283 

| GRUPFONLARI | FONLARI 

Allianz H. E. Brç. Ar. Grup EYF * 43,5 0,40 4,40 2,15 8,97 6,69 6,52 .364 
Allianz Y. E. Brç. Ar. Grup EYF * 164,1 116 16,64 184 8,44 6,71 6,96 1.391 
Anadolu H. E. Uzun Vadeli Brç. Ar. Grup EYF * 254,3 -0,28 3,94 | 1,74 8,69 6,76 6,17 1.341 | 
Avivasa E. H. Brç. Ar. Grup EYF * 364,8 171 4,72 2,56 9,10 722 7,06 1.400 
Bnp Paribas Cardif E. Kamu Brç. Ar. Grup EYF * | 109,5 0,35 2,90 | 1,65 9,02 6,78 | 6,14 1.341 
Cigna Finans E. H. Kamu Brç. Ar. Grup EYF * 12,6 -4,89 4,50 116 8,28 6,72 515 1273 
Garanti E. H. Kamu Brç. Ar. Grup EYF * | 346,2 -0,28 5,05 | 2,71 10,05 7,06 | 6,92 1.388 
Groupama E. Brç. Ar. Grup EYF * 6,8 1,79 15,20 2,32 9,40 6,86 ZA 1.403 
Metlife E. H. Kamu Brç. Ar. Grup EYF * 90,5 2,40 0,45 3,62 8,56 6,94 6,39 1.361 
Vakıf E. H. Birinci Kamu Brç. Ar. EYF * 222,8 0,71 3,56 | 1,63 9,82 8,63 6,87 1.387 
Vakıf E. H. İkinci Kamu Brç. Ar. Grup EYF * 5,2 3,86 9,07 8,01 6,39 9,45 7,36 1425 


FAİZLERDEKİ YÜKSELME, KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI 
FONLARININ GETİRİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ 


: Yıllık Ortalama 
STANDART FONLAR | ; rw | My 


* Büyüklük | 

FON ADI İ (Min.TL) | 20135 | 204 | 5 YILLIK 

Aegon E. H. Standart EYF 50) 15 9,74 1,58 7,57 5,71 5,15 .282 
e e m ya 344) 322 8,61 275 762 729 590 330 
Axa H. E. Kamu Brç. Ar. Standart EYF 68,5 0,88 1276 0,62 762. 605 5,23 1.284 
Garanti E. H. Standart EYF lana -2,36 1536 -0,84 8,84 725 5,65 304 | 
Halk H. E. Kamu Brç. Ar. Standart EYF 951,6 106 14,08 0,47 8,58 5,64 5,96 1328 
Metlife E. H. Kamu Brç. Ar. Standart EYF 500,2 1,50 9,57 2,43 7,49 6,2 5,42 .300 
Nn H. E. Kamu Brç. Ar. Standart EYF 2713 138 10,22 5,91 9,24 691. 6,73 1382 


Vakıf Emeklilik Standart EYF 960,7 -0,02 13,10 0,73 8,94 8,59 6,27 1.347 
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Yıllık Ortalama 
: Getiriler 
(€0) 


1000 TL : 
Kaç TL Oldu? 


STANDART FONLAR 


: Büyüklük | 
İ (Min.TL) 0 2013 | A YILLIK 


FON ADI 


Allianz H. E. Standart EYF 29,2 - 14,35 0,47 9,76 8,07 1.358 
Allianz Y. E. Standart EYF 66, - 14,31 2,05 9,79 9,66 8,95 1.404 
Avivasa E. H. Standart EYF 14,8 - 16,17 0,06 9, 6,29 7,90 1.348 
Bnp Parıbas Cardıf Emeklilik Standart EYF 126,5 - 8,08 | 5,72 6,73 8,22 719 1.320 
Cigna Finans E. H. Standart EYF 14, - 10,09 4,17 7,39 9,92 7,89 1.354 
Fiba E. H. Oyak Portföy Standart EYF 66,2 - 10,60 3,74 767 6,39 710 1.314 
Fiba E. H. Standart EYF 6,3 n 14,67 118 751 7,86 722 1.314 
Groupama E. Standart EYF 6,0 - 16,34 | 0,0 8,90 8,57 8,48 1.377 
Ziraat H. E. Standart EYF 574,9 - 9,92 5,43 10,24 8,32 8,47 1.384 
Anadolu H. E. Katılım Standart EYF 2715 1,90 12,74 2,65 8,41 7,80 6,70 1.378 
Vakıf Emeklilik Katılım Standart EYF 320,4 5,39 12,75 6,14 7,09 710 7,69 1.446 
Ziraat H. E. Katılım Standart EYF 206,5 | 0,66 9,13 | 6,80 7,70 8,99 6,66 1377 
Bereket E. H. Katılım Standart EYF 55,9 is dig 7,34 6,85 7,15 7,78 1.349 
Garanti E. H. Katılım Standart EYF 570 z 8,35 6,69 6,15 6,68 6,97 1.309 
Halk H. E. Katılım Standart EYF 68,6 | » 9,41 6,54 6,38 7,46 7,44 1332 
Katılım E. H. Katılım Standart EYF 428,0 5 > 6,95 6,86 8,24 7,35 1.237 
Metlife E. H. Katılım Standart EYF 5.5 # 3.05 5,73 175 7,81 1.250 
DEĞİŞKEN - ULUSLARARASI FONLAR İY KaçTıOldu?. 


Büyüklük | 
FON ADI (Min. TL) 2013 5 YILLIK 


Allianz H. E. Karma EYF 113,0 27,80 


Allianz Y. E. İkinci Esnek EYF 7198 5913 26,07 32,36 24,35 46,87 378 4.849 
Anadolu H. E. Büyüme A. İkinci Esnek EYF 3463 3487 94 YAA 26,24 AA 22,4 2715 
Ee Gm Merke Ülkeler 186,7 142 -0,85 338 54,78 29,90 19,7 2.296 
Avivasa E. H. Birinci Değişken EYF © 6423 30,61 M43 2168 22,14 2225 217 2.657 
Avivasa E. H. İkinci Değişken EYF 73,0 16,00 6,45 16,84 1817 1272 140 1922 
Garanti E, H. Değişken EYF 504,2 13,95 10,36 2418 19,42 810 15.2 2.016 
Nn H. E, Değişken EYF 419,6 1,25 6,74 14,50 1774 15,49 31 1849 
Vakıf Emeklilik Birinci Değişken EYF 1022 2219 946 1806 19,58 13,09 16,5 2135 
Vakıf Emeklilik Temkinli Değişken EYF © 4830 15,81 674. 1613 1757 | 8,36 129 1829 
Avivasa E. H. BRIC Yabancı Değişken EYF 13,9 - - - 39,49 35,67 15,0 1.892 


KURLARDAKİ YÜKSELME ULUSLARARASI FONLARA EKSTRA GETİRİ SAĞLADI 
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Yıllık Ortalama 
PARA PİYASASI LİKİT FONLARI Getrile ——. 


Kaç TL Oldu? | 


: Büyüklük | 
FON ADI | (Min. TL) 2013 i İ i 5 YILLIK 
Aegon E. H. Para Piyasası EYF 24,9 5,16 8,34 10,38 8,37 .494 
Allianz H. E. Emanet Para Piyasası EYF 4,8 4,40 | 8,17 9,02 7,94 | 10,27 7,96 .465 
Allianz H. E. Para Piyasası EYF 312,7 5,21 8,41 9,03 8,69 1,31 8,53 1.504 
Allianz Y. E. Emanet Para Piyasası EYF 12,8 4,69 8,49 9,16 8,10 10,30 8,15 .478 
Allianz Y. E. Para Piyasası EYF 343,8 5,39 8,80 9,74 9,61 1,42 8,99 1.537 
Anadolu H. E. Para Piyasası Likit Esnek EYF 837,6 5,13 8,71 9,68 9,65 11,40 8,91 .531 
Avivasa E. H. Birinci Para Piyasası EYF 1.6781 5,80 8,94 9,71 9,81 11,61 9,17 550) 
Avivasa E. H. İkinci Para Piyasası EYF 116,9 5,81 8,89 9,74 9,79 T1,6O 9,17 .549 
Axa H. E. Para Piyasası EYF 38,6 4,40 8,56 9,42 9,40 1,27 8,61 .510 
Bnp Paribas Cardif E. Birinci Para Piyasası EYF 148,6 5,21 8,48 9,58 9,63 11,71 8,92 .532 
Bnp Paribas Cardif E. Emanet Para Piyasası EYF 1,9 4,46 8,06 8,80 7,80 10,16 7,86 .458 
Cigna Finans E. H. Para Piyasası EYF 103,2 5,17 8,39 9,10 8,74 10,42 8,36 493 
Garanti E. H. Para Piyasası EYF 11577 5,98 9,06 9,69 9,04 T1,O7 8,97 K535) 
Groupama E. Para Piyasası EYF 182,9 5,59 8,87 9,69 9,78 11,46 9,08 .543 
Halk H. E. Para Piyasası EYF 700,0 4,81 8,56 9,14 8,73 1,07 8,46 .500 
Metlife E. H. Para Piyasası EYF 100,2 5,10 | 8,56 | 9,37 8,72 | 10,72 8,49 .502 
Nn H. E. Para Piyasası EYF 427,8 5:52) 8,63 9,37 8,83 10,62 8,56 .507 
Vakıf E. H. Para Piyasası EYF 604,9 5,23 8,99 | 9,24 9,80 11,63 8,98 .536 | 
Vakıf E. H. Para Piyasası Grup EYF * 249,3 525 9,00 | 9,23 9,74 TL7 8,95 534 
Ziraat H. E. Para Piyasası EYF 304,9 5,54 9,05 | 9,73 9,81 11,75 9,18 .550 
Fiba E. H. Para Piyasası EYF 45, si 8,28 9,78 9,86 11,40 9,83 455 
Halk H. E. Emanet Para Piyasası EYF 1 - 8,07 8,80 8,01 10,37 8,81 .402 
Yıllık Ortalama ; 
pa : Getiriler : 1000 TL 
OST FONLARI (3) © KaçTLOldu? 
FON ADI i (Min. TL) i 2013 i i | 5 YILLIK 
Anadolu H. E. Özel Sektör Brç. Ar. EYF 360,66 4,21 10,23 7,88 9,28 11,69 8,66 1.513 
Garanti E. H. Özel Sektör Brç. Ar. EYF 92,12 - 1,08 9,38 9,94 10,48 10,22 1.476 
Avivasa E. H. Özel Sektör Brç. Ar. EYF 1,83 - - N 10,52 12,30 1,41 1.241 
: Yıllık Ortalama 
: Getiriler : 1000 TL i 
ENDEKS FONLAR /  C)  KaçTLOldu? 
Büyüklük | | | 
FON ADI i (Min. TL) i i 2015 i 2016 İ 5 YILLIK 
Allianz Y. E. Bist Temettü Endeksi EYF 5215) 10,40 29115) 12,01 12,71 34,30 9,95 1.493 
Allianz Y. E. Koç İştirak Endeksi EYF 380,6 5,28 36,35 0,92 20,81 251 17,69 2190 
Anadolu H. E. İş Bankası İştirak Endeksi EYE 105,2 -4,54 20,39 -3,47 22,93 29,47 12,95 1.765 
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KATKI FONLARI 


FON ADI 
Aegon E. H. Katkı EYF 

Allianz H. E. Katkı EYF 

Allianz Y. E. Katkı EYF 

Anadolu H. E. Katkı EYF 
Avivasa E. H. Katkı EYF 

Axa H. E. Katkı EYF 

Bnp Paribas Cardif E. Katkı EYF 
Cigna Finans E.H. Katkı EYF 
Fiba E. H. Katkı EYF 

Garanti E. H. Katkı EYF 
Groupama E. Katkı EYF 

Halk H. E. Katkı EYF 

Metlife E. H. Katkı EYF 

Nn H. E. Katkı EYF 

Vakıf E. H. Katkı EYF 

Ziraat H. E. Katkı EYF 


Anadolu H. E. Alternatif Katkı EYF 
Axa H. E. Katılım Katkı EYF 
Bereket E. H. Katılım Katkı EYF 
Garanti E. H. Katılım Katkı EYF 
Halk H. E. Katılım Katkı EYF 

Vakıf E. H. Katılım Katkı EYF 
Ziraat H.E. Katılım Katkı EYF 


Katılım E. H. Katılım Katkı EYF 
Metlife E. H. Katılım Katkı EYF 


: Büyüklük | 
İ (Min.TL) © 2013 


: Getiriler 
(€0) 


1000 TL : 
Kaç TL Oldu? 


4 YILLIK 


14,85 | 6,55 797 353 
4,69 153 9,09 774 8,26 1369 
1757 0,29 9,92 8,74 913 1409 
5,20 0,05 8,73 792. 798 352 
730 0,30 9,34 776 8,67 386 
4,97 0,83 9,03 8,03 8,21 365 
4,88 0,33 9,82 8,85 8,47 378 | 
1,61 5.78 3,02 9,03 8,86 403 
378 129 1018 8,28 8,38 375 
1612 0,29 10,75 8,64. 8,95 401. 
730 0,26 9,51 8,25 8,83. 394 
6,22 -0,58 9,73 783 8,30 367 
a 276 8,86 8,05 770 343 
195 5,50 1013 9,30 9,22 1422 
16,41 018 1018 9,26 9,01 1404 
572. -0,31 9,55 8,32 8,32 1369 
19 788 817 9,38 915 1419 

12,08 9 8,44 9,73. 9,84 1455 

10,42 9,27 764 547. 8,20 1370 

10,09 766 799 10n 8,96 1409 
12,98 725 754 9,58 9,34 1428 
13,75 737 9,08 754 9,43 1433 
1031 814 9,57 1021 9,56 1441 

81996 7594 8,363 8,044 1261 
5634 6,69 7304 6,549 1209 


ALTIN FONLARI YÜKSEK GETİRİ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR 


ALTIN FONLARI 


FON ADI 
Allianz H. E. Altın EYF 
Allianz Y. E. Altın EYF 
Anadolu H. E. Altın EYF 
Avivasa E. H. Altın EYF 

Axa H. E. Altın Katılım EYF 
Bereket E. H. Altın Katılım EYF 
Bnp Paribas Cardif E. Altın EYF 
Garanti E. H. Altın EYF 
Groupama E. Altın EYF 

Vakıf E. H. Altın Katılım EYF 
Ziraat H. E. Altın Katılım EYF 


Katılım E. H. Altın Katılım EYF 


Büyüklük | 
(Min. TL) | 2015 


95.3 


6,59 


6,04 


6,21 
4,92 


5,97 


6,29 
6,38 


6,39 


6,05 
eye 


7,88 
9,80 
9,56 
955 
9,07 

9,1 
9,34 
9,61 
9,29 
9,03 


8,32 


30,44 
27,84 


29,91 


27,26 
29,93 


29,76 


29,32 
29,70 


29,31 


29,67 


29,36 


: Yıllık Ortalama 
i o Getiriler 1000TL 
(4) Kaç TL Oldu? : 


4 YILLIK 


1746 58 762 
744 53 1748 
752. 5,8 776 

1745 47 1715 
776 57 768 
748. 57 768 

16,96 55 759 
752 5,8 777 
738 5,5 759 
736. 54 1754 
753 18,4 1647 
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DEĞİŞKEN TL FONLARI 


FON ADI 


İ Büyüklük 
| (Min.TD) 


İl Getiriler 
(0) 


1000 TL 
Kaç TL Oldu? 


,476 


Aegon E. H. Karma EYF 39,5 -0,72 5,68 0,45 8,63 17,80 8,37 

Allianz H.E. Dengeli Değişken EYF 253,8 -0,19 6,34 -0,06 11,39 19,26 9,35 .542 
Allianz Y. E. Dengeli Değişken EYF 1.939,5 0,18 1,93 2,89 9,51 13,40 7,58 433 
Allianz Y. E. Dinamik Değişken EYF 3174 31 6,77 -5,07 13,91 18,12 8,13 445 
Allianz Y. E. Temkinli Değişken EYF 1.241,9 4,35 9,58 7,92 10,19 10,51 8,51 .503 
Anadolu H. E. Büyüme A. Esnek EYF 938, -3,70 2,95 -4,49 9,60 20,62 7,00 .373 
Anadolu H. E. Dinamik Esnek EYF 55,0 -2,59 2,22 1,31 9,05 2116 7,70 425 
Anadolu H. E. Esnek EYF 1.866,0 -4,45 6,22 -3,74 8,31 13,18 5,90 310 
Anadolu H. E. Gelir Amaçlı Esnek EYF 931) 4,29 7,48 7,46 8,99 8,78 7,40 .428 
Avivasa E. H. Agresif Değişken EYF 129,8 -3,55 3,58 -1,60 11,67 17,53 7,53 415 
Avivasa E. H. Dengeli Değişken EYF 2,0 -2,51 20,96 0,95 1,52 8,58 7,90 442 
Avivasa E. H. Dinamik Değişken EYF 2.427,55 -3,22 5,22 -0,13 11,54 1412 | 7,51 .418 
Avivasa E. H. Karma EYF 78,0 -5,40 573 0,9 11,20 17,29 7,40 1.406 
Avivasa E. H. Muhafazakar Değişken EYF 173, 6,26 8,78 9,56 10,43 10,89 9,19 551 
Axa H. E. Değişken EYF 81,3 -3,59 6,79 -3,58 9,40 19,60 72 421 
Bnp Paribas Cardif E. Birinci Değişken EYF 198,4 0,72 15,00 1,62 11,70 19,48 9,06 521 
Cigna Finans E. H. Birinci Değişken EYF 13,7 -1,02 13,34 3,58 7,39 13,98 5,45 1.278 
Cigna Finans E. H. İkinci Değişken EYF 24,3 -6,19 2118 -2,63 9,85 27,25 9,89 1.547 
Fiba E. H. İkinci Değişken EYF 62,3 -4,64 20,93 102 7,04 19,17 8,70 1.486 
Garanti E. H. Dengeli Değişken EYF 816,8 -116 17,47 -0,43 2,39 18,03 9,26 1534 
Garanti E. H. Dinamik Değişken EYF 1.445,9 -216 16,57 1,83 1,34 17,87 8,36 1.469 
Garanti E. H. Temkinli Değişken EYF 5071 4,51 12,43 9,16 9,97 9,97 9,21 1.551 
Groupama E. Dengeli Değişken EYF 75,1 -2,03 16,02 11,29 0,24 18,73 8,33 1.469 
Halk H. E. Dinamik Değişken EYF 563,2 1,24 18,41 -3,51 0,30 17,07 8,21 1.457 
Metlife E. H. Dengeli Değişken EYF 335,6 2,79 1,87 -0,0l 8,29 18,38 8,26 1.474 
Nn H. E. Dengeli Değişken EYF 397,6 1,04 12,72 3,20 0,60 16,55 8,82 1.515 
Nn H. E. Dinamik Değişken EYF 100,9 0,08 1521 -0,37 9,60 20,88 9,08 522 
Nn H. E. Karma EYF 316,8 -0,49 16,64 1,46 9,94 21,69 9,27 530 
Vakıf E. H. Dinamik Değişken EYF 510,5 1,87 16,71 -5,23 10,09 18,84 771 420 
Ziraat H. E. Değişken EYF 692,5 -2,41 17,389 -215 8,32 8,35 8,00 443 

| GRUPFONLARI | FONLARI 

Allianz Y. E. Atak Değişken Grup EYF * 5,9 1,99 12,78 10,16 12,31 30,85 13,62 862 
Allianz Y. E. Dinamik Değişken Grup EYF * 1,3 1,38 13,04 8,19 14,50 4,93 10,41 632 
Garanti E. H. Dengeli Değişken Grup EYF * | 21,1 -0,73 18,39 0,93 13,84 19,59 10,40 1.615 
Allianz Y. E. Dengeli Değişken Grup EYF * 209,5 0,3 16,94 0,97 11,90 9,89 9,97 586 
Vakıf E. H. Dinamik Değişken Grup EYF * 144,7 -0,41 17,49 -4,90 9,83 26,00 9,60 1.540 
Metlife E. H. Dengeli Değişken Grup EYF * 105,4 3,54 12,99 1,19 9,59 9,82 9,43 555 
Vakıf E. H. Değişken Grup EYF * 4,3 3,79 9,3 | 2,94 4,47 26,46 9,36 1.540 
Allianz Y. E. Temkinli Değişken Grup EYF * 10,7 2,74 13,44 6,49 12,09 10,90 9,3 1.543 
Avivasa E. H. Karma Grup EYF * 35,5 -1,71 | 14,86 101 12,30 8,48 8,99 1.517 
ee Grupta Xöngllk Soli Amaçlı 1477 5,41 8,99 8,67 10,39 0,23 8,74 1519 
Fiba E. H. Oyak Portföy Değişken EYF * 24,4 -4,54 22,72 2,04 7,47 12,61 8,06 1.447 
Allianz H. E. Değişken Grup EYF * 6,5 -3,04 19,13 -2,07 8,45 7,05 791 1.436 
Groupama E. Dengeli Değişken Grup EYF * 0,9 -3,18 15,40 -2,02 10,29 7,77 7,65 1.422 
Cigna Finans E. H. Birinci Değişken Grup EYF * 7,5 -6,61 15:45 4,09 5,95 4,37 | 6,31 1.340 
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Yıllık Ortalama 


a) : Getiriler 1000 TL 

DEĞİŞKEN TL FONLARI 4) Kaç TL Oldu? | 

FON ADI | | | A YILLIK 
Bnp Paribas Cardif E. Değişken Grup EYF * 75 - 21,89 -8,71 14,10 2110 12,10 1.538 
Bnp Paribas Cardif E. İkinci Değişken EYF 115,8 - 19,88 -705 12,99 14,33 10,04 1.439 
Fiba E. H. Birinci Değişken EYF 56,0 - 18,89 -6,50 6,67 13,65 8,8 1.348 


Fiba E. H. Değişken Grup EYF * 22,9 - 19,92 -5,40 5,91 19,93 10,09 1.441 


Allianz Y. E. Unilever Dengeli Değ. Grup EYF * 8,6 - - 4,31 11,49 10,50 6,58 1.285 
Allianz Y. E. Unilever Dinamik Değ. Grup EYF * 68,2 - - 0,25 9,16 24,16 8,39 1.359 
Allianz H. E. Dinamik Değişken EYF 471 - - - 8,94 17,64 13,29 1.282 
Allianz Y. E. 2035 Hedef Fon Sepeti EYE 16,9 : : z 1017 23,35 16,76 1359 
Allianz Y. E. Ata Fin. Dengeli Değ. Grup EYE * 17 : -| N 841 12.61 10,51 221 
Allianz Y. E. Ata Fin. Dinamik Değ. Grup EYF * 4,7 - - >. 11,07 23,1 17,09 1.367 
Fiba E. H. Atlas Portföy Değişken EYE 4,6 E il i 10,88 1736 1412 301 
1 YILLIK 
Fiba E. H. Tacirler Portföy Değişken EYF 3,9 - - - - 13,80 13,80 138 
Vakıf E. H. Pera 3 Değişken Grup EYF * 70 > -. z : 1700. 1700 170 
Vakıf Emeklilik Pera 1 Grup Değişken EYF * | 275. v - “ : 16,50 16,50 165 
Vakıf Emeklilik Pera 2 Grup Değişken EYF * 27,0 - - - - 15,90 15,90 159 


ESNEK FONLAR YENİ DÜZENLEMEYLE DEĞİŞKEN FON OLARAK İSİM 
DEĞİŞTİRDİ. BİRÇOK FON KISTAS ÖLÇÜTÜNÜ DE DEĞİŞTİRDİ 


: Yıllık Ortalama | 
a1 i o Getiriler (|: 1000TL 
DEĞİŞKEN KATILIM FONLARI ©) | KaçTLoldu? 
Büyüklük 

FON ADI i (Min.TL) Ç 2013 i i 5 YILLIK 

Bereket E. H. Büyüme Katılım Değişken EYF i 36,4 2,98 13,02 i 6,86 | 3,79 14,54 8,24 . .479 

Bereket E. H. Muhf. Katılım Değişken EYF i 108,9 3,36 7,38 i 9,18 | 6,9 14,53 8,13 i 1.474 

Vakıf E. H. Katılım Dengeli Değişken EYF 189,5 -0,88 16,81 2,46 8,53 8,41 7,07 .396 

GRUP FONLARI 

Bereket E. H. Katılım Değişken Grup EYF * 50,3 5 ll 52 : 7,98 4,79 14,89 8,54 | .501 

Vakıf E. H. Katılım Değişken Grup EYF * i 3,9 6,36 10,35 i 6,9 i 5,43 9,70 | 7,61 442 

Vakıf E. H. Katılım Dinamik Değişken Grup EYF * 41,4 0,04 17,59 4,33 9,07 9,98 8,20 472 
4 YILLIK 

Axa H. E. Katılım Değişken EYF 7,5 - 13,27 2,80 7,73 4,42 9,56 435 

Halk H. E. Katılım Dinamik Değişken EYF TS - 13,01 0,78 6,98 3,43 8,55 .382 
3 YILLIK 

Katılım E. H. Dengeli Katılım Değişken EYF 109,8 İ - -| 6,45 8,03 2,03 i 8,84 .288 

Katılım E. H. Katılım Değişken Grup EYF * 7145 - - 2 115 3,55 10,66 .354 
2 YILLIK 

Ziraat H. E. Katılım Değişken EYF 37,08 - — 6,82 5,99 1,41 1.239 
1 YILLIK 

Katılım E. H. Agresif Katılım Değişken (Döviz) 30,59 Ni Ni N K 1410 1410 141 


EYF 
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PARA & YATIRIM 


GELİŞEN ÜLKELER 


Para Bitmedi 


2017 gelişen piyasalarda son sekiz yılın en göz kamaştırıcı senesi oldu. 
2018 de parlak bir yıl olacak. Ancak seçimler, Fed'in daha saldırgan 
olması, jeopolitik riskler gibi zorluklar da var. 

LEVENT GÜRSES 


on iki yıldır yatırımcılar gelişen piyasaların 
“ekmeğini yedi” Gelişen ülke borsaları, 2016 
başından itibaren yükselişe geçti. Santiago'dan 
Şanghay'a borsaların iki yıllık getirisi yüzde 50'yi 
geçti. Şimdi daha iyi haberler var: Tüm bu piyasaları havalandıran dalga bu yıl da devam edecek. 
2017'de gelişen ülke hisse senedi piyasalarında son sekiz 
yılın en güçlü rallisi yaşandı. Uzmanlar 2018'de yatırımcılara daha seçici olmalarını ancak Asya ve Latin Amerika 
borsalarında hala yatırım fırsatları bulunduğunu belirtiyor. 
Tokyo merkezli Mitsubishi UFJ Kokusai Asset 


yüklükleri göz önüne alındığında diğer gelişen ülkelere 
oranla hala hızlı bir şekilde büyüyor. Ortadoğu ve Kore 
yarımadasındaki jeopolitik gerginliklere rağmen gelişen 
ekonomilerdeki sağlıklı büyüme de yüksek performansın 
bir nedeni... 

Özellikle Çin ve Hindistan'ın yanında Vietnam, Filipinler ve Malezya gibi Asya ülkeleri yüksek büyüme hızlarıyla 
dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekte yüzde IL)| ile en hızlı büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye de geçen yıl ve 2018 
öngörülerinde büyüme hızında ilk sıralarda bulunan bu 
ülkelerin arasında yer alıyor. 


Management'ın kıdemli fon yöneticisi 
Hideo Shimomura, 2017'nin gelişen 
piyasalar için parlak bir yıl olduğunu, 
gelişmiş ekonomilerde büyüme ve 
düşük enflasyon ortamının gelişenlere 
altın fırsatlar sunduğunu vurguluyor. 
“Rallinin bu yılda da devam edecek 
ancak bazı düzeltmeler de kaçınılmaz 
olarak gerçekleşecek” diye ekliyor. 

2017 gelişmekte olan piyasalarda 
göz kamaştırıcı bir yıl oldu ve performansı yüzde 3Li geçti. Gelişmekte olan 
ekonomilerdeki para birimleri ve hisse 
senetleri, son sekiz yıldaki en büyük 
yükselişlerini gerçekleştirdi. Asya 
piyasaları ise yüzde 37 ile parlarken, 
küresel piyasaların yüzde 17'lik performansını ikiye katladı. Polonya, Çin, 
Güney Kore gibi piyasalar yüzde 40'ın 
üzerinde prim yaptılar. 

Asya'nın en büyük iki gelişmekte 
olan ekonomisi Çin ve Hindistan, bü- 
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EN KIYMETLİSİ 
DOĞU AVRUPA 


: (2017'de gelişmekte olan para 

: birimlerinin ABD Doları karşısında 
fi performansı, Yılbaşından 21 Aralık 
£ itibarıyla, 99 değişim) 


2017'de euro karşısında yaklaşık 

yüzde 11 değer yitiren doların bu yılda en iyidurumda mevcut seviyesini 
koruyacağı öngörülüyor. Yatırımcılar 
gelişen piyasalarda yüksek faiz oranlarıyla yatırım yapmaya sürdürebilir. 
Ayrıca zayıf dolar, metal ve diğer emtia 
fiyatlarını da yükselterek gelişen piyasa 
üreticilerine fayda sağlıyor. 


POLONYA ZİLOTİSİ 8,3 

GÜNEY KORE WONU 6,0 

TAYLAND BAHTI 39 Riskler de Az Değil 

MEKSİKA PESOSU 27 Gelişmiş ekonomiler için olduğu gibi 
TAYVAN DOLARI 24 gelişmekte olanlar için de önümüzdeki 
MACAR FORİNTİ 14 yıllarda zorluklar var. Örneğin Çin'in 
GÜNEY AFRİKA RANDI 0,9 yavaşlamasıyla ortaya çıkacak dış risk- 
HİNDİSTAN RUPİSİ yol ler gelişmekte olanların ihracat artışını 
RESİ LEEİN ve yatırımlarını yavaşlatabilir. 

PREZİİ RE L in Kuşkusuz bir de siyasi belirsizlik ya- 
ENDEMEZAA EERAEEZ abi ratan; seçimler gibi kendine has riskler 
TÜRK LİRASI 14,9 


ARJANTİN PESOSU 


: KAYNAK: THOMSON REUTERS 


151 


var. Bu risk 2018'de özellikle Meksika 
ve Brezilya gibi ülkelerde söz konusu 
olacak. Benzer bir risk de; Çin'in borç 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 


krizi küresel büyüme yoluna 
çakıl taşı döşeyebilir ve özellikle 
bu ülkenin komşuları ani bir 
şekilde yoldan çıkma riskiyle 
karşı karşıya kalabilir. 

ABD Merkez Bankası'nın 
(Fed) faiz artırımlarına rağmen 
Endonezya ve Brezilya gibi 
büyük ülkeler, borçlanma maliyetlerini düşürmeyi başardı. 
Bu biraz enflasyonun düşük 
olmasından biraz da Fed'in 
adımlarının öngörülebilir olmasından kaynaklanıyor. İşte bir 
risk daha: Gelişen ekonomiler 
2018'de Fed'in üç faiz artırımını 
fıyatlandırdı. Peki ya işsizlik 
daha hızlı düşer, ücretler ve enflasyon artışa geçer ve Fed beklenenden daha 
saldırgan olursa piyasalarda neler olacak? 

Bloomberg”in 20 stratejist, yatırımcı ve 
işlemci arasında yaptığı ankete göre bu yıl, 
gelişen ülkelerde tahviller ve hisse senetlerinin performansı gelişmiş ülkelerin üzerine 
çıkacak. Fed eylemleri gelişmekte olan piyasaların performansında belirleyici olmayı 
sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'a ve 
dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'e odaklanmaya devam edilecek. 

Bloomberg”in anketinde, 2018 için uzmanlar yatırımcılara Brezilya, Meksika, Hindistan 
ve Endonezya hisse senetlerini, yine bu dört 
ülkenin tahvillerini öneriyor. Para birimlerinden ise Meksika Pesosu, Polonya Zlotisi ve 
Rusya Rublesi öneriliyor. 

Türkiye borsası ve tahvilleri belirsizlik 
nedeniyle yatırımcılara önerilmiyor. Anket 
sonuçlarına göre enflasyonda en çok artış Türkiye ve Hindistan'da beklenirken, Meksika'da 
düşüş öngörülüyor. Büyüme cephesinde ise en 
çok Türkiye ve Çin'de yavaşlama, Brezilya ve 
Hindistan'da hızlanma tahmin ediliyor. 

Citibank'ın son raporunda da gelişen piyasaların 2017'de iyi bir performans gösterdiği, 
yatırım için uygun ortamın bu yılda süreceği 
vurgulandı. Citibank'ın küresel politika analisti Tom Fordham tarafından hazırlanan raporda, gelişen piyasalar için üstesinden gelinmesi 
gereken zorluklar bulunduğu ve “engelsiz 
büyümenin beklenmesi yanlış” olsa da, şoklara 
karşı artan bir direnç ile gelişmekte olanların 
bir menkul değer sınıfı olarak olgunlaştığı 
vurgulandı. 


2116 3 
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Çin'in büyümesindeki 
yavaşlama hem ülkeyi hem 
de gelişen ekonomileri 
tehdit ediyor. 


Fordham, gelişen piyasalarda “para birimlerinin aşırı değerlenmemesi, reel faiz oranlarının nispeten yüksek kalması, cari dengenin 
bozulmaması ve rezervlerin sağlam olması” 
gibi 2017'de para girişini sağlayan faktörlerin 
halen sürdüğünü belirterek 2018'de ABD 
Doları'nın zayıflamasının da bu piyasalara 
akışın desteklenmesine yardımcı olacağını 
ifade etti. 

Citi raporunda, büyük ekonomilerin parasal genişleme programlarını giderek yavaşlatmasına rağmen, gelişen piyasaların esneklik ve 
olgunluk belirtileri gösterdikleri ve “ciddi bir 
ilgiyi” hak ettikleri vurgulandı. 

“Gelişmiş piyasalardan daha cazip getiriler 
beklenebilir ve şoklara karşı aşırı derecede 
gelişmiş bir yeteneğe sahip oldular” denilen 
raporda, gelişen ekonomilerde “büyümenin 
hızlandığını ancak hiçbir şekilde aşırı ısınma 
görülmediği ve sermaye girişinin istikrarlı 
derecede arttığı” belirtildi. 

Deutsche Bank son raporunda, 2018'de 
politikaya ve özellikle seçimlere güçlü bir 
odaklanmayla tek tek ülkelerin özelliklerinin 
daha önemli rol oynayacağını belirtti. Eş zamanlı küresel büyümenin gelişen ülkeler için 
destekleyici olduğu ancak kademeli olarak 
sıkılaştırılan parasal genişlemelerin “pruva 
rüzgarı” yaratabileceği vurgulandı. 

Gelişen ülkelerde büyümenin geçen yıl 
olduğu gibi önemli bir dinamik olacağını, 
Asya'nın yine öne çıkacağını vurgulayan Deutsche Bank, Hindistan'da büyümenin bu yıl 
yüzde 7,5'e çıkacağını tahmin ediyor. Latin 
Amerika'ya da büyümenin geri döneceği ve 
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Brezilya ve Meksika'nın yüzde 2'nin, Arjantin 
ve Şili'nin yüzde #ün üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak seçimler 2018'de 
önemli bir oynayacak. Brezilya ve Meksika'da 
merkez dışı bir hükümetin iktidara gelme 
olasılığını yüksek bulan Deutsche Bank, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Rusya, Mısır, Tayland, Kolombiya, Venezüella'daki seçimlerin 
de önem kazanacağını vurguluyor. 

Türkiye, Güney Afrika ve Rusya'da politik 
gelişmelerin önemli rol oynayacağını, Kore'deki jeopolitik gelişmelerin, Hindistan'daki seçim sürecinin, Venezüella'nın borç konusunda 
temerrüde düşme ihtimalinin yakından izlenmesi gerektiğini de belirtiyor. 

ABD Doları'nın değer kaybını sürdürme 
ihtimali ve güçlü büyüme oranları nedeniyle 


2018'DE BU ÜLKELER YAKINDAN İZLENECEK 


s9 Çin'detüm sıkıntılara rağmen müthiş bir boğa piyasası var. Şanghay 
Endeksi, 2017'de yüzde 48 tırmandı. Ancak şirketlerin üzerinde müthiş bir 
borç yükü var. Borçlanma maliyetleri artıyor, enflasyon yükselişte... Parasal 
sıkılaştırma faiz oranlarını yukarı çekmeye devam ederken, gayrimenkul satış 
hızının yavaşlaması da bekleniyor. Başkan Şi Jinping'in borçları azaltmak, 
sistemik riskleri azaltmak için attığı adımlar ilgiyle izleniyor. Para politikasını 
sıkılaştırdı, sermaye kontrollerini gevşetiyor ve finans sektöründe yabancı 
sermayenin payını artırmayı hedefliyor. 


s Çin'de ekonomiye ilişkin riskler, Hong Kong'un ekonomik büyümesini de 
ciddi biçimde baskılıyor. Deutsche Bank, Çin'de geçen yıl yüzde 6,8 olan 
büyümenin 2018'de 6,3'e, ABN-Amro Bankası ise yüzde 6,5'e düşeceğini 
tahmin ediyor. 


s9 Hindistan'da Başbakan Narendra Modi reformları sürdürüyor. Hantal 

vergi sisteminde önemli reform yapıldı. Moody's 14 yıl aradan sonra ilk kez 
Hindistan'ın kredi notunu artırdı. Hükümet, ekonomiyi hızlandırmak için kamu 
bankalarına 32 milyar dolar enjekte edeceğini açıkladı. Geçen yılki yüzde 
6,3'ün ardından bu yıl beklenen yüzde 7,5 büyümeye rağmen aşırı ısınma 
endişeleri şimdilik gündemde değil. Hindistan'dan son iki ayda bir para çıkışı 
gerçekleşmiş olabilir ancak yıllık bazda para girişi hala güçlü. 

s9 Kore yarımadası ise bir başka endişe kaynağı... “Roket Adam” Kim Jong 
Un, füze testleriyle dünyayı hoplatmaya devam ediyor. Pyongyang, nükleer 
gücünün tamamlandığnı açıkladı. Tansiyon bu yıl da yükselecek. 


se Mısır, bu yıl yüzde 4,5, 2019'da yüzde 4.9 olarak beklenen yüksek büyüme 
ve 2018 sonunda yüzde 14'e kadar çıkması beklenen faiz oranı ile yatırımcılara 
tavsiye edilen bir ülke. 


s 2018'in Türkiye ve Güney Afrika için zor bir yıl olacağı belirtiliyor. Özellikle 
Türkiye için siyasi ve jeopolitik risklerin ön plana çıktığı, canlanma belirtileri 
gösteren Rusya'da ise yaptırımların etkileri ve geleceği izlenecek. Deutsche 
Bank, 2018'de Türkiye için yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları ile 
zayıflayacak para birimiyle desteklenecek yüksek büyümeye dikkat çekiyor. 


s Latin Amerika, 2018'de en dikkat çeken bölgelerden olacak. Deutsche 
Bank, resesyonun ardından geçen yıl 1,1 büyüme gösteren Brezilya'nın bu yıl 
2,6, 2019'da ise 3,2 büyümesini bekliyor. Tüketim ve yatırımlardaki canlılığın 
büyümeye yansıması ve emeklilik reformu gibi olumlu gelişmelerin Ekim 
ayındaki seçimlerin sonuçları ile bozulma ihtimali var. Sadece Brezilya 
değil, Peru'da yüzde 4, Şili'de yüzde 3,4, Arjantin'de de yüzde 3,3 büyüme 
bekleniyor. 
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özellikle Latin Amerika para birimlerinin yüzde 5'e yaklaşan yüksek getiriler sağlayacağını 
vurgulandı. Deutsche Bank, gelişmiş ülkelerde 
parasal genişlemenin sona ermeye başlamasının, ABD ve Avrupa'da faiz verimliliğinin artmaya başlamasının gelişmekte olan ekonomilerin sabit getirili enstrümanlarında olumsuz 
ağırlığını hissettireceğini ifade etti. 

HSBC ise, 2018'de yatırım dünyasında en 
iyi yatırım fırsatlarının gelişmekte olan ülkelerde olacağını belirtti. 2018'de gelişmekte 
olan borsaların güçlü performansını sürdüreceğini ve bir kez daha gelişmekte olan ülkeleri 
geride bırakacağını vurgulayan HSBC, borsalarda yatırım fırsatlarının Asya ülkelerinde 
olmayı sürdüreceğini öngördü. HSBC Küresel 
Aktif Yönetimi Gelişmekte Olan Piyasalar 
Menkul Değerler Müdürü Nick Timberlake, 
Güney Kore ve Çin borsalarının yine öne çıkacağını kaydetti. © 


GELİŞEN BORSALARIN 


2017 PERFORMANSI 

20 ARALIK 
Ni YILBAŞINDAN İTİBARIYLA 
ÜLKE 20 ARALIK'A SON BİR YIL 
POLONYA 49,5 52,2 
ÇİN 481 50) 
G.KORE 43,8 40,9 
ŞİLİ | 376 379 
HİNDİSTAN o M5 363 
MACARİSTAN 32) 36,6 
PERU 31 327 
TAYLAND 293 | 329 
TÜRKİYE 28, 
ÇEK CUM. 26,7 30,9 
G. AFRİKA 26,3 317 
YUNANİSTAN 22,9 29; 
TAYVAN 210 20, 
FİLİPİNLER 94 23,9 
BREZİLYA M8 26,6 
MALEZYA 16,9 ri 
ENDONEZYA 59 20,4 
MEKSİKA 131 4, 
KOLOMBİYA 17 1,6 
MISIR -0,2 8,9 
RUSYA 7 -0,9 
KATAR 140 135 
PAKİSTAN -31,9 313 
BRIC 359 38,9 
GELİŞEN ASYA 373 379 
GELİŞEN DOĞU 
Mi 196 ei 
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Etik Değerler Merkezi Derneği EDMER, 

etik ile ahlakı en önemli değerlerinden biri olarak gören şirketleri 
desteklemek ve gençlerimiz adına onlara teşekkür etmek amacıyla 
Etika Türkiye Etik Ödüllerini düzenliyor, 

2017 yılı Türkiye'nin en etik şirketlerini belirliyor. 


Tüm katılımcıların bu değerli ödülü kazanması dileğiyle... E TI | KA 2 O 1 / 


TÜRKİYE ETİK ÖDÜLLERİ 


www.edmer.org 
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PayU 


Alternatif Ödeme 


PayU, 2018'de 1 milyar dolar ciroya ulaşacak. Hedef ise PayU Hub 
platformuyla dünyanın en büyük 500 şirketiyle anlaşmak ve online 
ödemelerde dünyada ilk beş şirket arasına girmek... 
NUREFŞAN KUTLU 


ir köşede oyun konsollarının durduğu, duvarlarda motive edici yazıların yer aldığı, 

yeşilin ortama enerji kattığı bir yer... Değişen 

dünyayla birlikte yeni ofis modelleri, renkli 

mekanlar, samimi çalışma ortamları ve sıcakkanlı işverenler hayatımıza girmeye başladı. İşte PayU 
ofisine girdiğinizde edindiğiniz izlenim tam da bu: Yenilikçi... PayU Türkiye'nin 37 yaşındaki CEO'su Emre Güzer 
de döneme ve ortama uygun genç, sıcakkanlı, enerji dolu, 
işini bilen, trendleri takip eden, dinamik bir yönetici... 
Belki de bu enerjinin de etkisiyle 2017'de Türkiye'nin ilk 
online ödeme servis sağlayıcısı olarak hayatımıza giren 
PayU, 2017'yi 2,5 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatıyor. Çalıştıkları şirket sayısı ise 6 bini aktif olmak üzere 
10 bini geçti. Çok hızlı büyüdüklerini söyleyen Emre 
Güzer'in 2018 hedefi ise 1 milyar dolar ciroya ulaşmak... 
Öte yandan, PayU Hub adını verdikleri bir platform ile 
Uber ve Aliexpress gibi dünyanın önde gelen şirketleri ile 
de iş birlikleri içine giriliyor. PayU Hub'ın 2018'in olayı 
olacağını belirten Güzer “İşletmelerin dünyanın her yerindeki ödeme sistemlerine tek bir platform üzerinden 
erişimi sağlayacağız” diyor. 

Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret şirketlerini 
bünyesinde barındıran ve 102 yıllık bir geçmişe sahip 
Nespers grubuna bağlı küresel bir şirket olan PayU 
yaklaşık 14 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyette 
bulunuyor. Şirketin amacı ise e-ticaret yapan ve online 
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ödemeye ihtiyacı olan işletmelerin bu alana ilişkin problemlerini ortadan kaldırmak... PayU, hızlı bir şekilde 
ödeme almak için gerekli sanal pos gibi araçları tek bir 
entegrasyonla e-ticaret işletmelerine sunuyor. Dünyada 
yıllardır kullanılan bu teknoloji, Türkiye'de oldukça kısa 
bir geçmişe sahip. PayU, Türkiye'ye girme kararını altı 
buçuk sene önce alıyor. Emre Güzer'in PayU hikayesi 

de bu şekilde başlıyor. 2001'de Pamukbankta kariyerine 
başlayan Güzer, 2004 itibariyle kendine elektronik ticaret 
alanında bir kariyer çizme kararı alıyor. Çeşitli şirketlerde 
bu alanda görevler yürüttükten sonra ise PayU macerasına kadar Garanti Ödeme Sistemleri'nde E-ticaret Yöneticisi olarak görev yapıyor. PayU ile tanışmasını ise şu 
şekilde anlatıyor: “PayU Türkiye'ye girme kararı aldığında yöneticilerinde aradıkları şey çok basitti. Bankacılık 
bilen, ödeme sistemlerini tanıyan, online dünyaya hakim 
ve İngilizce bilen birini arıyorlardı. Ben de bu tanıma 
uygun kişiydim.” 

Türkiye'de sanal pos hizmeti, PayU pazara girmeden 
önce sadece bankalar tarafından sağlanıyordu. Akbank, 
Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Finansbank gibi kurumlar sanal pos hizmeti veren başlıca 
bankalar arasında yer alıyordu. Bu nedenle e-ticaret yapmak isteyen bir işletmenin sanal pos hizmeti alabilmesi 
için her bankayı ziyaret edip hepsinden ayrı poslar alması 
gerekiyordu. Üstelik her bankanın kredi kartı sadece 
kendi posunda taksit yapıyordu. Dolayısıyla işletmeler 
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yedi, sekiz tane bankayı dolaşıp, ayrı anlaşmalar yapmak 
zorundaydı. Öte yandan sanal 
pos başvuru süreci hizmeti 
veren bankaya göre değişiklik 
gösterebiliyordu. Yani sanal 
pos alım süreci şirketler için 
oldukça zahmetli bir işti. Bugün sanal pos hizmeti almak 
için eğer PayU gibi şirketler 
ile anlaşma yoluna gidilmezse 
şirketlerin yine bu süreçlerden 
geçmeleri gerekiyor. Fakat 
özellikle altı, yedi sene öncesine göre süreçler hem hızlandı 
hem de kolaylaştı. PayU gibi 
fintek şirketleri bankaların bu 
süreçleri öğrenmesinde büyük 
rol oynadı. Güzer altı, yedi 
sene önce piyasadaki ihtiyacın 
bütün süreci ve sanal işlemleri kolaylaştıracak bir ürün 
olduğunu söylüyor. PayU'nun 
piyasaya girişamacını da bu 
ihtiyaca bağlıyor ve “İşletmelere tek bir platform, tek fiyat, 
tek ürün, tek yerden entegrasyon ve tek mutabakat ekranı 
ile gitmek istedik” diyor. 
PayU'nun Türkiye pazarına girmesinin ardından 
Türkiye'de bankalardan bağımsız online ödeme sistemleri sunan başka kuruluşlar da 
ortaya çıkmaya başladı. Iyzıco, 
PayTR, TurkPos, HepsiPay, 
iPara gibi kuruluşlar da bugün 
bu hizmeti sağlıyor. Öte yandan e-ticaret pazarı her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. 
TÜBİSAD ve ETİD'in nisan 
ayında yayınladığı rapora göre 
artan İnternet penetrasyonu 
ve akıllı telefon kullanımı ile 2016 itibarıyla 
Türkiye e-ticaret pazarı hacmi 30,8 milyar 
lira seviyesine ulaştı. E-ticaret”te perakendenin payı ise 17,55 milyar lira oldu. 2012'de yüzde 1,7 olan perakendenin payı 2016 itibariyle 
yüzde 3,9'e yükseldi. Önümüzdeki yıllarda 
bu rakamların daha da artması bekleniyor. 
PayU gibi ödeme kuruluşlarının sayısının 
artmasının tabii ki online alışverişin bu denli 
gelişmesinde çok büyük etkisi var. Güzer 


de bu konuya parmak basıyor ve “Ödeme 
kuruluşlarının sayısının artması sektörün 
büyümesine imkan sağladı. Bugün e-ticaretin 
bu kadar gelişmesinin en önemli nedeni ödemeye ilişkin girişimler... Sektörde hepimizin 
kapattığı farklı boşluklar var” diyor. Rekabette öne geçmenin yolunun ise farklı ödeme 
sistemleri sunmaktan geçtiğini düşünüyor. 
Türkiye'de kredi kartı ile ödeme oranları 
yüzde 90'lara dayanıyor. Fakat aslında kredi 


PayU Türkiye CEO'su 
Emre Güzer 2018'de 
hedeflediği yüzde 50'lik 
ciro artışının yanında 
StartupuU platformu ile 
yeni girişimcilere de 
destek olacak. 
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kartıyla online alışveriş yapan beş milyon kişi 
var. Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu bir ülke 
olduğu düşünüldüğünde 5 milyon oldukça 
düşük kalıyor. Güzer de bu duruma dikkat 
çekiyor ve ekliyor “Türkiye'nin kredi kartı 
cenneti olduğu doğru... Herkesin kredi kartı 
var ama online ödeme konusunda çekinceleri olan da çok sayıda kullanıcı mevcut. Bu 
nedenle alternatif ödeme yöntemleri icat 
ederek daha fazla insanı İnternet üzerinden 
alışverişle tanıştırmamız gerekiyor.” 
PayU'nun ödeme sistemlerinde alternatif 
yaratma çabalarının son yıllarda birçok örneği var. Mesela, PT'Tler ile entegre olunarak 
yeni bir sistem hayata geçirildi. Türkiye'de 8 
bin civarında PTT şubesi bulunuyor. Bu şubeler her gün milyonlarca birey tarafından para 
almak, göndermek ve fatura ödemek gibi 
işlemler için sıkça kullanılıyor. PayU'da özellikle kredi kartı bilgilerini İnternet üzerinden 
vermek konusunda çe- 


hedeflediklerini belirtiyor. PayU Hub, tek bir 
entegrasyon ile 250'den fazla lokal ödeme 
aracına ulaşma imkanı sunmayı amaçlıyor. 
Yani tek bir platforma bütün yerel ödeme 
sistemleri entegre ediliyor. Böylece dünyanın 
çeşitli yerlerinde hizmet veren şirketler bu 
platforma dahil olduklarında üç yüzden fazla ödeme sistemine erişim sağlıyor. Mesela 
Türkiye'de bütün bankalara entegre oluyor, 
taksit yapabiliyor ve puan kullandırabiliyor. 
Aynı şey birçok ülke için geçerli... Güzer'e 
göre bu platform ile yüzden fazla ülkede iş 
yapan küresel işletmelerin ödemeye dair 
bütün sorunları çözülecek. Henüz yeni olan 
bu platform için PayU, Uber ve Aliexpress ile 
anlaşma sağlamış bile... Anlaşma aşamasında 
oldukları birçok büyük kurum da var. PayU 
Hub'ın 2018'in ürünü olacağını iddia eden 
Güzer “Yeni ve eşsiz bir şey icat etmemiz 
gerekiyordu. PayU Hub ile bunu gerçekleştirdik. Birçok dünya devine bu 


kingen olan müşterile- 


şekilde ulaşacağız” diyor. 


rine PTTler aracılığıyla PayU 'gerçek zamanlı Türkiye pazarında ise 
nakit ödeme imkanı kredi' kavramını hayata hedefler hızlı büyüme üze- 


sunuyor. Online alışverişlerde 'nakit öde seçe- 


geçiriyor. Sistem 2019'da 


rine kurulu... 2018'de yüzde 
50'nin üzerinde bir büyüme 


neğini sunan işletmeler, Türkiye'de olacak. hedefleri olduğunu belirten 


müşterilerine alışverişlerisonucunda bir referans 
numarası sunuyor. Müşteriler bu referans 
numarası ile PTT üzerinden ödemelerini gerçekleştiriyor ve ürün ödeme gerçekleştikten 
sonra gönderiliyor. Güzer, bu sistemi hayata 
geçirmekteki amaçlarının daha fazla insanı 
ekosisteme dahil etmek olduğunu söylüyor 
ve dünyanın birçok yerinde bu sistemin kul- 


PAYU HUB PROJESİ lanıldığını belirtiyor. PayU'nun müşterilerine 
KAPSAMINDA İLK OLARAK li ola dubu birdi? b a 
UBER VE ALIEXPRESS alternatıt o ni sunduğu bir diğer sistem 1se 
İLE ANLAŞMA YAPILDI. Compay... Online alışveriş sitelerinden direk 
BU SAYEDE ŞİRKETLER bankaların İnternet bankacılığı uygulamala- 


TEK BİR PLATFORMLA . wi : 
FAALİYET GÖSTERDİKLERİ O Tina bağlanarak kişilerin kendi hesaplarından 


TÜM ÜLKELERDE ödeme yapmasını sağlayan sistem kredi kartı 
ÖDEME SİSTEMLERİNE ile ödemeyi tercih etmeyen ve EFT/Havale 
ERİŞEBİLECEK. e p > 
gibi geleneksel yöntemlerle de uğraşamayan 
kişileri hedefliyor. 


Güzer, 2018'de de alternatif ödeme sistemleri üzerinde yoğunlaşmayı planlıyor. 
Güzer'in gelecek yıl hedeflerini ise global 
ve yerel olarak ikiye ayırmak gerekiyor. 
PayU'nun küresel olarak 2018'deki en büyük 
hedefinin PayU Hub adını verdikleri platformla uluslararası büyük firmalara ulaşmak 
olduğunu belirten Güzer, tamamen top 500'ü 
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Güzer, PayU Hub'ın getireceği yeniliklerle birlikte çok 
ciddi bir ivme yakalayacaklarını düşünüyor. 
Üstelik StartupU adını verdikleri program 
kapsamında destek verdikleri start-up'larla 
iş birliklerini artırarak kredi kartı kullanmak 
istemeyen insanları ekosisteme dahil etmek 
de hedefleri arasında yer alıyor. Öte yandan 
Güzer, 2019 hedeflerini açıklarken şöyle 
diyor: “Bazı PayU ülkelerinde bireylere alışveriş anında gerçek zamanlı kredi vermeye 
başladık. Bu sistem ile büyük bir iş hacminin 
oluşmasını bekliyoruz. Türkiye'de lisanslar 
ve anlaşmalar nedeniyle gerçek zamanlı kredi vermek mümkün değil ama 2019'ın ana 
teması gerçek zamanlı kredi vermek olacak.” 

Türk insanının İnternet üzerinden ödemelerde şüpheci ve tedirgin olduğu su götürmez 
bir gerçek... Bireyleri online alışverişe teşvik 
etmek için gerçekten güven duymalarını 
sağlayacak yeni yöntemler bulmak gerekiyor. 
PayU CEO'su bu konuda oldukça özverili ve 
iddialı... Görünen o ki eğer Güzer hedeflerini 
gerçekleştirebilirse 2018'de hem küresel hem 
de yerel piyasalarda online ödemelerde yeni 
kapılar açılmaya devam edecek. © 
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Petrol Boğaları İşbaşında 


Kuzey Denizi'ndeki hayati bir boru hattında meydana gelen çatlak, 
petrolü 65 dolara çıkardı. Ancak devlerin üretimi kısması, küresel talepte artış, 
ısınan Ortadoğu gibi nedenlere bu seviye kalıcı görünüyor. 

LEVENT GÜRSES 


1 Aralık Pazartesi günü dünyanın en önemli petrol 
boru hatlarından birinin sızıntı nedeniyle kapatıldığı haberi üzerine petrol fiyatları, son 2,5 yıldır 
ilk kez varil başına 65 doların üzerine çıktı. 

Kuzey Denizi Brent petrolünün önemli bir bölümünü rafıneriye transfer eden Forties boru hattındaki 
çatlak ve ardından gelen üretimin durdurulması küresel 
petrol piyasalarında şok yarattı. Brent petrolünün varili 
63 dolar seviyesinden 65,70 dolara kadar çıktı. 

Britanya'nın en büyük denizaşırı petrol üretim bölgelerinden olan Forties havzası ve günde 450 bin varil 
petrol taşıyan boru hattı sistemi, küresel petrol arzının 
en stratejik noktalarından biri. Forties boru hattı, Brent 
petrolünü denizden ve ardından karadan taşıyarak, Edinburg bölgesindeki rafineriye ulaştırıyor. Aberdeenshire 
yakınlarında boru hattında çatlak tespit edilince üretime 
ara verildi. Kuzey Denizi'ndeki 80'den fazla deniz platformunda üretim durduruldu ve bazı karayolları ulaşıma 
kapatıldı. 

İşletmeci firma Ineos, onarımın haftalar alacağını belirtirken, üretimin durması nedeniyle 
günlük kaybın 20 milyon sterlin 
olduğunu bildirdi. İlerleyen günlerde, çatlak belirlenen bölgedeki güvenlik kordonu yarı yarıya 


azaltılırken, Ineos onarımın E ioo 
yolunda gittiğini, 2-4 hafta süre- : &o 
ceğini bildirdi. i 60 

Ancak bu rahatlatıcı haber- 40 


lere karşılık petrol boğaları 
“saldırıya” geçti ve artık petrol 
fiyatlarının yükselmesi için sa- 
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PETROL FİYATLARININ 
2000'DEN BU YANA SERÜVENİ 


(Kuzey Denizi Brent petrolü, Dolar/Varil) 


dece Forties çatlağı değil, birçok neden sıralanıyor. Özetle; OPEC ve Rusya'nın üretimi kısma anlaşmasını 2018 
sonuna kadar uzatması, ABD'de kaya gazı üretiminin 
inişe geçerken, stokların son iki yılın en düşüğüne inmesi, 
küresel talebin artması... Ve jeopolitik gerekçeler; en büyük üreticilerden Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın sonu nereye gideceği tartışılan 
hamle ile “kudretli” prensleri tutuklaması ve reformlar 
başlatması, Ortadoğu'da sonu savaşa gidebilecek gerginlik ve özellikle Suudi Arabistan ile İran arasında çatışma 
ihtimali... 

Çoğu uzman en azından bu yüzyılın kalan bölümünde 
temel yakıt kaynağı olmaya devam edecek petrolde jeopolitik riskin dönüş yaptığını kabulleniyor. Birkaç yıldan 
bu yana petrol fiyatlarında var olmayan endişe faktörünün Ortadoğu'daki gerginlik ile artık yeniden fiyatlanma- 
ya başladı. 

Ortadoğu'daki gerginliklerin üzerine Suudi Arabistan'daki son gelişmeler ve bölgeyi daha riskli bir hale getirdi. Suudi Arabistan'ın Yemen'e 
saldırılarını yoğunlaştırması, 
Yemen'deki Husi hareketinin 
Riyad'a füze saldırıları ve Suudi 
Arabistan saldırıyı İran ve Hizbullah saldırısı ve bir savaş ilanı 
olarak nitelendirmesi bölgesel 
savaş riskini artırıyor. 

Dünyada ihraç edilen petrolün üçte birinin geçtiği Hürmüz 
Boğazı'nda kaza ile bile olsa 
bir petrol tankerine füze isabet 
etmesi, bölgeyi deniz trafiğine 
kapatacağı gibi uzun bir süre 
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bölgeden arzın kesilmesine neden olacak. 

Ortadoğu'da olası bir savaş, sadece petrol 
fiyatlarının “zıplamasına” neden olmayacak, 
hisse senetleri, tahvil, gayrimenkul, güzel sanatlar gibi bütün küresel finansal balonların 
petrol fiyatlarının sivri ucuyla patlamasına 
neden olabilir. 

Petrol fıyatları haziran ayında dip yaptıktan sonra eylül başından bu yana yükseliş 
trendinde seyrediyor. Brent petrol yılbaşından 19 Aralık'a kadar yüzde 12,5 değer kazanırken, yıl içinde en dip noktasından en tepe 
noktasına yüzde 44 değerlendi. 

Petrol fiyatları bilindiği gibi Haziran 
2008'de tarihi zirvesi olan 140 dolara çıktıktan sonra küresel finansal krizle beraber 
45 dolara kadar indi. Daha sonra küresel 
ham madde kaynaklarını adeta yutan Çin'in 
öncülüğündeki canlanma ile yeniden yükselerek 2011 başından 2014 Temmuz'una kadar 
100-125 dolar arasında dalgalandı. Kuşkusuz 
bu yükselişte Arap Baharı, Irak'taki kargaşa, 
Suriye'de iç savaşın başlaması ve Rusya'nın 
Kırım”ı işgali gibi jeopolitik olayların da etkisi vardı. 

Daha sonra keskin bir düşüşle 2015 başında 50 dolara, aşırı bolluğun ve talep azalmasının devam etmesiyle 2016 ekiminde 31 
dolara indi. 2017'ye de bu seviyeden hareketlenmeyle 57 dolar seviyesinden başladı. 
Küresel arz talep dengesinin 2017 başından 
itibaren dengelenmesi de fiyatların yıl içinde 
yükselmesinin en önemli nedeni... 

Petrol fiyatlarının geçen yıl ortasından bu 
yana yükselişinin temel nedeni, Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve başta 
Rusya olmak üzere örgüt dışı üyelerin Kasım 
2016'da üretimde kısıntıya gitme kararı alması... OPEC ve kartel dışındaki 10 üretici, aralık başında üretimi kısma anlaşmasını 2018 
sonuna kadar sürdürme kararı aldılar. OPEC 
Başkanı Halid El-Falih, Viyana'daki OPEC 
zirvesinin ardından anlaşmanın uzatıldığını 
belirtti. Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Rosneft'in birinci başkan yardımcısı 
Pavel Fedorov da, daha önce uzlaşmaya varılan günde 1,8 milyon varil kısıntı yapma 
hedefinin 2018 sonuna kadar sürdürülebileceğini söyledi. 

ABD Enerji Bakanlığı'nın raporuna göre 
OPEC'in petrol üretimini 2017 yılında günde 
32,5 milyon varile inerek 2016 ortalamasına 
göre günde 200 bin azaldı. Bakanlık rapo- 


runda, OPEC'in üretimi 2018 yılında ise 
günlük ortalama 32,7 
milyon varil olacak. 
Raporda, OPEC ve 
OPEC dışı üreticilerin 
üretimi kısma anlaşmasını 2018 sonuna 
kadar uzatma kararı 
almalarına rağmen, 
OPEC dışı üreticilerin 
arzdaki artışa katkı 
verecekleri ifade 
edildi. 

Uluslararası Enerji Ajansı (ETA) ise OPEC 
dışı üreticilerin, ABD Enerji Bakanlığı'nın 
tahmininden daha fazla üretim artışı yapacakları görüşünü paylaşıyor. ETA'ya göre 
OPEC dışı üreticilerin 2018'deki toplam 
üretimi, 2017'ye göre günde 1,7 milyon varil 
artışla 60,3 milyon varil olacak. 

ABD cephesinde de üretimde yavaşlama 
var. Üretim için açılan yeni kuyu sayısı 15 
Aralık itibarıyla son altı haftanın en düşügüne indi. Ancak yine de ABD'nin üretiminde genel bir artış var. 2016 ortasına göre 
ABD'nin petrol üretimi yüzde 16 artarak günde 9,8 milyon varil oldu. Böylece ABD günlük üretimleri sırasıyla 10 ve 11 milyon varil 
olan en büyük iki üretici Suudi Arabistan ve 
Rusya'ya yaklaştı. © 


OPEC ve Rusya'nın 
ortaklaşa aldığı üretim 
kısıntısı kararına 
Ortadoğu'daki gerginlik 
eklenince fiyatlar artmaya 
başladı. 


PETROLÜ YUKARI ÇEKEN BEŞ NEDEN 


s Veliaht Prens büyük oynuyor: Suudi Arabistan'ın “demir yumruğu” 
Muhammed bin Salman, iktidarını pekiştirmeye çalışırken büyük riskler alıyor. 
Petrolü ekonominin itici motoru olmaktan çıkarmak için uğraşırken, İran'la 
gerginliği sürdürüyor. Başarısızlıkla gelebilecek karışıklık ihtimali her zaman 
var. 


9 İranile savaş ihtimali: Riyad ile Tahran arasındaki gerginlik had safhada... 
Son olarak Suudi Arabistan ve ABD, Yemen'deki Hussi milislerin Riyad'a 
fırlattığı füzenin İran yapımı olduğunu öne sürdü. 


9 Üretim kısıntısı anlaşması uzadı: On yıllarca petrol piyasasında rakip olan 
OPEC ve Rusya işbirliğine gitti ve bu işbirliği devam edecek. Fiyatların dip 
yapmasına neden olan petrol bolluğunu, ortak üretim kısıntısı kararıyla sona 
erdirdiler ve 2018 sonuna kadar da kısıntı devam edecek. 


s9 ABD kaya gazında vites düşürdü: OPEC ve Rusya geçen yıl üretim 
kısıntısıyla, ABD'nin kaya gazı patlamasıyla yarattığı arz fazlasını telafi etmişti. 
Ancak bu kez ABD'nin kaya gazı üretim patlaması yavaşladı. Devon, Cabot, 
EOG gibi büyük kaya gazı üreticileri harcamalarını ve dolayısıyla üretimlerini 
azalttı. 


s Petrole olan talep artıyor: Euro Bölgesi canlandı, Çin ve Japonya'dan 
haberler iyi. Uluslararası Enerji Ajansı, 2018'de küresel petrol talebindeki yüzde 
1,4 artış nedeniyle arz ve talebin dengeye geleceğini açıkladı. 
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MAKRO FİNANS - BURAK SALTOĞLU 


PARA & YATIRIM 


2018'e Girerken 
Dünya ve Türkiye Ekonomisi 


Idukça dalgalı bir yıl 
biterken şirketler ve 
finansal kurumlar 2018 
strateji ve planlarını 
belirlemeye çalışıyor. 
Bu noktada temel göstergeler her 
zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Küresel büyüme, ihracatımızın performansı, iç piyasa için 2018 
büyüme oranı, enflasyon ve bunlara 
bağlı olarak faiz ve kur seviyesi konusundaki temel senaryolar bu yılın 
stratejilerini belirleyecek. 


Küresel Büyüme 

2008 ABD krizinden sonra ortaya 
sunulan çok büyük orandaki parasal 
teşvikler ve bankaların yeniden sermayelendirilmesi ABD ekonomisini 
normalleşmesini sağladı. Henüz 
enflasyon yaratacak bir seviyede olmasa da ABD hane halkı borçluluğu, 
ev fiyatları kriz öncesi seviyelerine 
ulaştı. Trump'ın tartışmalı vergi indirimleri de yasalaştıktan sonra ekstra 
1,5 trilyon dolarlık bir büyüme beklentisi oluşmuş durumda. Bu küresel 
büyüme ve Türkiye gibi ülkeler için 
iyi bir gelişme. Özellikle dış ticaret 
hacmindeki gerçekleşmeler ABD'deki 
gelişmelerden olumlu etkilenecek. 
Ancak orta ve uzun vadede bu gelişmeler ABD faizlerinin artması 
yönünde baskı yaratacak. ABD bankalarının Fed nezdinde tuttuğu 2 trilyon 
dolara yakın rezervin ve şirketlerin 
nakitlerinin devreye girmesi ciddi bir 
enflasyon riski oluşturabilir. Bu belki 
2018'de olmayacak ama faiz konusunda da normalleşmenin başlamasını 
beklemeliyiz. Bu gelişmelere 201'den 
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beri Euro Bölgesi'nin yaşadığı belirsizliklerin de ortadan kalkarak büyüme yönünde olumluya döndüğünü 
ekleyebiliriz. Özellikle son gelen 
Almaya büyüme oranı ve buna bağlı 
AB verileri genel olarak son dönemde 
iyi sinyaller veriyor. Bu hiç şüphesiz 
oldukça düşük bir seviyede olan euro 
kuru ile Türkiye'nin ihracat kanadının 
açılması anlamında iyi bir haber. Dış 
ticaret kanadındaki bu olumlu gelişmenin diğer yan etkisi de ister istemez belirli bir dönem sonunda, Euro 
Bölgesi kaynaklı likiditenin bir oranda 
sıkılaşmasına neden olacak olması. 
Hatta öyle ki Avrupa Merkez Bankası 
ECB'nin de son dönem söylemlerinde 
aranan anahtar kelimeler büyümenin 
sınırlanması gibi konularda yoğunlaşıyor. Tüm bu olumlu gelişmelere karşı 
Çin ekonomisinin büyüme seviyesinin 
yavaşlaması ve aşırı borçluluğu 2018 
yılının temel riskleri arasında sayılabilir. Çok hızlı büyüyen bankacılık ve 
konut kesimi, Çin'de belirli bir yavaşlama riski ve dünya ekonomisinde bir 
yavaşlama riski doğurabilir. 


Türkiye Ekonomisi ve Beklentiler 
2018 belli riskler ve fırsatları olan bir 
yıl. Risklerin başında devam eden 
enflasyon bulunuyor. Ayrıca yüksek 
faizle girdiğimiz 2018'de bu iki unsurun yıl içinde nasıl değişim göstereceği önemli. Enflasyon baz etkisi 
nedeniyle ilk çeyrekte biraz zayıflama 
gösterebilir. Bu senenin 2017 kadar 
KGF ve kamu desteğinin olmayacağı 
bir yıl olduğu düşünülürse zayıf seyreden bir iç talep enflasyonun tekrar 
canlanmasına izin vermeyebilir. Ama 


yine de gerek vergiler gerek yüksek 
kur geçişkenliği enflasyonda 2018'in 
de rahat bir yıl olmayacağını göstermekte. Yüzde 9-9,5 yıl içinde ulaşılacak bir seviye olabilir. Bu da kısa ve 
uzun vadeli faizlerin düşükte olsa çift 
haneli seviyeleri korumasına neden 
olacak. Ülkenin büyüme yaratmasında 
genel olarak bir sorun yok. Yüzde 4-5 
arası bir büyümenin elde edilmesi belirli bir kamu desteğiyle mümkün. Dış 
ilişkilerde ve politik anlamda ekstra 
bir risk unsuru çıkmaması durumunda büyümeye ihracattan katkı göreceğimiz bir yıl olabilir. Özellikle AB 
büyümesi bu anlamda önemli. İç talep 
koşulları ise gerek faiz gerek tüketici 
güveni ve beklentisi öne çıkıyor. 


Temel Riskler 

Öncelikle yurtdışı kaynaklı ekonomik 
ve jeopolitik riskler büyümede yüzde 
5'li seviyeleri riske edebilir. FED ya da 
ECB'nin erken bir bilanço küçültme 
hamlesi kur üzerinde baskı yaratabilir. Ülke içinden, olası bir erken seçim 
kararı gündemi birden ekonomiden 
alıp politikaya getirir ve özel sektör 
yatırım-tüketim kararlarını olumsuz 
etkiler. Kamu yatırımlarının devamı 
da bütçe açığına katkı verirken enflasyon ve TL faizleri üzerine baskı 
yapacaktır. Bu da doğal olarak riskleri 
artıracak. Bunun dışında dünya ekonomilerinde büyüme eğilimi artarken, gelişen ülkelere oranla finansal 
varlıkları halen oldukça ucuz olan 
Türkiye'nin 2017'ye oranla daha makul bir yıl geçirmesi de olası. Ancak 
yukarıda sıralanan ve kontrol edilebilecek risklerin iyi yönetilmesi şart. © 


PROF. DR. BURAK SALTOĞLU, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ'NDE AKEDEMİSYEN OLARAK 
ÇALIŞMAKTADIR. RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ÜRETEN RİSKTURK'ÜN KURUCU 
ORTAĞIDIR. BURAK.SALTOGLUGBOUN.EDU.TR, TWITTER; ©BURAKSALTOGLU 
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TEGV'in Algo Dijital 
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TEGV ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımız, 
bilgisayar dilini, kodlamayı oyunlarla öğreniyor. 
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HUMMINGBIRD VENTURES 


Gözlüklü Çocuk 


Belçikalı erken aşama girişim sermayesi şirketi Hummingbird Ventures'ın henüz 
30 yaşındaki MIT mezunu ortağı Fırat İleri, elindeki 95 milyon dolarlık yeni fonuyla 
Türkiye'deki beş şirketten oluşan portföyünü büyütmeye hazırlanıyor. 
CANDEĞER MURADOĞLU 


ırat İleri'nin MIT'deki ilk oda arkadaşı, bugün 10 milyar dolar piyasa değerine sahip 
Dropbox'ın kurucusu Arash Ferdowski'ydi. 
Okulun yurdundaki bir diğer arkadaşı Kyle 
Vogt'un kurduğu Cruise Automation, geçen 
sene 1 milyar dolara General Motors tarafından satın 
alındı. “Okuldaki öğrencilerde girişimci ruhu baskındı. 
Dolayısıyla olağanüstü girişim fikirleri olan insanlarla 
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tanışma fırsatı yakaladım” diyor o günleri hatırlarken, 
“Hikayelerinin bir parçası olmak ve onlara destek olabilme fikri hep ilgimi çekti.” 

30 yaşındaki Fırat İleri, bugün Avrupa'nın “fon ortağı” unvanına sahip en genç yatırımcısı. Hollanda 
merkezli erken aşama yatırım şirketi Hummingbird 
Ventures'ın ortağı 200 milyon doları yönetiyor. Şimdiye kadar 10 ülkede 23 şirkete 75 milyon dolar yatırım 


FOTOĞRAFLAR: YUNUS DALGIÇ 


yapan İleri ve ortakları, Türkiye'de ise Peak 
Games, Çiçeksepeti, Gram Games, Armut 
ve Modacruz'a toplamda 50 milyon lira kaynak sağladı. “İkinci evim havaalanı...” diyor 
elektrik ve bilgisayar mühendisliği mezunu 
İleri, “90 saatten az çalıştığım hafta neredeyse yok.” 

Bu çalışmanın karşılığı da yavaş yavaş 
geliyor. İleri'nin şirketinin 8 milyon dolar 
kaynak aktardığı yemek teslimatı girişimi 
Deliveroo, son dört senede 10 bin kat büyüyerek 2 milyar dolar değerlemeyi gördü. 
Diğer yıldız iş, kripto para dünyasının büyük 
oyuncularından Kraken. 2 milyon lirayla ilk 
yatırımcılarından oldukları San Francisco 
merkezli şirket, şu anda dünyanın en büyük 
ilk 10 kriptopara borsası arasında yer alıyor. 
Bir başka yatırım Belçika 


elektrik bilgisayar mühendisliğinde 5.0/5.0 
ortalamayla tamamladı. MIT'deki üçüncü 
senesinde J.P. Morgan'ın New York ofisinde 
stajı yaptı, sonrasında iş teklifi alıp bankanın 
Londra ofisinde çalışmaya başladı. İki buçuk senenin ardından, 2017'de bir haftasonu 
Webrazzi'de Hummingbird'un iş ilanına 
rastladığını ve başvurduğunu anlatıyor. 
2012'de, uzman olarak ve henüz 24 yaşında 
fonun İstanbul ofisinin başına geçen İleri, 
geçen yıl itibarıyla üç ortağından biri haline 
geldi (diğer iki ortaktan Pamir Gelenbe yine 
Türk). Çok genç yaşta yatırım dünyasına 
girmesini bir şans olarak değerlendiriyor. 
“Hem başarılı hem de başarısız yatırımlar- 
dan çok şey öğreniyorsunuz. Bu da işin en 
sevdiğim yanı” diyor İleri, “En büyük hayalim Türkiye'den dünyayı 


merkezli SaaS girişimi 
Showpad. İlk yatırımcısı 


Fırat İleri, Türkiye'de 
oldukları girişim, 2016'da Peak Games, Çiçeksepeti, 


değiştirebilecek girişimlerin çıkmasına vesile olmak ve bir yatırım ekosis- 


farklı yatırımcılardan top- teminin oluşmasına katkı 
ladığı 50 milyon dolarla Gram aa Armut ve sağlamak.” 
Avrupa'nın en büyük ser- Modacruz'a50 milyon Bu hayalini gerçekleşti- 


maye girişini çeken SaaS 
şirketi oldu. 


liralık kaynak sağladı. 


rebilmek için elinde artık 
daha büyük bir kaynak 


Türkiye'deki beş yatırımda da işler iyi gidiyor. Yakın zamanda 
Peak Games'in kart ve okey oyunları geliştiren bölümü, 100 milyon dolar nakit karşılığında Zynga'ya satıldı. İlk yatırımını 2014'te 
Hummingbird'den alan Armut ise şu anda 
“HomeRun” markasıyla ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan'da faaliyet 
gösteriyor. Henüz oyunları ortada yokken 
yatırım yaptıkları girişimlerden Gram Games ise 1010! ve Merged! İsimleri oyunlarıyla dünya çapında başarılı oldu. “Gram 
Games varlığını Fırat'a borçludur” diyor 
şirketin ortaklarından ve MIT'den beş yıllık oda arkadaşı Kaan Karamancı, “Fırat'ın 
zekası hakkında konuşmama gerek bile yok. 
Yatırımcılar arasındaki en girişimci karakter... Mehmet Ecevit (diğer kurucu ortak) ile 


var. Hummingbird, Mayıs 
2017'de 95 milyon dolarlık bugüne kadarki 
en büyük fonunu topladı. Aslında bu fonu 
toplamaya başladıklarında amaçları sadece 
50 milyon dolar bulmakmış. Ama bir ay içinde 120 milyon dolar toplamışlar. “15 yıldır 
bu işi yaptığımız için belli bir yatırımcı kitlemiz var. Onlardan ciddi talep geldi” diye 
anlatıyor İleri, “Ama bütün parayı almadık. 
Çünkü 120 milyon dolarla erken aşama yatırımı yapmak çok zor” Hummingbird'ün yeni 
fonuna Türkiye'den de ismini açıklamadığı 
önemli girişimciler ve aile ofisleri katılmış. 
Zaten amacı, bu fonun en az 10 milyon dolarını Türkiye'ye yatırmak... © 


KİŞİSEL YATIRIMLAR 


Fırat İleri, Hummingbird'ün yanısıra melek yatırımcı olarak da girişimlere 
destek sağlıyor. En sevdiği alan, kriptopara. Bu alana 2015'ten beri yatırım 
yapıyor. Bitcoin, Ethereum ve Zcash gibi kriptoparalara erken aşamada yatırım 
yapmış. Ona göre Blockchain, teknoloji dünyasında İnternet'ten sonraki en 
büyük devrim. Bu çerçevede Hummingbird'ün de yatırım yaptığı dünyanın en 
büyük 10 kriptopara borsası Kraken'de melek yatırımcı olarak da yer alıyor. 
Gram Games'de de benzer bir konumda. Hummingbird'den bağımsız olarak 
yer aldığı girişimlerse İngiltere'de bakıcılarla yaşlıları biraraya getiren pazaryeri 
Elder ile Meksika, Şili, Nijerya ve Pakistan'da faaliyet gösteren ikinci el otomobil 
pazaryeri Frontier Car Group... 


bizi biraraya getirdi ve ortada ne sunum ne 
de oyun varken yatırım yaptı.” 

Kuzey Kıbrıs doğumlu Fırat İleri, her 
zaman için parlak bir öğrenci oldu. Türk 
Maarif Koleji'ni birincilikle tamamladıktan 
sonra 16 yaşında Fulbright bursuyla üniversite için MITye gitti. Elektrik bilgisayar 
mühendisliği ve finansta çift ana dal yaparak 
mezun oldu. Mastır eğitimini yine MIT'de 
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Jerome Powell 


Enflasyon Tehdidi 


Fed faiz artırdı ve 2018 için üç artırım öngördü. Ancak vergi indirimleri 
enflasyonist baskı yaratırsa faiz politikası sertleştirmek zorunda. 


LEVENT GÜRSES 
BD Merkez Bankası (Fed) aralık toplantı- tasarının, Fed'in gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisında kimseyi şaşırtmadı ve faiz oranlarını lerini artırmasına yardımcı olduğunu ancak bunun faiz 
beklentiler dahilinde 0,25 puan artırarak artırımındaki tek unsur olmadığını söyledi. Yellen, tasa- 
yüzde 1,25-1,50 aralığına çıkardı. Ayrıca rıyla kurumlar ve gelir vergisinde öngörülen indirimlerin, 
2018 yılında da yine beklenildiği gibi üç faiz OAABD'nin GSYİH artışını olumlu etkileyeceğini kaydetti. 
artışının gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Yellen, “Arkadaşlarım ve ben birçok ekonomistin pay- 


Aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) top- laştığı, bu tür vergi indirimlerinin gelecek yıllarda GSYİH 
lantısının bir öncekinden en belirgin farkı, karar vericile- (o artışına katkıda bulunacağı yolundaki genel beklenti ile 


rin ekonomik büyüme konusunda daha “boğa” olmasıydı. o aynı yönde düşünüyoruz” diye konuştu. Yellen işgücü pi- 

Aralık toplantısında 2018 , , yasasındaki olumlu gelişme- 

yüzde 2,”den 2,5'e çıkarken, Yili inik 1 BesİMüg : yönündeki beklentinin de 

enflasyon tahmini ise daha faiz artırımı için diğer neden 
: e S&P 500 2,238 2,690 20,2 ği : 

mütevazı bir artışla 2017 için TE E 383 Ey 508 olduğunu söyledi. 

yüzde 1,6'dan 1,7'ye, 2018 için : öowjones EE z NR BER Uzmanlar da maliye 

de yüzde 1,7'den 1,8'e çıktı. İ  ETSE100 7142 7537 55 : politikasının desteğiyle bü- 
FED Başkanı Janet Yellen, : pay 1481 3312 159 : yümede olumlu gelişmeler 

Kongre'de görüşülmekte olan :  çacup 4,862 5420 | 15 : öngörüyor. Nasdag Advisory 


vergi tasarısına dadeğinerek O (| İ Solutionsinkidemlidirektörü, Massud Ghaussy, “Vergi indirimleri gerçekleşirse büyümenin kolaylıkla yüzde 3'ün 
üzerine çıkacağını göreceğiz” derken, enflasyonun düşük kalmasına dikkat çekti. 

ABD ekonomisi, 2017'nin ilk çeyreğine 
zayıf bir başlangıç yaptıktan sonra ikinci 
ve üçüncü çeyreklerde yıllık bazda yüzde 
ün üzerine çıktı. Büyüme üçüncü çeyrekte 
yüzde 3,3'e çıkarak son üç yılın en yükseğine 
çıktı. Son çeyrekte ise yıllık yüzde 2,9 GSYİH 
artışı bekleniyor. 

İşsizlik cephesinde ise parlak beklentiler 
sürüyor. Fed halen yüzde 4,1 seviyesindeki 
işsizlik oranıyla ilgili 2018 ve 2019 yılları için 
daha önce yüzde 4.1 olan tahminini; 3,9'a 
düşürürken, 2020 tahminini de yüzde 4,2'den 
e indirdi. Yellen, FOMC'nin süregelen yeni 
iş alanlarını yaratımı, çalışanlara farklı iş 
fırsatları ve ücret artışları sayesinde işgücü 
piyasasının güçlü kalmaya devam edeceğini 
beklediğini ifade etti. 

Janet Yellen, FOMC'nin 30-31 Ocak'taki 
toplantısına son kez başkanlık edecek ve 
yerini Başkanlığa aday gösterilen Jerome 
Powela bırakacak. Yellen, Powell'ın da kademeli faiz artışı stratejisine yönelik uzlaşmanın taraflarından biri olduğunu ifade ediyor. 

Uzmanlar, Yellen'in iyi bir para politikası 
mirası bıraktığını ancak Powellın önemli 
kararlar ile karşı karşıya kalabileceğini savunuyor. Halen belirtileri görülmeyen bir tehdit 
Powell yönetimindeki Fed'in baş ağrısı olabilir; enflasyon... Kongre'de yasalaşmayı bekleyen ve tüm kurumların olduğu gibi Fed'in de 
ekonomi ve faiz öngörülerinin değişmesine 
neden olacak vergi tasarısı öngörülen senaryoyu değiştirebilir. 

Vergi indirimleri, şirketlerin ve hane halkının elinde milyarlarca dolar kalmasına ve 
bu paranın, tüketim, yatırımları artırarak 
ekonomiyi hızlandırmasına neden olacak. 
Yani bugünkü koşullardan daha farklı; daha 
hızlı faiz artırımını gerektirebilecek bir ekonomik ortam söz konusu olacak. Vergi indirimi ekonomiye hız vereceği gibi enflasyonist 
baskılara neden olabilir. Bu durumda, Fed 
daha yüksek faiz oranları ve bilanço küçültme konusunda planlarını hızlandırabilir. 

Oppenheimer Asset Management'ın 
kıdemli yatırım stratejisti John Stoltzfus, 
Fed'in enflasyonun aniden canlanmaya başladığını gözlemlemesi halinde, normalleşme 
yolunda çok hızlı adımlar atmak zorunda 


kalacağını vurguluyor. 

Kimi ekonomistler, Fed'in 2018'de “yüzde 
3,9 işsizlik” öngörüsünü de “muhafazakar” 
olarak nitelendirerek yüzde 3,5 tahmini yapıyor ve ücret artışlarının da enflasyonist baskıya neden olabileceğini savunuyor. Ayrıca 
vergi indirimlerinin ABD'nin borç stokunu 
gelecek 10 yılda 1,4 trilyon dolar artıracak 
olmasından dolayı daha yüksek ve daha hızlı 
artan faiz oranları söz konusu olabilecek. 

İşte bu noktada yeni Fed Başkanı Powellın 
nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. 
Powell hızlanan bir ekonomide canlanan 
fıyat artışlarıyla, Yellen'in düşük enflasyon 
mirasını arayabilir ve hatta Fed'in 2018 için 
üç faiz artışı da ürkek bir karar olabilir. © 


FED'İN YENİ PATRONU POWELL 


Ya rüzgar tersine dönerse? 


s9 ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçilen ve Senato tarafından 
onaylanarak şubat başında göreve başlaması beklenen Fed Başkanı Jerome 
Powell, daha önceki konuşmalarında merkez bankasının beklenenden daha 
hızlı faiz artırmasına neden olacak küçük bir enflasyon riskinin söz konusu 


olduğunu söyledi. 


9 Durum şimdilik Powell'ın dediği yönde gelişiyor. Kasım ayı verileriyle, 
işsizlik beklenenden daha hızlı düşerken, ücret artışlarında canlanma yok. 
İşsizliğin 17 yılın en düşüğü olan yüzde 4/1 seviyesine indiği ortamda, Powell'ın 
Senato Bankacılık Komitesi üyelerine yaptığı konuşmada dile getirdiği gibi 
“Ekonomide aşırı ısınma belirtisi ve işgücü piyasasında gerginleşme belirtisi 
yok. Bu durumda Fed faiz oranlarını sadece kademeli olarak artıracak.” 


9 İşte bu nedenle aralarında Uluslararası Finans Enstitüsü'nün kıdemli 


ekonomisti Robin Brooks'un da bulunduğu birçok ekonomist, mevcut koşullar 
devam ettiği sürece Powell'ın “güvercin bir başkan” olacağını söylüyor. Brooks, 
“Ekonomistten ziyade bir yatırım bankacısı olan Powell, eskisine oranla daha 
fazla verilere göre hareket eden bir Fed yönetimi ile karşımızda olacak” diyor. 


s9 Bluebay Asset Management'ın kredi stratejisi başkanı David Riley de, 
ABD ekonomisini 2018'de de devam edecek güçlü bir momentumda 
devralmasından dolayı, Powell'ın faiz artırımlarına planlandığı gibi devam 
edeceğini söylüyor. Ancak enflasyon ve ücretlerin de en yakından izleyeceği 
göstergeler olacağını vurguluyor ve yüzde 2 enflasyonu Fed'in hedefinden 
ziyade tavan olarak kabul edeceğini belirtiyor. 


» 64 yaşındaki Powell, Princeton Üniversitesi'nde politika lisansı, George 
Üniversitesi'nde de hukuk doktorası yaptı ve uzun yıllar yatırım bankacılığı 
sektöründe çalıştı. Daha sonra düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center'ın 
başkanlığını yürüttü. 2011 yılında Başkan Obama tarafından Fed yönetim 
kuruluna seçildi. 


9 Halen Fed yönetim kurulunun en zengin üyesi olan Powell, 19,7-55 milyon 
dolar arasında olduğunu belirttiği servetiyle başkan olduğunda da 1934-48 
arasında başkanlık yapan bir başka bankacı Marriner Eccles'ten sonra en 
zengin başkan olacak. 


s9 Powell ayrıca 40 yıldan uzun bir süre sonra ekonomi derecesi olmayan bir 
başkan olacak. Önceki başkanlar Alan Greenspan, Ben Bernanke ve halen 
görevdeki Janet Yellen doktoralı ekonomistlerdi. Powell'ın Fed'in yönetiminde 
geçen beş yılda merkez bankasının teknik detaylarını ve makro ekonomiyi 
öğrendiği belirtiliyor. 
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ULUSLARARASI YATIRIM - GÖKHAN KULA 


2018: Hızlı Şeritte Devam! 


üresel hisse piyasalarin- 

da 2017 yatırımcılar için 

çok güzel geçip yüksek 

getiri sağladı. Bu pozitif 

tabloya karşılık çeşitli 
riskler sürpriz bir şekilde sermaye 
piyasalarında fiyatlanmayıp risk iştahı 
yüksek olan yatırımcıları ödüllendirdi. Endeks grafiklerinde gözükmese 
bile geçen yıl yatırımcılar çeşitli risklerle karşı karşıya kaldı: Avrupadaki 
seçimlerde aşırı sağ ve AB karşıtı 
partilerin yükselişi, İspanya ile Katalonya arasındaki sorunlar, Kuzey Kore 
gerilimi, ABD başkanı Trump'ın sönük geçen ilk yılı ve ABD'de yükselen 
faizler piyasalara hiçbir negatif etki 
yaratmadı. 2017'nin özelliği 2010'dan 
itibaren gerçekleşen fiyat artışının ilk 
kez fiyat kazanç oranı (P/E) genişlemesiyle değil, şirketlerin hızlı yükselen karlılığından kaynaklanması. Bu 
pozitif trend 2018'de de devam edecek 
gibi görünüyor. 

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının devam eden enerjik yardımı 
ile var olan büyüme iştahı 2018'de vites değiştirip daha da hızlanacak gibi 
görünüyor. ABD'de yüksek tüketici 
güveni ve önde gelen ekonomik göstergeler güçlü bir ekonomik aktiviteye işaret ediyor. ABD'de endeksler 
rekor seviyelere ulaşsa bile/dahi vergi reformu etkileri henüz hisselerde 
tam olarak fiyatlandırmadı. Bu durum 2018 için ilave bir pozitif etken 
olabilir. Vergi reformu “doping'iyle 
ABD'nin bu yıl yüzde 2,5 büyüme 
yakalayacağını öngörüyorum. 

“Sorunlu” Euro Bölgesi 2017'de 
ekonomik bazda pozitif sürpriz yaptı 
ve tüm ülkeleri büyüme yoluna geri 
döndü. Euro Bölgesi için büyüme tahminleri yüzde 2. Bu arada Almanya'ya 
ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 
Eylül ayındaki genel seçimlerden sonra politik arenada karışık bir ortam 
devam etse ve koalisyon görüşmeleri 
zor geçip yeni bir hükümet şimdilik 
oluşmasa bile ekonomik alanda yüksek büyüme yine de devam edecek. 
Alman iç ekonomisinin hızlı bir seyir 
izlediğini da varsayarsak büyümenin 
bu yıl yüzde 2'nin üzerinde olacağını 
söyleyebiliriz. 

Asya'dan da olumlu sinyallar devam ediyor. 2018'de Çin'in yükseliş 
eğilimi geçmiş yıllara göre daha 
mütevazı bir hızladevam edecek, 
beklentiler büyümenin yüzde 6,5 
civarında olacağı yönünde. Küresel 
pozitif makroekonomik yükseliş ve 
doların beklenmedik değer kaybı gelişen ülkelerin büyüme beklentilerini 
de belirgin bir şekilde arttırdı. Küresel merkez bankaların devam eden 
geniş para politikası ve hala düşük 
olan faiz seviyeleri gelişen ülkelerin 
büyüme performansını bu yıl da pozitif destekleyecek. Gelişen ülkelerde 
bu yıl yüzde “in üzerinde büyüme 
bekleniyor. 


2018 Stratejisi 

Hisse piyasaların aktüel yüksek degerleme seviyesine karşılık yatırımcıların 2018'e girerken risk varlıklarına 
ağırlık vermesini tavsiye ediyorum. 
Bono piyasaları hala cazip değil. Bu 
durum yüksek getiri isteyen yatırımcıların portföylerindeki hisse alokasyonlarını tutmasına ve yükseltmesine 
neden oluyor. Geçen yıl gelişen rekor 
seviyeler ve yükselen değerlendirmeler risk yönetiminin önemini daha 
da artırdı. Dalgalanmanın geçen yıl 


çok düşük kalması ve piyasalarda 
neredeyse hiçbir düzeltme olmaması 
yatırımcıları yanıltmasın. Piyasadaki 
dalgalar yükselirse çok daha aktif 
bir varlık ve risk yönetimine ihtiyaç 
duyulacak. Yatırımcılar için piyasa koşullarına göre esnek bir risk 

ve yatırım stratejisini öneriyorum. 
Mevcut sermaye piyasası ortamında 
ve koşullarında portföy çeşitlendirmenin önemi daha da arttı. Hisse ve 
bono alokasyonlarına ek olarak altın 
veya çeşitli mutlak getirili stratejiler 
(Absolute Return) portföylere katma 
değer katacak. Hisse portföylerinde 
de ülke, bölgesel ve sektörel bazda 
çeşitlilik uygulanması gerekiyor. 


Emniyet Mekanizmalarına Dikkat! 
Merkez bankalarının geniş ve anormal para politikası son birkaç yıldır 
temel risk verilerde çarpıtmaya neden oldu. Hisse, tahvil, gayrimenkul 
ve diğer varlık sınıflarındaki fiyatlar 
genel riskleri yeterince yansıtmıyor 
ve orta vadede düzeltme olasılığını artırıyor. Örnek olarak gelişmiş 
ekonomilerde enflasyon beklentileri 
önemli oranda artarsa, merkez bankaları faiz oranlarını beklenenden 
daha güçlü bir şekilde yükseltmek 
zorunda kalacak. Böyle bir negatif 
senaryoda piyasadaki dalgalanma 
artıp yatırımcıların risk varlıklarında 
yüksek kayıplar yaratabilir. Kısa vadede 2018 görünümü hisse senetleri 
gibi yüksek getirili varlıklar çok cazip 
görünse bile orta vadede oluşabilicek 
risk senaryoları göz önünde tutmalı. 
Yatırımcıların olası bir piyasa düzeltmesinde hızlı reaksiyon gösterip 
defansif varlıklarla yönelmesi gerekebilir. © 


GÖKHAN KULA, AVUSTURYA MERKEZLİ MYRA CAPITAL'IN KURUCU VE YÖNETİCİ ORTAĞI. 


KULAG©MYRACAPITAL.COM, TWITTER: OGOKHANKULA 
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018 yılına girdik ve finansal ahmaklıkların 
dünya ekonomileri üzerinde yarattığı krizin 
üzerinden tam on yıl 
geçti. Geçen on yılın tartışmasız en 
öne çıkan aktörleri merkez bankalarıdır. Genişletici para politikası ve piyasa müdahaleleri ile büyük bir çöküşün 
önüne geçtiler. Fırtına şimdilik atlatıldı. Merkez bankalarının genişletici 
para politikası ile sağladıkları kurtarma operasyonu sokaktan daha çok 
direkt olarak bankaları ve sermayeyi 
destekledi. İşletmelere ve hane halkına dolaylı etkisi olacağı düşünüldü. 
Aynen de böyle oldu. Bu işin başını 
çeken ABD, bugün parasal normalleşmenin eşiğinde. Ekonomistlerin 
2018 beklentisi, ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri tekrar yükseltmeye 
başlayacağı ve Avrupa Birliği para 
politikasının parasal genişleme formülünde sona gelindiği yönünde. Bir 
on yıl önceye dönersek o günün şartları altında, piyasalara para sürmek 
en kısa ve etkili çare olarak düşünülüyordu. Her ne kadar yaşanan krizin 
Türkiye için direkt bir etkisi olmasa 
da, tüm dünya ekonomilerinin topyekün bir küçülme yaşadığı 2009 yılı 
ve sonrasında dolaylı etkileri elbette 
bizde hissettik. Ancak fırtınanın gözünde batının gelişmiş ekonomileri 
vardı. Eğer piyasalara sürülen para 
ile bir kurtarma operasyonu yapılmamış olsa, finansal piyasaların ve büyük sermaye şirketlerinin çöküşleri- 
ne tanıklık edebilirdik. Geriye dönüp 
bir değerlendirme yapınca bu kurtarma planını olumlu karşılayanlar kadar çok eleştiren grupların olduğunu 
görüyorum. Eleştirilerin yoğunlaştığı 
yer gelir dağılımımda derinleşme- 


BURÇİN MAVİTUNA, BLOG: WWW.ORTAKOLZENGINOL.COM 


Büyüteç 


ye başlayan uçurum. Evet sisteme 
enjekte edilen bol para ile çöküşün 
önüne geçildi ama sistem bu refahın 
sokağa inmesine yeterli desteği vermedi. Eleştirenlerin beklentisi çok 
hızlı bir yapısal reform sürecine girerek hane halkı satın alma gücünün 
yükselmesini sağlayacak politikaların 
oluşturulmasıdır. 

Bu politikaları “para politikası ile 
karıştırmamak gerekli. Para politikası 
ile sağlanan normalleşme varlıkların değerini yükselti ancak, halkın 
beklentisi olan ücretlerde iyileşme, 
pahalılık ve işsizlik meseleleri hala 
çözümsüz olarak masanın üzerinde 
duruyor. Geniş halk kitlelerinin tepkisini en sıcak hissettiğimiz nokta 
ABD başkanlık seçim sonuçları oldu. 
Sayın Trump'ın başkan seçilmesi 
iyi bir örnek. Az sayılmayacak bir 
Amerikalı seçmen kitlesi, bozulan 
gelir eşitsizliği ve satın alma gücünde 
yaşanan erime karşısında tepkisini liderlere sandıkta iletti. Bugün 
ABD'nin hayata geçirdiği vergi reformu ve gelecek aylarda gündemi oluşturacağına inandığım altyapı yatırımlarının seçim vaatleri olarak ortaya 
konulduğunu hatırlatmak isterim. 
Geçen on yılın büyük bir maliyeti 
var. Halk bu maliyeti tek başına üstlenmeyeceğinin işaretlerini veriyor. 
Sokağın mesajının gelir dağılımında 
oluşan uçurumun kapanması yönünde olduğu açık ve net okunmalı. Bu 
perspektiften bakınca bizi bekleyen 
ilginç bir 2018 ve gelecek on yılı konuşmaya başlamalıyız. 

2018 ve ötesi için iki trend çok 
belirgin duruyor. İlki en güçlü sosyal reformların arifesinde olmamız. 
Kabul etmek gerekirse 200 yıl önce 
dünya nüfusunun yüzde 85'i aşırı 


BURCIN.MAVITUNA©GMAIL.COM, TWITTER: ©MAVITTUNA 


yoksulluk içinde yaşıyordu. Bugün bu 
oran yüzde 10'a düştü. Ancak genel 
trendin aksine orta sınıfta yaşanan 
erime geçtiğimiz on yılda zirve yapmış durumda. Bu nedenle iş dünyasının ve politika yapıcıların orta sınıfta 
yaşanan bu deformasyonu dikkate 
alması gerekecek. 

İkinci olarak dijital devrimin büyük 
bir hızla yaşanmasını gösterebiliriz. 
Bu nedenle geleneksel iş yapış metotlarının hepsi büyük bir tehdit altında. 
Dijital deneyim, şirketlerin mobil ve 
internet üzerinde varlık göstermesi 
değildir. Dijital devrimi topyekün bir 
anlayış ve kültür değişikliği olarak 
okumak gerekiyor. Dijitalleşmek yıkıcı bir rekabetin şifrelerini dalgalı, 
belirsiz, karışık ve anlaşılmaz piyasa 
şartlarında çözmek için adapte olmamız gereken yeni kültürdür. 

Bu nedenle paylaşım ekonomisi 
üzerine yeni bir manifesto için hazırlık yapalım. 2018 ve ötesi için dünya 
ekonomilerinde büyüme endişeleri 
aşılmış durumda. Bunu teyit eden 
birçok sinyal var. Bu beklentinin iş 
dünyası için rahatlatıcı bir etkisi olacak. 2018'de işletmeler ve yöneticiler 
için asıl dikkat edilmesi gereken piyasanın gelişimi değil stratejinin yeniden yazılması olacak. Zira alıştığımız 
yöntemlerin hemen hemen hiçbiri 
paylaşım ekonomisi ile şekillenen yeni 
talebin karşısına rekabetçi bir idare 
koymamakta. Paylaşım ekonomisi, 
elinde büyüteç olan liderlere olan 
ihtiyacı arttırıyor. Bu büyüteci işin kodunu yazdığınız tüm satıra odaklamayın. Her şeye değil, en iyi olduğunuz 
kelimelere odaklanın. O kelimelerin 
altını tekrar tekrar çizin. Yeni iklime 
adapte olmanın en kolay yolu cebiniz- 
de bir büyüteç taşımak olabilir... © 
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Biyomortik Biçim 


a odit'in gözyaşlarının üstüne düştüğü söylenen dağ 
lalesinin diğer adı Anemon. Tasarımcı Pia Maria Raeder, 
bu güzelliğe kayıtsız kalmamış -özellikle de deniz anemonarına. Gördüğünüz bu iki heykel Raeder'ın ürettiği ilk aydın- 
Rafine ve fonksiyonel 


atma parçaları olan zemin lambaları. 
asarımına ve 95 bin dolarlık etiketine bakılırsa hiç de fena 
bir başlangıç değil. "Çalışmalarımda doğa kadar canlı, eşsiz 
ve şaşırtıcı parçalar üretmeye çalışıyorum" diyor, kay 


5 


kemerlerini sabırla kesip her bir parçanın özellikle de ışığın, 
rlarından 


doğaya referans verdiği tasarımlarını yaparken. Sın 
kurtulmuş ahşap, 196x60x48 cm'lik bir alanda yeni keşfedi- 
en'bir özgürlük sunmak için hazır artık. pmrdesign 
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Sınır Yok 


ekiz bin yıllık batık meşe ağacından yapılmış kayaklar 50 
bin dolar. Jackie Chan şerefine hazırlana kayaklar ise 
42 bin. Şaka değil, macera ve dövüş filmlerinin ü 
j Ü 


ünlü yıldızı 
Chan için tasarlandı “Oro Amaranto". Ultra 9 


| 
O 
az mn 


üks özellikli bu 
kayak takımı adını yapıldığı malzemeden alıyor. Suya oldukça dayanıklı, güneş ışığında ise emsalsiz güzellikte egzotik 
bir renge dönüşüyor. 14 ayar altın kaplamaları ise doğayla 
uyumlu, vücutla mükemmel bir denge içerisinde işler yapmayı şiar edinen İtalyan Foil Skis'in imzası gibi. Sınırlı sayıdaki 
model, İtalya'nın önde gelen deri ustaları tarafından elde 
dikilmiş, deriden ve altından yapılı şahane bir seyahat çantası ile geliyor. 


— 


kk, engindir. FORBES'un kasım ayında yayımlanan 100'üncü yaş özel sayısında "yüzyıla damgasını vuran ikonik tasarımlar"ı incelerken öyküsünü paylaştığımız Lady Dior, adeta 
W/ O d d 0) | N) bir tuvale dönüşerek heykeltıraşlardan, ressamlardan, fotoğrafçılardan ve sokak sanatçılarından 
oluşan on kişilik bir tasarım grubuna daha ilham verdi. Dünyanın, Prenses Diana ile tanıdığı Lady 
— — — Dior geçtiğimiz günlerde küresel ölçekte bir sanat projesi misali baştan yaratıldı. Farklı materyaller, 
KE renkler ve özgün dokunuşlarla karşımızda bu kez. 1 Aralık'tan itibaren alıcılarını selamlamaya baş- 
-g VO N S layan ve Lee Bul, John Giorno, Hong Hao, Friedrich Kunath, Namsa Leuba, Betty Mariani, Jamilla 
EEE EE EE 


Okubo, Jack Pierson, Spencer Sweeney ve David Wiseman imzası taşıyan çantaların fiyatları ise 5 
bin 700- 9 bin 700 dolar arasında değişiyor. dior.com 
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ünyanın üç boyutlu baskı tekniğiyle elde edilmiş ilk dolmakalemi, Hollandalı tasarımcı Rein van 

der Mast'ın takdimi idi. Kendisi artık 3D baskı teknolojisini, 18 ayar altın ve gümüş gibi değerli 
materyallerle kullanıyor. İlk 3D baskılı altın dolmakalem olduğu belirtilen yeni tasarımı ise adını 
Virgo Takımyıldızı'ndaki en parlak isimden alıyor. Spica Virginis'in altından, hafifliği tercih edenler 
için de titanyumundan yapılmış versiyonları mevcut. 18 ayar sarı veya beyaz altından kalemler 16 
bin 618 dolar, titanyum versiyonu 2 bin 890 dolar. Eğer hem titanyumdan olsun hem de 24 ayar 
altınla kaplansın isterseniz ödemeniz gereken rakam ise 5 bin 775 dolar civarında. solide-tct.nl 


De derinlikleri benzersiz bir hazineyi, o hazine ise oldukça kıyme 

bir başka şeyi saklıyor: Zamanı! Van 

& Arpels imzalı “Heure Marine”, bir Z 
rütün müsaadesiyle beliren, gizlenmiş 
saatiyle mücevher tutkunları için bir 1 
başyapıt niteliğinde. Safirlerin güzelli 
öndürürken 27 ve 34 karat ağırlığında 

i Lankalı, onu bir arzu objesi yapmaya 
iyor. 'Seven Seas' koleksiyonundaki, 
niz canlılarının esin kaynağı olduğu pek 
k parçada olduğu gibi. Beyaz ve sarı 

n, özel kesim pırlanta, oniks ve safirden 
yapılmış bu mücevher, mekanik değil şiirsel bir komplikasyon. vandeefarpels.com 
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Rus Güzeli 


aviar, kah çelik yelek yapımında kullanılan BT23 titanyumundan iPhone 
7'nin zırhlı versiyonunu geliştiriyor kah 
Trump ve Putin'in yer aldığı Nokia 3310 
telefonlar tasarlayacak kadar nüktedan 
işler yapıyor. Düşen meteor taşlarını dahi 
ziyan etmeden tasarımlarında kullanan 
Rusya merkezli marka, bu kez iPhone X ile 
karşımızda. Telefonun arka yüzü, 344 adet 
farklı büyüklükte değerli taşla ve 14 yakutla bezenmiş durumda. Özellikleri kadar 
fiyatıyla da tartışma konusu olan iPhone 
X, haliyle biraz daha tartışılmaya devam 
edecek. Zira bu telefondan alo diyebilme- 
nin bedeli yaklaşık 40 bin dolar. 


cavıa 


man parçacıkları bir araya geliyor ve gösteri başlıyor. 2014 yılında kurulan Berd Vaye, dünyan dört bir yanından titizlikle toplanan en kaliteli vintage saat parçalarını, modern sanat eserlerinde kullanıyor. Berrak, kırılmaya dayanıklı, özel reçinenin muhafazası altında, ince saatçilikte yer 
alan muazzam güzellikleri, insan yaratıcılığının sınırlarını seyre dalmak büyük keyif. Bu heykellerin 
yapım süreci ise ortalama üç-dört hafta, Berd Vaye için müşterilerinin tasarımlara yönelik talepleri 
ise öncelikli. Küçük bir küre için 2 bin 900, “Time Sguared' heykeli için ise 5 bin 900 doları gözden 
çıkartmanız kaydıyla elbette. berdvaye.com 
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Taj Express - Bollywood 


Müzikali 
23-28 Ocak 


Hazırsanız Bollywood'un en ünlü koreograflarının, klasik 
Hint kültürü ile çağdaş koreografiyi birleştirerek, birbirinden 
yetenekli dansçıların da yardımıyla ortaya çıkarttıkları çok 
özel bir performans sizleri bekliyor. Taj Express, Bollywood 


W 


dünya 
ikonik müzikleriyle tecrübe edebileceğiniz bir müzikal. Konu 


ını geleneksel danslarla, kostümlerle ve Hindistan'ın 


olarak bir insanın tutkusunu ve başka bir insanın dehasını 
anlatıyor. Bir Bollywood filmi için müzikleri besteleme göre- 


vi verilen genç besteci Shankar, izleyiciyi kendi müzik stüdyosuna davet ederken müzikalde bahsi geçen film, güzel bir 
aktrist olan Kareena ve bir sokak kahramanı olan Arjun'un 


hikayesi etrafında şekilleniyor. Bu, Kareena'nın dansın, şiirin 


ve meditasyonun özünü, gerçek sevgiyi yeniden keşfetmesinin hikayesi. Kareena, bu keşif için Bollywood'u ve bildiği 


dünyayı geride bırakıp Taj Express'e biniyor. İzleyiciler için 


Taj Express'in kalkış noktası ise Zorlu PSM. zorupsm.com 


Hiperrealizmin 
Zirvesi 


Japonya'dan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'dan Meksika'ya kadar dünya 
çapında ilgi uyandıran sergilere imza atan hi 


perrealist Ron Mueck'in 


eserleri bu kez Melbourne'deki National Gallery of Victoria'da sergileniyor. 


Balmumundan yaptığı dev heykeller, görenleri rahatsız edecek kadar gerçekçi ancak onların bir kalbi olduğuna inandıracak kadar da etkileyici olan 
Avustralyalı sanatçı bugünlerde “Mass” (Yığın) adlı sergisiyle karşımızda. 
Hiperrealizmin yaşayan en büyük temsilcilerinden biri olan Mueck, bizi 
ölüm ve hayatın geçiciliği üzerine bir kez daha düşünmeye davet ederken 
bu iş için 100'den fazla fiberglas ve reçineden yapılı insan kafatası kulla- 


nıyor. NGV Triennial'i kapsamında 32 ülkeden 100 sanatçının eserleri de 
yine aynı mekanda 15 Nisan'a dek görülebili 


r. 


Mez Tilelelir ei 


Salzburg'un adı geçer geçmez ilk akla gelen isim şüphesiz Wolfgang 
Amadeus Mozart. Şirin mimarisine görkemli bir kültürün eşlik ettiği 
Salzburg'da yer gök ün 


ü bestecinin izleriyle dolu. Mozart'ın doğum 

yeri olan bu güzel kent, barok mimarinin en güzel örneklerini görmek 
ve tam anlamıyla bir klasik müzik şöleni yaşamak için bu ay oldukça cezbedici. Mozart'ın doğum gününü kutlayan 'Mozartwoche', 


1956'da başlayan muhteşem konserler eşliğinde “Mozart her zaman 


yeni ve çağdaş bir deneyimdir" sözünü kanıtlıyor. Bu yıl Maren 


Hofmeister'e emanet edilmiş, açılışında Saraydan Kız Kaçırma operasının yeni bir prodüksiyonla sahneleneceği Mozartwoche, 26 Ocak-4 
Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival Daniel Barenboim, 
Andras Schiff, Robert Levin, Piotr Anderszewski David Fray, Marlis 


Petersen ve Anna Lucia gibi isimleri bir arada görebilmek adına eşsiz 
bi 


r firsat. Usul usul yağan kar eşliğinde Avusturya'nın en eski kahve 


evi Cafe Tomaselli'yi ziyaret etmek için de... 


İSTANBUL 


Rus Akrobasi Grubu Gösterisi 
23-28 Ocak 


Bu ay yalnızca Uluslararası Rus Akrobasi ustaları değil, 2014 Sochi 
Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonisinde yer alan ve 
birçok ödülün sahibi Maugli Çocuk Grubu da İstanbul'da. Temposu 
hiç düşmeyen bir şovda yer çekimine meydan okuyan trapezciler, 
lastik kızlar, palyaçolar, bisiklet akrobatları ve sihirbazlar bu gösteride 
buluşuyor. TİM Show Center'ın ağırlayacağı topluluk dünya çapında 
birçok ödül kazanmış birbirinden yetenekli 56 sanatçıdan oluşuyor. 
Şovun en zor ve tehlikeli bölümlerinden biri "Asadullin Grubu'na 
emanet. Grupta, özellikle tahterevalli akrobasisi ve Rus barı gibi alanlarda uzman ve grup akrobasi dalında ülkenin en başarılı sporcuları 
yer alıyor. Yaptıkları inanılmaz hareketlerle “kemiği olmayan insanlar" 


olarak adlandırılan, olağanüstü esneklikteki Avatar Kızlar, muhteşem 


paten dansı performansıyla izleyicileri selamlayacak. Dans ikilisi ve 
Moğol tarzı numaralar unutulmazlar arasında yerini aldı bile. 


timshowcenter.com 
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bi 6 Dönem 


Seral eli 


İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John 


gin de kaynağı olan belirli düzensizlikler ve noksanlar vardır. Hiç 


yüzünün çizgileri iki 
simetrisi kusursuz deği 
Yaşam ender te 


felç etmektir" diyor. Gotik sanatın ülkemizdeki 


D 


msi 


Ruskin, “Yaşayan her şeyde, güzelli- 


rinsanın 


taraftan da aynı değildir. Hiçbir yaprağın, hiçbir dalın 
dir. Kusurluluğu kaldırmak, ifadeyi yok etmektir. 


cilerin- 


den Bubi de çalışmalarında dağınık olana, biçimsize ve doğaya odaklanıyor. 


Eserlerinde uygarlık öncesi dönemlerin Mısır, Mezopotamya ve 


Anado 
kusurlardan beslenen Bubi, bu ay “Dikişler” 


u kültürlerinin izini süren, “güzel"in ötesini arayan, kurals 


"İkonalar”, “Kafesler” ve "Düğümler" gibi 


çalışmaların yanı sıra heykellerinden de bazı 


Kibele Galerisi'ne konuk olacak sanatçın 


sergisi, 10 Ocak'tan itibaren gezilebilir. issanat.com'tr 


Gösteri: Lee Alex İllüzyonu 


Ün 
ödülü dahil, yirminin 


buluşturarak sahnede gizemli bir 


dünya yaratıyor. Bu işi yaparken de 
izleyici 
geri ka 
500 bin 


DU 


i düşlerine ortak etmek 
t kıtada 25 ülkede 
kişinin izlediği gösterileri 
anbul ev sahip 


yor. Dö 


kez | iği yapacak. 


Kendisini 


n uçan insanlarla, havada 


kaybo 
şın 
sihirli dünyası ile 
20 Ocak' 
ür ve Gösteri Merkez 


an dansçılarla, duvarda eriyen, 


anan rengarenk karakterlerle dolu 


anışmak isteyenler 


an itibaren onu Trump Kül- 
i'nde bulabilir. 
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zlık: 


özellikle 


an ve 


, Yamalar”, "Aplike Yüzeyler", 
farklı teknikler kullanarak yaptığı 
örnekleri sergileyecek. İş Sanat 
n "Bubi 6 Dönem" adını taşıyan 


ü İngiliz Sihirbaz Lee Alex aralarında “Dünya'da yılın en iyi illüzyonisti” 
üzerinde uluslararası ödülün sahibi. O, inanması güç 
illüzyon efektlerini müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği kendine has stili 


|. 


daş Sanat Ga 


a 
il 


ki 


gi 


İŞİN 


ni 
Ti 
47 
asu 
'mm 

Lİ 


Bu tarihten önce Bubi sanatını izlemek isteyenler ise Beşiktaş Çağ- 


ler. Küra 
sanatı tarihini 


k sergi 


bi isim 


acak. 


ler İstanbul" 


an ve bu dönemin 


eşe Erdok, Nur Koçak, Adnan Çoker, Meriç Hızal, 


erisi'nde 25 Ocak'a dek sürecek “Türk Modernizmi - Seç- 


üç yap 
bu sergi Türk resim ve heykel 
ge 
çıları arasından yapılan bir seçkiyi örnekleyen 
li. Devrim Erbil, 


sergisinde Bubi'nin yeni dönemden tını görebilir- 


örlüğünü Kıymet Giray'ın yaptığı 
n özellikle 1950 sonrasında geçirdiği 


Sana 


işim çizgisini ele 


nite 


iği taşıdığı için oldukça kıyme Ergin İnan, 


Hüsamettin Koçan 


erin eserlerinin yer aldığı serginin kapıları 25 Ocak'a kadar açık 


LONDRA 
Ferrari Sergisi 


15 Nisan'a kadar 


Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan, dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden Ferrari'nin 
yeni yaşının şerefine! Bugünlerde Londra'da bulunan Tasarım Müzesi “Under the Skin" 


adlı sergiyi, değeri 140 milyon euro'yu aşan tarihi Ferrari modellerini ağırlıyor. Efsane- 


vi üretici, bu sergi ile Maranello'daki Museo Ferrari dışında ilk defa bu denli iddialı bir 
koleksiyonu gözler önüne seriyor. Sergide herkesin aklında yer etmiş efsane pilotlar 
Peter Collins ile Stirling Moss tarafından kullanılan yarış otomobillerinden, Michael 
Schumacher'in 2000 yılında Formula 1'i kazandığı otomobile ve hatta Enzo Ferrari'nin 
ehliyetinden orijinal Ferrari eskizlerine kadar markanın tarihine damgasını vurmuş birçok 
yapıtaşı görülebilir. Londra Tasarım Müzesi'nin Kurucusu Sir Terence Conran'ın sergiyle 
ilgili olarak dile getirdiği “Bu sergiyle ilgili beni çok fazla heyecanlandıran şey, sahne arkasındaki Ferrari'nin sihirli bileşenlerini oluşturan mühendislik, üretim ve tasarım arasındaki 
dinamiği deneyimlemek gibi nadir bulunan bir fırsata erişebilmek. Bu öyle sihirli bileşen ki 
85 yaşındaki halimle bana bile bir Ferrari sahibi olmanın hayalini yaşatıyor” sözleri ise pek 
çok kişinin duygularına tercüman. designmusem.org 


Büyülü Fener Festivali 


Büyülü Fener (Magical Lantern) Festivali, adına yaraşır bir biçimde, üç boyutlu masal 
kitaplarını andıran muhteşem bir görsel şölen. Canlı renklerin ve fenerlerden yapılı heykellerin yansımaları, kimi zaman mistik bir göl kenarında, 18'inci yüzyıldan kalma bir bahçede ya da Song Hanedanı'na ait antik bir şehrin kapılarının ardında ziyaretçileri karşılıyor. 


Festivale Londra'da 'Chiswick House and Gardens' ev sahipliği yaparken Yorkshire ve Bir- 


mingham gibi yerler de bu ışık karnavalının bir parçası olmaktan geri kalmıyor. Avrupa'nın 


en büyük fener festivali için beklentileri yüksek tutmanızda hiçbir sakınca yok ancak acele 


etmenizde yarar var. Benzersiz bir kültürel deneyim yaşatan festival, ışıklarını yeni yılın ilk 


gününün ardından söndürecek. 


Modigliani Retrospektif Sergisi 


"O, bir Tanrı" diyordu Pablo Picasso, kendisiyle sürekli savaşır bir halde 
bulduğu Amedeo Modigliani için. Aralarındaki atışmalar, sanat dünyasında 
ender görülebilecek güzellikte akıl ve yetenek dolu restleşmelerdi aslında. 
Müzayedelerde karşımıza çıkan satış rakamlarına bakacak olursak ikilinin 
arasındaki bu çekişme halen sürüyor. 2015 yılında düzenlenen bir açık artırmada Picasso'nun “Les Gemmes dAlger, Version O" eseri 1/9.4 milyon dolara 


m "Nu Couche" 


alıcı bulup rekor kırarken onu 170.4 milyon dolarla izleyen is 


7 adlı eseriyle Modigliani olmuştu. Bu ay, kendisinin izini 
sürmek isteyenler, Modigliani'nin en büyük retrospektif 


sergisini Londra'da görebilirler. Tate Modern'in ev sahip- 


liği yaptığı ve sanatçının yüz eserinin yer aldığı sergide, 


1917'de ilk kez gösterildiğinde polis tarafından ahlaka 
aykırı olduğu gerekçesiyle sansür uygulanan yapıtları da 


yer alıyor. Konuklarını en yeni sanal gerçeklik teknolo- 


jisini kullanarak 20'nci yüzyılın başında Paris'in kalbine 
taşıyan sergi, 2 Nisan'a dek gezilebilir. 
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Başka Bir Dunya 


Avrupa'nın en kuzeyinde 'buz ovası' diye tanımlanan Laponya, bildiğiniz 
bütün coğrafyalardan ve iklimlerden farklı. Eşsiz bir deneyim yaşamak 
isteyenler önden buyursun... 
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FOTOĞRAF: KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT 


uzeye gitmeden önce aklımdan geçen tek şey kayak 
kıyafetlerimin o soğukta yeterli olup olmayacağı. 
Findandiya'nın Kuzey Kutup Daire'sinde kalan en 
önemli bölgesi Laponya'da dört gün geçirecek olmak 
iklim nedeniyle beni korkutuyor. Aralık ayında 24 
saat karanlık olan; mart başında gündüz en sıcak -25 dereceye 
ulaşan bir coğrafyadan bahsediyorum. 

Beyazın yeniden tanımlandığı bir coğrafya burası. 
İskandinav Yarımadası'nın kuzeyindeki Laponya, dilleri, geleneksel kıyafetleri, el sanatları ve müzikleriyle İskandinavya'da 
yaşayan diğer halklardan farklılıklar gösteren Samiler'in yurdu. 


—. 

» — 

yy” 

— ğ” 
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Laponya deyince akla ren 
geyikleri, soğuk hava ve kar 
geliyor. Ren geyikleri ile Sami 
kültürü arasında kopmaz bir 
bağ var. Kızakları çeken geyikler 
aynı zamanda kış ayları için 
vazgeçilmez bir besin kaynağı. 
Laponya soğuğundan korunmak 
için de ren derisinden yapılmış 
kıyafetler giyiliyor. 


Hiçbir zaman kendi devletleri olmayan Samiler bugün İsveç, 
Norveç, Finlandiya ve Rusya sınırlarında kalan topraklarda 
yaşıyorlar. Laponya, sadece Samiler'in yaşadığı bir coğrafya 
değil, pek çok yerel halkın kendilerine ait siyasi ve kültürel 
yapılarını sürdürebildikleri bir buz ovası. 

“Finlandiya Laponyası" diye adlandırılan bölgenin merkezi 
Rovaniemi, Avrupa'nın yüzölçümü açısından en büyük kenti 
ve nüfusu sadece 63 bin. Şehirlerin içinde doğa parçaları görmeye alışık bizler için uçsuz bucaksız doğanın içinde minicik 
bir şehir görmek çok etkileyici. Soğuğa, beyazlığa ve doğaya 
alışmamız için bir ön durak olan Rovaniemi'den daha kuzeye 
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Laponya 


Uçsuz bucaksız ormanlardan kar 
motosikletleri ile geçmek eşsiz bir deneyim. 
Laponya'da donmuş suyollarında (hız limiti 
saatte 80 km) ve belirlenmiş rotalarda 

(hız limiti saatte 60 km ) kar motosikletleri 
kullanılıyor. 


Saariselka'ya buz üzerinde hızlarını 
hiç azaltmadan ilerleyen arabalarla 
gidiyoruz -Finlilerin tuzdan haberi yok 
galiba. Yol boyunca buzlanma ve geyik 
çıkabilir işaretleri var. 

Arabadan inip otele girmemiz sadece | dakika sürüyor ama işte her şey 
o bir dakikada oluyor. Cep telefonları 
soğuktan çalışmıyor, gözlükler bu- 
Şulanıyor ve evet saçlar buz tutuyor. 
Otelin içi sıcacık ve kalın İskandinav 
kazaklarıyla dolaşanlar da sıcacık 
görüntüleriyle bizi ısıtmaya yetiyor. 
Soğuğun acıktırıcı bir etkisi olduğu 


kesin, hiç oyalanmadan restorana yöneliyorum. Mönüde ren Borealis'ler göz kırpar diye bekliyorum ama bu gece hava çok 
geyiği eti ve yanında orman meyvelerinden yapılmış soslar kapalı... 
var. Tabii kuzeyin o meşhur esmer ekmeklerinden de sipariş Sabah gün doğar doğmaz yola çıkmak gerekiyor, Kuzey 


ediyorum. Geleneksel İskandinav yemeğini afiyetle yediğimde O Kutbu'na çok yakınız, gündüzler hala kısa. Üstüme tam yedi 
Kuzeyli ruhuna bürünmeye başladığımı hissediyorum. Yatma- kat termal giysi ve kayak kıyafeti giyiyorum. Husky safari için 
dan önce sıcak su havuzlarına girip içimi ısıtmak ve gökyüzünü ( hazır olduğumu söylediğim rehberimiz bana sadece gülümsürseyretmek için etrafı camla kaplı spa'ya gidiyorum. Gökyüzü yor ve bu halimde 10 dakika sonra donacağımı söylüyor. Eksi 
yeterince berrak olduğunda görülebilen Kuzey ışıkları Aurora 60 dereceye uygun özel tulumu ve neredeyse ayaklarımın 
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FOTOĞRAFLAR: ŞEVKET KIZILDAĞ 


ie 


Samilerin geleneksel kıyafetleri rengarenk. Evlerinde ren 
geyiği boynuzlarından ve kemiklerinden yapılmış aletler 
kullanıyorlar. Husky köpeklerin çektiği kızaklarda safari 
yapmak Laponya'nın vazgeçilmezlerinden. 


1,5 katı büyüklüğündeki kar çizmelerini zorlukla 
giyiyorum. Evet, 38 bedenden 48 bedene bir 
anda nasıl çıkılır sorusunun cevabıyım artık. 
Buzda kayma korkusu ve kıyafetlerin kalınlığı 


yüzünden penguen gibi küçük adımlarla yürüyebiliyorum. 


(Yazının bundan sonraki bölümünde hayvan dostları 
anacağım) Dünyaca ünlü markalardan birinden aldığ 
eldivenlerimin de Laponya'da hiçbir işe yaramadığını 


mızı sık sık 
m kayak 
öğrenmiş 


bulunuyorum. Ren geyiği derisinden yapılmış eldivenleri elime 


geçirince aradaki farklı anlıyorum. Filmlerde gördüğü 
safari' deneyimi için artık hazırım. Beş ya da yedi hus 
çektiği kızaklara oturup yola çıkıyoruz. Ben yardımcı 


yaptığ 


m 'husky 
ky'nin 
pilotluk 


mdan etrafı rahatça izleyebiliyorum. Yeryüzü sonsuz 


bir beyazlık içinde; şanslıyız, gökyüzünde nefis bir gü 


neş Var 


ve mavi burada bambaşka görünüyor. İki saat süren yolculuumuz boyunca arada köpekleri durdurup fotoğraf çekmeye 


çalışıyoruz. Hava eksi 30 derece. Makinelerin pilleri s 


oğuktan 


donmasın diye tulumumun içinde saklıyorum. Kalın eldivenlerimle fotoğraf makinesini ya da cep telefonunu çıkartıp tek bir 


kare çekebilirsek kendimi şanslı görüyorum. 


Finlandiya'da bahçeler, özel mülklere yakın alanlar ve ko- 


ruma altındaki araziler hariç tüm kırsal bölgelerde yü 
kayak yapabilir, bisiklete binebilir, kamp kurabilirsiniz 


rüyüş ve 
. Koruma 


altına alınan türlerden olmadığı sürece orman meyveleri, 
mantar türleri ve çiçekleri toplayabilirsiniz; basit oltalarla balık 


tutabilirsiniz. K 
içinde ziyaretçi 


bırak" mantığıy 


uzey Avrupa'da doğa her 
lerin mola verebileceği k 
var. Biz de böyle bir kulübede mola veriyoruz. 'Bulduğun gibi 


la çalışan sisteme göre bi 


kenara ateş yakmamız için odun bırakm 
şeyler içebileceğiz. Rehberimiz ormanın 


çayı bana uzat 


rken hayatımın en lezzet 


kesin. Ormanların 
üçük kulübeler de 


zden önce gelenler bir 
ış. Sonunda sıcak bir 
neyvelerinden yaptığı 
li doğal çaylarından 


birini içeceğimi düşünmemiştim. Asıl sü 


Yanında patates, soğan ve somon getirmiş. Hemen kulü 


benin içinde yaktığı ateşin etrafına oturup çorba yapmasını 


rpriz birazdan' diyor. 


izliyorum. Somon çorbası, içtiğim en lezzetli çorbalardan biri 
-insan doğada olunca sanki her şey daha mı lezzetli geliyor? 
Yemekten sonra kırılmış ağaç dallarını toplayarak kulübeye 
götürüyoruz. Bizden sonra gelecek ziyaretçiler için kulübeyi 
bulduğumuz gibi bırakmamız lazım. 
İki saatlik dönüş yolculuğunun sonlarına doğru artık gün 
batmak üzere. Hayatımda hiç görmediğim bir ışık kaplıyor gökyüzünü. Buz gibi soğukta geçirdiğim eşsiz bir günü batırmanın 
keyfini hissetmeye çalışıyorum. Bir de kirpiklerim donmasa ve 
her şeyi daha net görebilsem... 
Akşam beni bir sürpriz bekliyor. Bir Laponya klasiği olan 
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Laponya 


Ren geyiği çiftliğine gidince geyiğin Samiler için ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Ren geyiği derisinden yapılmış kıyafetleri ile çiftliğin sahibi bize 
poz veriyor (alt ortada). Hotel&lgloo Village Kakslauttanen Saariselkâ dünyanın en sıra dışı otellerinden biri. Cam iglolarda kuzey ışıkları Aurora 
Borealis'leri görmek için en doğru konaklama tercihi. 


buz barda içkilerimizi yuJNumlamak üzere sözleşmişken bir 
kepçenin kaza sonucu barın bir bölümünü yıktığını öğreniyoruz. Tabii, buzdan inşaat yapılırsa hasar alması da kolay oluyor! 
Hemen alternatif bir plan yapıyoruz. Kızak pistinde kayacağız. 
Ama bildiğiniz pistler gibi düşünmeyin. Özel araçlarla Kaunispaa Tepesi'ne çıkıyoruz. Akşam saat yedi. Hava karanlık aslında 
ama kardan dolayı aydınlık görünüyor. Kuzey Avrupa'nın en 
uzun kızak pisti tam 1,2 kilometre uzunluğunda. Her iki kenarı 
da orman olan yaklaşık on metre genişliğinde bir pist burası. 
Rehberimiz sadece ellerimizi ve ayaklarımızı kullanarak kızağı 
nasıl yönlendireceğimizi anlatıyor. Kimi zaman çok hızlı, kimi 
zaman da korkudan yavaşlayarak o uzun pistte kızak kaymak 
sıra dışı bir macera. Pistin sonuna vardığımızda birbirimize bakıp bir daha yapalım mı' diyoruz ama yemeğe geç kalmamak 
için hızlıca bölgenin en iyi restoranı Huippu Kaunispaa Fell'e 
geçmemiz gerekiyor. 
Husky safari ve kızak maceramızdan dolayı ertesi sabah 
vücudumun her yeri ağrıyor. Ama Laponya size daha fazlasını Vaat ediyor! Bugün kar motosikletleriyle bir Ren geyiği 
çiftliğine gideceğiz. Amsterdam'a gidince bisiklete binmek 
neyse Laponya'da da kar motosikletlerine binmek öyle bir şey. 
Fakat burada her yere kar motosikletiyle gidilemiyor, sadece 
donmuş suyollarında ve belirlenmiş rotalarda kullanılıyor. 
Trafik kuralları, kar motosiklet rotalarında da uygulanıyor. 
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Belirlenmiş rotalar içinde motorların hız limiti saatte 60 km ve 
ancak donmuş suyollarında 80 km hıza çıkılabiliyor. Deneyince 
beni harika bir günün beklediğini anlıyorum. Kar motosikletleriyle yaklaşık 40 km'lik bir yolculuk yaparak bir Sami ailesinin 
çiftliğine varıyoruz. 

İllk bakışta biraz turistik gelse de sonradan fark ediliyor ki 
hayatları tam da böyle. Renkli kıyafetler giyiyor, ren geyiği eti 
yiyor ve evde ren geyiği kemiğinden yapılmış silah ve aletler 


Huippu Kaunispaa Fell 
Saariselka'nın takımadalarından Rusya sınırına kadar uzanan 
olağanüstü bir manzaraya sahip Kaunispaa Tepesi'nin zirvesinde 
yer alıyor. Lapon mutfağında uzmanlaşmış 90 kişi kapasiteli 
panorama restoran 1954 yılından beri hizmet veriyor. Saariselka 


bölgesinin ilk ziyaretçilerine, konaklama ve yemek servisi sağlamış 


en eski dağ evi olarak bilinen restoranda Laponya'nın doğal 
ortamında yetişen malzemeler ve özellikle ren geyiği, keklik, 
somon, alabalık ve orman meyveleri günlük olarak temin ediliyor. 
Lapon çorbalarını, Inari Gölü'nde tutulan alabalığı, tatlı olarak 
orman meyveli turtaları deneyin. (www.saariselka.fi/huippu) 


Laponya (Saariselkâ) Turizm Bakanlığı'nın www.saariselka.fi web 


i sitesinde Laponya'da düzenlenen aktivitelerden restoranlara kadar 


aradığınız her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. 
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kullanıyorlar. Bir aile tarafından işletilen küçük bir ren geyiği 
müzesi burası. Ren geyiği kokusunun nasıl bir şey olduğunu 
anlamanız için bir çiftliğe gitmelisiniz, çok uzun kalamayacağınıza bahse girerim. Kendimi hemen dışarı atıp, ren geyikleri 
tarafından çekilen kızaklara binerek kısa bir tur yapıyoruz. Ren 
geyiği sürme ehliyetim de var artık. 

Ren geyikleri ile Sami kültürü arasında kopmaz bir bağ var. 
Geyik kış aylarında Samiler için vazgeçilmez bir besin kaynağı. 
Geyiğin derisi, dondurucu soğuktan koruyan giysilerin yapımında kullanılıyor. Geyik kemiklerinden bıçaklar, müzik aletleri 
yapılıyor. Çok daha eski tarihlerde Samilerin geyiğin sütünden 
de yararlandığını öğreniyorum. İşte bu yüzden Laponya'da 
hemen her yerde geyik motifleri kullanılıyor. Sami efsanelerin- 


r 


Hotel&igloo Village Kakslauttanen Saariselkâ 
Dünyanın en sıra dışı otelleri listesinde rahatlıkla ilk 10'a girer. Cam 
iglolar gökyüzünü izlemek için mükemmel. Şanslıysanız yatağınıza 

uzanmışken kuzey ışıkları Aurora Borealis'i görebilirsiniz. Tesisin 
içinde farklı büyüklüklerde kütük evler, buz evler ve iglo'lar, bir 
buz restoran ve bir buz kilise yer alıyor. Oda fiyatları için en güncel 
bilgiyi (Wwww.kaks/auttanen.fi) web sitesinden alabilirsiniz. 


Hotel&igloo Village Kakslauttanen 
Saariselkâ'nın odalarında beklenenin aksine 
hiçbir özel konfor yok. Ama gerçek bir igloda 
gökyüzünü izlemek eşsiz (solda, üstte). Husky 
safari dönüşünde Laponya'da günü batırırken 
sadece yaşadığınız deneyimin değil, renklerin 
ve gökyüzünün de burada farklı olduğunu 
hissediyorsunuz (solda, altta). 


de sık sık adı geçen ren geyiklerinin bugün yaşam 
alanlarının bir bölümü ticari faaliyetler ve petrol 
arama çalışmaları yüzünden zarar görmüş durumda ve geyik nesli tehdit altında. 

Dönüş yolunda kar motosikletleriyle dağları ve 
ormanları aşarak Saariselka'dan 10 km uzaklıktaki iglo köyüne varıyoruz. Kakslauttanen'deki 
Hotel&lgloo Village dünyanın en sıra dışı otellerinden biri. Buzdan yapılmış gerçek iglo'lar, şık kütük 
evler ve çatısı camla kaplanmış, yarım küre şeklin- 
deki modem iglolardan dilediğinizde konaklayabiliyorsunuz. Buzdan yapılmış olanlarda ortalama 
sıcaklık eksi beş derece ve özel uyku tulumlarında 
uyunuyor. Renkli Aurora Borealis'leri görebilmek 
için cam igloda kalmayı tercih ediyorum. Burası 
minik bir yarım küre, Sadece banyosunda perde 
var. Onun dışında yarım kürenin tamamı camdan 
oluşuyor. Yatağıma sırt üstü uzanıp dünyanın en 
muhteşem renk gösterisini izlemeyi umuyorum. 
Maalesef yine şanslı değilim. Hafif birkaç renk 
değişimi dışında bu gece gökyüzü çok durgun. 

Perde olmayan cam bir igloda güneşin gözümün 
içine girmesiyle uyanıyorum. Şanslıyız, hava eksi 38 
derece ama pırıl pırıl bir güneş var. Uyanmak için 
bir kahve içmek isteyenlerin ne kadar masum olduklarını fark 
edeceğim birazdan. Buzun içinde açılmış bir havuzdaki suya girip 
sonra da orijinal bir Fin saunası olan 'smoke sauna'ya geçmek ister 
miyim diye soruyor otel müdürü. Ben kahve alayım desem de bu 
deneyimi yaşamadan Laponya'dan dönemem. 

Eksi 38 derecede açık havuza girebileceğimden emin değilim ama Fin saunası iyi gelebilir. Saunanın 10 metre ilerisindeki 
soyunma odaları, dışarıdaki ısıya hazırlık olsun amacıyla sıfır 
derecede tutuluyor. Mayomu giyip bir çita çevikliği ile eksi 38 
dereceye çıkıyor ve buzun üstünde koşarak kendimi saunaya 
atıyorum. 100 derecedeki saunada ilk beş dakikayı normal geçiriyorum -sonunda ısındım. Sonraki beş dakikada "Bu sıcaklığa 
daha fazla dayanamayacağım, ben çıkıyorum" diye söyleniyorum. Öyle ki soyunma odalarına dönüş yolunu kaplumbağa 
hızıyla alıyorum! Sauna içimi öyle ısıtmış ki kayak kıyafetlerimle 
açık havadaki buz heykel sergisini yavaş yavaş gezebiliyorum. 
Oysa daha dört gün önce beş dakika dışarıda kalabileceğimi 
hayal bile edemiyordum. . 

Kuzeyin buz ovası Laponya. Soğuğu ve beyazı bana yeniden tanımlatan eşsiz coğrafya... 


*Bu seyahat Koptur Seyahat Acentası (www.dunyaninrenkleri.com) ile yapıldı. 
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ANTİPSİKİYATRİ VE SİNEMA 
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Dünya çapında depresyonda olan kişi sayısının 322 milyon. Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre ülkemizde her 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor. İlaçların 
ya da terapistlerin başarısını ölçmekse muğlak bir süreç. Antipsikiyatri, bugün 
ie 27” alevi sönmüş, usulca tüten bir pozisyonda görülse de bu meseleleri tartışmaya 
" açarak muhalif bir dönem başlattı. Yönetmenler de otoriteye yönelik bu tepkiyi 
karşılıksız bırakmadı, antipsikiyatri denince akla gelen ilk yapımlardan i 
Guguk Kuşu'nun yıllarca vizyonda kalmasını sağlayan seyirci de. 


N İ 
. NİLAY D 


- me in En 


AYA A m 
fh ANMMWAT 
lenivel . 


923 kışı, Viyana. 1899 yılında yayımladığı psikanalizin doğumunu müjdeleyen “Rüyaların 
Yorumu" adlı eseri yalnızca 351 adet satmasına karşın bir adam, sunacağı bildirinin üzerinde 
kararlılıkla çalışıyor. Nasıl bir fırtına kopacağını tahmin etse de söyleyeceği cümlelerin tesirine 
eş, hızlıca ilerliyor kalemi. Esecek sert rüzgarların, c O güne kadar psikiyatride neredeyse kutsal 
ve hatasız kabul edilen doktorların tahtı da sallayacağını biliyordu. Çünkü “delilik” bu kez, 

. PİL beyin,haştalığ ihins Sel zarara uğramış olmaktan farklı ele alınıyor, bu ilginç 

NU ip 
: 


N 
İşi! 
. 
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Oren 


adama bakılırsa her insanda olan 
bilinçaltı (Yalnızca hasta olarak kabul 
hiç kimseye rahat 
ngin, iyi eğitimli 


edilenler değil) 


vermiyordu. Ze 
hatta doktor olmak bilinçaltının 
sesini bastırmaya zinhar yetmiyor, 
tristlerin üstünlük 
payesi biraz daha bulanıklaşıyordu. 
hipnotize eden 
başka bir alan olan sinema ise 
karakterle 

k bir özgürlük 
alanı sağladığından psikanalizi çok 
sevmişti. Fransız eleştirmen Marc 
izin en büyük 
nlatı 
yapısına 


böylece psikiya 


Bizi neredeyse 


imgelerle ve çıl 
alaka 


Vernet'e "Psika 


katkısı Amerikan a 


tarzı filmlerinin 


ı olarak büyü 


gın 


Na 


bir mazeret sağlamış 


olmasıdır" dedirtecek kadar. 
Yıllar geçtikçe yalnızca 
psikanaliz değil, ps 


cephesinde de 
akımlar, biyoloj 
eşliğinde büyü 


yaşanacak ancak tü 


süreçte psikiya 
diğer kurumlar 


işbirliğinde gözükm 


geri kalmayaca 
Beyazperdede 
yapımların birç 


yen 


ik bulgular 
k çatışmalar 
m bu 
tri, devletin 
yla sıkı bir 
ekten 


ktı. 
ki 
OĞU 


ziyade yücelttiği için 
yönetmenlerin psikiyatrinin 


politik yönüyle ilgili bi 


kiyatri 


mevcut 
sistemi eleştirmekten 


r kaygıları yoktu. İlk kez bi 


rakıl hastasını 


ve psikiyatristi gördüğümüz filmler 1900'lerin başında 


çekilmiş (The Escaped Lunatic vb.), izleyici genellikle 
tiplemeleri kahkahala 
sineması dümeni dev 


rla karşılamış, savaşın ardı 


mal edildiği gibi sorunlar, 1948 yapımı “The Sna 
filmleri saymazsak Hollywood'u pek cezbetmiyordu. Ancak 
tüm dünyada hızla değişim rüzgarlarının estiği, özgürlük 

taleplerinin yüksek sesle duyulmaya başlandığı 


psikiyatri 


bilim kendi 'anti'sini doğurdu! 
i, psikiyatriye iğn 
1960'ların ortalarında Ron 
lanarak Antipsiki 


bebeği misa 


bu terimi ku 


bu 
ndan korku 


ralmıştı. Hasta hakları, konulan teşhisin 
doğruluğu, tedavi başarısız olduğunda bunun n 


eden hastaya 


ke Pit" gibi 


1960'larda 


alanında hiç beklenmedik bir şey gerçekleşti ve bir 
Büyüden azade, bir voodoo 
eleri batırma vakti şimdi. 

ald Laing, David Cooper, ilk kez 
yatri akımını başlatmış oldular. 


İngiltere'de doğan ancak Franco Basaglia, Michel Foucault 
ve Thomas Szasz gibi isimlerin de temsilcisi olduğu bu akım, 


bugün için bazı ifadeleri kulağa ütopik gelse de çok önemli bir 
iş yaptı. Laing'e göre deli, sağlıklı bir toplumun garip davranan 
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e 


The Snake Pit 


ge 
— 


sağlıksız bireyi değildi ve 
sağlıklı olmayan bir topluma 
sağlıklı bir tepki vermekteydi. Hatta "Bölünmüş Benlik” 
adlı kitabında şizofrenide 
görülen bazı belirtil - 

erin insanın varoluşundan 
duyduğu güvensizlik 
sonucunda ortaya çıktığını 
öne sürerek geleneksel 
yöntemlerle tedavinin doğru 
olmadığını belirtmiş, geleneksel psikiyatriye karşı bir 
tavır almakla kalmamış psikiyatrist ve hasta arasındaki 
sakıncalı hiyerarşiye de dikkat çekmişti. Alman filozof 


E. Fink'e göre ise tarihsel açıdan psikiyatri, her şeyi biliyormuş 


gibi davranarak ve kendi alanının çok dışındaki son derece 
nsal sorunlara çareler vaat ederek kend- 
Imesine ve esrarlı k 


karmaşık topl 


isinin idealleştiri 


bulunmuş ola 
Sistemlerin 


ihtiyaç duyduğu 


psikiyatristler 


gibi benzetmeler 
tird 


sikiyatrinin ge 


un 


bi 
h 


içi 


irdi. 


atta psikolojinin var olmak için bunalımlara 
nu söyleyen Deleuze ve Foucault gibi isimlerin 
n ideoloji/asayiş polisi ve de bugünün rahipleri 
kullanmalarına bu bağlamda şaşmama 
iği en doğru eleştirilerden biri biyolojik olarak 
her hastalığı açıklamaya çalışan yaklaşıma karşın, gerçekte 
iyileşmeyen toplumsal yaşam koşullarına karşın bireyin verdiği 
tepkilerin “hastalık” olarak görülmesine, sistemin dışında 
kişilerin genelde bir etiket ile yaftalanmasına dikkat çekmekti. 


lnmasına pekala katkıda 


. Antip- 


kalan 


Bu akımı benimseyen isimler için önemli olan insanın kendisi idi. 
Bir dönem deliler neredeyse bilge kabul ediliyorken kapitalizmin yükselişe geçtiği dönemde, iş gücüne katkı sağlamadıkları 
için birden onlara yönelik bakışın değişmesi tesadüf olabilir 


miydi? Her insan tek olduğu halde, du 


rmadan sınıflandırılan 


PA 


> * 
One Flew Over the A Nes t 


hastalıklardan pay biçen psikiyatristlerin çoğu, mevcut sistemdeki çıkmazları yok sayarak, yaratıcılığı yok etmek pahasına 
toplumsal düzendeki muhalif, ayrıksı sesleri bastırmaya çalışıyor 
olabilirler miydi? Mesela ABD'de eşcinseller hasta olarak kabul 
edilirken, seçim dönemi Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından 
eşcinselliğin hastalık olmaktan çıkarılması, belli bir kesimin 
oylarına talip olanın politik hamlesinin bir yansıması değil miydi? 
Bir kültür de "normal" kabul edilen bir eylemin diğer bir kültürde 
"deli" damgası yemeye neden olabildiği bir dünyada mutlak 

bir doğrudan söz etmek mümkün müydü? Bu soruya "Hayır" 
yanıtı verenler, böylesi girift bir alanda bir insana deli damgası 
vurmanın, hapishane benzeri bir kuruma kapatmanın, kimi 
zaman teşhisin ya da tedavinin başarısızlığını kabullenmeyen 
doktorların fazlasıyla cadı avını çağrıştırdığını düşünüyorlardı. 
Bugün tanımadığı insanları öldürmek istediğini söyleyerek bir 
uzmanın karşısına gelen bir insanın tedavi görmesi gerekirken, 
savaş döneminde, birini öldürmek istemeyen askerlerin 
psikologlara yönlendirilmelerinde hiç çelişki yok mu? Savaş 
sonrası, hastanelerde yer açılması için travma altındaki askerlere 
lomotomi yapan doktorlar gerçekte neye hizmet ediyordu? 
William Wharton'un romanından uyarlanan Alan Parker'ın nefis 
göndermelerle dolu, sarsıcı filmi “Birdy” (1984) bu bağlamda 

en çok söz sahibi olan yapımlar arasında. Farklı düşündüğünde, 
sorguladığında elinden özgürlüğü alınan, kanadı kırılan kuşların 
filmi o. Savaşsa henüz bitmedi. 


“Bir akıl hastanesinde, on yedi yaşında 
küçük bir kız bana çok korktuğunu çünkü 
atom bombasının kendi içinde olduğunu 
söylemişti. Bu bir hezeyandır. Kıyamet 
günü silahlarına sahip olmakla övünen ve 
etraflarına tehditler yağdıran dünya devlet 
adamları, kendilerine “psikotik” yaftasının 


yapıştırıldığı insanların çoğundan 
daha tehlikeli ve “gerçekliğe” daha 
yabancılaşmış haldedir. 

(Bölünmüş Benlik, R. D. Laing) 


Bir psikiyatristin koltuğundan sinema salonlarındaki 
konforlu koltuklara bir geçiş yapıyoruz şimdi. Işıklar kapalı, 
birazdan film başlayacak ve biz her şeyi unutacağız. Belki de 
yönetmen bize bir psikiyatrist aracılığı ile sezdirmeden, ne 
yapmamız gerektiğini söyleyecek. Çünkü ekranda böylesi bir 
uzman belirdiğinde genel olarak güç ve iktidar kadrajda bize 
gülümsüyor demektir. Sinema ve psikiyatri, birlikte büyüdüğü 
için şaşırtıcı değil bu. “Modern izleyiciler için sinema, İ.Ö. 
beşinci yüzyılda tragedyanın Yunanlılar için gördüğü işlevlerin 
çoğuna sahiptir" diyor Glen O. Gabbard. Yazdığı “Psikiyatri ve 
Sinema" adlı kitabında şöyle ilginç bir tespite yer vermekten de 
geri kalmıyor: “Yirminci yüzyıla girerken Avrupa'dan Amerika 
Birleşik Devletleri'ne getirildiklerinde sinema sanatı ve modern 
psikodinamik psikiyatri henüz emekleme dönemindeydiler 
ancak daha otuz, kırk yıl geçmeden yerlerini sağlamlaştırdılar. 
Hem birbirlerini tamamladılar hem de düşmanca bir ilişki içine 
girdiler. Psikiyatri ve sinema, birbirlerini destekleyen iki alan 
oldukları için, gündelik hayatın gelişigüzelmiş gibi görünen 
içeriğine sızmaya ve insan karakterinin sırlarını ortaya dökmeye çalışır; tedavi ile eğlence bizim kültürümüzde iç içe olduğu 
için de psikiyatri kadar sinema da terapiye yararlı olabilir." 


“Eğer elimi ateşe uzatmışsam ve 
yanmışsam, bunu hemen tekrarlamam, 
psikoterapi ise bir anlamda, elini ateşe 
uzat ve orada tut, der.” (Hayal Kırıklığı, lan Craib) 
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prens 


Peki, sinema ne zaman ellerimizi sobanın üzerine doğru 
götürüyor? 1966'da çekilen "A Fine Madness" gibi filmler yolu 
açsa da, bu bağlamda en sert ve cesur yapım 1975 yılında 
Milos Forman'dan geldi. Ken Kesey'in romanından uyarlama olan "One Flew Over the Cuckoo's Nes" (Guguk Kuşu), 
antipsikiyatrinin eleştiri noktalarını gözler önüne sererken 
Louise Fletcher'in canlandırdığı hemşire rolü ile devletin 
uzlaşmanın mümkün olmadığı soğuk kurumları ile yüzleştirdi 
bizi. Üstelik filmde başhekim rolündeki Dr. Spivey, bizzat 
hastanenin başhekimi iken! Yıllar sonra filmin yapımcısı olan 
M. Douglas, verdiği bir röportajda şunları söyleyecekti: “En 
iyi yönetmen, oyuncu, senaryo, kadın ve erkek oyuncu da 
dahil dokuz Oscar adayı olan bu filmi Hollywood'un büyük 
dağıtımcılarına götürdüğümüzde hiçbiri dağıtmaya yanaşmadı. 
Guguk Kuşu'nun ardından akıl hastaları ortalıkta görünür 
hale geldi. Bu film sayesinde ilk defa gerçek insanlar olarak 
görülmeye başlanmışlardı”. Filmde, Randle Patrick McMurphy 
(Jack Nicholson), işlediği suçtan ötürü hapishane yerine akıl 
hastanesine gitmenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyor, 
parmaklıkların ardında olmaktansa kısa bir süre rol yaparak, 
tedavi görüp dışarı çıkmak ona daha cazip geliyordu. Ancak 
işler hiç de beklediği gibi gitmiyor, hastanedeki kimi hastanın 
hayatına ilaçlardan ve asık suratlı terapilerden daha fazla yarar 
sağlayan karakter, fazlasıyla göze batıyor ve acımasız tedavi 
sürecinin içinde bu kez kendisini buluyordu. Jack Nicholson'ın 
inanılması güç oyunculuğunda rivayet edildiği gibi bu rol için 
aylarca hastanede kalmasının rolü var mı bilmiyoruz ama 
yapımın yıllarca yarattığı etki elbette filmin kusursuz oyunculuklardan çok daha fazlasını taşıdığının bir kanıtı. Keyse, romanı 


Girl gaterrupted 


için hedefte olanın psikiyatri değil, devlet kurumları olduğunu 'An Angel at My Table" (Masamdaki Melek, 1990) adlı filmde 
ısrarla belirtse de romandaki sözler sahibini iyi tanıyordu. Tipkı O Yeni Zelanda'nın en ünlü yazarlardan Janet'in okullarda, akıl 
akıl hastanesinin başhekiminin, kendisinin tuttuğu devasa bir hastanelerinde geçen var olma çabaları oldukça etkileyici bir 
balığın fotoğrafını odasında gururla sergilemesi, filmin ilerleyen O biçimde anlatılıyor. Belki de ünlü yazar, toplum tarafından 
sahnelerinde merkezde kalan hastaların da öylesi devasa bir onaylandığını gösteren bir ödül almasa, kendisine yapılacak 
balığı yakalaması; tekneyle denize açılırken de onların "deli" lobotominin sonrasında diğer eserlerini kaleme alamıyor 
olduklarından kimsenin şüphesi duymaması gibi. İlk bakışta olacaktı, üstelik hastalığıyla ilgili teşhis yıllar sonra çürütüluzman olmayanların "hasta" ile "normal" insanlar arasında ecekken. Kim bilir, belki de geçmişteki pek çok sanatçı, bugün 
farkı sezemeyecekleri, bu durumun çok da önemli olmadığı yaşasa antidepresanlar ya da "kimyasal deli gömlekleri" olarak 
düşünülebilir. nitelendirilen bazı ilaçlar eşliğinde savuşturmaya çalıştıkları 
Peki uzman olanların bu konuda yanılmalarına ne demeli? acılarını, yaratıcı bir sürecin ardından ortaya çıkan eşsiz 
Yıl, 1973. David Rosenhan adlı bir psikolog, hastanelerde yapıtlara dönüştüremeyeceklerdi. "Hayata karşı aşırı duyarlı bir 
tespit edilen, kişinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığ tavır almak, her şeye boş veren duyarsız yığınlara katılmaktan, 
mevzusunun kesin olarak anlaşılması konusunda ciddi şüphe çok daha saf ve dürüst görünmeye başlamıştı. Her şeyi yürekduyuyor. Ekibi ile birlikte kliniklere, hastanelere başvuru ten hissedersem sonunda tamamen hissizleşeceğimi ise artık 
yaparak gaipten sesler duyduklarını söylüyorlar. Sonuçta, anlamaz olmuştum," 'Prozac Toplumu'nda yazar Elizabeth 
başvurdukları tüm kliniklerde hasta olarak kabul ediliyorlar. Wurtzel'in agzından dökülen bu cümleler tam da bu noktada 
Hatta yedi kişiye şizofreni, bir kişiye manik-depresif psikoz oldukça düşündürücü. 
tanısı konuyor. İşler bununla bitmiyor ve bir de hastaneden Hissizleşmek demişken, “Suçlulara ve sanatçılara karşı garip 
çıkmak için “hasta” olmadıklarını kanıtlayacakları zorlu bir süreç (| bir zaafım var. Her ikisi de hayatı olduğu gibi kabul etmiyor. 
başlıyor. Öyle ki ekipten bir kişinin bir hastaneden çıkabilmesi Her hazin hikaye, gerçek hayattaki olaylarla çelişki içinde 
52 gün sürüyor. Bu durum, bize ödül alınmasının ardından olmalı" diyen S. Kubrick'e bakalım, karşımızda "A Clockwork 
lobotomi yapılmasından vazgeçilen Janet Frame'i hatırlatıyor. Orange" (Otomatik Portakal) var. Suç işlemekten ve şiddet 
Yönetmen koltuğunda Jane Campion ismini gördüğümüz, uygulamaktan büyük haz duyan Alex bir gün yakayı ele 
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verir. "Tedavi" amaçlı maruz kaldığı teknikler 

ve izlemek zorunda olduğu görüntüler yabana 
atılır gibi değildir, kısa sürede gururla sunulan 

bir proje olarak hazırlanan Alex artık şiddete 

en ufak bir tahammülü olmayan bambaşka bir 
insana dönüşmüştür. Dışarı çıktığında ise suç 
ortağı olan grup arkadaşlarının polis olduğunu 
görür. Bu kez intikam okları Alex'e dönmüştür ve 
kurbanları, son derece acımasız bir şekilde ondan 
intikam alır. Film, devletin totaliter yaklaşımını 

ve sistemi sorgularken bir an izleyici de düşünür: 
Artık iyileşiyorum diyen Alex, gerçekten iyileşmiş 
midir? Sinema seyircisi, iyileşme mevhumunu, 
iyileştiği için hastaneden çıkarılan karakterlerin 
intiharını, “Le Feu Follet” (Ateşle Oyun, 1963) 

ya da başrollerini Winona Ryder ve Angelina 
Jolie'nin paylaştığı, genç bir kızın 18 ay boyunca 
akıl hastanesinde kalışını anlatan “Girl, Interrupted" (Aklım Karıştı, 1999) filmlerinde olduğu 
gibi farklı sinema türlerine ait yapımlarda pek çok 


kez yeniden sorgulayacaktır. 


“Dünyadaki bütün kötülükler, 


birilerinin başkalarının iyiliği i 


hareket etme hakkını kendinde 


görmesiyle başlar.” 
(Kesin İnançlılar, Eric Hoffer) 


“Totalitarizm, kolektif deliliğe izin verir. 
Örneğin çılgınca tüketim ve fanatizm gibi. 


ki birey-sel delilik sisteme karşı bulunduğundan 


desteklenmez, deli uygarlığın anti-kahram 


ve anti-kahraman biyokimyasal teknoloji ve ge- 


netik mühendisliğinin tehdidi altındadır" d 
“Ce-henneme Övgü" adlı kitabında Gündü 
Vassaf. Kerameti kendinden menkul bir di 
madıkça psikiyatri ve sinema, dünya dönd 
kimi zaman güçlenerek kimi zaman sert e 


çin 


Oysa 
anıdır 


iyordu, 
Z 
kullanükçe 

eştiri-lerin hedefi 


olarak insanı anlamaya ve anlatmaya, tehdit altında olanın 


sesini duyurmaya devam edecek. Freud'u 


n, Dostoyevski'nin 


eserlerini hayranlıkla okuyarak geliştirdiği fikirleri gibi yeni 
terapistlerin de birçoğu sinemadan ilham alacak, sinema da 
psikiyatriden. Bazı dönemler, psiki-yatri sinemaya sitem de 


edecek; tıpkı bugün perdede yaratılan geri 
"uzman" portreleri ya da güçlü bir katharsi 
iyileşen hastalardan ötürü beklenti uyandı 


nedeniyle olduğu gibi. Her iki alanın içinde kötü örneklerin var 
olması, ba-şarılarının önüne geçemeyecek ama muhalif seslere 


kulak vermeleri gerektiğini de itinayla hatı 
olmak demişken, mevzubahis ideolojiler o 


çekçilikten uzak 
s eşliğinde birden 
ran yapımlar 


rlatacak. Muhalif 
Iduğunda, ödül 


An Angel at My Table 


mekanizması sistemin devamı için ne denli besleyici ve tuzaklı 


bir yaklaşımdır değil mi? Yıl 1 


lar arasında iki isim öne çıkıyor -bir yapbozu tamamlar gibi. 


İsimlerden ilki obsesif komp 
It Gets" filminde neredeyse 
Jack Nicholson. Diğer isim k 


998, Oscar ödüllerini kazanan- 


ulsif bir karakte-ri, "As Good As 
psikiyatrik bir vakayı canlandıran 
im mi? Pek çok kişiye rol model 


olmayı başarmış, umut aşılayan bir terapisti canlandıran bir 


aktör. “Good Will Hun-ting'd 


eki rolüyle Oscar'ı kapan ve ani 


bir vedayla yeryüzünden çekip giden Robin Williams. Kend- 


isinin inti-harının tümüyle bi 
düşünenler şu sese bir kula 
kişinin yaşadığı toplumlara u 
çarptı. G 


reysel nedenlere dayandığını 
k vermeliler “Psiko-lojik hastalıklar, 
ygun şekiller kazanır." Birdy, cama 
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ırı ve mini marinasıyla 10 evlik özel 
tish Virgin Islands'da süperyatların en PE 
i North Sound ve komşu da Sir Richard... e mar 
vözel ei Necker olunca ee Ez 


ig 


arayipler, British Virgin Islands'da (BV/) Virgin Gorda 
Adası'nın kuzey ucunda, sadece denizden ulaşıma açık 
özel bir körfez Blunder Bay. Kendinize Richard Bran- 
son gibi koca bir ada alamasanız bile Virgin Gorda'nın 
bakir kuzey ucundaki bu özel sitede ada hayatını 
yaşayabilirsiniz. Üstelik ada hayatının altyapı ve servis zorluklarıyla 
uğraşmadan... Zira Blunder Bay Estate hızlı İnternet'ten su ve 
elektriğe, özel iskelelerin altyapısından yollara, peyzaj düzenlemelerine ve helikopter pistine kadar çoğu şeyi kurmuş ve evlerde 
yaşam başladıktan sonra da yönetmeye devam edecek, Yönetim 
ve çalışanlar yatçılıkta, BVI kültüründe uzman, paramedikal 
eğitim alan kişilerden seçiliyor. Yat yönetimi, SPA, çocuk bakım, 
kullanılmayan dönemlerde evlerin kiralanması, özel aşçı, ev ve ha- 


e o VuZ temizlik- bakım hizmetleri, alışveriş, havaalanı transferleri e 


— . mm 


feet'e kadar tekne bağlanabilen (istenirse iskele uzatılabiliyor) özel 
iskeleleri var. Yine denize çok yakın yamaçlara kurulu diğer altı 
evin sakinleriyse sitenin 12 yatlık marinasını kullanacaklar. Marinada ayrıca tesisin tekneleri ve misafirler için de yer var. Küçük 
tekneler için rampa da bulunuyor. 

Bu özel site için BVl'ın seçilme sebebine gelince... Öncelikle 
BVI, dünyanın en iyi seyir ve yelken koşullarına sahip bölgelerden biri. 60 ada ve adacığıyla BVI Karayipler'in yatçılık merkezi 
olarak tanımlanıyor. 15 kadar adada yerleşim var ve nüfusu 27 
bin 800, Virgin Gorda ise alan olarak üçüncü, nüfus olarak ikinci 
büyük BVI adası, Yerleşim adanın orta ve güney bölgelerinde. 
Blunder e BV1 ın Si en şahane, a e en pop- 


Blunder Bay 


Karayipler British Virgin Islands'da, 
Virgin Gorda Adası'nın kuzey 
ucundaki Blunder Bay Körfezi'nde 
80 feet'e kadar tekne bağlanabilen 
özel iskeleler ve 12 yatlık marina 
var. Marinada ayrıca küçük 
tekneler için rampada bulunuyor. 


bean Superyacht Regatta gibi 


“creme de la creme" etkinlikler ise 


zaten burada yapılıyor. Süperyat ahalisi, bölgenin muhteşem ve 


hala bakir denizleri nedeniyle 
tekneyle gelenler için çok kor 


burada buluşuyor. North Sound 
unaklı demir yerleri, harika bakir 


kumsallar, şmorkel-dalış ve hatta batık dalışı bölgeleri, adalardaki 


muhteşem restoranlar, SPAla 
ideal... BVI'da en sevilen etkin 


ötekine gezinti, beyaz kumların üzerine kurulan muhteşem 


r ve lüks gece kulüpleri gayet 


ikler; dalış, yelken, bir adadan 


deniz ürünleri sofraları... Burada hem çok doğal hem de çok 
yüksek profile sahip bir yaşam sürülüyor. 

Altyapısı kurulan ve yönetim binaları tamamlanmak üzere 
olan Blunder Bay Estate'de herkes kendi villasını inşa ediyor. 
Ancak “bukalemun konseptinde", yani her villa ada yaşamına 


uygun, manzarayı bozmayacak şekilde yapılıyor. Genel 
bir mimari anlayış var ve 
yapıların doğayla uyumlu 
olması denetleniyor. İnşaat 
işini Blunder Bay Estate 
yönetiyor, ev sahibi isterse 


başka bir firmayla da anlaşabiliyor. 


Blunder Bay Estate, sadece tekneyle ulaşılabildiği için 
kalabalıklardan korunuyor ancak hareketli ada hayatına girmek 


hiç de zor değil. Zira tekneyle üç dak 
Creek'ten otomobille ada merkezine 


ika mesafedeki Gun 


gidilebiliyor. Muhteşem 


beyaz kumlarıyla dört ayrı plajı olan Blunder Bay Estate'in 


plajlarında barbekü ve pizza fırını gib 


i olanaklar var. Su sporları 


merkezindeyse kiteboard, sörf, yelken, jet ski, kayak, SUP 
yapılabiliyor. Mavi kılıçbalığı avcılığı da seçenekler arasında. Virgin Gorda Adası'nda ayrıca 'ultalight uçuşu", helikopter turları, at 


sürüşü, tırmanış gibi deniz dışı etkinli 


kler yapmak da mümkün. 


Parsel fiyatları 2 milyon 365 bin dolardan başlıyor. 
www.blunderbayestates.com 


Altyapısı kurulan 

ve yönetim binaları 
tamamlanmak üzere 
olan Blunder Bay 
Estate'de herkes kendi 
villasını inşa ediyor. 
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ile derginiz elinizde 
YAZIP 
YE SMS 
ATIN BASILI 
DERGİNİZ HER AY 
3 'YE 
ADRESİNİZE 
GELSİN 


* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya $bakiyenizden düşebilir. 
* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 


TURKUVAZ | 
DERGİ 


Z/irvedekitüks 


Alpler'de en rafinesinden lüks, yüksek konfor, yıldızlı gastronomi, karlı 
dağ manzaralı odalar, gösterişli soa merkezleri ve birkaç adımda ulaşılan 
dünyanın en büyük kayak pistleri... Lüks dağ otellerine her yıl yenileri 
ekleniyor. İşte en yeni dört adres... 

BİROL BİÇER 
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k kayak mer 
Alpler üzerinde dün 
rına sahip, İ 
ş bu göste 
ra sahip kayak pistle 
in doğayla bütünleş 
sayfiyesine dönüşüyor. Çoğu İsviçre gele 
şeklinde 20'nin üzeri 


ilometrelik parkurl 


ilguni tarafınd 
otelin iç d 
en Huusa enu 
an yapılm 


şekilde tasarlana 


saate bir hareket eden ücretsi 


Huus Hote! - Gstaad | 


dag Konaklar 


kenarındaki Cannes yazı 
kezi Gstaad da kış 
ya çapında 
sviçre US 
rişli köy v 


nde beş yıldızlı ve u 
kayak me 
amıyor. 2017'ye gir 
en köyleri arasında açılan Huus H 
son açılan lüks oteli. İsviçre 


med 


nerek gelene 


giden misafirler kış sporları yorgunluğunu, dönüşte otelin iki 


n ne ise İsviçre'nin 


ulü lüks şalelerle 
tikleri tercihli kış 
neksel şaleleri 


rkezinde kolay kolay yeni bir 
en kısa bir süre ön 


ucu oluşturuldu. Marwan 
an şalenin yeniden icadı olacak 
ekorasyonu da Almanca'da "ev" 
ygun şekilde İsveçli Erik Nissen 
ş. Bir tepe üzerin 
nda beş kademe üzerinde kurulu 
üneye bakan ve balkona sah 
yor. Katedral tabir edilen gösterişli ve yüksek 
devi bir kitaplıkla bütünleşmiş sıra dışı bara 
sahip olan otel harika bir Alp manzarasına ba 
nda duvarların yerini a 


e inşa edilen ve 


an boydan boy. 
ışığının içeriye dolmasını sağ 
z servislerle kayak pistlerine 


ıyor. Her yarım 


spa merkezinde, hamamında ya da masaj 
Bir restoran, bir pub, akşamları gece kulübü olarak da hizmet 


geceliği 220 eurodan başlıyo 


veren bir bar ve İsviçre'nin ün 
bir restorana hasredilmiş şale 
keyiflerini tamamlıyor. Çocuk 
sunan otelin dokuz yaşın altın 
ile kayak dersleri veren bir ok 
üstü kapalı havuza ve saunaya ayrılmış. H 
r. Www.huusgstaad.com 


salonunda atabiliyor. 


ndüsünün tadılacağı 
konukların diğer zamanlardaki 
ar için bir çok imkan ve eğlence 
kayak malzemeleri 
ulu da mevcut. Şalelerden biri ise 
uus Hotel Gstaad'ın 
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Kayak Otelleri 


- Arcs | Fransa 


Jplerde Doğu Esintisi 


ransa'nın gözde kayak merkezlerinden Arcs, ilk alışıldık Fransız zevkinin hayli dışında bir ortam sunuyor. Bir 
beş yıldızlı oteline 2017 başında açılan Taj-i Mah ile dağ otelinin en temel konforunu oluşturan ısıtma sistemi de 
kavuştu. Alplerin yüksekliklerinde yer alan Arcs vela (o bu manzaranın dinginliğini bozmayacak şekilde tasarlanmış. 
Plagne kayak merkezlerinin birleştiği Paradiski (Kayak (o Burada klimaların mırıltısı yok, ısıtma bunun yerine büyük ve 
Cenneti) olarak anılan ve dünyadaki en büyük kış zevkli radyatörlerle sağlanıyor. Otelin iki restoranı Dimant Noir 
sporları alanlarından biri olan bu bölgede kurulan otel, modern O velAtelier d'Eric konuklarına Savoy bölgesi gastronomisini 
dış görünümüne karşılık içeride şaşırtıcı bir dekorasyonla de kapsayan zengin bir seçenek sunuyor. Bir yıl gibi kısa bir 
karşılıyor misafirlerini. Adını İran tacındaki en büyük elmas sürede inşası tamamlanan Taj-i Mah'ın misafirlerine sunduğu 
olan Ay Tacı'ndan alan bu lüks otel isminden anlaşılacağı gibi en büyük kolaylık kış sporları meraklıları için tam biçilmiş 
Avrupa'nın geleneksel kış sporları otelleri kervanına Doğu kaftan denebilecek konumu; Taj-i Mah kayak pistlerinin tam 
esintili yeni bir soluk ve imaj da getiriyor. Bu esintiyi rengarenk O ortasında kurulu ve telesiyejlere birkaç adım mesafede. 
mobilyalarla döşeli lobi ve koridorlarda boy gösteren Budha Kapıdan çıkar çıkmaz kış sporları heyecanına kapılan konukları 
ve Hint tanrıçaları figürlerinden, Asya yerlileri ve Tibet dönüşte suyu daima 31 derece olan bir yüzme havuzu, 
monklarının fotoğraflarından hissetmek mümkün. Dış cephesi O jakuzi, sauna ve hamamı da içeren Cing Monde Spa bekliyor. 
büyük ölçüde camekanla kaplı otelin içindeyken de Alpler'in Otelin alt katında yer alan kayak ekipmanları merkezini 
kar manzarası ve ışığından mahrum kalmıyor misafirleri. de unutmamak gerekiyor. Kayak ve snowboard için vakit 
Doyumsuz kar ve kayalık manzaraları odalarda da eksik kaybetmeyi sevmeyenler adına ideal ve oldukça ayrıcalıklı 
değil. Otelin 48 odası zevkli duvar kaplamaları, farklı halılar, bir konumda kurulu Taj-i Mah'ın konaklama ücretleri 280 
suni kürkler, retro unsurlar ve bejin tonlarının hakimiyetinde euro'dan başlıyor. www. hotel-tajimah.com 
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- Courchevel 


Cennetin Kalbi 


üks otelcilik grubu Barri&re'in patronu Dominigue pistlerine gitmek için herhangi bir araca gerek bırakmaması. 

Desseigne'in “dünyanın en güzel kayak merkezi"ni Sadece 22 oda, 20 süit ve bir penthouse barındıran butik otel, 

gözüne kestirdiği uzun süredir biliniyordu. Grubun güneşin batışını çam ormanları ve mavi buzullar eşliğinde 

ilk dağ oteli Hotel Barri&re Les Neiges, 2017'nin zirvelerden seyrediyor. Geleneksel Alp şaleleri mimarisinde 

yaklaştığı günlerde açılırken Desseigne yaptığı yer inşa edilen Les Neiges, konuklarına rafine bir zevkle dekore 
seçimiyle bu alanda da iddiasını ortaya koydu: Üç vadinin edilmiş odaların dışında bin metrekarelik spa merkezi, havuz, 
birleştiği, pistlerinin uzunluğu 600 kilometreyi bulan, 200 kayak odası, sinema salonu, Michelin yıldızlı şef Mauro 
teleferiğin döndüğü dünyanın en geniş kayak pistlerine Colagreco'nun yönetiminde bir restoran ve bir de pub da 
sahip Courchevel... Jet sosyetenin kayak merkezi olarak nam sunuyor. Otelin Bernard Orcel markalı kayak merkezinde 
salmış Courchevel'i daha önceden mekan edinmiş beş yıldızlı sunulan ekipmanlar da Les Neiges'in ağırlığıyla orantılı: Bogner 
18 otele eklenen bu yeni halka ile lüks yaşama sanatına da kasklar, Toni Sailer kayak kombinezonları ve Fendi parkalar... 
rekabet heyecanı geldi denilebilir. Zira lüks ve şatafata alışık Les Neiges 25-42 metrekare odalar, 45-206 metrekare süitler 
Courchevel'de bile Les Neiges'in açılışı hayli yankı uyandırdı. ve 310 metrekarelik özel bir çatı katı daireden oluşuyor. 
Alpler'in yükseklerinde masalsı bir dağ köyünün yakınındaki Kanadalı tasarımcı Nathalie Ryan'ın “sıcak ve modern dağ 
"Courchevel 1850" istasyonunda meşhur Bellecöte pistinin şalesi” konseptiyle dekore ettiği, yerlerde beyaz ve gri 
ayağında kurulan Barri&re Les Neiges'in bu kayak cennetinin mermerin, duvarlarda ahşabın hakim olduğu zarif otelde 
kalbindeki konumunu pekiştiren diğer unsurlarsa en göz alıcı fiyatlar gecelik bin 450 euro'dan başlıyor. Özel çatı katı için bu 


alışveriş ve aktivite merkezlerine de çok yakın olması ve kayak O ücret 18 bin euro. www.lesmeiges-courchevel.com 
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Kayak Otelleri 


- Val Thorens | Fransa 


Avrupanın En Yuksek Sığınağı 


ünyanın en büyük kayak alanı, uzunluğu 600 aşçı olan danışman şef Romuald Fassenet'ye emanet. 400 

kilometreye varan 300'ün üzerinde işaretli pist, metrekarelik beş kabinli ssa merkezi L'Occitane, renkli ışıklarla 

200'e yakın telesiyej ve teleski... Batı Avrupa'nınen O hareketlendirilen kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu 

yüksek rakımlı kış sporları merkezi olan Val Thorens o yaparken lomboz penceresinden kayak pistlerine bakan bir 

sadece kış sporları ile değil konserleri, festivalleri, sauna Ve biri içeride diğeri, dışarıda iki jakuzi otelin rahatlama 
aktiviteleri, eğlence merkezleri ile aynı zamanda Alplerin en merkezlerini teşkil ediyor. Pashmina Le Refuge'ün misafirlerine 
canlı bölgesi. Bölgeye en son merhaba diyen otellerden biri sunduğu bir sürpriz de var: Alpler'in bu yüksek irtifasında gece 
beş yıldızlı Pashmina Le Refuge. 2 bin 345 metre rakımıyla gökyüzünü ve yıldızları seyrederek uyumak isteyenler için 
Val Thorens'e hakim bir tepede kurulan bu lüks sığınak ayn çatıda rüzgara ve soğuğa dayanıklı iglo da servisin bir parçasını 
zamanda Avrupa'nın en yüksek kayak istasyonu konumunda. teşkil ediyor. Otelin müşterilerine sunduğu başka imkanlar da 
1970'lerin başından beri otel ve restoranlar işleten ve aile mevcut: Şömineli ve kütüphaneli bir salon, kayak pistine bakan 
büyüdükçe işletmeleri de çoğalan Gorini Ailesi'nin son 10 yılda bir teras bar, kayak malzemelerinin kiralanıp satın alınabildiği 
tüm fertleriyle bir rüya olarak kurduğu 42 oda ve sekiz süiti ile bir 'ski shop', 45 kişilik toplantı salonu, pastane ve alışveriş 
büyük bir ahşap dağ yapısı. Bir ile üç odalı 60-155 metrekare butikleri. Bölgedeki üç vadinin pistlerine ve köye kolay ulaşım 
Cosy Homes denilen süitlerinde Amerikan mutfak, yemek da bunlara dahil. Pashimina Le Refuge de bir gecelik oda ve 
odası bulunuyor ve isteğe göre aşçı hizmeti alınabiliyor. Les süit fiyatları 404 ile 760 euro arasında. Sekiz kişilik tripleks şale 
Explorateurs ve Le Base Camp adlı iki restoranı bulunan otelin daireler ise 3 bin 700 euro'dan başlıyor. 
mutfağı Michelin yıldızlı Josseline Jeanblanc'a ve ödüllü bir www.hotelpashmina.com 
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X2 Altitude - Courchevel | 


COUurchevel 1850'de 


Himalaya Havaş 


OU 


be 


esi 


rcheve 


(1850'nin ünlü otellerinden Klimandjaro 
kapandı ancak yeri boş kalmadı. 2017 başından 


ri yerini K2 Altitude dolduruyor. Klimandjaro'nun 
baştan aşağı yenilenmesi sonucu, Hi 
ntili yepyeni bir dekorla otel tıpkı 


malayalar 
Barriere Les 


Neiges gibi Courchecvel 1850'nin son lüks gözdelerinden 


biri. Birbirine 


bağlı ik 


isi büyük | 


şaleden oluşan 


5 yıldızlı 


K2 Altitude, modern ve gelenekselin enfes bir karışımı 


olarak konuklarına son dere 
dekorasyonu sunuyor. Her biri eşsiz olan 27 ila 
arasında 32 oda ve sütti İtalya, 
gelen malzemelerde 
edilmiş. Courchevel'i 
doğrudan erişime sa 
ınyanınen b 


tamamlamak 


wellness merkezi, sa 
veriyor. Ayrıca bir spor sa 
sinema salonu, b 


Demczyna ve 


deneyimlenebileceği 
Montgomerie' 
manzarasına hakim t 
İtalyan mutfağının su 


met etmelerine gere 
ayağındaki konumun 
ginleştiriyor. Alitu 


üyük kaya 


nel 
nzirvel 


de kon 


Sebas 


nin gastron 


una, Na 


erasınd 


k sah 
k kal 


ce özenli ve lüks bir 


dağ evi 
40 metrekare 


Portekiz ve İspanya'dan 
yapımı mobilyalarla de 
erindeki Pralong pistlerine 
hip bulunan KS Altitude'ün 


kore 


konukları 


uklarının kış sporlar 


asına Üç Vadi'ye ulaşmak için 
1ıyor. Otelin pistin hemen 
u muhteşem Vanoise Orm 


anı manzarası 
ı keyfini 


üzere bir Goji spa merkezi, kapalı havuzlu bir 
mam ve kuaför salonu hizmet 
onu, bir bar, 18 kişilik mini bir 

ir kayak butiği de mevcut. Şefler Gatien 
tlen Vauxion'un yaratıcı mutfağının 

2 Michelin yıldızlı bir resto 
omik lezzetlerin tadın 


ran olan Le 
ı yamaçların 


a çıkartmak önerilir. Akdeniz ve 


nulduğu La Cima da diğer bir seçenek. 


Bun 
Bras 


içki ve püroları tadabilecekleri Th 


Altit 


yeri var. Çocukların istifade edeb 
dışında otel içinde farklı yaş grup 
iki ayrı dünya teşkile eden iki oyu 
çocuklara yeni maceralar yaşatm 


bir k 
sefe 


un haricinde konuklar günün 
serie'nin kayak pistlerine bakan terasında ya da en güzel 


ude'ün ayrıcalıklı müşterileri 


amp bulunurken, ergenler iç 


yorgunluğunu Base Kamp 


e Curchşill Club'da atabilir. K2 
arasında çocukların ayrı bir 
ileceği kış sporları imkanları 
larına hitap edebilen ve 

n kulübü mevcut: Küçük 

ak üzere Himalaya tarzı mini 
in de internet teknolojileri 
rber edilmiş. K2'nin dağ evlerinin tadını çıkartmak gecesi 
900 eurodan başlıyor. www.ek2altitude.com & 
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"Premium" 


PSA Grubu son yıllarda yaptığı atılımlarla adından fazlasıyla söz ettiriyor. 
Buna önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi. En son ürünü DS7 CROSSBACK, 
PREMİUM alanına bakış açısını gösteriyor. 


AYKUT ÖZDEK 

on üç yıla baktığımız zaman, PSA Grubu'nun Panhard et Levassoru da bulundurması dikkat çekici. Bu 

yaptıkları fazlasıyla dikkat çekiyor. Kimi uzmanlar grup, geçtiğimiz yıllarda bünyesinde bulunan markaları tek 

olumsuz yorumlar yapsa da grup, attığı adımlarla bir çatı altında topladı. Peugeot, Citroen ve grubun 'premium' 

bu söylentileri boşa çıkarıyor. 1976 yılında Fransa'da modellerine hayat vereceği DS markaları tek bir güç haline 

kurulan PSA, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil geldi. Son olarak Opel markasını da bünyesine katmayı 
üreticisi konumunda. İsmi Peugeot Societe Anonyme'nin başardı. 2021 yılına kadar organik bir büyüme hedefi ile bu 
kısaltması olan PSA'nın bünyesinde askeri araçlar üreten kararları aldılar. Fransız otomobillerinin dünya pazarındaki 
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1 Haziran 2014 itibariyle 
yoluna tek başına devam 
eden DS, geçen üç yılda 
markanın amiral gemisi 
olan DS7 Crossback için 
çalıştı. Bu modeli ilk defa 
2017 Cenevre Otomobil 


Fuarı'nda görücüye çıkardı. 


Geçen ay ise Paris'te ilk 
sürüş organizasyonunu 
gerçekleştirdi. 


konumunu da değiştirecekler gibi. Özellikle 
Peugeot'un yeni teknolojileri ile hayat verdiği son 
modeller fazlasıyla ses getirdi. SUV segmentinde 
bir model ilik defa “Car Of The Year" ödülünü aldı. 
2017 yılının gözdesi 3008, bu ödülle markanın 
sonraki modellerine de ilham kaynağı oldu. Tüm 
modellerini, bu yenilikçi anlayışıyla ya yeniledi 

ya da küçük dokunuşlar ile daha cazip hale 
getirdi. Buraya kadar oynadığı alanda başarılı 
olduğu aşikar. Bu başarıyı premium alanda da 
sürdürmek istedi. İşte tam burada DS markası 
devreye sokuldu. Önce Citroen markası ile olan 
bağını kopardılar; DS, artık tek başına bir marka... 
1 Haziran 2014 itibarıyla yoluna tek başına 
devam eden DS, geçen üç yılda markanın amiral 
gemisi olan DS7 Crossback için çalıştı. Yeni nesil 
DS modellerinin ilki olan DS7 Crossback'in en 
güçlü rakipleri ise Almanlar. Audi 05, Mercedes 
GLC ve BMW X3 en büyük rakipleri. Bu modeli 
ilk defa 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda 
görücüye çıkardı. Geçen ay ise Paris'te ilk sürüş 
organizasyonunu gerçekleştirdi. Biz de bu 
organizasyonda direksiyon başındaydık. 


İK 


Güçlü Tasarım ve Güven 


Tasarım mı teknoloji mi? Bu ikisini bir otomobilde 
görmek şahane. DS7 Crossback, bu iki özelliği 


Araca dışardan baktığımızda, heybetli ve güçlü bir imajı var. DS Active LED Vision ön 
farlar, tasarımı ve teknolojisi ile öne çıkıyor. 


taşıdığını gösterdi. Çünkü tasarımı için uzun yıllardır çalışılan bir model. Teknolojisinin de altyapısı 
hazırdı. Daha da ileri taşımak çok zor olmamış 
onlar için. Araca dışardan baktığınızda, heybetli 
ve güçlü bir imajı var. Ön bölümde iri panjur ve 
üzerindeki şık DS logosu göze hoş geliyor. Bu 
bölüm, DS Divine konseptinden esinlenerek 
yapıldı. Panjuru saran krom çıtalar ve tamponda 
bulunan, dik bir şekilde konumlandırılmış parçalı 
gündüz farları bütünlük sağlıyor. DS Active LED 
Vision ön farlar, tasarımı ve teknolojisi ile öne 
çıkıyor. Aracı çalıştırdığınız anda, üç parçadan 
oluşan far grubu, ayrı ayrı hareket ederek yola 
dönüyor. Görsel bir şov sunduğunu söylemeliyim. 
Profilden baktığınız zaman da krom çıtaların aracı 
sardığını görüyoruz. Arka bölüm tasarımı farklı. 
Arka stoplar yanlara kadar uzanıyor ve DS logosu 
ile bitiyor. Dış tasarımda aracın her yerinde DS 
logosu var. Bu, biraz abartılı olmuş diye düşünüyorum. Tek kurtarır yanı, logonun tasarım olarak 
şık görünmesi. 

İç mekânda daha fazla detay hâkim. Direksiyona oturduğum anda, yaklaşık dört-beş dakika iç 
mekân detaylarını inceledim. Direksiyon arkasında 12 inçlik ve orta konsolda yine 12 inçlik bir ekran var. Tamamen dijital gösterge grubu kullanımı 
ve çözünürlüğü itibarıyla başarılı. Teknoloji bununla sınırlı değil. Direksiyonun hemen arkasına 
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40» Sürüş - DS/ CROSSBACK / Paris 


Önlogo ve dikiz 
aynasının önünde yer 
alan kameralar sürekli 
yolu tarıyor. Yayaları 
algılayıp olası bir 
çarpmayı hesaplıyor. 


konumlandırılmış kızıl ötesi kamera sürücünün 
yüz tepkilerini sürekli takip ediyor. Göz kırpma 
hızınızda bir değişiklik olursa yüz mimiklerinizde 
yorgunluk belirtileri olursa sizi uyarıyor. Gösterge bölümündeki ekranda, gece yolculuklarında 
kullanılacak diğer bir özellik ise yayaları korumak 
için yapılmış. "Night Vision" adı verilen bu özellik, 
hava karardığı zaman kullanılıyor. Ön logo ve dikiz 
aynasının önünde yer alan kameralar sürekli yolu 
tarıyor. Otomobilleri, motosikletleri, bisikletleri 
ve en önemlisi kaldırımları bile tarıyor. Yayaları 
algılayıp olası bir çarpmayı hesaplıyor. Gösterge 
bölümünde araç ya da yayayı bir kare içerisine 
alıp tehlike arz eden durumda sesli bir şekilde 
sürücüyü uyarıyor. DS7 Crossback'in navigasyon sistemi İnternet bağlantısı ile çalışıyor. Anlık 
trafik verileri, hava durumu gibi bilgilere erişerek 
bilgilendiriyor. Artık olmazsa olmaz bir özellik 
olan "Apple CarPlay" ve "MirrorLink" akıllı telefon 
uyumluluğu da bu modelde mevcut. 

İç mekan da pek havalı. Pahalı bir restoranın 
yemek masasındaki objeler dikkat çeker. Kaşıklar, 
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tabaklar vs. özelliklidir. DS7 Crossback'teki durum 


da bu örnekteki gibi... Kokpitin en üstünde yer 
alan saat, BRM imzalı. Kokpitte kullanılan tuş 
takımları inci kesimi şeklinde tasarlanmış. İç 
mekânda Alcantra kumaş, birçok yerde kullanılmış. Kapı içlerinde kullanılan dikişler için özel bir 
çaba sarf etmişler. Dikişlerde metal nakış süsleme 
yöntemi kullanılmış. DS için geliştirilen tekniğin 
anlaşması, tedarikçiler sürtünme dayanımını ve 
aşınmayı test etmek için dört yıldan fazla süre 
harcadıktan sonra imzalanmış. İçeride kullanılan 
(donanımlara göre) ahşap yüzeyler için de testler 
yapılmış ve üretim ile uygulama teknikleri bu 
model için geliştirilmiş. 

Beş farklı donanım paketi ile sunulacak aracın 
farklı renk kombinasyonları isteğe bağlı olarak 
tercih edilebiliyor. Alışmanız gereken tek detay, 
cam açma düğmeleri, kapı üstünde değil, orta 
konsolda vites kolunun etrafında yer alıyor. 
Koltuklarda masaj özelliği bulunuyor -tabii baz 
versiyonda yok bu özellik, opsiyonel. Değişken 
yoğunluklu hava ceplerine sahip, ısıtma ve 
havalandırma özelliğine sahip koltuklar üst düzey 
bir konfor sunmak için saatte 40 metreküp hava 
emiyor ve temizliyor. Ses yalıtımı için motor bölmesi ile kabin arasında, çamurluk içlerinde, motor 
kaputunun altında, kapı içlerinde, direklerde 
tavan döşemesinde ve zemin halılarında kapsamlı 
yalıtım çözümleri uygulanmış. Lamine ön, arka ve 
yan camlar yalıtım detayını tamamlıyor. 14 adetlik 
hoparlöre sahip Focal işbirliği ile geliştirilen ses 
sistemi sürüş sırasında konser salonu havası 
yaratıyor. 4.57 metre uzunluk, 1.89 metre genişlik 
ve 1.62 metre yüksekliği bulunan modelin bagaj 
hacmi ise 555 litre, 


Platform Kardeşliği 

DS7 Crossback, EMP2 platformu üzerinde inşa 
edilmiş. Bu platform, grubun diğer modellerinde 
de kullanılıyor. Dingil mesafesi 5,5 cm artırılmış. 


gi 


nı. da yeniden tasarlayarak iz genişliğini artırmışlar. DS7 Crossback, bu konfigürasyonla grup 
bünyesinde kullanılan ilk otomobil olma özelliğine de sahip. Değişken, çok modlu amortisörleri 
bulunan modelin, “DS Active Scan Suspension" 
adındaki sistem, sensörlerden elde edilen ivmelenme, hız, direksiyon açısı gibi veriler dışında 
sürüş istikametini 20 metre mesafeyle tarayan 
ön cama entegre kameralardan elde ediyor. Elde 
edilen veriler ile yol şartlarına bağlı olarak her bir 
amortisörü bağımsız olarak ayarlıyor. Yani gittiğiniz yolda sağ tarafta bir çukur var ise sağ taraftaki 
amortisörler ayarlanıyor, sarsıntısız bir şekilde yol 
bozukluğunu hissetmemeniz sağlanıyor. Normal 
sürüş modunun yanı sıra direksiyon ve yürüyen 
aksamın daha dinamik bir hal aldığı 'sport' modu 
da bulunuyor. 

Tüm donanım paketlerinde anahtarsız çalıştırma özelliği sunuluyor. Giriş seviyesindeki BlueHDi 
130 turbo dizel motor altı vitesli manuel şanzımanla kombine edilmiş. BlueHdi 130 turbo dizel, 
BlueHDi 180 turbo dizel ve PureTech 180 ve 
225 turbo benzinli motorlarda ise tamamen yeni 
sekiz kademeli otomatik şanzıman ile sunuluyor. 
EAT8 otomatik şanzıman, yerini aldığı EAT6 
otomatik şanzıman ile kıyaslandığında, yakıt 
tüketimini yüzde 4 kadar düşürüyor ve böylece 
sürüş verimliliğine katkı sağlıyor. 

DS7 Crossback 2018 yılının ikinci çeyreğinde 
Türkiye pazarına sunulacak. © 


Konforlu sürüş vaadindeki modelin ön aks yapısı- | 


“DS Active Scan 

Suspension" adındaki 

” sistem; sensörlerden 

elde edilen ivlenme, hız, 

7 direksiyon açısı gibi veriler 
dışında sürüş istikametini, 

20 metre mesafeyle 

tarayan ön cama entegre 

kameralardan elde diyor. 


DS7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 


The DS7 Crossbacak E-Tense 4x4, DS7 Crossback'in plug-in hybrid versiyonunu 
oluşturuyor. 2019 yılında satışa sunulacak olan bu versiyonda, 200 HP güç 
üreten 1.6 litre turbo benzinli motor önde yer alacak. Bu motora ilave olarak 
arkada ise 80 kW gücünde elektromotor ve toplamda 300 HP'lik bir güç 
üreten bir sistem yer alacak. Araç 50 km elektrik menzili ile sıfır emisyonlu bir 
sürüş sunuyor. Ortalama 40 g/km'lik CO2 emisyon salınımı ile çevreciliğini de 
kanıtlıyor. Elektrikli sürüş modunda araç, sadece arkadan itişli olarak çalışıyor 
ve 130 km/5'ye kadar hız yapıyor. Bu şekilde sürüş yaptığınızda, sıfır emisyon 
ile ilerliyor olacaksınız. Sistem gerekli gördüğü takdirde ise 4x4 özelliğini, 
otomatik olarak devreye sokuyor. İsteğe bağlı olarak da sürüşünüzü dilediğiniz 
zaman 4x4 şeklinde manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gelecekte tüm yeni 
DS modelleri ya tamamen elektrikli ya da plug-in hybrid versiyona sahip olacağı, 
yetkililer tarafından söyleniyor. 
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mundaki misafirlerin keyfini bozmadan 
denize kavuşabiliyor. 

İç mekanlarda Macassar abanoz 
kaplamalar, koyu kahverengi eğer 
derisi, Alcantara ve İran halıları, Sahra 
siyahı mermer gibi detaylar kendini 
gösteriyor. Yatın içindeki bağımsız 
mobilyalar ise İtalyan Minotti'ye ait. 
Sandalyelerin çoğunda bulunan yan 
destekler, spor araba temasına uyum 
sağlıyor ve 1970'lerde Porsche 911 gibi 
modellerin koltuklarında kullanılan klasik 
Pepita kazayağı desenine sahip. Diğer bir 
tasarım detayı da esnek, değiştirilebilir 
ya da yarı açık alanlar yaratan, içeri-dışarı 
ayrımını ortadan kaldıran, geniş kayar 
kapılar. Dışta kullanılan rodyum gümüşü 
metalik renk (Carrara beyazı ya da Monte Carlo mavisi gibi Porsche serisindeki 
seçenekler de var), Targa tarzı camlar, 
hava girişleri ya da otomotiv konseptlerini tekrarlayan kıç tasarımı gibi özellikler 
Porsche genini yansıtıyor. 

GTT 115, iki adet 1650 HP m MAN 
VI2 dizel motoruyla 21 knot hıza 
ulaşıyor ve 3 bin 400 millik menziliyle 
Atlantik geçişine olanak veriyor. Hibrit 
seçeneğiyle de 6 knot ile sessizce seyre- 


debiliyor. 
Fiyatı 12 milyon 500 bin euro'dan 
başlıyor. www.denizyatcilik.com 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 
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Mücadele Sembolümüz Yenileniyor 


İki sene hurdaya çıkmayı bekleyen, Atatürk'ün 13 Kasım 1918'de İngiliz, 
Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 55 parçalık işgal donanmasını Boğaz'da görüp "Geldikleri gibi giderler" dediği tarihi istimbot, 
nihayet Kartalı Koruma ve Yaşatma Platformunca kurtarıldı. Şimdi 

Çiçek Tersanesi'nde restorasyonu başlayan istimbot, müzeye dönüştürülecek ve 1919 filminin giriş sahnesinde rol alacak. Tüm bu sürecin 
layıkıyla gerçekleştirilebilmesi için adeta bir seferberlik yürütülüyor. 
Kartal İstimbotunu Koruma ve Yaşatma Platformu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz, “Geminin restorasyonu altı ay içinde biter. Önemli 
olan sergilenecek alanın ve çevresinin seçilerek altyapı düzenlemesinin 
yapılması" diyor. “Halen Tuzla/Çiçek Tersanesi'nde onarımda. Topyekun 
proje bütçesi sergi alanı altyapı projesi henüz belli olmadığı için tam 
olarak bilinmiyor. Ancak geminin kaba restorasyon maliyetinin 500 

bin TL civarında olacağını değerlendiriyorum. Diğer taraftan bu gemi 
"Atatürk 1919) isimli film projesinin de bir parçası olduğundan yapılacak 
bağışlar sadece geminin müze gemi olmasına değil aynı zamanda filmin 
sponsorluğuna da katkı sağlayacak. Bu projeye destek olanların 
isimleri hem gemi müzesinde 
hem de film ile ilgili yerlerde 
paylaşılacak. Her iki projenin 
halkın projesi olması için fikirler 
üretiyoruz." 

Sergi alanı düzenlemesi, sanatsal ve halkla ilişkiler faaliyeterini, başkanlığını ressam Prof. 
Dr. Devrim Erbil'in yönettiği alt 
çalışma grubu yapıyor. Sergi 
yerinin belirlenmesi için Karta 
İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu, yerel idareyle ve 
Ankara'daki ilgililerle temaslar 
sürdürüyor. 
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ayan yerleşim özellikleri dik 
mara ve dört banyo yer alıyor. 
kullanan ana kamara, banyosu ve giyinme 
üst güvertedeyse yemek masası, oturma 
neşlenme alanları bulunuyor. 22.30 metre 
ndeki tekne, iki adet 1.000 HP Volvo 
not hıza u 


laşıyor. 


Yeni Dunya Rekoru 
4) Günl 
| 


Fransız yelkenci Francois Gabart, tek başına yelkenle dünyanın çevresini 42 gün 
16 saatte dönerek rekor kırdı. Bu süre 
geçen yıl Fransız meslektaşı Thomas 
Coville'in kırdığı devrialem rekorundan 
altı gün daha hızlıydı. Trimaranı Macif 
ile 4 Kasım'da Fransa'nın Ouessant 
Adasından yola çıkan Gabart, bugün 
sabah saatlerinde başladığı noktaya geri 
döndü ve kalabalık bir grup tarafından 
karşılandı. 
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FORBES 
DÜŞÜNCELER 


ÖĞRENMEKTEN VAZGEÇMİŞ BİR İNSANIN BU 


TEHLİKELİ GÜNLERDE ORTALIKTA SERBESTÇE 
DOLAŞMASINA İZİN VERİLMEMELİ. 


M.M. COADY 


Öğrenmeyi bilenler, bilmeleri 
gerekeni öğrenmiştir. 
HENRY ADAMS 


Öğrenme anahtarı soru olan bir 
hazinedir. 
ARAP ATASÖZÜ 


Bazıları asla hiçbir şey öğrenemez 
çünkü onlar her şeyi çok çabuk 
anlar. THOMAS BLOUNT 


Asla beraberinizdekilerden 
daha bilge ya da daha okumuş 
davranmayın. Okumuşluğunuza saat 
muamelesi yapın ve onu saklı tutun. 
Dakika sayar gibi sürekli çıkarıp 
bakmayın ama size sorulduğunda 
saatin kaç olduğunu söyleyin. 

LORD CHESTERFIELD 


Her kim öğrenir ama düşünmez, o 
kaybolmuştur; her kim ki düşünür 
ama öğrenmez o da tehlike 
altındadır. KONFÜÇYUS 


Öğrenme fikirlerden mürekkeptir, 
ağzın çıkardığı gürültüden değil. 
WILLIAM COBBETT 


Çok görmek, çok çile çekmek, çok 
çalışmak öğrenmenin üç direğidir. 
BENJAMIN DISRAELI 
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Her insanda ondan öğrenebileceğim 

bir şeyler var ve o şey söz konusu 

olduğunda ben onun öğrencisiyim. 
RALPH WALDO EMERSON 


Gençliğinde öğrenmeyi ihmal 
eden geçmişi kaybeder ve gelecek 
için de ölüdür. EURIPIDES 


Yetişkin insanların öğrenmekten 
vazgeçmesinin nedenlerinden 
biri, başarısızlık riskine girme 
konusunda giderek daha isteksiz 
hale gelmeleridir. 

JOHN W. GARDNER 


Doğadan ve birbirimizden 
öğreneceklerimiz sonsuz. 
JOHN GLENN 


Öğrenme aşkıyla para aşkı nadiren 
biraraya gelir. GEORGE HERBERT 


Bir tutam bilgi, bunu uygulamak için 
on tutam sağduyu gerektirir. 
ACEM ATASÖZÜ 


Öğrenme bilgeyi daha bilge, aptalı 
daha aptal yapar. JOHN RAY 


Öğrenme ve özgürlük birlikte ilerler 
ya da hiç ilerlemez: biri diğerinin 
şartıdır. 

HARTLEY SHAWCROSS 


Öğrenme ya süregiden bir şeydir ya 
da hiçbir şey. 
FRANK TYGER 


Dünyanın Her Yerinde 
Ziraat Hep Yanınızda! 


BULGARİSTAN 
GÜRCİSTAN 


AZERBAYCAN 


ii e 


KOSOVA 
YUNANİSTAN 


(a) ve Ne Ziraat Bankası 


Bir bankadan daha fazlası 


000 GG) 2rsatbankasi 


Türkiye'nin dört bir yanında 
CarrefourSA'nın yanındayız 


Türk Telekom, Türkiye'nin 81 ilinde, işletmelerin ihtiyaçlarına özel 
çözümler sunuyor. Bu sebeple CarrefourSA gibi devler, teknolojilerini ve 
iletişim altyapılarını Türk Telekom'a emanet ediyor. 
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